Kahramanmaraş 


Hayrettin GÜNGÖR (2019-günümüz). 1965 yılında Kahramanmaraş Göksun ilçesinde doğdu. 
İlçedeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Polis Akademisi Özel Eğitim Bölümüne bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlayarak kamu yönetimi uzmanı unvanını aldı. Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, Türkiye Vakıflar Bankasında mali analist olarak bir süre çalıştı. 1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığında kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak 
görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı. 2008 
yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği de bulunan Güngör evli, iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır. 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 


Fatih Mehmet ERKOÇ . 1 Mayıs 1974 tarihinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğdu. 
Kahramanmaraş'ta ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Erkoç 1997 yılında Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlayarak eğitim hayatını sonlandırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş merkez ilçe teşkilatının kurucuları arasında yer alan Erkoç, yönetim kurulu üyeliği, merkez ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2008 yılında merkez ilçe başkanı seçildi. 2014-201 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Erkoç evli ve bir çocuk babasıdır. 


Mustafa POYRAZ . Mustafa Poyraz, 1957, Kahramanmaraş, Türkiye, Türk siyasetçi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Serbest eczacılık, Kahramanmaraş Eczacılar 
Odası Yönetim Kurulu üyeliği, Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyeliği yaptı.15 Ağustos 2002 
tarihinde Belediye meclisi tarafından Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 28 
Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde tekrar Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde yeniden Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına seçildi. 15 Ağustos 2002 tarihinde Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in milletvekili olmak için istifası sonrasında Belediye Meclisi tarafından seçilerek Belediye başkanı olmuştu. Daha sonra iki dönem aday gösterildi ve her ikisinde de kendi partisinin İGM oylarından daha fazla oy alarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Döneminde, Hacı Abdullah Bey'in oğullarından Salih Bey tarafından XVII. yüzyılın ilk yarısında yaptırmış olan Salihiye Camii 1965'li yıllarda bakımsız bir hâlde iken yıkılarak betonarme olarak yeniden inşâ edilmiş, bu cami ise 2013 yılında Belediye tarafından yıkılarak yerine park yapılmıştır. Akdere Su kemeri, Belediye tarafından yol çalışmaları sırasında 2009 yılında yıkılmıştır. 


Hanefi MAHÇİÇEK. 1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. ABD Western Illinois University'de Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Planlama alanında master yaptı. 1980 - 1996 Planlamacı, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Uzmanlığı, 1996 - 1997 BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Müdür Vekilliği görevinlerini yürüttü. 1999-2002 döneminde Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 22. dönem Milletvekilliği ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevini 
yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı yaptı. Hanefi Mahçiçek, 31 


Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kahramanmaraş, Onikişubat Belediye Başkan Adayı oldu. Halen Kahramanmaraş On iki şubat Belediye Başkanlığı Görevini yürütmektedir.İyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca ve Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Veysi KAYNAK. 1962'de, Kahramanmaraş'ta doğdu. Yusuf Kenan Efendi ile Sıdıka Hanımın çocuğudur. 1981 yılında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesini bitirmesinin ardından 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık ve özel Sektörde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yapmaya başladı. 1987 yılında Refah Partisinin (RP) Maraş İl Sekreterliği görevine getirildi. Refah Partisinin üyesi olarak 1989 ve 1999 yılları arasında iki dönem olmak üzere Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü. Bu dönemde Belediye Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı, Bütçe Komisyon Başkanlığı ve Belediye Başkanvekilliği görevlerini sürdürdü. Ocak 1999 ve Nisan 1999 tarihleri arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Maraş 
Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevine başladı. 2002 ve 2007 
yılları arasında Maraş İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007 yılında yapılacak genel seçimlere katılmak için AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Kaynak, 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca Türkiye-Bahreyn Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürüttü. 
BM Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (ACA) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kaynak Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyeliği görevini sürdürdü. 7 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakanı yardımcısı oldu ve bu görevini 2015 yılında kadar sürdürdü. Kaynak, 64. Türkiye Hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen 2. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresinde AK Parti genel Başkanı seçilen Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Veysi Kaynak, evli ve beş çocuk babasıdır. 


Ali SEZAL. 1946'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babası Abdülkadir Efendi annesi Habibe Hanımdır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Çiftçilikle meşgul oldu. 
1989 — 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Kahramanmaraşspor 
Kulübü Yöneticisi ve AKP'den XXI. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babasıdır. 


Hacı Ali ÖZAL. 1984 yılında, 12 Eylül Darbesi sonrası yapılan ilk mahalli seçimlerde ANAP'tan belediye başkanı seçilip, bu görevi 1989 yılına kadar yürüttü. Döneminde Kahramanmaraş'ta planlı alt yapı hizmetleri, imar tadilatları başladı. Soyad benzerliğinden dolayı Turgut Özal'ın desteğini aldığı ileri sürüldü. Kahramanmaraş Makine Mühendisleri Odası Başkanlığını yaptı. 


Emin YALÇINKAYA. İsa Kalkan'ın Ankara'da bir göreve atanması sonrasında Belediye başkanlığına atandı. 1983 — 1984 yılları arasında görev yaptı. 


İsa KALKAN. DSİ Bölge Müdürü olan İsa Kalkan Darbe Döneminde Belediye Başkanı olarak atandı. 1980-1983 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. İmar ve İskân Bakanlığına Müsteşar olarak tayin edildi. 


Atilla CANAYAZ. Darbe döneminde Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına vekâleten Binbaşı Atilla Canayaz atandı. 1980'de, kısa süre görev yaptı. 


Ahmet UNCU. 1945'te, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babası Ökkeş Efendi annesi Feride Hanımdır. 
İstanbul Eczacılık Yüksekokulundan mezun oldu. İngilizce bilmektedir. Serbest Eczacılık yaptı. 
1977 — 1980 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. DYP'den 
VII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Mahmut KARAKÜÇÜK. 1969-1973 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 
XVIII. yüzyılda inşâ edildiği sanılan Tuz Hanı harabe hâlde iken 1973 yılında yıkılarak, yerine Döngel Sitesi inşâ edilmiştir. 


Ahmet GÜMÜŞLÜ. 1950-1951 yılları arasında Çamardı Kaymakamlığı, 1960-1962 yılları arasında Muş Valiliği, 1962-1964 yılları arasında Kahramanmaraş Valiliği, 1962-1963 yılları arasında ise aynı zamanda Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 1967'de, Mülkiye Müfettişliğine atandı. 


Orhan AKBAY. 1942'de Köyceğiz Kaymakamlığı, 1949-1951 yılları arasında Gazipaşa Kaymakamlığı, 1960-1962 yılları arasında Maraş Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. “Orhan Akbay'dan söz açmayınca yazıyı bitiremiyeceğim. Orhan Akbay: Bu şehrin dost Vali ve Belediye Reisi. İnkılap'ın ilk sayılarından birinde "Günaydın Orhan Akbay" başlıklı yazımı hatırlıyorum. 
Maraşa geleli bir hafta kadar olmuştu. Ona Maraşın muhtaç olduğu idarecinin tarifini yapıyordum. 
Bu tarife uymadığı takdirde "Yazacağım bir yazının başlığı ancak "İyi Geceler Orhan Akbay" olacak diyordum. Orhan Akbay tarifime uymadı ama, bu başlıkta bir yazı yazmak durumu da hasıl temizliği, çabası, didinmeleriyle, bu şehirle, en güzel dileklerimle başbaşa bırakıyorum. Bu şehirden kaçmak vaktidir artık.” Cahit Zarifoğlu. İnkılap Gazetesi eki Fikir-Sanat, 12-06-1961 


İbrahim Sadi ÖZTÜRK (1920-2014). Ankara Nallıhan'da doğdu. Mustafa Efendi ile Aliye Hanım'ın oğludur. 1939'da Bursa Erkek Lisesi'ni iyi derecede bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesini bitirdi. Ekim 1944'de silah altına alındı; Nisan 1946'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Mayıs 1946'da ta'yin edildiği Eskişehir Maiyet Me'murluğu'nda stajını tamamladıkdan; bir süre de Afşin, Sivrihisar Kaymakam Vekilliklerinde bulunduktan; Eylül 1949'da katıldığı Kaymakamlık Kursunu Aralık 1950'de bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. Ocak 1950'de Gediz, Nisan 1951'de Çıldır, Haziran 1953'de Keskin, Mayıs 1954'de Çankaya Kazaları Kaymakamlıklarına;1955-1959 yılları arasında Kahramanmaraş, 1959- 
1960 yılları arasında Van, Haziran 1960'da Mülkiye Müfettişliğine; Nisan 1963'de Niğde 
Valiliğine; Ocak 1966'da Merkez Valiliğine nakledilip getirildi. Mülkiye Teftiş Heyeti üyeliği, 1967-1969 yılları arasında Kahramanmaraş ve Niğde belediye başkanlıkları, TBMM 3. (XIV) Dönem Kahramanmaraş milletvekilliği ile Cumhuriyet Senatosu Ankara üyeliği (12 Ekim 1975-12 Eylül 1980) yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı. İngilizce bildiği, Teksas Eyaleti Fahri Hemşehriliği unvanına sahip olduğu sicilinde yazılıdır. Mülkiyeliler Birliği üyesidir. Şehrin Kurtuluş Şavaşı (1919) sırasında harabe olduğu belirtilen bedesten, Belediye tarafından 1960 yılında yıkılarak yerine “Kasaplar Hali” olarak bilinen çarşı yapılmıştır. 


Ali KISAKÜREK 1950-1957 ve 1959-1960 yılları arasında iki dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 


Selman ZÜLKADİROĞLU (1904-1961). Kahramanmaraş ilinde dünyaya geldi. Babası Murtaza Bey kendi doğmadan vefat ettiğinden annesi Nevruz Hatun zorluklarla oğlu Selman'ı yetiştirdi. 
Amcası Hacı Hakkı Zülkadiroğlu Beyin kızı Lütfiye Hatun (1/7/1900-28/8/1954) ile evlendi. Bu evlilikten üç erkek iki kız çocuğu dünyaya geldi. Yedi yaşında Kur'an ı hıfz etmiş olup Hafız-ı Kelamdır. 1948 yılında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına seçildi. 1950 yılında Belediye Başkanlığından istifa ederek işini ve ikametgahını Adana'ya nakletti. 1957 yılında Hacc'a gitti. 
1960 yılında bir süre İhtilal Hükümeti tarafından Adana Ticaret Odası Başkanlığında 
görevlendirildi. Mezarı Kahramanmaraş Asri mezarlığında Aile mezarlığındadır. 


Sait EMİRMAHMUTOĞLU (1902-2001). Kahramanmaraş”ta doğdu. 1946-1948, 1963-1967 ve 1974-1977 yılları arasında üç dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Ali Ulvi YETİŞEN 1939 — 1946 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 
Hasan Sükuti Tükel. 1927'de doğdu. Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Binbaşı Tabipliği görevinde iken Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına atandı. 1933 ile 1939 yılları arasında bu ilin belediye başkanlığını yaptı. Ardından 1940 ile 1943 yılları arasında Erzincan'da vali olarak görev yaparken üç yıl belediye başkanlığına da vekalet etti. 1944 ile 1945 yılları arasında Bolu valilikleri yaptı. 
Maraş'taki altı yıllık görev süresi içerisinde birçok hizmete imza attı. Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Derelerin üstlerinin kagir tonozlarla kapatılarak ağaçlandırılıp bulvar haline getirilmesi. Temin edilen arazi üzerine bütün teşkilatıyla beraber yeni bir mezarlığın yapılması. Kaledeki bayrak direğinin esaslı bir abidenin üzerine tespit edilmiş olması ve abidenin yüzeyine “Maraş silah gücüyle indirilen bayrağını iman gücüyle yeniden dalgalandırdı” ifadesinin yazılması. Sütçü İmam hadisesinin yaşanmış olduğu Uzunoluk yakınlarına bir anıt yaptırılarak anıt üzerine, “Sütçü İmam Türk namusunu ve şerefini burada korudu”, ifadesinin yazılması. Hasan Sükuti Tükel'in belediye başkanı olarak yaptığı hizmetler arasında Pınarbaşı içme suyunun Terkos sistemine alınması da vardır. Ayrıca Pınarbaşı suyu üzerinde kurduğu hidro elektrik santraliyle Maraş'a elektrik getirmiştir. Dr. Hasan Sükuti Tükel'in Maraş'ta görev yapmış olduğu altı yılı da içine alan “Tatlı ve Acı Hatıralar” isimli kitabı Maraş için önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Eser 1949'da kaleme alınıp 1952-1953”te İzmir'de 108 sayfa olarak Piyasa Matbaası'nda basıldı. Eski Belediye Başkanı söz konusu kitabının daha ilk cümlesinde: “Vatanımızda hüküm süren idari ve içtimai facialardan ve bunların insani kayıtlardan azade faillerinden bahseden bu kitap ne bir kin gayretiyle ve ne de bir öç almak sevdasıyla yazılmıştır”, demektedir. Tükel'in ayrıca, 1934'te basılan Siyah Örtü isimli bir romanı vardır. Belediye Başkanlığı döneminde, Fevzi Paşa Mahallesi, 
Uzunoluk Caddesi'nde bulunan Selvili (Berberzâde) Camii:Selvili (Berberzâde) Camii, 1937 
yılında Vakıflar tarafından satışa çıkarılmış ve Maraş Belediyesi tarafından satın alınarak yerine Ziraat Bankası'nın lojmanı yapılmıştır. Bina günümüzde ise sağlık ocağı olarak kullanılmaktadır. 


Tevfik KADIOĞLU. 1925 — 1933 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. Parti müfettişi Hamdi Bey'in Maraş'ta bulunduğu dönemde il teşkilatının teftişi yanı sıra Maraş halkı ile yapmış olduğu temaslar, görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Halk partisinin halkla olan münasebetleri konusunda önemli ve çarpıcı bazı gerçeklerle de karşılaşmış ve bunları da raporuna 


dahil etmiştir. Buna göre; “Partililerin bulundukları konumları kendi şahsi çıkarları için kullandıkları ve bu durumun halkta büyük tepkilerin doğmasına yol açmış olduğunu da tespit etmiştir. Nitekim bu konuda en çok şikâyet konusu olan hususlardan biri; Vilayet idare heyeti reisliğini yürüten Kadızade Ziya Bey, kardeşi belediye reisi Tevfik Bey ve Maraş Milletvekilliği yapan Abdulkadir Beyle bu aileye mensup kişilerin sahip oldukları mevkileri şahsi çıkarları için kullanmaları yönünde olmuştur. Bu kişiler çeltik ziraatında ve bu ziraatın yapılması için gerekli olan suların dağıtımı ve taksiminde zorbalığa başvurmuşlardır. Bu konuda Kadızade ailesinin Maraş ve Pazarcık'ta çeltik ziraatının yapılmasında, diğer çeltik ekimi yapanların haklarını gasb ederek su kaynaklarını kendi tekeline alarak çiftçinin ezilmesine ve çeltik ekimine ve üretimine büyük zararlar verdiği ifade edilmiştir.” 


Lütfi KÖKER. Maraş'ın ilk Türk Eczacısı olup Elbistanlıdır. Tıp fakültesinde eczacılık eğitimi aldı. Eczanesi, 1909 yılında Çocuk Bahçesi civarında açılmıştı. Maraş'ın Kurtuluş Mücadelesinde abisi Doktor Mustafa Köker ile birlikte birçok cephede görev aldı. Kurtuluş Mücadelesi sonrasında 1922-1925 yılları arasında Maraş Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Belediye başkanlığı döneminde Ankara'dan gelen bir telgrafta, kurtuluş mücadelesinde verdiği üstün hizmetler nedeniyle istiklal madalyası verilmek üzere TBMM'ye şehirden bir kişinin isminin bildirilmesi talep edilmiştir. Başkanlığında toplanan belediye meclisi, İstiklal Madalyası'nı bir kişinin değil tüm Maraş halkının hak ettiğini içeren kararı Ankara'ya bildirmiş ve 5 Nisan 1925 tarihinde TBMM tarafından Maraş'a İstiklal Madalyası verilmiştir. 


Karabük 


Rafet VERGİLİ. 1959 yılında Araç ilçesinde dünyaya geldi. Karabüklü iş adamı Mehmet Vergili?nin oğlu olan Rafet Vergili, beş çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamladı. Lise tahsilinden sonra bugünkü Kastamonu Üniversitesinde Makina 
Mühendisliği eğitimine başladı ancak 1980 döneminin siyasi şartları gereği tamamlayamadı. 1979 
yılında iş hayatına atıldı. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya'da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirdi. Günümüzde Karabük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur. 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yaptı. Daha sonra 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Karabük Ticaret Odası Başkanlığı döneminde Karabük, kalkınmada öncelikli il (teşvik) kapsamına alındı. Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunuldu. Karabük, doğalgaz hattı yapımı kapsamı içine aldırıldı. Karabük Demir Çelik için kütük makinesi yapımı çalışmalarında bulunuldu. Ayrıca Karabük'teki bir çok sivil toplum kuruluşu, vakıf 
ve derneklerin üyesi veya yöneticisi olarak şehre çeşitli hizmetlerde bulundu. 29 Mart 2009, 30 
Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olup, Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemdir sürdürmektedir. 


Hüseyin ERER. 1964 Yılında Karabük'te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük'te tamamladı. 
1986 Daha sonra K.T.Ü. Orman Fakültesini bitirdi. 2000 - 2002 Yılları arasında Yüksek lisans 
eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 1997-2003 Yılları arasında Karabük Orman İşletme Müdürlüğü yaptı. Bu süre içerisinde iki kez Karabük'te yılın bürokratı seçildi. Orman Spor Kulübünü kurdu ve üç yıl başkanlığını yaptı. Ayrıca iki dönem Karabük spor Yönetim Kurulunda İcra Kurulu Üyeliği yaptı. 3 Kasım 2002 tarihinde bu görevinden, AK Parti 


milletvekili Aday Adaylığı için ayrıldı. Daha sonra Orman Bakanlığı Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 2003 Yılı sonunda bu görevinden ayrılarak, Karabük Belediye Başkanlığına aday oldu. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri sonunda Karabük Belediye Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Erer, evli ve bir çocuk babasıdır 2009 Mayısından itibaren Orman Bakanlığına geri döndü. Halen Karabük İktisadi Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Başkanlığı ve Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 


Enver TÜMEN (1994-2004) RP'den iki dönem başkanlık yaptı. 2004”te DYP'den, 2009'da CHP'den aday olduysa da seçilmedi. 


Dursun ALTIPARMAK. 1954 yılında Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamladı. Üniversite eğitimini de Ankara'da tamamlayan Altıparmak, bir çok özel şirkette üst düzey yöneticilik yaptı. 1989-1994 yılları arasında Karabük Belediye Başkanlığı yapan Altıparmak, 1990-1994 arasına Kardemir Karabükspor başkanlığında da bulundu. 
Altıparmak, evli ve iki çocuk babasıdır. 


İhsan Gür. Kendisinden önceki belediye başkanı Necmettin Şeyhoğlu'nun milletvekilliği dolayısıyla 1987-1989 yılları arasında Karabük Belediye başkanlığında bulundu. 


Vildan SALTIK. 1980-1984 yılları arasında Karabük Belediye Başkanlığı yaptı. 12 Eylül döneminin onun zamanında nispeten sakin geçmiş olduğu ileri sürülür. Mahallelerin su borularının değiştirilmesi, çöp alanı konusunda TDÇİ Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak çözüme ulaşılması göze çarpan hizmetleri arasında gösterilir. 


Sebahattin ORAL. Emekli öğretmen Sebahattin Oral 1977 seçimlerinde CHP'den Karabük Belediye Başkanı seçilmiş ve 12 Eylül ihtilaline kadar bu görevini sürdürmüş ihtilalde görevden alınarak tutuklanmıştı. Oral'ın cenazesi Çiftlik köyünde defnedildi. Döneminde İmar Planı uygulamasına devam edildi. 2011'de vefat etti. 


Yüksel ERHAL. Sanayici, iş adamı Yüksel Erhal, Karabük'te demir çelik sanayiciliği ve tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteriyordu. 1973-1977 yılları arasındaki Belediye başkanlığı döneminde Özdeş İmar Planı uygulamasına devam edildi. Erhal 2017'de vefat etti. 


Necmettin ŞEYHOĞLU (1920-1995). Çerkeş”te doğdu. Babası Mehmet Muhittin Efendi annesi Cemile Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Dâhiliye Mütehassısı serbest doktor olarak çalıştı. Ovacık İlçeleri Yol Yaptırma Derneği Başkanı, Karabük Verem Savaş Derneği Kurucusu ve Başkanı, Sanayici, İşletmeci, Kızılay Derneği Başkanı, Türk Eğitim Derneği Karabük Koleji Kurucusu ve Vakıf Başkanı, Demir Çelik Karabükspor Kurucu Üyesi ve Başkanı, Karabük Devlet Hastanesi Vakıf Başkanı ve 1968-1973 yılları arasında Karabük Belediye Başkanı olarak 
görev yaptı. Döneminde Özdeş İmar Planının uygulamasına geçilir. Ali Necmettin Şeyhoğlu, 1987 
genel seçimlerinde ANAP'tan XVIII. Dönem Çankırı Milletvekili seçilerek 29.11.1987-20.10.1991 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 21 Temmuz 1995'te hayatını kaybetti. Evliydi. 
Belediye Başkanı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Dönemi imar uygulamaları içerisinde en dikkat çekeni, 
“Beşbinevler Toplu Konut Projesi”dir. Beşbinevler'in temeli Başbakan Demirel tarafından 31 


Temmuz 1969 tarihinde atılmıştır. Bu büyük projenin gerçekleşmesi kentte gecekondulaşmayı önemli ölçüde engeller. 


Kemal GÜNEŞ. 1963-1968 yılları arasındaki Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'te Belediye başkanlığı döneminde Karabük - Safranbolu imar planı yarışması düzenlenir. 


Muzaffer Vural. 1960-1963 Yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Sinan Fevzi FIRAT (1924- 1986). Refahiye'de doğdu. Babası Rasim Efendi annesi Nazime Hanımdır. Lise mezunu olup Az düzey Almanca ve Fransızca bilmekte idi. Karabük Demir Çelik Fabrikası İşçisi idi. Serbest ticaret ile meşgul oldu. Gazetecilik yaptı. Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'ün 1955-1960 yılları arasında Belediye Başkanlığını yaptı. MDP Kurucu Üyeliği, XIL(1)), XII.(2.), XIV.(3.), XV.(4.) ve XVII. Dönem Zonguldak Milletvekilliği yaptı. Evli olup üç çocuk babası idi. Karabük Belediyesi'nin 1956'da 71, 1957'de 88 inşaata yapı ruhsatı vermesine karşın, kentte 1955 - 1958 yılları arasında 2500-3000 civarında konut yapılmış olması, gecekondulaşmanın ve kaçak yapılaşmanın ulaştığı boyutları göstermektedir. Dönemin Karabük Belediyesinin kontrolsüz gelişimi denetim altına alma ve bir kentleşme politikası belirleme konularında başarısız olduğu kabul edilir. Belediyenin sorumluluk alanı 1957 yılında yeni mücavir alanların eklenmesiyle genişlemiştir. 


Mustafa Seyhan. 1952-1955 Yılları arasında Zonguldak'ın ilçesi olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Tarık As.1950-1952 Yılları arasında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Rüştü Tombuloğlu. 1946-1950 Yılları arasında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük'ün Belediye Başkanlığını yaptı. 


Sadi Yaver Ataman. 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya geldi. Eski adı Daru'l-Elhan olan İstanbul Konservatuvarı'na giren Ataman, buradan 1930 yılında mezun oldu. 
Ataman, konservatuvar eğitimi sırasında Rauf Yekta Bey, Zekaizade Hafız Ahmet (Irsoy) Bey, Kaşıyarık Hüsamettin Bey, Musa Süreyya Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey, Mehmet Zati (Arca) Bey, Veli Kanık ve Hoca Ziya (Üsküdarlı) gibi müzik adamlarından yararlandı, Mehmet Fuat Köprülü'nün Türkiyat Enstitüsü'ndeki derslerine de devam etti. Ataman, 1930-1931'den itibaren müzik öğretmeni olarak devlet hizmetine girdi, 1938'de öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Sadi Yaver Ataman, 1938-1940 yılları arasında, Ankara Radyosu Halk Müziği yayınları yöneticiliğine getirildi, hazırlayarak sunduğu programlarla halk müziğini folklorik değerleriyle ve açıklamalı olarak ilk kez halka tanıtmaya başladı. Bağımsız olarak 1940 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Ataman, aynı zamanda Karabük Halkevi Başkanlığı yaptı. Ataman, Karabük'te bulunduğu yıllarda, Karabük adı ile bir de folklor dergisi çıkardı. Dört çocuk babası olan Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te çok sevdiği Safranbolu'da toprağa verildi. 


Karaman 


Savaş KALAYCI. 1978 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. 
Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bunun yanında İktisat ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Adayı olan Savaş Kalaycı, seçimlerden zaferle ayrılarak 2000-2018 yılları arasında görev yaptığı Karaman Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Halen, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında üçüncü yüksek lisans eğitimine ve kitap yayın çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Savaş Kalaycı, İngilizce bilmektedir. 


Ertuğrul ÇALIŞKAN. 1965'te, Karaman Ermenek'te doğdu. Türk siyasetçi ve 2014-2019 yılları arasında Karaman belediye başkanı olarak görev yapmış olup, Şu an'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak görev yapmaktadır. 
İlk, orta, lise öğretimini Karaman'da tamamladı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesini bitirdi. 1994 yılında Karaman'da iş hayatına atılan Çalışkan, çeşitli firmalarda yönetici olarak görev aldı. 2004 yılında AK Parti'den İl Genel Meclisine seçildi. 2005 yılında yeni çıkan 
5302 İl Özel İdareler Kanunu gereği yapılan seçimle İl Genel Meclisi Başkanı Seçildi. Ertuğrul 
Çalışkan 2014-2019 yılları arasında Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmış olup şu anda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak görev yapmaktadır. Belediye Başkanlığı döneminde, Meydan Projesi, Aktekke ve Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi, Sporcu Fabrikası Projesi, İbrala Barajı İçme Suyu Projesi, Kongre ve Fuar Merkezi Projesi, Çevre Yolu Projesi, Serbest Bölge Projesi, Lojistik 
Merkez Projesi, Teknokent Projesi, Piri Reis Vadisi Projesi, Emekli ve İşçi Konutları Projesi, 15 
Bin Kişilik Yeni Stadyum Projesi, 3 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu Projesi, Hızlı Tren ve Çevre Yolu'ndaki çalışmalar, Kadın Danışma Merkezi Projesi, Yaşlılara Evde Bakım Projesi, Madde Bağımlısı Çocuk ve Gençlerimizin Rehabilitasyonu, Özürlü Vatandaşlarımızın Taşınması gibi proje çalışmaları yapmış, 4. ve 5. TOKİ yapımlarını başlatmıştır. Çalışkan evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir 


Kamil UĞURLU. 1942, Hadim Aladağ'da doğdu. Karaman'da ilköğretimini, Konya'da da liseyi bitirdikten sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi gördü. Ardından Türk mimarlık sanatı dalında doktor oldu. Yazmış olduğu uzun makaleleri ve yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. 1999 yerel seçimleri'nde MHP'den Konya Büyükşehir belediye başkan adayı oldu. 
“026.44 ile seçimi 2. olarak tamamladı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Karaman Belediye Başkanlığına seçildi. (2009-2014). Döneminde, birçok proje hayata geçirildi. Kent Meydanı, Millet Bahçesi, Doğukışla / Piri Reis Vadisi gibi projeler başlatıldı. Kale Restoranı açıldı. Orta Öğretim Kampüsü Projesi, Kentsel Dönüşüm Projesi (Belediye binası çevresindeki çöküntüler için), Kapalı Pazar Yeri, Yeşil Alan Projesi, Çukurbahçe, Köprülü Kavşak Projeleri, Ereğli Köprülü Kavşağı Projesi, İsmetpaşa Projesi için çalışmalar başlatıldı. Gıda Bankası kuruldu. 7 farklı noktaya Halk Ekmek Uygulaması getirildi. 10 halk otobüsü, itfaiye aracı ve 4 adet cenazeyi aynı anda taşıyabilen araç alındı. Görme engellilere ücretsiz beyaz baston dağıtıldı. Kuğulu Park, Canbazgazi Parkı ve Taş Bina'nın altındaki müze yapıldı. Uğurlu, ayrıca 10 yıl Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyeliği, 2.5 yıl TOKİ başkanlığı ve 3 yıl başbakanlık müşavirliği görevlerinde 


bulunmuştur. Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Bilim Danışma Kurulu Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Başkan Yardımcısıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Kitapları. Eskişehir Şehrengizi: Muhacirler ve Manavlar, Karaman Şehrengizi: "Karaman'a Hasretliğim", Konya'nın Batısı Takkeli Bir Dağ: Konya Şehrengizi, Kahramanmaraş Şehrengizi: "Bir Maraş Güzellemesi", Kelebek Kanadındaki Hayatlar, Gölgeli Sokağın Şiirleri, Orhun Anıtları. 


Ali KANTÜRK 2004 - 2009 1967 Yılında Karaman'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Karaman'da yaptı. 1992 Yılında Selçuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Özel sektörde Muhasebe Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü, Genel Koordinatör ve Genel Müdürü olarak çalıştı. 
Askeri görevini 1995/247 kısa dönem olarak İzmir'de tamamladı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışırken siyasete ilk defa Ak Parti'de başladı. Ak Parti'de Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, İl Halkla İlişkiler Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı görevinde bulundu.22. Dönem Millet Vekili Aday Adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel Seçimlerde Karaman Belediye Başkanı olarak seçildi. Döneminde, Karaman TOKİ ile tanıştı. Aktekke Kent Meydanı Projesinin ilk adımı hayata geçirildi. OSB'ye ve şehre doğalgazı getirildi. Katı Atık Tesisi kuruldu. Kent Tarihi Müzesi yapıldı. 
Eski tekel depolarının olduğu alan Karaman Belediyesine kazandırıldı. Tarihi Hürrem Konağı ve Hürrem Evi restore edildi. Kantürk, sulama amaçlı olan İbrala Barajı'nın yüzde 36'sını Karaman içme suyu olarak revize edildiğini söyleyerek Karaman'ın en az 100 yıllık su problemi kalmayacağını belirtti. Eski Hükümet Konağı ve Çukurbahçe gibi yerlerde kamulaştırma ile Belediyeye ciddi arsalar kazandırıldı. Kantürk, Karaman Belediye Başkanlığının yanı sıra Karaman Organize Sanayi Bölgesinde Başkanlığı ve Karaman İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı ve Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor. Evli ikiz kız çocuk babası olan Kantürk Fransızca biliyor. 


Halil İbrahim GÜLCAN. MHP'den seçilerek 1999 — 2004 yılları arasında Karaman Belediye Başkanlığı yaptı. Gülcan döneminde işyerlerine Türkçe isim verilme zorunluluğu getirildi. Eski Hal'in yerine Alparslan Türkeş Parkı yapıldı. 


Hikmet ALTIN. 1950 yılında Karaman'da doğdu. ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Karaman'da tamamlayan Hikmet Altın, 1968-1971 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) inşaat mühendisliği bölümünden mezun olarak üniversite eğitimini tamamladı. 1971 yılında mezun olan Hikmet Altın, ilk olarak İstanbul'da mühendislik bürosu açarak çalışma hayatına başladı ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etti. 1973 yılında İnşaat Yüksek Mühendislik diplomasını almaya hak kazanan Hikmet Altın 1974 yılında memleketi Karaman'a dönerek Yem Sanayi İnşaat Şantiye Şefliği görevine başladı. Yem Sanayi Şantiyesi 
tamamlandıktan sonra Karaman'da 1974-1993 yılları arasında şahsi müteahhitliğe başladı. 1994 
yılında sermaye şirketi olma çalışmalarından sonra aynı yıl içerisinde Hikmet Altın İnşaat San. Ltd. 
Şti. ünvanını aldı. 1997-1999 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapan Hikmet Altın, 1999 
yılında Karaman Belediye Meclisi tarafından Karaman Belediye başkanı olarak seçilmiş ve 1999 
yılında Karaman Beldiye Başkanlığı yapmıştır. 


Yaşar EVCEN. 1955 yılında Karaman'ın Boyalıtepe köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da yaptıktan sonra Hatay'da 1977 yılında İnşaat Yüksek Okulunu bitirdi. 1977-78 yıllarında Karaman Belediyesinin Fen işlerinde kontrol memuru olarak çalıştı. 1977- 80 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1981 yılında serbest inşaat müteahhidi olarak 


çalışmaya başladı. Karaman'ın çeşitli semtlerinde 300'e yakın daire yaptı. 27 Mart 1989'dan beri CHP'den Karaman Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte iken 11 Ocak 1999 günü CHP'den Milletvekili Adayı olmak için istifa etmiştir. Belediye Başkanlığı döneminde, 17 park, kale projesi, kültür sitesi, belediye şantiye binaları, semt kahve ve düğün salonları, kamyon garajı, hayvan pazarı, Fisandun dinlenme tesisleri, asfalt şantiyesi ve buz fabrikası projeleri gerçekleşmiştir. 


Adem GÜNGÖRER. 15.11.1949 Davgandos doğumlu olan Adem Güngörer, Karaman Belediye Başkanı Hasan Özkaymak'ın (1949-1987) ani ölümü üzerine belediye başkanlığına getirildi. Görev yaptığı 1987-1989 yılları arasında Karaman Kalesi ve çevresi peyzaj çalışmasını başlatmıştır. Daha önce askeriye içerisinde kalan Doğukışla'da yüksekokul yapımı için arsa tahsis etmiştir. Bu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin ilk nüvesini teşkil etmiştir. Belediye ekmek fabrikası, beton parke yapım tesisi ile o günün şartlarında modem bir mezbahâne kurdurmuştur. Altyapı (kanalizasyon) işine de epey emeği geçen Güngörer, gecekondu önleme bölgesiyle ilgili ilk tapuları dağıtmıştır. 


Hasan ÖZKAYMAK (1949-1987). 1984-1987 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Hasan Özkaymak'ın Karaman'ın il olmasında büyük emeği vardı. 
Özkaymak döneminde kale ve civarı yeşil alana kavuştu ve otogar şehir dışına, yani günümüzdeki yerine taşındı. 


Hayati ÇAĞLAYAN. 1983-1984 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mustafa TAŞ. 1981—1983 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Mestan KOÇBAŞ. 1980-1981 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Abdülkerim KILINÇ. 1977 — 1980 yılları arasında yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yapan Kılınç döneminde özellikle Karaman'ın şebeke suyu işleri için çalışmalar yapıldı. Karaman Belediyesinde Fen İşleri gibi değişik görevlerde de bulunmuştu. 


Özcan GENÇ. 1969-1977 yılları arasında yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Özcan Genç planlı şehirleşmenin önünü açtı ve imar faaliyetlerini başlattı. 


Kemal KAYNAŞ. 1957-1969 yılları arasında yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Günümüzdeki ana yolların birçoğu onun döneminde açıldı. İsmet Paşa Caddesini yaptırdı. Karaman geniş yollara ve stadyuma kavuştu. 


Mehmet ARMUTLU. Uzun yıllar serbest doktorluk yaptı. Siyasi Parti Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odası, Gazeteciler Cemiyeti vb. şirket ve kuruluşlarda yönetim görevlerinde bulundu. 1955— 
1957 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. Araştırmacı yazar 
olarak çalışmalarını yürüten Mehmet Armutlu'nun “Türk dilinin Anadolu'daki Üç Temel Direği “ÜÇ KARAMANLI” YUNUS EMRE, KARAMANOĞLU MEHMET BEY ve ATATÜRK ile KARAMANOĞULLARI TARİHİ isimleri altında yayınlanmış dört eseri bulunmaktadır. Türk Dil 


Bayramı ve Yunus Emre'yi anma törenleri ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin kurulması için büyük gayretler sarf etti. Armutlu bu arada, Karaman'a elmacılığı getiren ilk isim oldu. 


İbrahim BARAN. 1952-1955 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Abdullah Sabri ÜLGEN. 1950-1952 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


İbrahim KAYSERİLİOĞLU. 1949-1950 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ziya GÖNCÜ. 1938-1949 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Ahmet ÖKTEM. 1934-1938 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


Faik KAYSERİLİOĞLU. 1932-1934 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Ziya ÇELEBİ. 1930 — 1932 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hacı Ömer KAYSERİLİOĞLU. 1928-1930 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye Başkanlığını yaptı. 


HÜSEYİN AVNİ. Şeyh Hâcı Bekir Efendi'nin oğludur. 1920-1928 yılları arasında Konya'nın ilçesi Karaman'ın Belediye reisliğini yaptı. Karaman İdare Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. 
Başkanlığı esnasında İstanbul'a gittiğinde orada hastalanarak vefat etti. 


Kars 


Cihangiroğlu İBRAHİM (1874-1948). Aydınoğulları Beyliği soyundan gelen Cihangiroğlu İbrahim Bey Gümrü'de doğdu. Babası Mehmet Bey, annesi Şarabanı (Şahra-Banu) Hanım'dır. 
Dokuz yaşına kadar ailesi ile Gümrü'de kalan İbrahim Bey burada Kuran-ı Kerim, dini bilgiler ve Farsça dersleri aldı. 1882 yılında Cihangiroğlu İbrahim Bey ve ailesi Kars'a göç etti. Bu esnada Kars'ın Rus idaresine geçmiş olması Cihangiroğlu İbrahim bey'de Türklük bilinci ve savunuculuğunun oluşmasında etkili oldu. Biraz büyüdükten sonra Kars ve civarında oluşacak olan cemiyetlere de bu sebeple katıldı. 1909 yılında Panislamizm ve Pantürkizm Cemiyetlerinde kardeşi Hasan Bey ile beraber yer aldı. Daha sonra Ermeni çetelerinin Türklere karşı olan katliamlarını önlemek amacıyla kurulan Müdafa-i Milliye Cemiyetine katıldı. Ardından Bakü'de kurulan Neşr-i Maarif Cemiyetine katılan Cihangiroğlu İbrahim Bey son olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Teşkilat-ı Mahsusa'ya katıldı. Teşkilat-ı Mahsusa'da görev aldı. Milli mücadelede aktif bir rol oynayan Cihangiroğlu İbrahim Bey Mondros Mütarekesi gereğince bölgenin boşaltılmasına karşı 


çıkanlar arasında yer aldı. Bu nedenle ilk olarak Kars Kongreleri'nin toplanmasında rol oynadı ve bu kongreler neticesinde kurulan hükümetin başkanı olarak Cihangiroğlu İbrahim bey seçildi. Bu hükümet 1918 yılında Cenub-i Garb-i Muvakkata-i Milliyesi olmuş ve hükümet başkanlığına da yine Cihangiroğlu İbrahim Bey seçilmiştir. Üçüncü Kars Kongresinde kurulan bu hükümet kendi namına bir de anayasa yayınladı. Ancak 1919 yılında bu hükümet İngilizler tarafından dağıtıldı ve başta Cihangiroğlu İbrahim Bey olmak üzere hükümet üyeleri Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu sürgün hayatı 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün çabaları ile son buldu. 1921 Temmuzunda Kars'a dönen Cihangiroğlu İbrahim Bey Kazım Karabekir Paşa'nın isteği ile Belediye Azalığına seçildi. Bu tarihte Kars Belediye Başkanı Mamoğlu Akif Çiçek'ti. Ancak Cihangiroğlu İbrahim Bey'e duyulan büyük hürmetten dolayı belediye başkanlığını Akif Çiçek Cihangir Bey'e devretti. 
1921 Temmuz ayında Kars Belediyesi'nin İkinci Belediye Başkanı olmuştur. Cihangiroğlu 1926 
yılına kadar uzun bir müddet belediye başkanlığı görevinde bulundu. Kars'ın eğitim yönünden gelişmesini isteyen Cihangir Bey Kars'a bir Memleket Kütüphanesi kurulması yönünde talimat verdi. Ayrıca kültür toplantıları ve şölenlerin yapılması için çalışmalarda bulundu. Resmi tören ve gösterileri bizzat kendisi düzenleyen Cihangiroğlu İbrahim Bey 6 Ekim 1924 tarihinde Erzurum'dan Kars'a gelen Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın Kars ziyaretleri için yapılan hazırlıklarda bizzat kendisi yer aldı. Bu ziyaret esnasında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ve eşi Melek Hanım da Latife Hanım ile ilgilendi. Bu ziyaretten memnun kalan Mustafa Kemal Atatürk Başbakan İsmet İnönü'ye memnuniyetini bildiren bir telgraf çekmiştir. 1921 yılında Kars Belediye Başkanlığı görevine gelen ve 1926 yılına kadar bu görevde kalan Cihangiroğlu İbrahim Bey bazı olaylar neticesinde görevinden istifa etmek durumunda kaldı. Daha sonra Ahmet Ağaoğlu bir telgraf çekerek Serbest Cumhuriyet Fırkası Kars Şubesi Başkanlığını açmasını istedi. Bundan sonra bir süre Serbest Cumhuriyet Fırkası Kars Şubesi Başkanlığı görevini üstlendi. Ancak bu parti de kapanınca buradaki görevi de sona erdi. Bundan sonra Cihangiroğlu İbrahim Bey Kars Hayvan ve Mevaddı Hayvaniye Borsası'nda Muamele Memuru olarak çalışmaya başladı. 1948 yılına kadar bu görevde çalışan Cihangiroğlu İbrahim Bey bağırsak kanserine yakalandı ve vefat etti. Kars'ta 
2003 yılında anısına bir anıt mezar dikilmiş olup, şehir parklarından biri ismini taşımaktadır. 
I.Dünya Savaşının başlamasından hemen önce bölgedeki Rus ve Ermenilerin çıkardıkları karışıklıktan dolayı akrabalarının büyük kısmı Elazığ ve Osmaniye/Kadirli'ye (Adana Bölgesi) göç etmişlerdir. Aslen Anadolu'daki ilk yerleri Trabzon Of olan bu aile buradaki ailelerin bir kısmı Cihangiroğlu soy ismini kullanırken bir kısmı da tıpkı Cihangirzade İbrahim Efendi gibi soy isimlerini değiştirerek Biçer soy ismini almışlardır. Cihangirzade İbrahim Efendi, etkili olduğu yıllarda, Enver Paşa'ya son derece yakın bir isim olup, Kars'taki Türk varlığının korunmasında büyük katkısı olmuş, geride üç evlat bırakmıştır. 


Hüseyin Han TALINLI (1899-1952). Kars'ta doğdu. Hüseyin Han Talınlı ilk ve ortaöğrenimini Erivan'da Gimnazi Umumi'de tamamladı. Daha sonra Azerbaycan'a giden Hüseyin Han Talınlı Gence'de Türkçe usulü tedris ve pedagoji kurslarından mezun oldu. Malta'da iken Batum'a kaçan Hüseyin Talınlı bu sırada iki yıl öğretmenlik yaptı. Hüseyin Talınlı'nın vatanına tekrar dönüşü Ermenilerin ailesini katletmesi sonucu gizlice olmuştur. 1918'de Ermenilerin Kars'ta idareyi ele geçirmesi ve burada yıkımlara başlaması neticesinde Kars'ta Milli Şura Hükümeti kurulmuştu. Bu hükümette Cihangiroğlu İbrahim Bey, Hasan Han Bey, Mamilof Tevhiddin Bey, Aziz Bey ve birçokları gibi Hüseyin Han Talınlı da aktif rol oynamıştır. Ancak bu hükümetin ömrü bir yılla sınırlı kalmıştır. Milli Şura Hükümeti'nin Nisan 1919'da İngilizler tarafından dağıtılması ve üyelerinin Malta'ya sürülmesi esnasında Cumhuriyet Dönemi'nde de Kars'a hizmet edecek olan Cihangiroğlu İbrahim Bey ve Hüseyin Han Talınlı Malta'ya sürülmüştür. 1921 yılında Ruslar ile 


barış yapılmış ve imzalanan anlaşma neticesinde tüm Cenub-i Garb-i Kafkas Hükümeti üyeleri Anadolu'ya dönme fırsatını elde etmişlerdir. Kars'a geldikten sonra 1922 yılında açılan Türk Ocağı Kars şubesinde çalışmaya başlamış ve 1931 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1926-1930 yılları arasında iki devre dört sene Kars Belediye Başkanlığı yaptı. 1927 yılından itibaren ilk devrede Göle ilçesi üyesi olarak görevine devam etti. Belediye Başkanlığından sonra 22 yıl boyunca Genel Meclis Üyeliği yaptı. Türk Ocağı'nda azalık ve reislik yapan Hüseyin Han Talınlı CHP'nin kuruluşundan 1942 yılına kadar Vilayet İdare Heyeti Azalığına seçildi. Aynı zamanda 1934-1942 yılları arasında Kars Halkevi Başkanlığı görevinde bulundu. 


Hafız Kurban YURTSEVEN (1883-1972). Kars'ın Rus işgalinde olduğu dönemde Kars'ta dünyaya gelen Hafız Kurban Yurtsever Gazi Mahmutoğulları'ndan Akif Efendi'nin oğludur. 
İlköğrenimini dönemin şartları gereği Yemenhalefoğlu Molla Muhyiddin Efendi'den aldı. Bu eğitimden sonra kendine hafız unvanı verilmiş ve Evliya Camii ve medresesinin imamlığını ve müderrisliğini yapmıştır. 1927 yılında Cihangiroğlu İbrahim Aydın'ın Kars Belediye Başkanlığından ayrılmasından sonra Kars Belediye Başkanı olan Hafız Kurban Yurtseven 1939 yılına kadar imamlık da yapmış ve iki işi aynı anda yürütmüştür. Daha sonra Rusça öğrenmek için Tiflis'in Gori şehrine gitti. Burada eğitim alırken bir taraftan da Albayrak, Açıkgöz, İkbal ve Basiret Gazetelerinde takma isimlerle yazılar yazdı. Belediye başkanlığından sonra Kars Ticaret Odası Başkanlığı ve daha sonra da sırasıyla Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Türk Ocağı, Teyyare Cemiyeti, Nüfus Tahrir Heyeti Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Ticaret Odasından ayrıldıktan sonra dört dönem Kars İl Genel Meclis Üyeliği yaptı. Bu görevlerinin dışında çok iyi de bir şairdir. 
Ölümüne kadar Kars'ta önemli tarihi eserler arasında yer alan Ahmet Tevfik Paşa konağında yaşadı. 
Vatan sevgisi ile dolu olan Hafız Kurban Yurtseven Eskişehir'de vefat etti. 1980 yılında Kars'a getirilen Hafız Kurban Yurtseven'in naaşı Evliya Camii avlusuna defnedildi. 


Hayrullah DAĞLI. 1932-1938 yılları arasında Kars Belediye başkanlığı yaptı. Yenigazili olarak bilinen Hayrullah Dağlı Kafkaslardan Osmanlı ordusunun çekilmesinden sonra bölgede kurulan Cenub-i Garb-i Kafkas Hükümeti'nde yer alan üyeler arasındadır. 1942 yılında Mehmet Bahadır'ın belediye başkanlığına kadar görevde kaldı. 


Mehmet Rüstem BAHADIR (1891-6. 1954). Tutak'da doğdu. Babası Kahraman Efendi annesi Feride Hanımdır. Ortaokuldan mezun oldu. Ticaret yaptı. Adana'da Polis Memuru, Kars Belediyesi Sandık Emini, Türk Ocağı Yönetim Kurulu ve İl Genel Meclisi Daimi Encümen Üyesi, 1938-1946 yılları arasında Kars Belediye Başkanıgörevlerinde bulundu. 1946-1954 yılları arasında CHP'den VIII. ve IX. Dönem Kars Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. Bahadır ailesi, Babürşah hanedanın ahfadı olarak Kafkasya'ya yerleşmiş bir boya mensuptur. Döneminde belediyenin borçlarını ödeyerek bütçesini artırdı. Başkanlığı Kars'ın su ve elektrik gibi iki önemli sorununun halledildiği bir dönem olmuştur 


Tahir BARLAS (1886-1953). İstanbul'da doğdu. Babası Ali Efendi'dir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi idadi kısmından mezun oldu. 30 Kasım 1908 yılında Anamur ilçesi Mal Müdürü olarak göreve başladı. 1909 yılında İslahiye Mal Müdürlüğü görevine tayin edilen Tahir Barlas, 1910 yılında Erzurum Defterdarlığı Tahsilat Müdürlüğüne nakl edildi. 
Daha sonra Tutak ve Bayburt Kaymakam Vekilliği yaptı. 1911 yılında Erzurum Muhasebe Mümeyyizi oldu. 1911 yılı sonlarında Pasinler, 1914 yılında Kemah, Hınıs, 1916 yılında Malazgirt, Arapgir ve Taşköprü de idarecilik ve Pasinler Kaymakamlığı görevlerinde bbulundu. 1919 yılında 


Adapazarı Kaymakamlığına tayin edildiği esnada Adapazarı'nda çıkan karışıklıklar dolayısıyla bu 
görevi sona erdi. Tahir Bey bu görevden sonra Büyük Millet Meclisinde görev aldı. Ancak 1936 
yılında bu görevi de sona erdi ve Beyazıt Mutasarrıflığına tayin edildi. Milletvekilliği bittikten bir 
süre sonra mutasarrıflık yaptı. 1943-1945 yılları arasında Kars Valiliği yapan Tahir Barlas 3 
Temmuz 1946 yılında Kars Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Ancak bir dönem belediye başkanlığı vazifesinde kalan Tahir Barlas'ın Belediye Başkanlığı görevi 1950 yılında sona erdi. 
Hamide Hanım ile evlenen Tahir Barlas'ın bir çocuğu vardı. Kars'ta vefat etmiş ve Karadağ mezarlığına defnedilmiştir. 


Nevruz GÜNDOĞDU (1916-1965). Çıldır'da doğdu. Babası Mehmet Efendi annesi Emine 
Hanımdır. 1 Eylül 1936 yılında askerlik görevine başlayan Nevruz Gündoğdu 1 Kasım 1936 
yılında Yardımcı Subay Okuluna girmiş ve altı ay sonra 30 Nisan 1937 yılında asteğmenliğe ve aynı yılın sonlarına doğru teğmenliğe yükseldi. 1942 yılında üsteğmenlik rütbesine yükselen Nevruz Gündoğdu 1945 yılına kadar askerlik vazifesini sürdürdü. Üsteğmenlikten sonra bir süre askerlik görevine ara veren Nevruz Gündoğdu bu arada başta Kars olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik vazifesinde bulundu. 1 Ekim 1950 yılında DP'den Kars Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye başkanlığı 04 Ekim 1950 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca onaylandı. 
27 Haziran 1953 yılına kadar bu görevine devam etti. Belediye başkanlığı esnasında 600 lira maaş 
alan Nevruz Gündoğdu toplamda üç yıl dokuz ay olmak üzere bir dönem belediye başkanlığı görevinde kaldı. Kars belediye başkanlığından sonra 1956 yılında Kars Ticaret Borsası Komiserliğine atanan Nevruz Gündoğdu 1960 yılında emekli olarak bu görevinden ayrıldı. Naima Hanım ile evli olup üç çocuğu vardı. İstanbul'da vefat etti. 


Baki GÜNDOĞDU. 27 Ağustos 1953 tarihinde Kars Belediyesine Belediye Başkanı olarak seçildi. 
Ancak Baki Gündoğdu'nun Belediye Başkanlığı sırasında belediye gaz yağı ambarında yaşanan bir yangın Baki Gündoğdu'nun Belediye Başkanlığının sona ermesine yol açtı. “Dün saat 15 de Kars'tan 3 kilometre uzakta bulunan benzin deposunda benzin tenekelerinin lehimlenmesi için getirtilen lehimciler tenekeleri dışarı çıkartarak lehimlemeğe başladıkları sırada ocaktan sıçrayan kıvılcımlar tenekelerdeki benzinleri ateşlemiş ve alevler etrafa yayılmıştır. Bunun üzerine Belediye Başkanı haberdar edilmiş ve yangını söndürmek için faaliyete geçmiştir. Alevler bir aralık deponun içerisine de sirayet etmiştir. Civardaki harman yerinde çalışan köylülerle çocuklar deponun bulunduğu mahalle koşmuş ve orada toplanmış#lardır. Bu sırada deponun kapısından çıkan muazzam bir alev sütunu orada toplanmış bulunan meraklıları yalayıp geçmiştir ki bu da ölüm miktarının fazla olmasına sebep olmuştur. Bu alev sütununu büyük bir infilâk takib etmiştir. Kars Valisi Hâdi Üçer ile Emniyet Müdürü hâdise yerine gelerek vaziyete el koymuş ve yangının 
söndürülmesi için gereken tedbirler alınmıştır. Yangında ölenlerin sayısı 26 dır. 28 vatandaş ağır, 20 
si de hafif surette yaralanmıştır. Zarar miktarı 100.000 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu yangında 29 
kişinin ölmesi ve baki Gündoğdu da dahil 44 kişinin ağır bir şekilde yaralanması faturanın başta Baki Gündoğdu, Zabıta Memuru Aliyar Ünal ve Depo Memuru Latif Apaydın'ın tutuklu yargılanmalarına yol açtı. Bu yargı süreci dört yıl sürmüş ve neticede beraat etmişlerdir. Bu nedenle belediye başkanlığı kısa süren Baki Gündoğdu'nun görevine son verilmiştir. 


Tanrıverdi GÖKÇAY (1916-2007). Gümrü'de doğdu. Annesi Hadicebani Hanım, babası Haşim Beydir. Gökçay 1954 yılında bir evlilik yaptı ve bu evliliğini bir yıl sonra bitirdi. Eğitim hayatı oldukça uzun süren Tanrıverdi Gökçay 1940 yılında Ankara Ziraat Fakültesinden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Buradan mezun olunca memuriyete başlayan Tanrıverdi Gökçay eğitim hayatını 


bırakmadı ve aynı yıl Yedek Subay okuluna gitti. 1942 yılında bu okuldan teğmen olarak mezun oldu ve Tarım Bakanlığı'nda göreve başladı. 1948 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tanrıverdi Gökçay 1950 yılında avukat oldu. Üç yıla yakın bir avukatlık geçmişinden sonra 1 Kasım 1953 tarihinde Kars Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevini bir yıla yakın sürdürdü. Belediye Başkanlığı görevinden sonra İstanbul Bölge Ziraat Okulunda vazifesine devam eden Tanrıverdi Gökçay 1965 yılında Türkiye Süt Endüstrisine Hukuk Müşaviri olarak tayin edildi. 
Emekli olduktan sonra Çanakkale'de ikamet eden Tanrıverdi Gökçay burada vefat etti. 


İsmail Hakkı ALACA (1907-1977). Digor'da dünyaya geldi. Tayyar Efendi ile Fatma Hanımın oğludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1936 yılında askerlik vazifesine başlamış ve 1937 yılında asteğmenliğe yükselerek 1945 yılına kadar askerlik vazifesini sürdürmüştür. Bir yandan askerlik vazifesine devam eden İsmail Hakkı Alaca bir yandan da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Buradan mezun olduktan sonra İsmail Hakkı Alaca avukatlık, Palu Sorgu Hakimliği, Garzan ve Kağızman Savcılığı, Bolu Savcı Yardımcılığı ve Burdur Asliye Ceza Hakimliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Kars Belediye Başkanlığına Demokrat Parti adayı olan İsmail Hakkı Alaca 17 Kasım 1955 tarihinde yapılan seçimlerde Belediye Başkanı seçildi. Bu görevinden sonra Demokrat Parti'de aktif bir rol alarak bizzat Adnan Menderes ile yakın 
ilişkilerde bulundu. 17 Kasım 1955 tarihinde Kars Belediye Başkanı olan İsmail Hakkı Alaca 18 
Ekim 1957 tarihinde Demokrat Parti Kars Milletvekilliğine aday oldu. İsmail Hakkı Alaca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XIII. ve XIV. Dönem Adalet Partisi Milletvekilliği yaptı. Böylece İsmail 
Hakkı Alaca 22 Ekim 1965 tarihinden 14 Ekim 1973 tarihine kadar Kars Milletvekilliği yaptı. 1953 
Yılında Ruhiye Hanım ile evlenen İsmail Hakkı Alaca dört çocuk babası idi. 


Yusuf ERENGÜÇ (1920-2001). Kars'ta doğdu. Annesi Telli Hanım, babası Ali Beydir. Yusuf Erengüç 1945 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir yıl mesleğinde çalışan Yusuf Erengüç daha sonra Kars Stajyer Hakimliğine Hakim Namzedi olarak tayin oldu. 1946 yılında askerlik mesleğine başlayan Yusuf Erengüç Asker Okulunda Askeri Hakim olarak görev yaptı. Daha sonra 1948 yılında Artvin Hakimliğine tayin oldu. 1953 yılına kadar serbest avukatlık yapan Yusuf Erengüç 2 Şubat 1957 tarihinde Kars Belediyesi Başkan Vekilliğine tayin edildi. 1 Haziran 1960 tarihinde 27 Mayıs İhtilali ile bu görevden ayrılmak zorunda kaldı. Bu görevinin ardından bir süre serbest avukatlık yapan Yusuf Erengüç 1973 yılına kadar Orman Bakanlığında Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. Yusuf Erengüç Neriman Hanımla evlenmiş olup dört çocuk babası idi. 


Arif TAŞÇI (1329-1996). Kars Merkez Paşaçayırı köyünde doğdu. Annesi Cevahir Hanım, Babası Ali Beydir. Havva Hanım ile evli olan Arif Taşçı'nın dört çocuğu vardır. Arif Taşçı'nın soyadı, 
açılan dava neticesinde Süleymanoğlu olarak değiştirilmiştir. Arif Taşçı askerlik görevine 1937 
yılında asteğmen olarak başladı ve 1 Ocak 1946 tarihinde yüzbaşı ve daha sonra binbaşı olarak devam etti. 1959 yılında yarbaylığa yükseltildi. Arif Taşçı 1960 yılında askerlik görevinden emekli oldu. Arif Taşçı 17 Kasım 1963 tarihinde Kars Belediyesi Başkanlığına seçildi. 1963 ile 31 Mayıs 
1971 tarihleri arasında kesintisiz olarak belediye başkanlığı görevinde kaldı. İki kez Kars Belediye 
Başkanlığı yapan Arif Taşçı ikinci kez 1980 Darbesi'nden sonra 17 Ekim 1980 tarihinde Kars 
Belediye Başkanlığına tayin edildi. Bu görevi çok uzun sürmedi ve Arif Taşçı 20 Aralık 1980 
tarihinde Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Kars Belediye Başkanlığı süresince 1963-1971 yılları arasında yol, su, elektrik başta olmak üzere hastane, park, bahçe ve şehrin imar, iskan ve temizliği konularında önemli işlere imza attı. 


Turhan ÇELEBİ. 1970-1977 yılları arasında ANAP'tan seçilerek Kars Belediye Başkanlığı yaptı. 
1999*da DYP'den aday oldu. 


Muzaffer SELÇUK. 1977-1980 yılları arasında CHP'den Kars Belediye Başkanlığı yaptı. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na getirildi. 
1964 tarihinde Gençlik Kolları Genel Başkanı Muzaffer Selçuk memuriyeti nedeniyle bu görevden 
istifa etti. Avukat idi. 


Sabri KOÇ. Sabri Koç, aslen Çıldır, Doğruyol köyündendi; ancak, o dönem Çıldır'daki varlıklı ailelerin başka şehirlere dağıtılması politikası nedeniyle ailesinin gönderilmiş olduğu Isparta'da dünyaya gelmişti. Hava Harp Okulundan mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde; kıdemli albayken, 1955'te emekli oldu. Emeklilik sonrası, bir süre Türk Kuşu'nda görev yaptı. Ardından, Kars Ordu Pazarı Müdürü olarak Kars'a geldi. 1981-1983 yıllarında atama yoluyla Kars Belediye Başkanlığına getirildi. Belediye Başkanlığında dürüst ve atak yönetim sergilediğinden halk ona “Atom Karınca” lakabını uygun görmüştü. Kars'ta Halkçı Partiyi kurdu ve 1983 Milletvekili seçimlerinde, Halkçı Parti liste birinci sıradan aday oldu; ancak, askeri yönetimce veto edildi. Daha sonra 1984 yılında, belediye başkanlığına aday oldu; seçilemedi. 1999 yılında yeniden DSP'den Belediye Başkan adayı oldu, kaybetti. Bu aşamadan sonra Ankara'ya gitti. 2020'de vefat etti. 


Selahattin FİLTEKİN. İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Uzun yıllar EBK'da görev yaptı, son olarak genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1984-1994 yılları arasında CHP'den Kars Belediye Başkanlığı yaptı. SHP'li siyasetçi. 23. dönem CHP Kars Milletvekili Adayı oldu. 


Tuncay MUTLUER. 1947'de Kars'ta doğdu. İlk, orta ve liseyi Kars'ta bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. 1968'den 1994 yılına kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde Halkbank müdürlükleri yaptı. Kars Halkbank müdürü iken 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kars Belediye Başkanı seçildi. 1994-1999 yılları arasında Kars Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı görev süresi bittikten sonra, Kars'tan ayrılmayan tek siyasetçi olarak Kars siyasi tarihine geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2018 yılında Vatan Partisi'ne geçti ve bu partinin Kars il başkanı olarak görev aldı. Vatan Partisi Genel Kurultayında Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. Tuncay Mutluer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı oldu. 


Naif ALİBEYOĞLU. 1954 yılında Kars ilinin Arpaçay ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamlayan Alibeyoğlu, yükseköğrenimini Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı. 1982 yılında askerliğini bitirdikten sonra Kars'a döndü. Beş yıl Töbank'ta, bir yıl Köy İşleri Başkanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu. 1993 yılında Kars'ın ilk ve tek yerel televizyonu olan Serhat TV'yi kurdu. Tümay Dershaneleri'nin Kars şubesini açtı ve Kavram Dershaneleri'nin de Kars şubesini devraldı. Alibeyoğlu, Kars'ta yıllar sonra il merkezinin tek sineması olan Kars Şehir Sinemasını açtı. 1999 yılında yerel seçimlerde Anavatan Partisi-ANAP'ın Kars Belediye Başkanı adayı olarak seçime girdi. Seçimlerde çoğunluğun oyunu alan Alibeyoğlu, partisinin 2002 genel seçimlerindeki büyük oy kaybından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. 2004 yılı yerel seçimlerinde aynı siyasi partinin adayı olarak seçimleri tekrar kazandı. Daha sonra bazı 
anlaşmazlıklardan ötürü son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştır. 29 Mart 2009 


seçimlerine CHP'ne katılan Alibeyoğlu seçimi kazanamadı. Yine 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Kars 1.sıra Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Alibeyoğlu, belediye başkanlığının yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüsü, Turizm ve Tanıtma Derneği üyesi, Karsspor fahri başkanı, Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı kurucu üyesi ve Tarihi Kentler Birliği kurucu üyesi olarak görevlerde bulundu. 


Nevzat BOZKUŞ. 1961 yılında Kars İlinin Selim ilçesine bağlı Karahamza Köyünde doğdu. 
İlkokulu Karahamza Köyü İlköğretimokulunda, Ortaokulu Selim ilçesinde, liseyi Ankara Gazi Lisesinde tamamlayan Bozkuş, yüksek öğrenimini Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirerek tamamladı. (1986-1989) Erzurum Tedaş Müdürlüğü, (1989-1990) Sivas Tedaş Müdürlüğü, (1990) Hakkari Tedaş Müdürlüğü, (1990-2000) Kars Tedaş Müdürlüğü, (2000-2008) Ardahan Tedaş Müdürlüğü yanı sıra bu illerde üstlendiği görevler ise (1993-1995) Kars Tedaş Tesis Başmühendisi, (1995-1996) Kars Tedaş Tesis Şube Müdürü, (1996-2000) Kars Tedaş Müessese Müdürü, (2000-2008) Ardahan Tedaş İl Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arasında AKP'nden Kars Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Murtaza KARAÇANTA. 1961 yılında Kars'ta doğdu.Emekli bürokrat, Muhasebeci ve Hesap Uzmanı, Kars Belediyesi Meclis Üyesi; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden emekli oldu. Türk Kamu Sen İl Sekreterliği ve işyeri temsilciliği yaptı. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine Kars'tan ve bölgeden katkı sunmak amacı ile Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi. Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Plan - Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı. 2014-2019 yılları arasında. MHP'nden Kars Belediye Başkanlığı yaptı. Murtaza Karaçanta, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Ayhan BİLGEN. 1970'te, Sarıkamış'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 
MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Mayıs 2006'da Mazlum-Der 7. Genel Kurulunda, iki yıl için genel başkanlığa seçildi. Aynı zamanda Özgür Gündem ve Evrensel Gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Son dönemde, demokratik anayasa üzerine çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Haziran 2014'te HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir. 2014 senesinde toplanan Demokratik İslam Kongresi kurucularındandır. 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde 25. Dönem HDP Kars Milletvekili olmuştur. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olmuştur. 2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü omuştur. Halen Kars Milletvekilliği ve HDP Parti Sözcüsü görevine devam etmektedir. 
2015 Aralık Ayında İstanbul'da toplanan 2. Demokratik İslam Kongresi Koordinasyon Kuruluna 
seçilmiştir. TBMM 26. Dönem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesidir. 31 
Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır'da tutuklanan Ayhan Bilgen hakkında, “Terör örgütü üyesi olmak, 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma! 


suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 2019 Yerel seçimleri'nde HDP'den Kars belediye Başkanı seçildi. 


Türker ÖKSÜZ. 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmaları devam etmektedir. 1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi. 
1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, 
Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013 
yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi ile Kars Valiliğine atandı. Türker Öksüz, 02 Ekim 2020 tarihi itibariyle Kars Belediye Başkanlığına Kayyum olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. 


Kastamonu 


Hacı Necip. 1925 yılına kadar belediye başkanlığı yaptı. Kastamonu TAŞ'nin kurucuları arasında yer almakta, Atatürk'ü Kastamonu'ya davet eden heyette bulunmaktaydı. 


Hilmi ÇORUK (1888-1947). İstanbul'da doğdu. Baba adı İbrahim Şükrü, anne adı Cemile'dir. 
İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur. Tophane-i Amire Katipliği, Harbiye Dairesi Yedek 3. Sınıf Katipliği, Kastamonu Daru'l-Hilafe Medresesi Însa ve Edebiyatı Türkiye Muallimliği, Kastamonu Lisesi Hukuk ve İktisat İçtimaiyat Muallimliği, 1925-1935 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı, Vilayet Meclisi Umumi Azalığı, Kastamonu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Üyeliği, Kastamonu Muallim Mektebi Tarih ve Coğrafya Muallimliği yaptı. TBMM V. Dönem Mardin, VL., VII. ve VII. Dönem Kastamonu Milletvekilliği görevlerinde bulundu. CHP'nin ileri gelenlerinden idi. Doğruluk isimli gazete çıkarıldı. 1 Eylül 1930 tarihinde yayın hayatına başlayan Doğruluk, bu tarihten itibaren hem Açıksöz hem de S.C.F. aleyhindeki yazılarıyla Kastamonu gündeminde önemli yer teşkil etmiştir. Coruhzade Hilmi Bey evli ve dört çocuk babası idi. 


Albay Cemal Bey. 1935'te bir süre Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Abdullah ÖZİŞ. 1936-1937 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 


Adil YÜCEBIYIK. 1937'de bir süre Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Sıdıka Hanımla evli idi. Daha sonra, 1944-1947 yılları arasında tekrar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


İzzet OKAY. 1938-1941 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat idi. 
Belediye Meclisi, 1 Kasım 1938 günü ilk toplantısını düzenleyerek başkanlık seçimi yapmıştır. 
Gizli yapılan oylama neticesinde İzzet Okay Belediye Başkanlığına getirilmişti. 


Zeki Cemal BAKİÇELEBİOĞLU (1902-1959). Daday/Çavuşlu”da doğdu. Babası Mehmet Cemal Efendi annesi Habibe Hanımdır. İstanbul Yüksek Ticaret Okulu mezunu olup Almanca bilmekte idi. 
Ekonomi, Eğitim ve Gazetecilik alanlarında çalıştı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Mütercimi idi. 
İstanbul Alman Lisesi ve Ticaret Okulu Direktör ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmeni olarak göre yaptı. İstanbul İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu Öğretmenliği görevinde bulundu. 1941-1944 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanı, Ekonomi Gazetesi sahibi ve Başyazarı olarak çalıştı. 
DP'den XI. Dönem Kastamonu Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Adil YÜCEBIYIK. 1944-1947 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye Meclisi 1 Haziran 1946'da toplanmış ve Adil Yücebıyık belediye başkanı seçilmişti. 


Şerafettin SABİRİNYİĞİT. 1947-1949 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
CHP İl İdare Kurulu Üyesi idi. 


Rusuhi AKALIN. 1949-1950 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Askeri doktor idi. Doğrusöz'de makaleleri yayınlandı. “1970”lerin başında Kastamonu'da serbest hekimlik yapan dedem Dr. Rusuhi Akalın, bu yıllarda dahi hastalarından muayene ücreti talep etmez, ödeme gücü olanlar masasına kendi uygun gördükleri miktarı bırakır, parası olmayanlar hiçbir ödeme yapmazlardı ve dedem o yıllarda böyle davranan tek hekim değildi.” 


Tevfik Sırrı GÜR (1892-1959). İstanbul'da doğdu. Devrinin tanınmış bilginlerinden ve darülfünün Müderrislerinden, Maarif Meclisi Reislerinden Süleyman Sıri Efendi ile Nesime Hanımın oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde orta, İstanbul İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Mülkiyeyi (Siyasal Bilgiler Fakültesi), 1911'de bitirdikten sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. 12 Ocak 1912'de İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğuna ve ek görev olarak da Kabataş Sultanisi Tarih Muallim Vekilliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 1912'de Üsküdar Sancağı, I Kasım 1913'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluklarına; 23 Kasım 1913'de Şahin (Edirne), 8 Temmuz 1914'de Pınarlı Nahiyeleri Müdürlüklerine nakledildi. Pınarlı Nahiye Müdürlüğünden Kaymakamlığa terfi etti. 25 Eylül 1914'de Babaeski Kazası Kaymakamlığına atandı. Burada iken askere alındı. Yedek subay olarak 1. Dünya Savaşı süresince çeşitli birliklerde bulundu. Mayıs 1920'de terhis edildi. 10 Temmuz 1920'de Hayrabolu Kaymakamlığına getirildi. Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçerek Milli Hükümet emrine girdi. 2 Şubat 1921'de T.B.M.M. Hükümeti Dahiliye Vekaletince 3. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 24 Eylül 1921'de Keskin Kaymakamlığına tayin edildi. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Keskin Kaymakamlığından mutasarrıflığa yükseltildi. 8 Kasım 1922'de Kırklareli Mutasarrıflığına getirildi. Bu görevde iken bir süre de Edirne Belediye Reisliği yaptı. 29 Mayıs 1928'de 2. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 1 Aralık 1931'de İçel (Mersin), 28 Şubat 1933'de Elaziz (18.02.1933 — 23.06.1937), 13 Temmuz 1937'de Muş, 11 Haziran 1943'de ikinci defa İçel, 1 Kasım 1947'de Kastamonu Valiliklerine yükseltildi. Kastamonu valiliğinden 14 Haziran 1950'de emekliye sevk edildi. Kastamonu'daki geniş ve çok verimli imar çalışmalarından son derece memnun kalan Kastamonulular, vakitsiz yapılan bu emeklilik işini bir nevi protesto etmek amacıyla, o zamanki Belediye Reisini kendi isteği ile istifa ettirdiler ve Kastamonu Belediye Reisliğine Tevfik Sırrı Gür'ü getirdiler. Ekim 1952'de Belediye Reisliğinden istifa ederek ayrıldı. Türkiye'de ilk defa beton biriket atölyesini kurup işletmeye başladı. Sözü geçen işle uğraştığı sırada ansızın geçirdiği bir kalp 


1 Hekimlik ve kapitalizm. Akif Akalın 


krizi sonunda Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 26 
yaşında iken Mukaddes Hanım'la evlenmişti. İki kız evlat babası bulunuyordu. Fransızca, Almanca bildiği sicilinde yazılıdır. Tezyini resim yapmaya, bina projeleri çizmeye büyük merakı vardı. 
Elaziz, Muş, Mersin, Kastamonu Şehirlerinin fahri hemşehrilik payelerini haizdi. 


Muzaffer ESEN. 1953-1956 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Milli Müdafaada yararlıklar gösterdi. Amerikan Koleji'nin son sınıfından tercüman olarak Harbiye Nezareti'ne alındı. İki dönem Kastamonu belediye başkanlığı yaptı. Muzaffer Esen Selanik kökenli Mükerrem Hanımla evli idi. 


Osman Zeki OKTAY (1922-1992). Çatalzeytin/Hamidiye'de doğdu. Babası Necip Ruşen Efendi annesi Serfinaze Hanımdır. Lise mezunudur. Türkiye Kızılay Cemiyeti Mülteciler Misafirhanesi Müdürlüğü, 1956-1957 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Kastamonu Belediye Meclisi ve Daimi Encümen Azası idi. Y TP’ den I. (XII) Dönem Kastamonu Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Kuddusi AKAY (1908-1980). 1957-1960 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Şahin Yücebiyık'ın dayısı ve kayınpederi olan Akay Kastamonu Dokuyucular ve Dokutturucular Kooperatifinin kurucusu ve daimi başkanıdır. İplik, el dokuma ürünleri ticareti ile meşgul olmuştur. 


Asım Rıza BÜYÜKLÜ (1960).Tacirlerden Ali Rıza Efendi ile Emine Hanımın oğludur. 1907'de Arhavi (Artvin)'de doğdu. 1928'de Trabzon Lisesini iyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, Eylül 1935'de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü 1. Sınıf Tedkik Memur namzetliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Mayıs 1936'da nakledildiği İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 1938'de Eceabad, 1940'da Bulanık (Muş), 1943'de Fethiye Kazaları Kaymakamlıklarına; 1945'de İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Şube Müdürlüğüne; 1946'da Çal Kaymakamlığına; Aralık 1946'da 3., 1948'de 2., 1951'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 1954'de İstanbul Vali Muavinliğine; 1955'de Kars Valiliğine; 1957'de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine; 1959'da Mardin Valiliğine atandı. Haziran 1960'da Kastamonu Valiliğine tayin oldu ve aynı zamanda Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Ekim 
1960'da İçişleri Bakanlığı Müşavir Müfettişliğine; Mart 1965'de Zonguldak Vali Vekilliğine; 16 
Eylül 1965'de Bolu Valiliğine atanıp yükseltildi (16/09/1965-08/08/1967). 25 Temmuz 1967'de Bolu Valiliğinden tekrar Mülkiye Müşavir Müfettişliğine nakledildi. 1950'de evlendi; İki kız evlat babasıdır. Fransızca bilmekte olup Kızılay'ın, Mülkiyeliler Birliğinin, Türk idareciler Derneğinin, İstanbul Dahiliye Memurları Derneğinin daimi üyesi idi. 


Atıf Sefa TAHIL (1960-1961). Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Kontrol Şefliğinden emekli Ali Rıza Efendi ile Münevver Hanımın oğludur. 1919'da İbradı (Aydınkent - Akseki - Antalya)'da doğdu. 
1938'de Sivas Lisesini iyi derecede bitirdi. 1942'de Mülkiyenin Mali Şube bölümünden mezun oldu. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, idare mesleğine girdi. Ekim 1942'de Zir (Ankara) Nahiyesi Müdürlüğüne getirildi. Mayıs 1943'de silah altına alındı; Kasım 1945'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Ocak 1946'da atandığı Afyon, Ocak 1947'de nakledildiği Manisa Maiyet Memurluklarında; Tercan, Akhisar, Uşak (günümüzde İl) Kaymakam Vekilliklerinde stajını tamamladıktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 1948'de İspir, 1949'da Hınıs, 1951'de Ahlat, 1952'de Mustafa Kemal Paşa (Nif), 1953'de Adapazarı Kazaları Kaymakamlıklarına; Adapazarı'nın Sakarya ili haline getirilmesi üzerine de Kasım 1954'de Mülkiye 


Müfettişliğine; Nisan 1961'de Kastamonu, Ocak 1962'de Giresun Valiliklerine; Aralık 1964'de 1. 
Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; Nisan 1966'da da Mülkiye Başmüfettişliğine getirilip yükseltildi. 
Kastamonu Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. 31 yaşında iken evlendi; bir kızı vardır. 


Necdet YALÇIN. 1941-1943 Zara Kaymakamlığı, 1945-1946 yılları arasında Gördes Kaymakamlığı, 1951-1952 Alaşehir Kaymakamlığı, 1960-1961 yıllarında Şanlıurfa Valiliği yaptı. 
1962-1966 yılları arasında Kastamonu Valiliği zamanında 1961-1963 yılları arasında Belediye Başkanlığı da yaptı. Bu dönemde, il merkezinde önemli imar çalışmaları gerçekleştirildi. Nasrullah meydanı ve Sinan Bey Parkı gibi alan düzenlemeleri sırasında bazı nüfuzlu konak sahiplerinin yıkım kararına karşı direnmelerine rağmen başarısız kaldıkları görüldü. Kastamonu'nun ortasından geçen suyun iki yanındaki tarihi evleri yıktırdı. Vali Necdet Yalçın yol genişletme çalışmaları için bu alanın düzenlenmesini ve köprünün bir gözünün yıkım emrini verdi. Camiden çıkan cemaat köprüyü yıkan dozeri taşladı. Necdet Yalçın 1966'da merkeze atandı. 


Tahsin KURTOĞLU. 1963-1965 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 
Yaşar KARACA. 1965-1966 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 


Abdurrahman TEMİZDAL. Belediye Başkanlığı seçimini 17 yıldan beri şoförlükle hayatını kazanan üç çocuk babası, “Tarzan? nâmıyla anılan Abdurrahman Temizdal kazandı. 1966-1973 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Kastamonuspor'un kurucu üyeleri arasında yer aldı. 


Mustafa KASIM. 1973-1980 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mustafa GÖNÜL (1929-2010). Emekli memurlardan Hüseyin Efendi ile Ayşe Hanımın oğludur. 
Siverek'de doğdu. 1949'da Diyarbakır Lisesini “pekiyi” derecede bitirdi. SBF'den mezuniyetini takiben, 1953'de tayin edildiği Diyarbakır Maiyet Memurluğunda staj süresini doldurduktan ve 
Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra, 19.9.1956'da Gölköy Kaymakamlığına atandı. 12 
Aralık 1956'da silahaltına alındı; 30.5.1958'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 1958'de Maden, 1960'da Baskil, 1961'de Buldan Kaymakamlıklarına getirildi. 16 Ekim 1963'de, 18 ay süre ile, mesleki incelemeler yapmak üzere Batı Almanya'ya gönderildi. 16 Nisan 1965'de Yurda döndü. 
1965'de Çameli, 1965'de Espiye Kaymakamlıklarına; 1966'da Kars, 1967'de de Çanakkale vali yardımcılığı ve valiliği, Ankara vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son görevine devam ederken Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset ve Yönetim Bilimleri dalında doktora yaptı. (1980'DE Kastamonu Belediye Başkanlığına getirildi. Ankara Valisi iken emekliye ayrıldı. 1985'te Anayasa Mahkemesi Yedek Üyesi seçildi. Meslek konularında makalelerini 1965'ten itibaren Türk İdare Dergisi, Amme İdaresi Dergisi, Yeni Türkiye dergileri ile Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayımladı. Eserleri: Şiir: Gelir misin? (1962), İster misin? (1965). Araştırma-İnceleme: Yerel Yönetim Birlikleri (Doktora tezi, 1977), Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi. 26 yaşında iken 1., 34 yaşında iken de 2. evliliğini yaptı; bir oğlu, bir kızı vardır. Almanca'ya vakıftı. Mülkiyeliler Birliği, Türk idareciler Derneği üyesi olup öğrenciliğinden beri karikatür ve şiir sanatıyla ilgilenmekte idi. 


Sadullah VEREL (1922-2011). Gülhane (İstanbul) Hastahanesi Başkatiplerinden ve yarbay rütbeli Muamele Memurlarından merhum Hüseyin Fikri Efendi ile Zehra Hanımın oğludur. İstanbul'da 


doğdu. 1941'de İstanbul Erkek Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 17 
Ekim 1945'de İçişleri Bakanlığı stajyer Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. 20 Kasım 1945'de İstanbul, 29 Nisan 1946'da Kocaeli Maiyet Memurluklarına nakledildi. Bu arada Darıca Bucak Müdürlüğünde; Düzce, Hendek kaymakam vekilliklerinde; Adapazarı Kaymakam Refikliğinde bulunup stajını tamamladıktan ve Mayıs 1948'de katıldığı 
kaymakamlık kursunu da bitirdikten sonra, 28 Ekim 1948'de Mecitözü Kaymakamlığına atandı. 8 
Mayıs 1949'da silah altına alındı; 30 Nisan 1950'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 27 
Haziran 1950'de Posof, 27 Ağustos 1952'de Taşköprü, 9 Şubat 1953'de Devrekani Kaymakamlıklarına; 14 Nisan 1956'da 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine getirildi. Sekiz yıla yakın Mülkiye Müfettişliği yaptıktan ve 2., 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine terfi ettikten sonra valiliğe yükseltildi. 31 Ekim 1962'de Siirt, 30 Haziran 1964'de Giresun, 27 Ocak 1966'da Merkez Valiliklerine; 24 Mayıs 1967'de de tekrar Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. 1980-1981 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı ile görevlendirildi. 1982 yılında Merkez Valisi iken emekli oldu. Ankara'da vefat etti. 1948'de, Necla (Uzunsoy) Hanımla evlendi; İki kızı vardır. 
İngilizce bildiği sicilinde yazılıdır. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneğinin üyesi idi. 45 
gün süreyle ve görgü ve bilgi arttırmak maksadıyla Fransa ve Almanya'ya gitmişti. 


Orhan PİRLER (1928-2015). Kırklareli'de doğdu. Mehmet Ali Efendi ile Azize Hanımın oğlu idi. 
1947 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl emniyet Genel Müdürlüğünde 
stajyer Polis memuru olarak göreve başladı. 1952 yılında Edirne Maiyet Memuru olarak İdarecilik mesleğine girdi. Sırasıyla Tekirdağ Maiyet Memurluğu, 1956-1958 yılları arasında Devrekani, Pehlivanköy, 1958-1960 yılları arasında Saray, 1960-1961 yılları arasında Şarköy, Malazgirt, Kadirli kaymakamlığı, Mülkiye Başmüfettişliği, Personel Genel Müdür Vekilliği, 16.12.1974— 19.07.1975 ve 27.01.1978 — 07.12.1979 tarihleri arasında iki kez Kars, 1980-1981 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 1981-1984 yılları arasında Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Merkez Valisi iken 1993 yılında yaş haddinden emekli oldu. Aysel Hanımla evli ve dört çocuk babası idi. 


Kamil DEMİRCİOĞLU (1934-2003). Hasan Efendi ile Nuriye Hanımın oğludur. İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. Babası fırıncı annesi ise ev hanımıdır. 1954”te İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetinden sonra, Antalya Maiyet memurluğu, Manavgat, Antalya Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirildi. Staj süresini doldurduktan ve kaymakamlık kursunu da tamamladıktan sonra silah altına alındı; Polatlı Topçu Yedek Subay Okulu'nu bitirip Kozaklı Yedek Subay Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi. Temmuz 1963'te Ardahan Kaymakamlığına atandı. Bu görevde iken TODAİE yi bitirdi. 28.10.1965'te 7 ay süre ile Fransız Teknik Yardım Bursundan yararlanarak bölge planlaması konusunu etüt etmek için Fransa'ya gönderildi. Haziran 1966'da Ardahan Kaymakamlığı görevine geri döndü. 
22.12.1967'de İçişleri Bakanlığı Özlük İş Genel Müdürlüğü 2. Şube Müdürlüğüne getirildi. 
Çankırı, Amasya, Kastamonu (5 yıl arayla 2 kez), Kahramanmaraş (1983-1984), 1984'te Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Uşak Valiliği yaptıktan sonra 1999 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Vali Demircioğlu orta derecede Fransızca bilmekte olup, Türk İdareciler Derneği üyesidir. 2004'te yayımlanan bürokraside yaşamış olduğu deneyimlerini anlattığı “Hayatta Umulmayanı Beklemek” isimli kitabında devlet sisteminin işleyişini ele aldı."... Anılarımı yazma fikri kafamda nasıl doğdu? En son Uşak Valisiydim. Burada göreve başlayalı daha bir yıl bile (10 ay) olmamıştı ki, aniden merkeze alındım. Bu tayin, gerek benim gerekse yöre halkı için tam bir sürprizdi. Zira bu işlemi gerekli kılacak herhangi bir olay 


vuku bulmadığı gibi başarı ya da başarısızlık durumum hakkında yargıya varacak yeterli bir zaman da geçmiş sayılmazdı. Aslında alınış sebebini tahmin etmek zor değildi. Ne var ki, insan, içindeki adalet duygusunu bastıramıyor. Boş yere de olsa geçerli bir neden arıyordu ..." Vali Demircioğlu'nun anılarından, iki dönem yapmış olduğu Kastamonu Valiliği sırasında şu işlere el attığı görülmektedir. Önce birinci valilik dönemine ait olanlar şunlardır. Üniversitelerle işbirliği yaparak ilin ekonomik değerlerinden sarımsak, orman kesim yan ürünlerinin değerlendirilmesi ile tatlı su ürünleri konularında araştırma yapılması, Dünya iş konseyleri ile temas, Kastamonu Kalkınma Vakfının kurulması, Özel İdare Ormanının tekrar kazanılması, Glayöl yetiştiriciliğinin teşviki, Sahil bandında kivi yetiştirilmeye başlanması, Bodur elma yetiştirilmesine başlanması, Ceviz yetiştiriciliğinin teşviki, İnebolu'da reçel üretim tesisi, Alabalık üretim tesisinin kurulması, Norveç'le ortak, kalkan balığı yetiştirme projesi, Karadeniz'de kum midye projesi, Taşköprü'de Pompeipolis kazılarının hızlandırılması, Abana ilçesi sahil düzenlemesi. Vali Demircioğlu, anılarında projelerinin olumlu sonuçlarını görmeden siyasi baskılarla merkeze alındığını belirtiyor. 
İkinci Valilik döneminde ise şu çalışmaları yaptığı anlaşılmaktadır. İnebolu, Cide, Çatalzeytin ilçeleri sahil düzenlemeleri, Defterdarlık ve Askerlik Dairesi Başkanlığı binalarının restorasyonu, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi restorasyonu, Taşköprü Hükumet Binası restorasyonu, Candaroğlu Mahmut Bey Camisi restorasyonu, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'nın yapımına başlanması, Hava Alanı yapımına başlanması, Şehitler Anıtı yapılması, Kastamonu Stadyumunun yenilenmesi, geliştirilmesi, KSK'ye Kadıdağı'nda bina yapılması, Kastamonu Kuzeykent Projesi'nin uygulamaya geçirilmesi, Meslek Yüksek Okulu inşası, Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının başlatılması, Tosya meyve suyu ve salça tesisi, Tosya yem fabrikası, Tuğla kiremit fabrikası. 


Ali KÖSE. 1950 yılında İhsangazi'nin (o tarihte Araç'ın) Geymene (Geyimhâne) diye adlandırılan bölgesinin Yarışlar köyünde dünyaya geldi. Ortaköy İlkokulunda dördüncü ve beşinci sınıfları okuyup ilkokul diplomasını aldı. Kastamonu şehir merkezindeki Erkek Sanat Okulunu (Taş Mektep) Vakıflar Yurdu ve okul pansiyonunda yatılı kalarak birincilikle bitirdi (1967). Sınavla girdiği İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü de yine Vakıflar Öğrenci Yurdunda kalarak tamamladı (1971). Mezun olunca Kastamonu DSİ'de inşaat mühendisi ve başmühendis olarak görev yaptı (1971-1978). Ankara DSİ V. Bölge Müdürlüğüne Etüd Plan Fen Heyeti Müdürü olarak (siyasi tayin) ataması yapılınca istifa etti. Kastamonu şehir merkezinde serbest inşaat mühendisi olarak proje ve taahhüt işleri yaptı (1978-1984). 1984 yılında Anavatan Partisinden Kastamonu Belediye Başkanı seçildi ve 1984-1989 yılları arasında görev yaptı. Kuzeykent Projesini hayata geçirdi. Beş yıllık başkanlığın ardından bir daha aday olmadı. 
2015 yılına kadar yine eski işine önem verdi. Proje ve taahhüt işlerini yaparak 2015'te Bağkur'dan 
emekliye ayrıldı. “Ali Köse; Geymene'den Belediyeye”, isimli anılarını kaleme aldığı eseri 2021'de yayımlandı. 


Faruk NUHOĞLU. 1989-1994 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 1999'da kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Döneminde, Ilgaz Dağı'ndan 47 kilometreden Kastamonu'ya içme suyu getirildi. Aktekke Mahallesi ve diğer bazı mahalleler ve Kastamonu'nun bütün sokakları parkeyle döşendi. Kuzeykent'te ilk şantiye kuruldu. Bahçeli evler ve 5 katı geçmeyen binalardan oluşuyordu. 


Süleyman YÜCEL. 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 1999'da MHP'den milletvekili adayı oldu, kazanamadı. Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği (TUREB) ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlıkları yaptı. 


Ali BÜYÜKŞEN. 1999'da Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Süleyman Yücel'in, 1999 genel seçimlerinde MHP'den İstanbul milletvekilliğine adaylık istifasıyla dönemin Valisi Enis Yeter'in talimatlarıyla toplanan belediye meclisinde 22 oyun 15'ini alan Ali Büyükşen, Belediye Başkanı seçildi. 1989 seçimlerinde siz aday olursanız, ben aday olmayacağım demiş Ali Köse'ye. Adaşı aday olmayınca Ali Büyükşen 1989 yerel seçimlerinde MÇP?den aday olmuş, kazanamamıştı. 


Turhan TOPÇUOĞLU. 1955 yılında Kastamonu?'da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Devrekâni ilçesinde, liseyi Kastamonu'da bitirmiş olup 1977 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nden inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra Karayolları 
Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü emrinde şantiye mühendisi olarak görev almıştır.1980 — 1982 
yılları arasında yedek subay olarak vatani görevini tamamladıktan sonra yine Karayolları Van 11. 
Bölge Müdürlüğü emrinde proje mühendisi, kontrol mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yapmıştır. 1988 yılında karayollarından ayrılarak İstanbul'da faaliyet gösteren yerli ve Fransız inşaat firmalarında teknik müdür olarak görev yapmıştır. Haziran 1994 tarihinden itibaren Kastamonu Belediyesi'nde teknik başkan yardımcılığı görevi ile birlikte İmar ve Fen İşleri 
Müdürlüklerinin vekilliklerini bir arada yürütmüş olup 18 Nisan 1999*da , 28 Mart 2004'de ve 29 
Mart 2009 tarihinde Kastamonu Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Tahsin BABAŞ. 2014-2019 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. Tahsin Babaş, 
1967 yılı Kastamonu doğumlu. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Tahsin Babaş Kastamonu 
Belediyesi Fen İşleri Müdürüyken, AK Parti 2014 Kastamonu adayı oldu. AK Parti 2014 
Kastamonu Adayı Tahsin Babaş, MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu'nun 
rakibi oldu. Kastamonu Belediyesi'nde Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken 30 
Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri dolayısıyla görevinden istifa ederek Kastamonu Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den aday adayı oldu. Tahsin Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU. 1967 tarihinde Kastamonu Taşköprü'de doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Taşköprü'de tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında yükseköğrenimini burada tamamladı. Galip Vidinlioğlu ülkücü hareketle 12 Eylül darbesi döneminde tanıştı. 1989 — 1991 yıllarında okul başkanlığı, yine aynı dönemde Atatürk öğrenci sitesinde yurt başkanlığı yaptı. 1991 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve bir buçuk yıla yakın bir süre Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi?nde acil hekimi olarak çalıştı. 1994 — 1997 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, o dönemde de bürokraside ve ocak yönetiminde olan arkadaşlarıyla irtibatını koparmayarak, ülkücü harekete destek vermeye devam etti. Memlekete hizmet sevdası ağır basan Vidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'ne tayinini isteyerek, burada göreve başladı. 
Yaklaşık 9 yıl Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Başhekim muavini iken kendi kliniğini açmak ve memleketinin insanı için istihdam yaratmak amacıyla görevinden ayrıldı ve Batı Karadeniz bölgesinin tek göz merkezi olan kliniğini açtı. Kastamonu'ya gelişinden itibaren 
21 yıla yakın ocak teşkilatında, parti il merkezinde ve ilçe merkezinde aktif olarak, bütün 
kongrelere katıldı ve parti bünyesinde yapılan faaliyetlere maddi ve manevi destek oldu. Tabip Odası'nda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan Vidinlioğlu ayrıca; Türk Ocağı'nın üst kurul delegesi ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Felsefe, sosyoloji ve edebiyatla yakından ilgilenen Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Kayseri 


Nakipzade AHMET (1875-1939). Kayseri'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Adviye' dir. Ahmet Hamdi mahkeme katibi olarak ilk resmi görevine başladı. Bu görevinde başarılı olup Develi'de savcılığa kadar yükseldi. Bir süre sonra politikaya girdi ve il genel meclisi üyeliğine seçildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetinin Kayseri şubesi üyeliğini yaptı. Kurtuluş Savaşının ülkeyi etkisi altına aldığı, insanımızın varlık-yokluk mücadelesi verdiği 1920-22 ve 1922- 
24 tarihlerinde, iki dönem Kayseri Belediye başkanlığında bulundu. Milli Mücadele yıllarında, 
savaş sebebiyle hiçbir geliri olmayan Kayseri Belediyesinin çalışmalarını yürütebilmek için kimi zaman kendi mal varlığından bile sattı. Kadınlardan oluşturduğu ekiple hem temizlik yaptırttı ve hem de cenaze işlerinde yararlandı. Şehrin ileri gelenlerinin baskıları sonucunda görevinden ayrılmak zorunda kaldı (1922). Ancak yine aynı yıl içinde Kayseri halkının çok büyük bir kısmının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Onun döneminde şehrin temizliği için önemli bir adım atılarak özel çöp arabaları devreye sokuldu. Ayrıca kimi mezarlıklar kaldırılarak caddeler açıldı. 
Misafirperverliğiyle tanınan Başkan, Kayseri'yi ziyareti sırasında Mustafa Kemal Paşa'yı da evinde ağırladı. Azize ve Şaziye isimli eşleriyle olan evliliğinden on çocuğu oldu. 


Rıfat ÇALIK (1888-1963). İstanbul'da doğdu. Kayseri eşrafından olan Çalıkzadelerden Rıfat Bey, 1914-1920 yılları ile 1924-1925 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. Babası Alay Kâtibi (Kolağası) idi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, babasının görevi gereği İstanbul, Girit, Drama, Selanik ve Adana'da geçirdi. Girit'te bulunduğu sırada Rumca öğrendi. Lise'yi (Adana) ve Hukuk Fakültesini (İstanbul) pekiyi derece ile bitirdi. Drama, Selanik ve Adliye Nezareti'nde (İstanbul) katip ve başkatip olarak görev yaptı (1904-1913). Akçaabat (Maydos) Bidayet Mahkemesi Savcılığı'na atandı (Eylül 1913 Temmuz 1914). Balkan Harbine katıldı. Hemşerilerinin isteği üzerine Kayseri'ye geldi ve belediye başkanı seçildi (1914). Rıfat Bey'in başkanlık dönemleri ülkenin buhranlı yıllarıdır. Savaş nedeniyle ekmek kıtlığı baş gösterdi. Hemen önlem aldı. “Ekmek Tevzi Komitesi” kurdu. Bunun başına da, Mehmet Efendi'yi (Güpgüpzâde) getirdi. Vesika ile ekmek dağıtmaya başladı. “Milli Teâvün” Cemiyeti'nin kurulmasına yardımcı oldu. Yoksullara yardım amacıyla kurulan bu cemiyet, zenginlerden topladığı para ile erzak alır dağıtırdı. Rıfat Bey'in önemli görevlerinden biri de; Belediye Başkanlığı döneminde Kayseri ve havalisinde “tehcir” komitesi başkanlığı yapması idi. Bu dönemde, Kağnı Pazarındaki mezarlık yıktırıldı ve yerine Pazar yeri yapıldı. Ok Burcu güney-batısındaki eski Tekel Binasının yerinde bulunan medrese yıktırıldı. Kale içindeki evler boşaltıldı ve Kale restore edildi (1915). Kale civarındaki bazı hendekler dolduruldu. Kale dibinde Şule Parkı adında bir park ve bunun ortasında da, Kurşunlu Camii'nin avlusunda bulunan çeşmeye benzer ve tamamı mermer bir çeşme yaptırıldı. Sultan Aziz'in oğlu Yüzbaşı Şehzade Cemalettin Efendi'nin adına yapılan bu çeşmeye “Şehzade Çeşmesi” denirdi. Çeşme Vali ve Belediye Başkanı Nazmi Toker döneminde yıktırıldı. Belediye seçimleri yapıldı ve Rıfat Bey, yeniden seçildi (1916). Daha sonra görevinden kendi isteği ile ayrıldı (1919). 
Ayşe ve Hafize hanımlarla evli olup dört çocuk babası idi. Kayseri'de vefat etti. 


İbrahim SAFA (1875-1931). Kayseri'de doğdu. Milli Mücadele Dönemi'nde güneyde Haçın'daki Ermenilerin çıkardığı isyan ve Çapanoğlu İsyanına karşı gönüllülerden oluşturulan üç taburluk “İntikam Alayı'nın başında yer aldı (1920). Rıfat Bey'in (Çalık) 2. başkanlığının bitimini takiben yapılan seçimde, İbrahim Bey belediye başkanı seçildi (1925). 1928”de görevden ayrıldı. Bu görevi sırasında temizlik işleri ve şehrin aydınlatılması ile Halkevi binası ve evlendirme dairesi binasının 


yapımını gerçekleştirdi. Göreve başladığı yıllarda Kayseri'de elektrik olmadığından, sokak başlarına gaz lambaları astırarak şehri aydınlatma yoluna gitti. Bunun yetersiz kaldığını görünce, Kiçikapı'ya kurdurduğu jeneratörle şehrin bir bölümüne elektrik verilmesini sağladı. Kayseri ve civarı Elektrik T.A.Ş.’nin kuruluşuna belediye adına katıldı. Onun döneminde demiryolunun yapımı gerçekleşti. O yıllarda mahalle aralarında sağlık ve asayiş yönünde sorun yaratan fahişe kadınların belli bir yerde toplanmasına karar verildi (1927). Vali M. Fuat Tuksal'ın yardımı ile bu kadınlar önce Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkmaz sokaktaki bir evde toplandı. Bu evin, mahalle sakinlerini tedirgin etmesi üzerine genelev şehir dışında yaptırılan yeni binasına taşındı (1928). İbrahi Safa iyi bir öğrenim görmemiş olmasına rağmen ufku açık, çalışkan belediye başkanlarındandı. Hayırsever olarak Karakürkçü Mahallesi'nde kaldırılan mezarlığın yerine kendi adıyla anılan bir ilkokul yaptırdı. Safa İlkokulu olarak hizmet veren bu okulun yapımında mezarlıktaki taşlardan yararlanılmış ve Özel İdare de katkıda bulunmuştu. Safa Bey'in asıl mesleği tüccarlıktı, halı ticaretiyle de meşgul olmaktaydı. İbrahim Safa Bey Atatürk'ün Kayseri'yi ziyareti sırasında Atatürk'e hitaben bir şeyler söylemek istemiş, ancak kendisi rahat konuşan bir insan olmadığından konuşamamıştı. Atatürk'e ağzını göstererek “Burada yok ama (kalbini göstererek) her şey burada” dediği rivayet edilir. İyi bir eğitim görmemesine rağmen kendisini iyi yetiştirmiş, oldukça zeki ve çalışkan bir insandı. İbrahim Safa Bey, Milli Mücadele yılları ve başkanlığı döneminde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle halkın takdir ve sevgisini kazanmıştı. Nitekim hastalığı sırasında gönderilen özel bir uçakla Ankara'ya gitti ve tedavi oldu. Ayşe Hanımla evli lup sekiz çocuk babasıydı. 


Hacılarlı MUHİTTİN (1891—1938). Kayseri Hacılar'da doğdu. Babası Osman Bey, annesi Pembe Hanım'dır. İbrahim Safa Bey'in başkanlıktan ayrılmasından sonra Kayseri Belediye Başkanlığına atandı. İdadi (lise) mezunudur. 1928 yılında valilikte yazı işlerini yürütme görevinden belediye başkanlığına atandı. Soyadı Kanunu çıkınca “Gürbaz” soyadını aldı. Belediye başkanı olarak en önemli icraatı, İstasyon Caddesinde yaptığı kamulaştırmalardır. Vali?nin desteğini alarak, İstasyon Caddesi'ni genişletme projesinde kamulaştırılması gereken yerler arasında Kayseri eşrafına ait bazı konakların da bulunması ve buna eşraftan kimilerinin ciddi muhalefetine rağmen taviz vermeden devam etti. Uzunluk ve ağırlık ölçü aletlerinin hatasız, doğru ve dürüst çalışmasını kontrol eden “Ayar Memurluğu” adıyla bir birim oluşturdu. Kayseri ve Sivas arasındaki demiryolu da döneminde meydana gelen önemli gelişmelerdendir. Bu demiryoluyla Kayseri, Doğu ve Kuzey Anadolu'ya bağlandı. Sosyal ve ekonomik açıdan Kayseri'ye önemli getirileri olan bu yol 1930'dan itibaren işlemeye başladı. Kayseri Valisi Fuat Tuksal ile arasında İstasyon Caddesi'ndeki kamulaştırmalarla ilgili gerilim başkanın istifasıyla sonuçlandı (1930). Görevden ayrıldıktan sonra Malatya mektupçuluğuna tayin edildi. Maaşının tamamını almayacak kadar mütevazı, Ramazan'da sofrasını herkese açan ve hizmet etmekten zevk alan bir yapısı olduğu nakledilir. Zekiye Hanımla evli idi. 


Halil ÇİLSAL (1877-1942). Babası Arap binbaşı diye bilinen Mehmet Efendi, annesi Zeynep Hanımdır. Doğumu Trablusgarp”tır. Babası İhsan Çilsal Efendi idi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Düvenönü'ne giderken sağda bulunan ve günümüzde yıkılmış olan Yeni Otelin sahibiydi. Daha sonra; eski Başkanlardan Mehmet Çalık ile dünür oldular. “Adem Ağa” ismi ile maruf, Adem Çilsal ile de akraba idi. Muhittin Beyin istifasından sonra, meclis üyelerinden Halil Çilsal başkanlığa vekaleten getirildi (06. 07. 1930). Dört ay kadar bu görevde kaldı (17. 10. 1930). Eşleri, Necmiye 


ve Buşriye Hanımlardan beş çocuk babası idi. 


Necmettin FEYZİOĞLU (1887-1974). Kayseri'de doğdu. Babası Feyzi Bey, annesi Adviye Hanım'dır. İstanbul'da hukuk eğitimi gördü. İlk görevine Niğde Bidayet Mahkemesi azası olarak başladı. Kayseri'nin ilk günlük gazetesi olan ve cuma günleri hariç her gün yayımlanan Misâk-ı Milli gazetesinin imtiyaz sahibidir (1922). Kurtuluş Savaşının en sıkıntılı günlerinde çıkardığı bu gazeteyle toplumu aydınlatmayı amaçladı. Kayseri Lisesinde öğretmenlik yaparken hukuk, iktisat, 
sosyoloji ve felsefe derslerine girdi. Daha sonra dini ilimler öğretmenliği yaptı (1924-1926). 22 
Kasım 1930'dan, 21 Kasım 1932'ye ve 10 Ağustos 1939*dan 4 Ağustos 1942'ye kadar olmak üzere iki dönem Kayseri Belediye Başkanlığı yaptı. Necmettin Bey döneminde Belediyeler Kanunu yürürlüğe girdi (1930). Necmettin Feyzioğlu da bu yeni kanuna göre başkan seçildi (17.10.1930). 
Hukukçu olması, Belediyeler Kanunu ve ilgili mevzuatın ilk uygulamaya konduğu geçiş dönemi için bir avantaj oldu. Necmettin Feyzioğlu istifa ederek görevinden ayrıldı (02.02.1932). Yerine atama ile başkan olanlar, uzun bir süre bu görevi vekâleten yürüttüler. 9 Ağustos 1939 günü yapılan ve çekişmeli geçen seçimle yeniden başkanlığa getirilen Necmettin Feyzioğlu, bu görevi Valiliğin 09.08.1939 gün ve 2470 sayılı emriyle Faik Seler'den devraldı. Necmettin Feyzioğlu grubunun seçimi kazanmasında en büyük rolü Ahmet Hıfzı Gözübüyük (Avukat) oynamıştır. Büyük bir Ermeni topluluğu, Kazancılar çarşısından geçerek Atatürk anıtında saygı duruşunda bulundu. Daha sonra eski belediyenin bahçesinde bulunan sandıkta, Feyzioğlu lehine oy kullandılar. Bu olayı tertip eden Gözübüyük'ü, Feyzioğlu alnından öperek tebrik etti. İlk Belediye Başkanlığı dönemindeki yarım bıraktığı işleri tamamladı. Şehrin imar plânını yeniden yaptırma girişimini başlattı. Vali Şefik Soyer'in yardımıyla, bakanlık tarafından şehre mühendisler gönderildi. İncelemeler sonucunda imar plânında tadilât yapılması gerekliliği ortaya çıktı ve plân değiştirilerek şehir yeni bir çehre kazanmaya başladı. Yeni imar plânı bütçeye de yeni bir yük getirdi. Mezbaha sorunu çözümlendi. 
Kent, modern bir mezbahaya kavuştu. Bu dönemde imar plânına uygun olarak Hükümet Binası, Halkevi, Dikimevi, P.T.T, Tekel, Vali Konağı, Kız Enstitüsü yapılmaya başlanmıştı. Necmettin Feyzioğlu'nun ikinci başkanlık dönemi 04.08.1942 tarihine kadar sürdü. Bu tarihte istifa ederek görevden ayrıldı. Meclis Başkanlığına İbrahim Safa Bey seçilmişti. Bu dönemde belediyede çalışan mühendis ve doktor sayısının arttığı görülür. Feyzioğlu uzunca bir süre Kayseri İl Özel İdaresinin avukatlığını yaptı (1946-1952). Bu görevinden sonra emekli oldu (1952). Evli ve altı çocuk babasıydı. Necmettin Beyin, Serçeönü'ndeki (Bugün Sahabiyeye dahil oldu) evi günümüzde “Necmettin Feyzioğlu Kütüphanesi? olarak hizmet vermektedir. 


Ali Neşet KATIRCIOĞLU (1876-1953). Isparta'da doğdu. Babası Mehmet Efendi, annesi Zehra Hanımdır. Necmettin Feyzioğlu'nun istifası ile boşalan Kayseri Belediye Başkanlığına Kayseri mektupçularından Ali Neşet Katırcıoğlu vekâleten atandı (23.02.1933). Görevde kaldığı süre içerisinde belediye hizmetlerini normal yürütmeye çalıştı. Başka bir şehre vali olarak atanması nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldı (15.05.1933). Zehra Hanımla evli olup on iki çocuğu vardı. 


Seyfi Ekrem ÇETİNEL. Necmettin Feyzioğlu döneminde başkâtip olan Seyfi Ekrem Çetinel, Ali Neşet Katırcıoğlu'ndan boşalan başkanlığa vekaleten atandı (15.05.1933). Kısa bir süre sonra görevi Vali Nazmi Toker’e devretti (28.05.1933). 


Mehmet Nazmi TOKER (1875 - 1956). İstanbul?da doğdu. Ispartalı bir aileye mensuptur. Babası Mehmet Şevki, annesi Ayşe Hanımdır. 1895 yılında Harp Okulundan teğmen olarak mezun oldu. 
1915 yılında 62. Alay Komutanlığına tayin olunarak alayı ile birlikte I. Dünya Savaşına katıldı. 
Savaş sonrası İl Jandarma Alay Komutanlıklarında, Jandarma Mıntıka Müfettişliklerinde görev 


yaptı. Bir ara Dersim Mutasarrıflığı?'nda bulundu. 1927-1939 yılları arasında idarecilik kariyerinde sırasıyla 30 Mart 1927 tarihinde Diyarbakır Vali Vekilliğine, 28 Temmuz 1927 tarihinde Malatya 
Valiliğine, 27 Ocak 1930 tarihinde Ordu emrine alınarak Jandarma Genel Komutanlığına, 28 
Ağustos 1930 tarihinde Gaziantep Valiliğine, 25 Ağustos 1932 tarihinde Kayseri Valiliğine atandı. 
Necmettin Feyzioğlu'nun istifasından (02.02.1932) sonra belediye meclisi iyice karıştı. Bir kısım üyeler seçim yapılmasını isterken, diğer bir kısmı da Başkâtip Ekrem Seyfi Çetinel'in başkan olarak görevlendirilmesini istiyordu. Uzun süre vekâletle yürütülen başkanlık sorunu tam bir çıkmaza girdi. Bir türlü çözülemiyordu. CHP Parti Divanı da Çetinel'den yana ağırlığını koymuştu. Hatta Kayseri Milletvekili Reşit Özsoy, Çetinel'in görevlendirilmesi doğrultusunda parti görüşünü bir konuşmayla mecliste belirtmiş olmasına rağmen aksi görüşü savunanlar oldu. Bunlardan Yusuf Eken'in (Camgözün Hoca) ilginç bir konuşmasına tanık olmaktayız Tek parti döneminin şartlarında yapılan bu konuşmanın bir benzerine günümüzde rastlamak bile oldukça zor. Yusuf Eken; meclis üyeliğine gelen insanların millet iradesiyle geldiğini, meclis işlerinin nasıl yürütüleceğini bilen kişiler olduğunu belirterek başkanın seçimle gelmesi gerektiğini savunur. Karşılıklı konuşmalardan sonra, oylamaya geçilir ve Çetinel'in başkanlığa atanması ile ilgili önerge büyük bir çoğunlukla mecliste reddedilir. Bu sonuca sinirlenen milletvekili Reşit Özsoy, belediye meclisinin aldığı kararın oylanmamasını ve Toker'in başkanlığa atanmasını sağlar. İçişleri Bakanlığı'nın bu konu ile ilgili kararın metni şöyledir: “Dahiliye Vekaletince Belediye Başkanlığı'nın Valilerin uhdesine verilmesi uygun görülmüştür. Bu sebeple, belediye başkanlığı da ilin Valisi Nazmi Toker'in uhdesine verilmiştir.” Göreve geliş tarihi 28.05.1933 olup, Sivas Valiliği'ne tayini nedeniyle başkanlık görevinden ayrıldı (18.08.1936). TBMM VI. ve VII. Dönem Kayseri Milletvekilliği yaptı. Aldığı taltifler şunlardır. 1901 yılında 4. dereceden Mecidi Nişanı, 62. Alay Komutanı olarak Seddü’l-bahir Kerevizdere muharebesinden Harp Madalyası, 8 Kasım 1332 tarihinde Galiçya Harbi'nde “Mesbuk hidematı fevkalâdesine mebni” Avusturya-Macaristan İmparatorluğunca Muharebe Liyakat 
Madalyası, 1 Ocak 1333 tarihinde Alman imparatoru tarafından I. sınıf Demir Haç Madalyası, 21 
Mart 1333 tarihinde Alman İmparatoru tarafından 2. sınıf Demir Haç Nişanı, 31 Ekim 1333 
tarihinde “Muharebattaki hidemati fevkaladesinden” Muharebe gümüş Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları, 18 Kasım 1334 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatoru tarafından 3. sınıf Demir Haç Nişanı. Fatma Hanımla evli olup çocukları yoktu. Eşinin genç yaşta ölümü üzerine, bir daha evlenmeyen Toker'in son yılları Ankara'da sıkıntılar içine geçti. Birlikte oturduğu Sivas'lı hizmetçisinin ölümü onun için ikinci bir yıkım oldu. Ankara Karanfil Sokak'ta bulunan ve bu gün Kızılay tarafından kullanılan binayı Kızılay'a bağışlayan Toker'in vasiyeti üzerine Isparta ve Kayseri'de adını taşıyan birer okul yaptırıldı. Ölmeden önce Cumhuriyet Meydanı civarına bir çeşme yaptırmıştı. Meydanın tanzimi sırasında bu çeşme Toptancı Hâline taşındı. Trafiğe engel oluyor düşüncesiyle bu çeşme belediyece yıktırıldı. 


Mustafa TOKSÖZ (1884-1963). Kayseri”de doğdu. Babası Numan Efendi annesi Alüse Hanımdır. 
Kayseri eşrafından, “Numan (Lömen) Ağanın Mustafa Çavuş” olarak da bilinen Toksöz, Nazmi Toker'in Sivas Valiliği'ne atanması üzerine Meclis kararı ile vekaleten başkanlığa getirildi (20.08.1936). Bu esnada Toksöz, hem meclis ve hem de encümen üyesiydi. Toksöz, uzun yıllar meclis ve encümen üyeliği yapmış olması nedeniyle belediye hizmetlerinin nasıl yapılacağını biliyor, halkla ilişkilerini iyi bir biçimde düzenliyordu. Yarım kalan işleri tamamlamaya çalıştı. İlk başkanlığı 40 gün sürdü ve görevi seçimle iş başına gelen Hayrullah Ürkün'e devretti (30.09.1936). 
Hayrullah Ürkün'ün istifasıyla boşalan başkanlığa vilayetin 16.04.1938 gün ve 1154 sayılı oluruyla yeniden atandı. Bu ikinci görevi 04.11.1938 tarihinde sona erdi. Toksöz ikinci döneminde Kale'nin 


etrafındaki hendekleri doldurarak buraları hizmete sundu. Ayrıca yol kenarlarına ağaç diktirerek şehre güzel bir görünüm vermeye çalıştı. İkbal Hanımla evli olup bir tane manevi evladı vardı. 


Hayrullah ÜRKÜN (1902-1974). Kayseri'de doğdu. Babası Hilmi Efendi, annesi Fatma Hanımdır. İdadi mezunudur. Belediye ve Umümi Meclis Azalığı, Kayseri Belediye ve Halkevi Başkanlığı, Kayseri Elektrik Anonim Şirketi Müdürlüğü, Çiftçilik, TBMM VII. Dönem Kayseri Milletvekilliği yaptı. Belediye Başkanlığını vekâleten yürüten Mustafa Toksöz'ün yerine Hayrullah Ürkün seçildi (30.09.1936). Aynı gün ve 2302 -1220 no'lu tezkere ile göreve başlayan Ürkün, daha önceleri de mecliste bulunduğundan, şehrin sorunlarına vakıf birisi idi. Ürkün döneminde su işlerine önem verildi ve bununla ilgili proje hazırlatıldı. İstasyon Caddesi'nin genişletilmesi ve düzenlemesi çalışması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaptırılan ve bugün yerinde kısmen Yeraltı çarşısı bulunan Şehir Kulübü, bu dönemde yapıldı. Modern bir biçimde inşa edilen ve Kayseri'nin sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmesinde önemli bir fonksiyon üstlenen bu bina, zemin katı yıkılıncaya kadar kulüp olarak hizmet verdi. Üst katı ise Şehir Oteli olarak işletilirdi. Demokrat Parti döneminde otel tahliye edildi ve burası partinin il binası olarak kullanıldı. Bina, 1960 yılında yıkıldı ve Cumhuriyet Meydanı'na katıldı. Ürkün'ün iki yıla yakın süren görevi, Vilayetin 16.04.1938 gün ve 1159 sayılı yazısı ve meclisin 15.04.1938 günlü kararı ile istifaen sona erdi. İstifaya esas olan kararın gerekçesi de: Tan Sineması'nın işletmesine ortak olması nedeniyle reisliğin sükut etmesidir. 
İstifasıyla boşalan başkanlığa Mustafa Toksöz atandı. Toksöz”ün atanmasıyla birlikte mecliste de bir çekişme başladı. Bir kısım üyeler Toksöz'ün çekilip yerine tekrar Hayrullah Ürkün'ün başkanlığa getirilmesini istiyorlardı. Nihayet, Vilayetin 04.11.1938 gün ve 1619 / 125450 sayılı olurlarıyla, başkanlığa vekâleten bakmak üzere onanan karar, Dâhiliye Vekaleti'nce2 28.12.1938 gün ve 14113 no'lu yazıları ile asaleten atamaya dönüştü. İkinci dönem başkanlığının 5. ayında iken meclis yeniden karıştı ve verilen güvensizlik önergesiyle Ürkün başkanlıktan düşürüldü. Başkanlığı, Şürâyi Devlet tarafından da fesh edildi. Ankara'da vefat etti. Firdevs Hanımla evli olup altı çocuk babası idi. 


Hasan Abdulhalim ERGUN (1884-1972) Serez'de doğdu. Babası Abdülcelil, annesi İsmet Hanımdır. Zonguldak'tan Kayseri'ye Sağlık Müdürü olarak atanan Ergun, başkanlık görevini vekâleten yürüten Emniyet Müdürü Nuri Güven'in başka ile atanması nedeni ile Vilayet'in 12.09.1942 gün ve 1243 sayılı oluruna istinaden Kayseri Belediye Başkanlığına vekaleten atandı. 
Ergun, 3 ay kadar kısa bir süre yürüttüğü bu görev esnasında daha çok sağlık hizmetlerine önem verdi. Başka tayini çıkması nedeniyle görevi devretti (01.11.1942). Hamdiye Hanımla evli olup bir çocuk babası idi. 


Rafet BİNGÖL. 1882'de, Diyarbakır'da doğdu. Babası Mustafa Efendi idi. Faik Seler'in ayrılması üzerine başkanlığa, o yıllarda Kayseri'de bulunan ve politikaya atılan Emekli Piyade Kıdemli Albay (Tuğbay) Rafet Bingöl, vekaleten atandı (04.03.1943). Asker kökenli olması nedeniyle disipline büyük önem verir, çalışanların uzayan saçlarını kestirirdi. Başkanlık görevini 45 gün kadar sürdüren Rafet Bingöl, ekmek kıtlığının sürdüğü buhranlı günlerde halkın tepkisine dayanamadı ve istifa ederek görevden ayrıldı (19.04.1943). 


Tacettin TACETTİNOĞLU (1896-1961). Belediye Başkanı Tacettin Efendi, Kayseri'de Tacettinoğlu soyundan, gelir. Babası Mehmet Efendi annesi Latife Hanımdır. Rafet Bingöl'ün istifasından sonra, belediye meclis üyelerinden Tacettin Tacettinoğlu vekaleten başkanlığa atandı (1943). Görev süresi yedi ay kadar sürdü. Hizmetleri normal şekilde yürüttü. Belediye meclisinde 


huzursuzluk ve tarafgirlik başladı. Bunun üzerine başkanlığa meclis dışından Emin Molu getirildi (05.02.1943) Başkan İbrahim Ergüven'in milletvekilliğine adaylığını koyması üzerine Vali Muavini Ekrem Bey kısa bir süre (16 gün) başkanlık görevini yürüttü. Buna meclis tepki gösterdi ve kendi içinden Tacettin Tacettinoğlu'nu başkan seçti (17. 04. 1950). Tacettin Tacettinoğlu bu görevi Osman Kavuncu'ya devretti (08.09.1950). Böylece kısa süreli de olsa iki kez başkanlık yapmış oldu. 
Firdevs Hanımla evli olup altı çocuk babası idi. 


Emin MOLU (1906 — 1954). Kayseri'de doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Kadıncık Hanımdır. Emin Molu, Tacettin Tacettinoğlu'nun vekâleten yürüttüğü başkanlığa meclisin dışından ve oy birliği ile seçildi (05.02.1943). Avrupa'da hukuk doktorası yapan Emin Molu, yeniliğe taraftar, çok bilgili, kültürlü, çalışkan ve zorluklardan yılmayan bir kişiliğe sahipti. Daha sonraları Belediye Başkanı olacak Osman Kavuncu, Molu'nun, “rahleyi tedrisinden” geçen birisi idi. Devamlı denetimlere çıkar, mevzuata aykırı işleri önlemeye çalışırdı. Kapalı yerlerde şapka ve palto ile oturulmasına izin vermezdi. Görgü kurallarına uyulmasını isterdi. Bu nedenle topluma açık, kapalı yerlerde palto ve şapkayla oturanları zabıta marifetiyle dışarı çıkarttırır ve buraları kısa süreli de olsa kapattırırdı. Emin Molu, düzenli bir kentleşmeden yanaydı. O güne kadar şehrin doğru dürüst bir imar plânı yoktu. Bu eksikliği gören Emin Molu, Alman Prof. Gustav Oelsner (Ösner, İTÜ) başkanlığında, Prof. Kemâl Ahmet Arü'ya şehrin imar plânını çizdirdi. Bakanlıkça onanan bu plân yeni bir nazım plân yapılana kadar uygulandı (1973). Ösner'in, şehrin doğuya doğru genişlemesi gerektiği önerisini, halkın bu yükü kaldıramayacağı gerekçesiyle meclis benimsemedi. 
Bunun üzerine Ösner, Ulu Cami'nin minaresinden şehrin çeşitli açılardan fotoğrafını çektirerek şehri dilimlere ayırdı. Eski eserleri koruyarak söz konusu imar plânını hazırlattı. Plan öngörüleri arasında, şehrin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren sanatkarları bir araya getirmek amacıyla, “Çipil?” denilen, bugün “Eski Sanayi”nin olduğu yerde bir “Küçük Sanayi Sitesi” de vardı. 
Öğrenimi nedeniyle askerliğini yapamayan Emin Molu görevdeyken askere alındı. Kayseri Tank Ayırma Deposu'nda askerlik görevini yaptı. Aynı zamanda başkanlık görevini de yürütüyordu. Bu iki görevi yürütmesinin aksaklıklara neden olacağı gerekçesiyle meclis istifasını istedi. Bunun üzerine görevden ayrıldı (12.06.1944). Serbest Avukat olarak hayatını Kayseri'de sürdüren Emin Molu, genç denecek yaşta vefat etti. Servet Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Hüsamettin KARAKİMSELİ (1918-1955). Kayseri'de doğdu. Babası Yusuf Efendi, annesi Tenzile Hanımdı. o Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu idi. Çeşitli yerlerde Maiyet Memurluğu ve kaymakamlık yaptı. En verimli çağında hayata gözlerini yumdu. Emin Molu'nun istifası ile boşalan Belediye Başkanlığına, vilayete 14.06.1944 tarih ve 698 sayılı emri ile Maiyet Memuru Hüsamettin Karakimseli atandı. Yıllarca Belediye Meclis Üyeliği yapan Pilavcı Mesut Efendinin damadı olan Karakimseli, bir ay gibi kısa bir süre başkanlığa vekâlet etti. Başka bir ile atanması nedeniyle, görevi başkan yardımcısı İbrahim Kirazoğlu'na devretti (10.07.1944). Şerife Hanımla evli olup iki ççocuk babası idi. 


İbrahim KİRAZOĞLU (1919-1988). Kayseri'de doğdu. Babası Ahmet Efendi annesi Tenzile Hanımdı. Kayseri'nin köklü ailelerinden gelmekteydi. Belediye Başkanlığı'na vekâleten bakan Maiyet Memuru Hüsamettin Karakimseli'nin başka yere atanması ile boşalan başkanlığa, o tarihlerde başkan yardımcısı olan Kirazoğlu, vilayetin 10.07.1944 gün ve 459 sayılı yazılarıyla vekâleten atandı. İstifa ederek görevinden ayrıldı (12.02.1945). Kirazoğlu, 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti Kayseri Milletvekili olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 darbesiyle kurulan Yassıada Mahkemesinde idam cezasına çarptırıldı. Hücresinde, idam sırasını beklerken, sesli, 


Kur'an okumasıyla dikkat çekti. Bu ceza Milli Birlik Komitesince müebbete çevrildi. Daha sonra affedildi. Siyasi hayatına Adalet Partisinde devam eden Kirazoğlu, Ekim 1975 Senato seçimlerinde Kayseri Senatörü oldu. Kayseri'de vefat etti. Türkân Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. 


Mehmet Edip TARIM (1914 — 1971) Kayseri'de doğdu. Yusuf Efendi ile Fatma Hanımın oğludur. 
Doktor idi. İbrahim Kirazoğlu'nun istifasından sonra belediye başkanlığına vekaleten Edip Tarım atandı (12.02.1945). Kısa süren görevini, seçimle gelen Sait Koçak'a devretti (26.03.1945). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü'nde Öğretim üyesi iken ölen Tarım, Kayseri'de toprağa verildi (1971). Şaziye Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Sait KOÇAK (1908-1991). Kayseri Talas'ta doğdu. Babası emekli öğretmen Abdullah Bey, annesi Şerife Hanım'dır. Kayseri Lisesini bitirdi (1926). Mülkiyeden mezun oldu (1929). Tayin edildiğiAnkara (1929) ve nakledildiği Kayseri Vilayetleri Maiyet Memurluklarında stajını bitirdi. 
İstanbul Arnavutköy Nahiyesi Müdürlüğünde görevlendirildi. Kadıhanı (1932) ve Harran Kaymakamlığına (1937), Malatya (1937) ve Bursa (1940) Emniyet Müdürlüklerine, İstanbul 1. 
Şube Müdürlüğüne (1944), İstanbul Emniyet Müdür Muavinliğine (1944), Kayseri Belediye Başkanlığına (27 Şubat 1945) getirildi. Seçimle başkanlığa gelen Sait Koçak, bu göreve vilayetin 26.05.1945 gün ve 102-1005 sayılı “oluru” ile atandı. Görevine başladıktan sonra, Emin Molu döneminde yapılan imar plânının uygulanmasını ve bu amaca yönelik kadastro çalışmalarını başlattı. Halk Bankası şubesinin de açılmasını sağladı. Şehir içerisinde, İsmet Paşa Mahallesi ve çevresinde bulunan sucuk-pastırma imalâthanelerinden yayılan pis koku ve su halk sağlığını tehdit eder boyutlara varmıştı. Bu imalâthanelerin dağınık olması denetimleri de güçleştiriyordu. Bu iş yerlerinin bir yerde toplanması için Karpuzatan Mezbahanesi'ni yaptırdı. Böylece etlikçiler belirli bir yerde toplanmış oldu. Belediye Otobüs İşletmesi bu dönemde kuruldu. Ve ilk kez 8 tane otobüs alındı. Yetersiz ve gayri sıhhi olan şehir içme suyunun ıslahı için çalışmalar başlattı. Bu iş için Ankara'dan uzmanlar getirtti. Uzmanlar mevcut suyun o günkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayamayacağını bu nedenle yer altı sularından yaralanılması gerekliliğini tespit ettiler. Bununla ilgili ilk çalışmalara da Karpuzatan semtinden başlandı. 1946 seçimlerinde Demokrat Partililerin Belediye Meclise'ne girdi. Bu meclis Sait Koçak'ı yeniden başkan seçti. Yardımcılığına da Necmi Kalaç getirildi. Nazmi Toker zamanında yaptırılan Cumhuriyet Alanındaki Atatürk Anıtı alt kaidesi yeniden yaptırılarak imar plânında öngörülen yere nakledildi. Anıt kaidesi, belediye tarafından emanet usulüyle 19 bin liraya yaptırtıldı (1946). Bu kaidenin projesini eski belediye başkanlarından Tavlusunlu Mehmet Ali Efendi'nin torunu ve ülkemizin ilk kadın mimarı Profesör Dr. Cevat Leman Tomsu çizdi. Yüksek Mimar Müh. Selçuk Karakimseli'nin nezaretinde, Hasan Usta (Tavlusunlu) tarafından yapıldı. Atatürk Stadyumu'nun bir kısmı bu dönemde istimlâk edildi. Dağınık bir vaziyette olan şehir mezarlığının bir yerde toplanmasına yönelik çalışmalara başlandı. Şehir Mezarlığı'nın (Asri Mezarlık) bir kısmının istimlâki bu dönemde yapıldı. Başarılı bir çalışma sergileyen Sait Koçak, kendi isteği ile görevden ayrıldı (28.12.1946). Daha sonra İstanbul Belediyesi Başkan Vekilliği'ne atandı (1947). Daha sonra, Malatya valiliğine (1949), İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne (1950), İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu üyeliğine (1951), Dâhiliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğine (1953) getirildi. Emekliliğe sevk edildi (1954). Altı yıla yakın serbest çalıştıktan sonra Milli Birlik Komitesi Hükümetince Balıkesir Valiliğine atandı (1960). Bu görevdeyken Danıştay üyeliğine (1960), Anayasa Mahkemesi üyeliğine (1965) seçildi. 
Son görevinden emekli oldu (1974). Zarife Hanımla evli olup bir çocuk babasıydı. 


Necmi KALAÇ. 1907'de Kayseri'de doğdu. Babası Mahmut Efendi, annesi Hatice Hanımdır. Sait Koçak'ın istifasıyla boşalan başkanlığa, vilayetin 28.12.1946 gün ve 1185 sayılı yazılarıyla, Kayseri başkan yardımcılığı görevini yürüten Necmi Kalaç, vekaleten atandı. 32 günlük kısa süren görev süresi oldu. Bu görevi, başkanlığa atanan İbrahim Ergüven'e devredip, başkan yardımcılığına döndü (01.02.1947). Daha uzun süre kaymakamlık yapan Necmi Kalaç, şehir eşrafından Halaçoğlu ailesindendir. Dürüst ve çalışkanlığı ile tanınan Kalaç, genç yaşta hayata veda etti ve Kayseri'de toprağa verildi. Büşra Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


İbrahim ERGÜVEN (1910-1980). Kayseri'de doğdu. Babası Ömer Bey, annesi Lütfiye Hanım'dır. Aslen hukukçudur. İstanbul'da hâkimlik yaparken Kayseri Belediye Meclisinin aldığı kararla Kayseri Belediye Başkanlığına getirildi (1947). Şehrin en ücra köşelerine kadar kaldırım döşeterek cadde ve sokakları çamur deryasından kurtardı. Atatürk Stadı'nın bulunduğu yerin büyük bir kısmı ile Şehir Mezarlığı'nın, yine bir kısmının istimlâki bu dönemde yapıldı. Ayrıca mezarlığın ön duvarı ile 200 kişilik Garipler Mezarlığı'nın yapımı Ergüven zamanındadır. Şehrin içme suyu sorununa da eğilen Ergüven, Ankara'dan görevlendirilen Mühendis Necip Suveren'in su membaları ile ilgili hazırladığı etüt ve projeyi meclise sundu. Sızırda akan suyun (Göksu Deresi, Sivas/Gemerek) imtiyazının (Kullanma Hakkı) Kayseri'ye verilmesine (1949) büyük katkıları oldu. 
Sızır Santralı Kayseri Belediyesi adına, İller Bankası tarafından yapıldı. 66 kv’lık enerji iletim hattı ile “Kayseri Trafol”e bağlandı. 1950 Genel Seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı oldu ve seçilemedi. Bu adaylık nedeniyle de başkanlık görevinden ayrıldı (31.03.1950). Daha sonra avukatlık yapmaya başladı. Halkın sevgi ve saygısını kazanan, oldukça saygın bir kişiliğe sahip Ergüven, Bursa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu (05.06.1980). Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Afife Hanımla evli olup iki çocuk babasıydı. 


Ekrem Mehmet GÖREN. 1906'da,Erzurum'da doğdu. Babası Behram Efendi, annesi Lütfiye Hanımdır. İbrahim Ergüven'in CHP’den milletvekilliği seçimlerinde aday olması nedeniyle boşalan başkanlığa Kayseri Vali Muavini Ekrem Mehmet Gören atandı (01.04.1950). Bu görevi meclis içerisinden seçilen Tacettin Tacettinoğlu'na devretti. Vali muavinliği görevine döndü (17.04.1950). 
İstanbul Vali yardımcılığı görevini sürdürürken emekli oldu. Huriye Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Osman KAVUNCU (1918-1966). Kayseri'de doğdu. Mehmet Murat Efendi ile Ulviye Hanımın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de, yüksek tahsilini İstanbul'da Yüksek Ticaret Mektebi'nde yaptı. Bir ara Hava İkmal Bakım Merkezinde muhasebeci olarak çalıştı. Kayseri'de yayımlanan Doğru Yol Gazetesinde yazdı (1945). Seçimle belediye başkanlığına geldi (09.09.1950), başarılı ve örnek çalışmalara imza attı. 1950 yılında yapılan hem genel ve hem de yerel seçimlerde CHP büyük bir yenilgiye uğradı. Merkezi hükümeti de arkasına alan Kavuncu, bu çalışmalara diğer resmi kurumların katılımını da sağladı. İlk iş olarak cadde ve sokakları asfaltlamaya başladı. 
Eskiden Askeri Tavla olarak kullanılan yeri, önce oto tamirhaneleri olarak düzeltti. Daha sonra tamirhaneler “Sanayi Bölgesi” ne taşınınca burası “Hal” olarak hizmete açıldı. Küçük esnaf ve sanatkârı bir araya toplamak amacıyla gerçekleştirdiği “Sanayi Bölgesi”, türünün ilk örneklerindendi. Hızlı ve plânlı bir çalışma ile Cumhuriyet Mahallesi ve Sanayi Bölgesi'nin istimlâkini tamamladı. Sanayi Bölgesi'ni çok kısa zamanda faaliyete geçirdi. Esnafın taşınması için ilk önlem olarak, otobüs ücretleri düşük tutuldu (5 kuruş). Ve ayrıca çıraklardan ücret alınmadı. 
Hıfzıssıhha Kurulu'nu devreye soktu. Soba ve benzeri eşyaların taşımasını ruhsata bağladı. 
Encümen kararıyla direnenlerin elektrik ve sularını kestirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nin istimlâki ile 


semt sakinlerinin mağdur olmaması için Sahabiye Mahallesi'nden arsa ve bir miktar para verdi. 
Böylece evleri istimlâk edilenler mağdur edilmemeye çalışıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ortaya çıkan imar parsellerinin satılması birden bire gerçekleşmedi, uzun yıllar aldı. Cumhuriyet Mahallesi”nde belediyeye gelir getirmesi amacıyla Belediye İş Hanını yaptırdı. Bu hanın batısında bulunan Havuzlu Hanın yeri yeşil alandı. Şahap Sicimoğlu döneminde imara açıldı. Tabii, Emin Molu döneminde yapılan İmar Planında, asgari 15 m olan yolların, 10 m düşürülmesi de Kavuncu'nun ilk icraatları arasında yer aldı. Çevre Yolu'nun istimlâki; Sivas Caddesi ile Yoğunburç Caddesi'nin bir kısmı; Kiçikapı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı; Düvenönü'nün bir kısmı ile İstanbul Caddesi'nin istimlâki bu dönemde gerçekleştirildi. Hunat Camisinin etrafını açtırdı. Bu sayede caminin ortaya çıkmasını sağladı. Şekerciler Çarşısını yıktırdı. Bahçe ve tarla halinde bulunan Sahabiye, Fatih, Aydınlık Evler ile Esenyurt'un büyük bir kısmı ile bazı semtlerin imarı bu döneme rastlar. Kayseri-Hacılar yolunun yapım çalışmalarına da bu dönemde başlanıldı. 
Kavuncu'nun önemli hizmetlerinden birisi de, hazırlıkları ve kamulaştırılması daha önce başlayan şehir mezarlığının (Asri Mezarlık) hizmete açılması oldu. 1950 yılına kadar ölüler, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mezarlıklara gömülürdü. Kamulaştırma çalışmaları daha önce başlayan Şehir Mezarlığı düzenleme işini de belediye Başhekimi Dr. Arif Akşehirlioğlu'na bıraktı. Bu dönemde Battalgazi Mahallesi yakınlarında bulunan Hristiyan Mezarlığı da yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu. Ayrıca, İyiler Mezarlığı karşısındaki alan Şehir Fidanlığı olarak kullanılmaktayken sonra imara açıldı. Bu fidanlığa belediye Kimyager'i Hayri Bakioğlu'nun çok emeği geçti. Çalışmalarına daha önce başlanan ve şehrimiz için çok önemli olan içme suyu ile ilgili sorunun kökünden halledilmesi bu döneme rastlar. Kavuncu, Gültepe semtinde modern bir su deposu yaptırdı. Bu depoya gözlerden kapalı borularla sular getirildi ve bu depodan da yine kapalı borularla şehre su dağıtımı yapıldı. Font borularla toplanan ve dağıtımı yapılan temiz içme suyu şehrin en ücra köşelerine ulaştı. Şebeke yapımı esnasında kent içi bir şantiyeye dönüşmüştü (1955). Su şebekesinin açılışı, Kayseri Şeker Fabrikası'nın açılışına denk geldi ve merasimde Başbakan Adnan Menderes de hazır bulundu. Kavuncu'nun sanayi hizmetlerine de katkısı görülmektedir. Şeker fabrikası ile özel sektöre ait Orta Anadolu Mensucat Fabrikası ve Birlik Mensucat Fabrikaları'nın kurulması için gayret gösterdi ve yardımcı oldu. İki kez başkan seçilen (09.09.1950 - 07.11.1954 / 07.11.1954 - 17.09.1957) Kavuncu, 1957 yılı Genel seçimlerinde Demokrat Parti'den Kayseri Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bu nedenle başkanlık görevinden ayrıldı (17.09.1957). 27 Mayıs Darbesi'nde tutuklandı Yassıada'da yargılandı. Daha sonra Kayseri Cezaevi'ne nakledildi. Hapishane çıkışı serbest çalışmaya başlayan Kavuncu, İttihadı Milli Sigorta Şirketi'nin Kayseri şubesini açtı. 
Zamanın Valisi Nazım Günesen, eşiyle birlikte makam arabasıyla dolaşırken, Kavuncu tarafından durduruldu; “makam arabasının özel hizmetlerde kullanılamayacağı” uyarısına muhatap oldu. 
Bunun üzerine valinin eşi arabadan indi ve vali de tepki göstermedi. Kavuncu, bu çıkışı ile ünlendi. 
Yazarlığı, sanatçılığı yanında siyasi ağırlığı da olan bir insandı. Vücudundaki arıza nedeniyle “Kambur!” lakabıyla da anıldı. Kayseri'de vefat etti. 


Şahap SİCİMOĞLU (1333 — 1983). Burhan Efendi ile Ayşe Hanımın oğlu idi. Kayseri'de doğdu. 
Meclis, Osman Kavuncu'nun milletvekili seçilmesiyle boşalan başkanlığa, oy birliği ile Şahap Sicimoğlu'nu getirdi (18.11.1957). İnşaat mühendisi olan Sicimoğlu, başkan olmadan önce müteahhitlik yapıyordu. Şahap Bey, ilk iş olarak Talas Caddesinin iki tarafındaki evleri istimlâk ederek bu yolu bulvara dönüştürdü. Bu esnada Seyyid Burhanettin Mezarlığının bir kısmını da yola kattı. Sivas Caddesi üzerindeki evlerin büyük bir kısmını istimlâk etti, caddeyi genişletti, burasını da bulvara dönüştürdü. Yine burasının sağına soluna bir kısmı belediyeye ve bir kısmı da kooperatiflere ait olmak üzere beş katlı evler yaptırttı. Belediye'ye ait daireleri mübadele yoluyla 


evleri istimlâk edilenlere verdi. Bu istimlâk nedeniyle de Halaçoğlu Mahallesi ortadan kalktı. 
Halaçoğlu Mahallesinin bir kısmı Muammer Bey bir kısmı da Kalpaklıoğlu Mahallesine katıldı. 
Şimdi bu mahaller de sırasıyla Sahabiye ve Hunat Mahallelerine dahil oldu. Caddenin açılmasına engel teşkil eden Askeri Hastanenin bir kısmı ile toptancı hâlinin Orduevi'ne bakan dükkânlarının yarısını yıktırttı. Hastane koğuşlarının istimlâkinden elde edilen para ile Orduevi'nin yapımına katkıda bulunuldu. Lale Camiinin etrafındaki evleri istimlâk etti. Bu sayede caminin etrafı açıldı. 
Evleri istimlâk edilenlerin bir kısmına Hürriyet Mahallesinden arsa, bir kısmına da Sivas Caddesi'ndeki bloklardan daire verdi. Cumhuriyet Meydanı ile Kazancılar arasında bulunan dükkânları istimlâk ederek bu günkü alanın oluşmasını sağladı. Cami Kebir Mahallesi'nin Düvenönü'ne bakan kısmı ile, Küçük Mustafa Mahallesinin bir kısmını istimlâk etti. Hatıroğlu Camii'nin önünden geçen dar sokak da istimlâk sonucunda cadde haline getirildi. Yapılan bu istimlâklerde mal sahiplerine Sahabiye ve Fatih mahallelerinde yaptırılan bloklardan ev verildi. Bu sayede insanların mağduriyetleri giderildi. Sicimoğlu'nun önemli hizmetlerinden birisi de Kavuncu döneminde istimlâki tamamlanan çevre yolunun düzenleme çalışmaları bitirilip hizmete açılmasıdır. 
Yolun yapımını Karayolları gerçekleştirdi. Yollar için gerekli olan parke taşlarının taşıma işi bir müteahhide verilmişti. Belediye ocaklarından taşınacak beher taş için 9 kuruş ödenecekti. Bu esnada şehirde görevli bulunan Ulaştırma Albay Nuri Bingöl, parke taşlarını 3 kuruşa taşımayı üstlenince müteahhitle olan anlaşma fesh edildi ve bu taşlar askeri araçlarla taşındı. Nuri Bingöl'ün amacı, belediyeye bir katkıda bulunmak ve hem de Anatamir Fabrikası'nın hizmet binalarının bir kısmına kaynak sağlamaktı. İstimlâk edilen binalardan çıkan taşlar satılıyor ve bundan elde edilen gelir, zamanın Zabıta Komiseri Hacı Ali Bıllıkçı tarafından imza karşılığı Nuri Bingöl'e veriliyordu. 
Bu uygulama hem pratikti ve hem de belediyeye bir gelir sağlıyordu. Ama yasalara uygun değildi. 
Çünkü enkazların satışı encümen huzurunda yapılır ve elde edilen para belediyeye gelir kaydedilirdi. Bu gelirler de yine encümen kararıyla sarf edilirdi. Sicimoğlu döneminde İmar, İktisat ve Zabıta Müdürlüğü gibi yeni kadrolar oluşturuldu. Sicimoğlu Şükrüye Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Mehmet ÖZATEŞ. 1920'de Kayseri'de doğdu. Babası Salih Efendi, annesi Firdevs Hanımdır. 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Önce avukatlık sonra noterlik yaptı. Kayseri'nin ilk eczacılarından Hazım Gönen'in damadı idi. Şahap Sicimoğlu'nun istifa ederek başkanlıktan ayrılmasından sonra başkanlığa kısa bir süre, Meclis üyesi Rıfat Gönen vekâlet etti (27.07.1959, 29.09.1959). Daha sonra meclis Mehmet Özateş'in başkan olmasını istedi. Özateş istememesine rağmen başkanlığı kabul etmek zorunda kaldı (29.09.1959). Mevcut meclis üyeleri ile çalışan Özateş, istimlâk çalışmalarına devam etti. Hizmet süresi bütçe ve program çalışmalarıyla geçti. 
Faaliyete başlayacağı sırada 27 Mayıs 1960 askeri darbesi oldu. Bunun üzerine istifa ederek görevden ayrıldı (28.05.1960). Emel Hanımla evli olup dört çocuk babası idi. 


Bedri DEMİRCİOĞLU. 1927'de İstanbul'da doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi Fatma Hanımdır. 27 Mayıs 1960'da ordu ülke yönetimine el koyduğunda Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görevli olan Bedri Demircioğlu, Kayseri Belediye başkanlığı görevini de yürütmeye başladı. 
Yardımcılığına da emekli Binbaşı İbrahim Gökyener getirildi (06.07.1960). Otobüs İşletme Müdürlüğü'ne emekli bir yüzbaşı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne emekli bir albay bakıyordu. Sonradan Muhasebe Müdürlüğü'ne emekli bir binbaşı getirildi. Demircioğlu, daire müdürlerinden oluşan encümenle görevini yürütmeye çalıştı. Bir süre sonra Ankara'ya çağrılan Demircioğlu, emekliye ayrılıp, bir daha Kayseri'ye dönmedi. Bu nedenle başkanlıktan ayrılmış oldu (06.07.1960) 


Selahattin KAPTAN (1907-1962) Kurmay Albay Bedri Demircioğlu'nun ayrılmasından sonra vali ve belediye başkanlığına Tümgeneral Selahattin Kaptan atandı (13.08.1960). Kısa bir süre görevde kalan Kaptan, belediye işleri ile pek ilgilenmedi. Bu işleri daha çok başkan yardımcısı yürütüyordu. 
Başka yere atanması sonunda görevi, Kayseri Valiliğine atanan Sedat Tolga'ya devretti (08.09.1960). Askeri yönetim belediye üzerindeki ağırlığını iyice hissettiriyordu. Nitekim Kurmay Albay Nihat Günaşan sık sık belediyeye gelir ve yetkililerden bilgi alırdı. 


Sedat TOLGA. İlkokul Öğretmenliğinden emekli Mehmed Emin Efendi ile Emine Eribe Hanımın oğludur. 1919'da Serez (Yunanistan)'de doğdu. 1937'de Kastamonu Lisesini pekiyi derecede bitirdi. 
S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, Mayıs 1941'de Ankara Vilayeti Maiyet Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. Eylül 1941'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluğuna nakledildi. Ekim 1941'de silah altına alındı; Mayıs 1944'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi; aynı tarihte tayin edildiği Eskişehir Maiyet Memurluğunda; Alpu Nahiyesi Müdürlüğünde; Seyyid Gazi, Sivrihisar Kaymakam Vekilliklerinde stajını tamamladıktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 1946'da Pazar (31.12.1946- 22.09.1948), 1947'de Ardanuç kaymakamlıklarına; 1948'de Mülkiye Müfettişliğine; 1950'de Emniyet Genel Müdirliği 1. Şube Müdürlüğüne; 1952'de 2. defa Mülkiye Müfettişliğine; 1953'de Ankara Vali Muavinliğine; 1956'da Niğde Valiliği (kısa bir süre), Ağustos 1957'de Hatay Vali Vekilliğine; Ekim 1957'de 2. defa Ankara Vali Muavinliğine; 6 Haziran 1960'da Kayseri Valiliği ve Belediye Başkanlığı (13.06.1960-23.10.1962) yaptı. 27 Mayıs 1960 Askeri Yönetimi daha önce atadığı askeri personeli yavaş yavaş belediye bünyesinden almaya başladı. Bunlar yerini sivillere bıraktı. Bu sırada valilik görevini yürüten Sedat Tolga aynı zamanda belediye başkanlığı görevini de üstlendi (10.09.1960) Uzun yıllar mülkiye müfettişliği görevinde bulunan Tolga, belediye mevzuatına hâkimdi. Encümen toplantılarına katılarak üyelerinin görüşlerini alır, belediye hizmetlerini aksatmadan yürütmeye çalışırdı. Bu davranışından hem halk ve hem de belediye personeli memnundu. Tolga döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten emekli Binbaşı İbrahim Gökyener, itfaiye bünyesinde bando teşkilatını kurdu. Bandonun araç-gereç ihtiyacını karşıladı. Bir bando hocasının nezaretinde başlayan bu çalışmalar günümüzde de başarılı bir şekilde devam etmektedir. Cumhuriyet Meydanında bulunan eski belediye binası ile şehir kulübünü yıktırıp alanı yeniden düzenledi. Kale burçlarına ışıklı bir Atatürk resmi yaptırdı, bir top yerleştirdi. Daha sonra kaldırıldı. Başka bir ile vali olarak atanması nedeniyle başkanlığı bıraktı (10.10.1962). Ocak 1962'de İçişleri Bakanlığı Tedkik Kurulu Başkanlığına; 1963'de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığına; Şubat 1968'de İçişleri Bakanlığı Merkez Valiliğine atanıp yükseltildi. 09.07.1971- 30.07.1975 tarihleri arasında Bursa Valiliği yaptı. 1973'te Bursa Valisi iken Kayseri'den CHP milletvekili adayı oldu. 29 yaşında iken evlendi; bir kızı vardır. Almanca ve Fransızca'dan Devlet lisan imtihanı vermiştir. Mülkiyeliler Birliği ile Türk İdareciler Derneği üyesidir. 


Kazım ATAKUL (1909-1970). Elazığ/Arapkir'de doğdu. Edirne Lisesi Fen Bölümünü bitirdi (1927-1928). Beypazarı hususi muhasebe memuru adayı olarak göreve başladı (1932). Delice Nahiyesine müdür olarak atandı (1934). Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu (1935). Bünyan (1938), Yüksekova (1940-1941), Kızıltepe (1942), Söke (1943-1944), Osmaniye (1946), Ereğli (1948), Aksaray (1951-1952), Taşköprü (1953) Kaymakamlıkların da bulundu. Kayseri ve Elazığ Vilayetlerinde vali muavinliği yaptı (1953-1955). Bu yıllara takiben Kayseri (1955) ve Erzincan Valiliğine tayin edildi (1957). Bu görevlerin ardından Maraş Valiliği (1959-1961) ve Ağrı Vali Vekilliği yaptı (26.06.1961 — 03.07.1962). Daha sonra tekrar Kayseri Valisi olarak görevlendirildi (1962). Kayseri Valisi olarak görev yaptığı sırada Kayseri Belediye Başkanlığını da yürüten Atakul, 


belediye başkanlığı görevini daha sonra seçimle Kayseri Belediye Başkanlığına gelen Mehmet Çalık'a devretti. Daha önce de Kayseri Valiliği yaptığı için (1955-1957) Kayseri'yi iyi tanıyan Atakul Belediye Başkanlığı sürecinde (20 Ekim 1962-20 Eylül 1963) bugünkü Zeynel Abidin'e ait olan türbenin yanındaki İl Halk Kütüphanesinin hizmete açılmasını sağladı (Bu kütüphane 1990'lı yıllarda Kayseri Belediyesinin yeni imar planına uygun olarak yaptığı çevre düzenlemesi sırasında yıkıldı). Emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Köylü Partisinden Kayseri milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. ‘50 Ünlü Vali; Meşhur Valiler? kitabının yazar kadrosu içinde yer aldı. Atakul, daha önce de Kayseri Valiliği yapmıştı (1955-1957). Bu nedenle Kayseri'yi iyi tanıyordu. Yapılan hizmetlerin içinde eski Hâl binası karşısındaki İl Halk Kütüphanesi'nin yapımı sayılabilir. Bunun dışında, şimdi Hunat Mahallesine'ne dahil olan Gavremoğlu Mahallesi'nde bir kaç ev istimlâk edildi. Görevini Mehmet Çalık'a devreden (20.09.1963) Atakul, bir süre valilik görevini sürdürdü ve emekliye ayrıldıktan sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden (CKMP) milletvekili Kayseri adayı oldu. Fakat seçilemedi. Makbule Hanımla evli olup bir çocuğu vardı. 


Mehmet ÇALIK (1912-1976). Emin Efendi ile Şerife Hanımın oğludur. Kayseri'de doğdu. İmam Sultan Medresesi'nden sonra tahsilini Kayseri Lisesi'nde tamamladı (1932-1933). Genç yaşta kardeşleriyle birlikte ticaret hayatına atıldı. Kurdukları kolektif şirketin feshi ile ticaret hayatından çekildi (1972). İnanılmaz derecede zeki adamdı. Bir avukattan daha güzel yasa maddelerini irdeler, yorum yapardı. İmar mevzuatına hakimdi. 1946 yılında Demokrat Parti'nin (DP) kuruluşunda aktif görev aldı. Bu görevini 1960 yılına kadar çeşitli kademelerde sürdürdü. 27 Mayıs 1960'da nezarete alındı ve 77 gün tutuklu kaldı. İsnat edilen suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Bu soruşturma esnasında gayri meşru edindiği bir servete rastlanmadı. Taşınır ve taşınmaz malları üzerine konan tedbirler kaldırıldı. Adalet Partisi'nin (AP) kuruluş çalışmalarında da bulundu. İki dönem başarılı bir başkanlık görevini sürdüren (20.09.1963-02.06.1968/02.06.1968- 09.11.1973) Çalık'ın üçüncü dönem adaylığı, parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle, gerçekleşemedi. 
İhtilâl yönetiminin ardından seçimle iş başına gelen (20.09.1963) Çalık, zor durumda olan bir belediye devraldı. Belediyeden alacağı olan çok kişi, belediye mallarına haciz koydurmaya; esnaf alacaklarını bahane edip belediyeye mal vermemeye başladı. Bu nedenle hizmeti yürütmek oldukça zorlaştı, araç ve gereçler çalışamaz bir duruma geldi. Önce belediyeden alacaklılarla görüştü, mallar üzerine konan hacizlerin kaldırılmasını sağladı. Yeni gelir kaynakları temin etti, istimlâklere hız verdi. Başkanlığının ilk günlerinde farklı bir istimlâk uygulaması başlattı. Taşınmazları istimlâk edilenlere gurup halinde yeterli bir imâr parseli veriyor ve bunların mağduriyetlerini gideriyordu. 
Ayrıca Çalık, istimlâk edilen taşınmaz mal sahiplerine hazır daire verme ve bunları borçlandırma uygulamasını da devam ettirdi. Çalık'ın önemli hizmetlerinden birisi, şehri bir kanalizasyona kavuşturması oldu. Belediye imkânları ile gerçekleştirilen bu hizmete çok insan “yeterli meyil yok vs.” gerekçesi ile karşı çıktı. Bu olay günlerce kamuoyunda tartışıldı. Gereksiz görülen ve hatta “alay” konusu yapılan kanalizasyon yapımına kimse engel olamadı. O yıllara kadar, hamam ayaklarının tıkanarak çalışmaz hale gelmesi, çeşmelerden akan suların açık mekânlarda toplanması, insan pisliklerinin fosseptik denilen çukurlarda birikmesi vs. sonucunda kuyulara karışan sular, halk sağlığını tehdit eder bir vaziyette idi. Dolan bu fosseptiklerin tenekelerle ya da vidanjörlerle boşaltılması esnasında pis bir koku yayılır, etraf pislik içinde kalırdı. Ayrıca hamam ayakları yani 
hamamlarda oluşan pis suların tahliyesi başlı başına bir sorun olurdu. Mevzuat gereği nüfusu 100 
bini aşan yerleşim yerlerinin su şebekelerini devletin yapması gerekiyordu. İller Bankası tarafından yapılan etütlere göre isale hatları ile şehir içme suyu şebekeleri için 40 milyon lira harcanması gerekiyordu. Devletin bürokratik engellemeleriyle bu işin gecikeceği ve halkın da bu gecikmeye tahammülü olmadığı gerekçesiyle su şebekesi işini yine kanalizasyonda olduğu gibi belediye kendi 


imkânlarıyla üstlendi. “Gâvur Harmanları” (Germiraltı) diye bilinen bölgede çıkarılan sular ana şebekeye bağlandı. Böylece kapasite iki katına çıkarılmış oldu. Aşağı yukarı her gün sabahın erken saatlerinde elma ağacından elde ettiği meşhur “çatallı çubuğu” ile su kaynakları arardı. Bu çubuktaki sır, günlerce konuşulur, tartışılır bir hâl almıştı. Çalık'in önemli hizmetlerinde birisi de; Garip Çorak bölgesinde 160 dönüme yakın arazinin kamulaştırılması sonucu açılan Anadolu Fuarı'dır. Günümüzde (2019), spor, sanat, kültür ve bir mesire alanı olarak hizmet veren eski Anadolu fuarı alanı 750 bin m2'ye çıkartıldı. 10 Temmuz 1967 tarihinde, dönemin Ticaret Bakanı Ahmet Tükel tarafından açılışı yapılan Kayseri Anadolu Fuarı uzun yıllar Kayseri ve mücavirinin ekonomisi ve sosyal yaşamına hizmet verdi. Daha sonraları bir panayır görüntüsü andırmaya başlayan bu Fuar 1997 yılında Şükrü Karatepe döneminde kapatıldı. Yeniden düzenleme yapılmaya başlandı. Daha sonra Mehmet Özhaseki döneminde yapılan köklü ilaveler ve değişikliklerle bugünkü halini aldı. Günümüzde, “Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi” olarak anılmaktadır. Halk sağlığını tehdit eden, pis bir görüntü veren temizlik hizmetlerinde köklü çözümler getirildi. Bu hizmetler ilkel arabalarla yapılır, toplanan çöpler şehrin çeşitli yerlerine dökülürdü. Çalık bu arabaları kaldırıp, yerlerine motorlu araçları hizmete soktu. Dar sokaklara girebilmesi için küçük arabalar satın alındı. Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunu genişletti. Çöplerin bir yerde toplanıp depolanması amacına yönelik Eskişehir Battalaltı sırtlarında çöp depolama tesisleri kurdu. O yıllarda şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri yetersiz kalmakta idi. Arızalanan araçların bakımı ise sanayide yapılmaktaydı. İlk aşamada 55 adet otobüs aldı, halkın hizmetine sundu. Ayrıca Belediye Otobüs Tamirhanesini yaptırdı. İtfaiye hizmetlerinde kullanılan araçları hem sayı olarak hem de nitelik olarak artırdı. Bu gün Hacısaki Mahallesi'nde bulunan itfaiye binasını yaptırttı. Talas Caddesi üzerinde, Komando Taburu girişine kurduğu asfalt şantiyesi ile şehrin asfaltlanması için önemli bir adım atmış oldu. Daha sonraları bu şantiye kapandı ve Niyazi Bahçecioğlu döneminde yapılan daha modem tesisle bu hizmet yürütülmeye başlandı. 1968 yerel seçimlerinde ezici bir çoğunlukla yeniden başkan seçilen (02.06.1968) Çalık, çalışmalarına devam etti. Özellikle Kiçikapu, Cami-i Kebir, Küçük Mustafa, Gavremoğlu, Yanıkoğlu, Serçeönü, Dilâverpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinin geri kalan kısmında istimlâk çalışmalarını hızlandırdı. Birçok cami, kümbet ve türbenin etrafını açarak bu eserlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu ve benzeri çalışmaları belediye imkânları ile yapan Çalık, hükümetten yasal gelirler dışında para talebinde pek bulunmadı. 
Çalık'ın sosyal amaçlı önemli eserlerinden birisi de Karpuzatan mevkiinde, Erkilet yolu üzerinde yapılan Huzurevi'dir. Geniş bir alan üzerine kurulan bu sıcak yuvada yüzlerce kimsesiz ve yoksul kişi barınmaktadır. O günün şartlarında oldukça güzel olan bu tesisin yerine, Mehmet Özhaseki döneminde, hayırseverlerin (Gazioğlu, Özderici ve Koyuncu aileleri) katkılarıyla oldukça modern bir “Huzurevi” yaptırtıldı. Ankara'da vefat etti. Merzuka Hanımla evli olup beş çocuk babası idi. 


Niyazi BAHÇECİOĞLU (1933-2013). Kayseri'de doğdu. Babası İbrahim Efendi, annesi Fikriye Hanımdır. İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden (Maçka) İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Bir süre Karayollarında mühendis olarak çalıştı. Daha sonra müteahhitlik yaptı. Kayserispor Kulübü Başkanlığı yaptı. 1973 yerel seçimlerinde Başkan Mehmet Çalık, bazı AP İl yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce bağımsız olarak adaylığını koydu. Sonuçta oyu bölünen AP seçimi kaybetti. 
CHP adayı Bahçecioğlu kazandı. Böylece 23 yıl süreyle sağ görüşlü belediye başkanlarının yönettiği belediyeyi, sosyal demokrat görüşlü CHP kazanmıştı. Bu dönemde rutin işler dışında önemli bir projeye imza atamadı (1973-1977, 1977-1980). 1994 yerel seçiminde (23.03.1994), SHP'den aday oldu ama kazanamadı. Görevi, Şükrü Karatepe'ye (RP) devretti. Zaten, sağlık durumu da buna elvermiyordu. Kalp rahatsızlığı vardı. By-Pass olmuştu. Erciyes Üniversitesi 


Hastanesi'nde hayata veda etti. Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Zöhre Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Fevzi YETKİNER (1928 — 1992). Malatya'da doğdu. Hasan Efendi ile Sıdıka Hanımın oğludur. 
1951 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1957 ile 1959 yılları 
arasında Arapgir ve 1964 ile 1967 yılları arasında Ünye kaymakamlıkları ile 1975 ile 1978 yılları 
arasında Hatay, 1980 ile 1983 yılları arasında Kayseri, 1983 ile 1985 yılları arasında Erzurum, 1985 
ile 1988 yılları arasında Balıkesir ve 1988 ile 1989 yılları arasında Adana valilikleri yaptı. 12 Eylül 
1980 askeri yönetimi Belediye Meclisleri'ni feshetti. Başkanları görevden aldı (25.09.1980). O 
sırada başkanlık görevini yürüten Niyazi Bahçecioğlu'nun yerine Fevzi Yetkiner, vekâleten atandı (25.09.1980). Mülkiye mezunu (1951) ve çeşitli yörelerde kaymakamlık ve valilik yapan Yetkiner, başkanlık görevini, bu göreve vekâleten atanan Yalçın Besceli'ye devretti (09.03.1983). Görevi esnasında belediye hizmetlerini aksatmamaya çalışan Yetkiner, 30 yılı aşkın sebze-meyve pazarı ve diğer eşyanın satışı amacıyla kullanılan Kaleiçini Bakanlığın emri ile boşalttı (1981). Bu dönemde Semt Pazarları Yönetmeliği çıkartılarak semt pazarları ihdas edildi. Niyazi Bahçecioğlu döneminde yapımına başlanan Büyükşehir hizmet binasının (Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu bina) birinci kısmı hizmete açılarak (1982) belediye hizmetleri buradan yürütülmeye başlandı. Kısa bir süre sonra da eski bina (Kiçikapı'da bulunan) tamamen boşaltıldı. Eski binaya, Elektrik Şirketi'ni devralan TEK (TEDAŞ), “Kısmen de olsa bu binada elektrik ileri yürütülüyor.” gerekçesi ile el koydu. Zira, iki bina vardı yan yana. Doğu tarafındaki şirkete aitti. Belediye'ye ait binanın zemin ve bodrum katını şirket kullanıyordu. Bu nedenle, tamamına el koydular. Daha sonra, belediye hukuk servisi işin üstüne gitmedi. O nedenle Belediye mülkten oldu. Bu zoraki devire sıkı yönetim ile Yetkiner'in aynı zamanda valilik görevini de yürütüyor olması kolaylık sağladı. Yine benzer şekilde %72 hissesi Kayseri Belediyesi'ne ait olan Elektrik Şirketi'nin “İmtiyaz Hakkı” imtiyaz süresinin bitip-bitmediği konusu Danıştay'da inceleme aşamasında iken idari bir kararla ve sıkı yönetimin emri ile bu dönemde, TEK'e (TEDAŞ) devredildi. Buna, elektriği daha ucuza alabilecekleri zannıyla bazı iş adamları ve sanayiciler de el altından destek verdiler. Müzeyyen Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. “Merhum Özal'ın başbakanlığının ilk aylarıydı; Türkiye, henüz demokrasinin kıyısında ürkek adımlarla dolaşıyordu. Tam o dönemde Erzurum Valisi merhum Fevzi Yetkiner'di. 
Sert ve tavizsiz bir yönetim anlayışına sahipti. Bu sebeple de mahiyeti O'nu elli metre uzakta gördü mü istikamet değiştirirdi. İşte o Fevzi Yetkiner, birgün Pasinler'deki bir tören için araç konvoyu ile seyrederken, Nenehatun Köyü önünde konvoyu durdurdu. Biz gazeteciler arkalarda olduğumuzdan olup bitenleri ancak sonradan öğrenebildik. Olay şuydu: Dönemin 9. Kolordu Komutanı'nın aracı konvoydan kopup tüm araçları sollayarak en öne geçiyor; yani Vali Bey'i arkasına alıyor. Bu duruma sinirlenen Yetkiner, şoförüne, "derhal şu aracı geç ve önünde dur" talimatını veriyor. Kısa sürede Vali Bey'in talimatı yerine getiriliyor, ancak bu kez de Kolordu Komutanı olup bitenlere bir anlam veremiyor, hatta tepki gösteriyor. Aracından inen Vali Yetkiner, Paşa'ya sert bir üslupla, "Paşa...Paşa... Ben Vali'yim yani bayrak taşıyorum. Bu şehrin en üst yöneticisiyim. Benim 
arkamdan geleceksin" diyor.” Onur Sağsöz. Erzurum Valisine de bu tavır yakışır. 29 Temmuz 2011 


Yalçın BESCELİ. 1940'ta, Kayseri'de doğdu. Babası Ömer Efendi, annesi Hatice Hanımdır. 
İTÜ'den Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Besceli, beş yıl yapı işleri müdürlüğünde çalıştı. Daha sonra serbest hayata atıldı. Erbosan'ın kurucu ve yönetim kurulu üyesi olan Besceli, on yıla yakın Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Kayseri Yüksek Öğrenim Yardım Vakfı yönetim kurulu ve Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesi yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir müddet sonra Niyazi Bahçecioğlu 


görevden alındı ve başkanlığı bir süre Vali Fevzi Yetkiner yürüttü. Bilahare Valiliğin teklifi ve İç İşleri Bakanlığının onayı ile Yalçın Besceli başkanlığa atandı (09.03.1983). Kayseri Spor Yöneticiliği de yapan Besceli, Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yönetim kurulu üyesidir. Bir yıl kadar süren görevi esnasında hizmetlerin aksamamasına özen gösterdi. Başkanlığı seçimle gelen Hüsamettin Çetinbulut'a devretti (03.04.1984). Eşi Ümit Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Hüsamettin ÇETİNBULUT. Babası Mustafa Efendi, annesi Nesibe Hanımdır. — 1936'da, Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de yaptı. İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesinden (Maçka) İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Bir müddet DSİ 12. Bölge'de mühendis, daha sonraları serbest olarak çalıştı. Yerel seçimlerde ANAP'tan aday oldu ve Kayseri Belediye Başkanı seçildi (25 Mart 1984). 1984-1989 yılları arasında görev yaptı. Çetinbulut göreve başladıktan sonra kadro ve unvanlarda önemli değişiklikler yaptı. Yeni şeflikler ve müdürlükler ihdas etti. Bürüngüz Camii'nin önü bu dönemde açıldı. Daha önceki dönemlerde kararı alınan ve Yargıtay'da karar aşamasına gelen istimlâk davasından vazgeçerek mal sahipleriyle anlaşma yolunu tercih etti. Bunlara şehrin çeşitli yerlerinden parseller verdi. Bu sayede Bürüngüz Camii'nin önünde bulunan ve eski binalardan oluşan adayı kaldırdı, meydana kattı (1985). Bu kararı verirken de; “Belediye kamulaştırmanın her aşamasında, talebinden vazgeçebilir” yasal hükmünü dikkate aldı. 
Bu dönemde Niyazi Bahçecioğlu'nun zamanında yapımına başlanan, “Belediye Sarayı”nın ikinci kısmı tamamlandı. Eski ve Yeni Sanayi'nin tamamı asfaltlandı. Beton yaya kaldırımlarının yapımına başlandı. 70'li yılların ortalarında yapımına başlanan ve bir türlü bitmeyen şehir içme suyu şebeke projesi bu dönemde tamamlandı. Ve önemli bir kısmının ihalesi yapıldı. Biten işler peyderpey hizmete alındı. Battalaltı semtinde bulunan şehir çöplüğü bu dönemde kapatıldı. 
Mimarsinan Kasabası yolu üzerinde bulunan yere taşındı. Çetinbulut döneminde modern temizlik araçları hizmete sunuldu. Çandır, Yalman, Hacıkılıç, Yenice ve İsmail mahallelerinin tamamıyla, Hacı Saki Mahallesi'nin bir kısmının istimlakini başlatarak bu bölgenin büyük bir park alanına dönüşmesine neden oldu. Buralarda evi yıkılanların bir kısmına belediyece yaptırılan 482 adet konuttan daire verildi. Düvenönü'nden, Amele Pazarına kadar olan yerde 23 adet dükkânı istimlâk edip, burasını imara açmıştır. Hatıroğlu Cami-Şehir Mezarlığı arasındaki geniş yol bu dönemde açıldı. Yıllardır açılmayan, 70 metrelik Atatürk Stadyum'u ile Talas Caddesi'ni bağlayan bulvarın açılması da bu döneme rastlar. Öznur Hanımla evli olup üç çocuk babası idi. 


Şükrü KARATEPE. 1949'da, Kayseri'de doğdu. 1968'de Kayseri Lisesi'nden, 1973'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, bir süre avukatlık ve iş müfettişliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde asistanlığına başlayıp, 1983 yılında siyaset bilimi doktoru ve 1989 yılında da aynı üniversitede Anayasa doçenti oldu. 1994'e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. Karatepe, 27 Mart 1994 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi listesinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kayseri'de 10 Kasım 1996 tarihinde partililere yaptığı bir konuşmada, "Hakim güçler "ya bizim gibi yaşarsın ya da her türlü fitneyi, fesadı içinize sokarız" diyorlar. Bu yüzden de Refah Partili Bakanlar bile kendi dünya görüşlerini Bakanlıklarına yansıtamıyorlar. Bu sabah ben de, resmi görevim, sıfatım nedeniyle bir törene katıldım. Süslü püslü görünüşüme bakıp da laik olduğumu sakın sanmayın. İnancımıza saygı duyulmadığı, sövüldüğü bir dönemde, içim kan ağlayarak, bugünkü törenlere katıldım. Belki Başbakan'ın Bakanların, Milletvekillerinin bazı mecburiyetleri vardır. Ancak sizin hiçbir mecburiyetiniz yok. Bu düzen değişmeli. Bekledik, biraz 


daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin", söyleminde bulundu. Refah Partisi Davası - Gerekçeli karar ve Ankara 1 No'lu DGM'den bir yıllık hapis ve beş yıl siyasetten uzak kalma cezası almış ve 24 Nisan 1998'de cezaevine giriş tarihine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Danışma Kurulu Üyesidir. 1 Şubat 2016'dan itibaren ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına atandı. Karatepe, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Mehmet ÖZHASEKİ. 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. 
Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu. 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 
2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve 
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. 2016 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı. 
İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, 15 Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye genelinde 244 
Belediyenin üye olduğu tüm doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunmasını amaçlayan Tarihi Kentler Birliği Başkanlığını dört yıl yaptı. Özhaseki Neşe Hanımla evli olup dört çocuk babasıdır. 


Mustafa ÇELİK. 1961'de, Kayseri'de doğdu. Çelik, öğrenim hayatına, ilkokul ve ortaokuldan sonra Kayseri Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde devam etti. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği bölümünden 1984”te mezun oldu. İş hayatına, özel sektörde faaliyet gösteren bir fabrikada teknik müdür olarak başladı. Ayrıca üniversite sıralarında Türkiye Atom Enerji Kurumu'nda stajyer olarak çalıştı. Askerliğini Ağrı Doğubayazıt'ta yedek subay olarak yaptı. Askerlik dönüşü, “ikiz” kardeşi ile kendi işlerini kurdular. Kayseri'de, AK Parti'nin kuruluşunda aktif görev üstlenen Çelik, 2001-2004 yılları arasında Kocasinan'da Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2005-2009 yıllarında teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan 
Yardımcılığı ve sonrasında da bir süre Disiplin Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Çelik, 2004 
yılından itibaren Kocasinan ve Büyükşehir Belediyeleri'nde meclis üyeliği görevinde bulundu. 30 
Mart 2014 seçimlerinde, Ak Parti'den Kocasinan Belediye Başkanlığı için aday gösterildi ve seçildi. 
2015 Genel Seçimleri için AK Parti Kayseri Milletvekili adaylığı için Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Özhaseki'nin yerine, Kocasinan Belediye Başkanı, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Çelik, yine Meclis üyeleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçildi (15 Şubat 2015). Çelik Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ulaşım Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıklarını yürüttü. Muradiye Vakfı, Kayseri Ticaret Odası ve MÜSİAD gibi kuruluşlarda yönetim kurullarında bulunan Mustafa Çelik, bazı gönüllü kültür teşekküllerinin de üyesidir. Bir dönem de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Delegeliği yapan Çelik, şehrimizin, sıralamada ikinci, devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı'nın da Mütevelli Heyet Üyesi’ dir. Mustafa Çelik evli ve 4 çocuk babasıdır. 


Memduh BÜYÜKKILIÇ. 25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet 


Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 
20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP'den Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ak Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kilis 


İslam BEY (1885-1970). Hacı Şerif ailesinden Şerifzade Mehmet Cemalettin Efendi birincisi 1922 
yılında, ikincisi ise, 05-08-1927 yılları arasında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yaptı. İslam Bey ismiyle anılan Mehmet Efendi, Kilis'te doğdu. I. Dünya Savaşında askere alınarak, Çanakkale Cephesine gönderildi. Burada büyük başarıları görüldü. Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Ordusu terhis edilince İslam Bey de memleketi Kilis'e döndü. İngilizler ve Fransızlar Kilis ve çevresini işgal edince, Kilis'in ileri gelenleri ile beraber amansız bir mücadele verdi. Kilis'in kurtuluşundan sonra İslam Bey, bir süre Belediye Başkanlığı yaptı. Bundan sonra da İstihbarat Müdürlüğüne atandı. Onun zamanında belediye dairesi Tekye Camiindeki Muharrem Canbolad'ın evinden, Dolap Pazarının yanında Maarif Kahvesinin karşısındaki Akif Efendinin evine taşınmıştır. Günümüzde adı Kilis'te mahalle, cadde ve parklarda yaşatılmaktadır. 


Muhtar YAVAŞÇA. Yavaşça ailesindendir. 11 Mayıs 1926 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığı görevine geldi. 1925 yılında yapılan seçimler öncesi etkisiz hale getirilen İslam Bey'in yerine seçimde Muhtar Yavaşça belediye başkanı oldu. 


Orhan OKTAY. Haşhaşoğulları ailesindendir. Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına 25.06.1931 tarihinde seçildi ve bu görevden 24.02.1932 tarihinde istifa ederek ayrıldı. 
Diş hekimi olan Orhan Oktay Kilis'te Halkevi Başkanlığı yaptı. 


Ziya GÜRSES. Çirazoğlu ailesindendir. Gaziantep'in ilçesi olan Kilis’in belediye başkanlığına 26- 2-1932'de başkanlığa seçilmiş ve 05-11-1938 tarihinde başkanlıktan ayrılmıştır. 


Haşmet TOPALOĞLU. Topaloğlu ailesindendir. 06-10-1938-20-09-1942 yılları arasında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yapmıştır. 


Raif ÇAKMUR. 10-09-1942 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına seçilmiş, 17-06-1943 tarihine kadar dokuz ay süreyle belediye başkanlığı yapmıştır. 


Salih SALİHOĞLU. Salihoğlu ailesindendir. 18.06.1943 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına seçilen Salihoğlu 07.09.1950 yılında bu görevinden ayrılmıştır. 


Abdülkadir ATİK (1894-1979). Kilis'te doğdu. Ahmet Efendi ile Şakire Hanımın oğludur. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Az düzey Fransızca ve Arapça bilmekte idi. Kilis, Rumkale ve Kayseri Merkez Hükümet Tabibi, Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Muharibi, Serbest Doktor, Gaziantep'in 


ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yaptı. DP'den X. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. 
Evli olup dört çocuk babası idi. 1950 yılında belediye başkanlığına seçilmiş 11.10.1951 yılında ayrılmıştır. 


Mustafa Sıddık BAYTAZ (1920-1992). Süleyman Akif Efendinin oğlu olan Kilis eski Belediye Başkanı Mustafa Sıddık Baytaz, 15.10.1951 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına seçilmiş ve 11.07.1955 yılında ayrılmış ve 18.12.1957 tarihinde yeniden seçilmiş ve 10.12.1959 da ayrılmış ve 12.12.1969 yılında üçüncü defa belediye başkanlığına seçilmişti. 


Zekeriya KORKMAZ. Ali Battal lakabı ile anılan babası Zürra çiftçidir. Zekeriya Efendi 23.11.1955 yılında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanı olmuş ve 02.08.1957 yılında görevinden ayrılmıştır. 


Hüseyin MÜNİPOĞLU. Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına 23.12.1959 tarihinde seçilmiş ve 27 Mayıs 1960 ihtilalinde bu görevinden alınmıştır. İlk tahsilini Kilis'te tamamladıktan sonra Halep rüştiyesini ve Halep İdadisini okudu. Arazilerinin işletmeciliğini yaptı. 
Çok partili dönemde siyasete atılan Hüseyin Münipoğlu bu dönemde yeni kurulan Demokrat Partide hizmetten sonra 23.12.1959 seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi ve 27 Mayız 1960 ihtilali günü Sıkı yönetim komutanlığınca Belediye Başkanlığına görevlendirilen Binbaşı Ali Demirel tarafından görevi devir alındı. Daha sonraki yıllarda yeni kurulan Adalet Partisinden Belediye Meclisi üyesi olarak görev yaptı. Yedi çocuk babası idi. 


Ali DEMİREL. 27 Mayıs ihtilalinden sonra Kilis'te Garnizon Komutanlığı görevinde iken Binbaşı Ali Demirel 30 Eylül 1960 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yürüttü. 


Metin DİRİMTEKİN. (1927-2018). Behçet Dirimtekin ile Raziye Hanım'ın oğludur. Eskişehir'de 
doğdu. 1944'de Kütahya Lisesi'ni “pekiyi” derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, 26 
Temmuz 1948'de tayin edildiği Kütahya Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan ve 
Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra 31.8.1951'de Darende Kaymakamlığına atandı. 6 
Kasım 1952'de silah altına alındı. 30 Nisan 1954'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. 28 Mayıs 1954'de Kelkit, 29 Kasım 1955'de Sivaslı, 20 Temmuz 1959'da Suşehri, 1 Ağustos 1960'da Kilis kaymakamlığına atandı. Bu esnada, Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yürüttü. 
18 Eylül 1962'de 2. defa Kelkit Kaymakamlıklarına; 16 Temmuz 1964'de İçisleri Bakanlığı Özlük 
işleri Genel Müdür Muavinliğine; 14 Ocak 1966'da Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne; 9 Temmuz 
1969'da Bilecik Valiliğine getirilip yükseltildi. 1970-1971 yılları arasında Bingöl Valilikleri ve 9 
Nisan 1976-3 Ekim 1977 tarihleri arasında da Emniyet Genel Müdürlüğü, 1978 yılında Gaziantep, 20.11.1979-24.10.1980 tarihleri arasında Adana valilikleri yaptı. 1980-1982 yıllarında Merkez valisi olarak görev aldı. 1982 yılında Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından Danıştay üyeliğine atandı ve 1992 yılında emekli oluncaya dek bu görevi sürdürdü. Eşi Hayriye ve kızı Serra'dır. Türk idareciler Derneği üyesi olup Akvaryum balıkçılığına meraklı idi. Kelkit ilçesi "Fahri Hemşehriliği" unvanına sahiptir. 


Kazım BÖLÜKBAŞI (1923-2020). Kaymakam Kazım Bölükbaşı da 15. 09.1962 tarihinden 30.07.1963 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını yaptı. 1953 ila 
1957 yılları arasında İnegöl'de kaymakamlık yaptı. 21.05.1949 ile 08.11.1949 tarihleri arasında 


Hacıbektaş”ta,1952-1953 yılları arasında Şirvan'da, 1953-1957 yılları arasında İnegöl'de, Bafra'dan atandığı 30.07.1960-18.08.1960 tarihleri arasında Çerkezköy'de, 1960-1961 yılları arasında Vize'de 
18 .09. 1962-30.07.1963 tarihleri arasında Kilis'te, 1963-1964 yılları arasında Ayaş'ta, 1965-1966 
yılları arasında Develi'de, 29.09.1966-01.09.1967 Boyabat'ta kaymakam olarak görev yaptı. 


Ali ALTUNTAŞ. 1960 ihtilalinden sonra belediye başkanlıkları kaymakamlara verildiğinden dolayı kaymakam Ali Altuntaş 31.07.1963 tarihinden 21.11.1963 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığını idare etmiştir. Süleyman Efendi ilee Ayşe Hanımın oğludur. 1923'de Batum'da doğdu. 1943'de Yozgat Lisesi'ni "Pekiyi" derecede bitirdi. S.B.O.'ndan me'zuniyetinin ardından, 1947'de tayin edildiği Tokat Maiyyet Memurluğunda staj süresini doldurduktan ve Kasım 1949'da katıldığı Kaymakamlık Kursu'nu da bitirdikten sonra, 1950'de Gündoğmuş, Ağustos 1950'de İpsala Kaymakamlıklarına atandı. Kasım 1950'de silah altına alındı. Ekim 1951'de yedek tgm. rütbesiyle terhis edildi. Kasım 1951 'de Demirköy, 1954'de Keşan, Nisan 1957'de Turhal Kaymakamlıklarına; Temmuz 1960'da Urfa Hukuk İşleri Müdürlüğüne; aynı yıl Bozova Kaymakamlığına; 1961'de Birecik, Ekim 1962'de Pülümür, 1963'de Kilis Kaymakamlıklarına getirildi. Kilis Kaymakami iken Haziran 1964'de yapılan kısmi senato seçimlerinde A.P. adayı olarak Cumhuriyet Senatosu Tokat üyeliğine seçildi. Neriman (Artuner) Hanımla evli olup iki çocuğu vardı. Fransızca bilmekte idi. 


Celal VARIŞ. Emekli albay Celal Varış AP'den seçilerek 20.11.1963 Yılında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığı görevine başladı ve beş yıl bu görevi sürdürdü. Başbakan Demirel aracılığıyla Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğünden iş makinaları (1 Grup kamyon, 1 küçük greyder, 1 büyük greyde, 1 dozer ) satın alarak Kilise getirtti. Bu iş makinalarıyla Belediye binasının temel kazısı ile bir çok köy yollarının yapımı sağlandı. Göreve geldikten üç ay sonra bir ruhsat ihtilafı nedeniyle Ayşecik Aile Çay Bahçesinin önünde eşi ve kızıyla giderken saldırıya uğradı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Varış, görevinden ayrıldıktan sonra Ankara'da kızının yanına yerleşti. Daha sonra hastalanarak vefat etti. 


Mehmet YEŞİLÇİMEN. 08.04.1977 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığına CHP'den seçilen Avukat Mehmet Yeşilçimen, 11.12.1977 tarihinde evinin önünde uğradığı bir silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 


Mehmet ELENDER. 11.12.1977 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanı olan Mehmet Elender 12.09.1980 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. 1964-1968 yılları arasında KİTSO'nun başkanlığını yaptı. 


Hasan Kamil ALTINBAŞ (1929-2003). Doktor Hasan Kamil Altınbaş 1980 İhtilali nedeniyle 02.10.1980-26.03.1984 tarihleri arasında Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in belediye başkanlığında bulundu. Hasan Kamil Altınbaş, Kilis'te doğdu. Şehit Sakıp İlkokulu ve Kilis Ortaokulundan sonra Gaziantep Lisesini bitirdi. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
Askerliğini yedek subay olarak Mardin'de yaptı. 1957'de Kilis'e gelerek doktorluğa başladı. 
1957”de Hükümet Tabibi oldu ve 1957-1958 arasında bir yıl süreyle Belediye Başkanlığı yaptı. 
Hükümet Tabipliği görevini ise 1982 yılına kadar sürdürdü ve hükümet tabipliğinden emekli oldu. 
1980'den 1984'e kadar Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Hükümet Tabipliği sırasında çeşitli tarihlerde toplam altı yıl kadar da kaymakamlık görevi yaptı. 1997'de İstanbul'a yerleşti. 


Hannan ÖZÜBERK (1931-2018). Kilis'te doğdu. Babası Hamit Efendi annesi Sultan Hanımdır. 
İlkokul mezunudur. 26.03.1984 tarihinden 22.10.1987 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanı olarak görev yaptı. DYP'den XIX. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. 
Yörede 'Hannan Ağa' olarak tanınan Özüberk için Kayabaş Camisinde düzenlenen cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi. Evli olup yedi çocuk babası idi. 


Uğur TIRNAKSIZ. Eczacı Uğur Tırnaksız 27.10.1987 tarihinden 09.03.1989 tarihine kadar Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanlığını yürüttü. Kilis Kent Konseri Başkanlığı yaptı. 
2019'da, Türk Hava Kurumu (THK) Kilis Şube Başkanlığı görevine getirildi. 


Burhan KERKÜKLÜ (1952-1995). Irak kökenli Türkmen olan ve MHP'den 1994'de belediye başkanlığını kazanan Burhan Kerküklü, 28.03.1994 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanı seçildi. Doktor Burhan Kerküklü 31.01.1995 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kerkük'te doğdu. Fahriye Hanımla Muhammed Efendinin oğlu idi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Fakülte'yi bitirdikten sonra Irak'a geri döndü. 
Bağdad El Numan Hastanesinde göreve başladı. Askerliğini İran - Irak savaşı sırasında beş yıl süreyle yaptı. Türkiye'ye döndü. Kilis Devlet Hastanesinde görev yaptı. MHP'den Kilis Belediye Başkanı seçildi. 


Mustafa AŞKAROĞLU. 08.02.1995 tarihinde Gaziantep'in ilçesi olan Kilis'in Belediye Başkanlığına getirilen Avukat Mustafa Aşkaroğlu 05.06.1995 yılında görevi son buldu. 


Güven SİPAHİ. Kilis'in il olduğu gün 05.06.1995 yılında eczacı Güven Sipahi belediye başkanı seçildi. 1974'te Kilis'te eczane açmıştı. 2010'da, Demokrat Parti (DP) Kilis Merkez İlçe Kongresinde, başkanlığa bir kez daha aday olan Ecz. Güven Sipahi, delegelerin oyuyla birlikte tekrar ilçe başkanlığı görevine getirildi. 


Ekrem ÇETİN (1934-2005). Kilis'te doğdu. Babası Ömer Efendi annesi Nazlı Hanımdır. İlkokul mezunu olup Ziraat, Ticaret, Çiftçilikle uğraştı. Toprak Mahsulleri Ofisi İskenderun Bölge Müdürlüğü Memuru, Gaziantep Çimento Fabrikası Tahakkuk ve İrtibat Memuru, Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Murakıbı, Kilis Ziraat Odaları Birliği Gaziantep Temsilcisi ol, Kilis Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ve Kilis Köyleri Kalkındırma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Kilis Tarihi Camileri Yaptırma Yaşatma ve Onarım Derneği Başkanı, Kilis Belediye 
Başkanı olarak görev yaptı. İlk olarak 09.12.1973te, ikinci olarak 1989 yılında ve 18 Nisan 1999 
yılında üçüncü defa belediye başkanlığına seçildi. CHP’ den V. (XVT) Dönem Gaziantep Milletvekili 
seçildi. Ekrem Çetin, 1999 yılında uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Çetin, 3 
Haziran 2005 tarihinde oğluyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Evli olup dokuz çocuk babası idi. 


Mehmet Abdi BULUT (1967-2020) Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladıktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 
Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 


Servet RAMAZAN. Kilis'te belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçim sonucunda, AK 
Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan yeni başkan oldu. 1966 
yılında Kilis ili Merkez ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kilis'te tamamladı. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde 1984 yılında göreve başladı. 1984-2005 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde (Kamulaştırma-Emlak-İnşaat Ruhsatı-Şehir Planlama-İnşaat Kontrollük-Altyapı Projelendirme vb.) görev aldı. 2005-2012 yılları arasında Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2012 -2014 yılları arasında Kilis Belediyesi teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2016 yılında Kilis Belediyesinden emekli oldu. 2019 yılı Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden meclis üyesi seçilerek teknik birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. 22.10.2020 tarihinde Belediye Meclisince yapılan oylama ile Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kırıkkale 


Memduh KUTAY. 1939-1941 yılları arasında görev yapan Memduh Kutay Kırıkkale'nin ilk Belediye başkanıdır. Kırıkkale'de Halkevi 22 Şubat 1942 tarihinde açılmış ve başkanlığına da Memduh Kutay seçilmiştir. 


Ali AKYÜREK. 30.11.1941 — 02.10.1950 ve 30.11.1941 — 02.10.1950 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Şehre 15 kilometre mesafede bulunan Halifeli Boğazı'ndan su getirtilmiş ve kasabanın muhtelif yerlerine çeşmeler yapıldığı gibi isteyen evlere de su verildi. 


Hasan ÖZTOK. 1950-1955 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Selim ÖZER (1896-1975). 16.11.1955-27.05.1960-11.01.1965 — 14.01.1972. Kırıkkale'de en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır. Belediye Başkanı Selim Özer Kırıkkale'nin Balışeyh Kazasına bağlı Abdurrahman Bey Obasında 1896 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk defa 1955 yılında Millet Partisi (1948-1954)'nden belediye başkanı olmuş ve bu görevi 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar sürmüştür. Döneminde, su meselesi halledildi. Şehir içi yol çalışmaları yapıldı. 

Selim Özer (1955-1960/1965-1972). Selim Özer, Kırıkkale'de en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır. Belediye Başkanı Selim Özer Kırıkkale'nin Balışeyh Kazasına bağlı Abdurrahman Bey Obası'nda 1312 (1896) tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Haydar Bey'dir. Annesi Fatma Hanım'dır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ilan edilen seferberliğe 5.Alay, 1.Tabur, I. Bölük Çavuşu olarak katılmıştır. İstiklal Harbi'ndeki hizmetlerinden dolayı daha sonra “İstiklâl Madalyası” ile taltif edilmiştir. 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunu gereği, Milli Ordu'da görev alan Selim Özer'in “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile taltifi 9 Eylül 1970 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca onaylanmıştır. 1.Defa Belediye Başkanlığı ve Hizmetleri: Selim Özer'in aktif siyasi hayatı belediye başkanlığı ile başlamıştır. İlk defa 1955 yılında belediye başkanı olmuş ve bu görevi 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar sürmüştür. 13 Kasım 1955 Pazar günü yapılan seçimlere 11.135 seçmenden 2740 seçmen iştirak etmiştir. Seçime iştirak nispeti yüzde yirmi beşi bulmaktadır. Belediye Meclisi seçimlerini tam liste halinde Demokrat Parti adayları kazanmıştır. 
Kazananlar 22 asıl ve 22 yedek üyedir. Meclis üyeliğine seçilen asıl üyeler en geç 16 Kasım 1955 


tarihine kadar belediye başkanını belirleyeceklerdir. Mücadele, Selim Özer ile MKE Mühimmat Fabrikası İdare Müdürü İhsan Doğu arasında geçmektedir. Sonunda Selim Özer 16 Kasım'da belediye başkanı seçilmiştir. Belediye Başkanlığı görevine 30 Kasım 1955 tarihinde fiilen başlamıştır. Özer, belediye başkanlığı görevinden Danıştay 3. Dairesi'nin 1971/516 sayılı esas kararı ile 23/8/1971'de alınmıştır. Selim Özer'in istifasıyla boşalan başkanlığa Ağabey Pehlivanlı seçilmiştir. 


Mahmut DEVELİOĞLU. “Kırıkkale Postası” gazetesi sahibi ve mesul müdürü gazeteci Mahmut Develioğlu, 27.12.1963 — 03.11.1965 tarihleri arasında 


Ağabey PEHLİVANLI 26.03.1972 - 11.12.1977-25.03.1984 — 16.09.1987 yılları arasında iki dönem Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Sahir KOÇAK. 1969-1970 döneminde SBF'nin İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu. 1977- 
1980 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Belediye 
Başkanlığı döneminde Millet Caddesi ve Zafer Caddesi trafiğe açıldı. 2009'da CHP'den aday oldu. 


Fikret SAYGILI. 1980'de ve 1981-1982 yılları arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 1934”te, Mersin Silifke'de doğdu. İlkokul tahsilini Silifke'de yaptı. 
Ortaokulu Niğde'de okudu. 1953 yılında Adana Erkek Lisesinden mezun oldu. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini müteakip Mersin Kaymakam Adaylığıyla görevlendirildi. Adaylıktan sonra ilk olarak Gürün Kaymakamlığı, daha sonra çocukları sonra Kozluk, Yomra, Kadınhanı, Germencik, Serik, Karacabey, Kilis, İskenderun, Kırıkkale Kaymakam, Kırıkkale Belediye Başkanlığı, Konya Valiliği, Bakanlık Hukuk Müşavirliği ve Çankaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1999 yılında emekliye ayrıldı. Fransız bilen Fikret Saygılı, Mülkiyeliler Birliği ve Türk İdareciler Derneği üyesidir. 


Sacit SÖNMEZ. Em. Kr. Plt. Kd. Albay Sacit Sönmez 05.12.1980 — 01.10.1981 tarihleri arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. 


Cevat BALTA (1956-2014). 01.02.1982 — 25.01.1984 tarihleri arasında Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Ankara Barosuna kayıtlı olup Baronun disiplin kurulu başkanlığını yaptı. 1956 Kars doğumlu, ilkokulu Aydın Nazilli'de, orta okul, liseyi Söke Devlet 
Parasız Yatılı Okulunda okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1984 
yılından itibaren de Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ankara Barosunda Yayın Kurulu Üyeliğinde, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Komisyonunda görev yaptı. Kanserden vefat eden Cevat Balta'nın cenazesi Ankara Karşıyaka mezarlığında defnedildi. 


Sıtkı BOZDEMİR (1942-2020). Balışeyh Işıklar (Halifeli) köyündendir. 1983—1984 ve 1987-1989 yılları arasında iki dönem Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale'nin Belediye Başkanlığını yaptı. Ticaret Odası Başkanı Sıtkı Bozdemir şehrin ileri gelen siyasetçilerinden biriydi. Tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Gürler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Halifeli Köyü mezarlığına defin edildi. 


Hayati KARAYOL. 1989-1994 yılları arasında MHP'den ilk Kırıkkale ili Belediye Başkanlığını yaptı. Başkent Platformu ve Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu Başkanlığının almış oldukları Ortak Karar ile 2020'in Son Hizmet Plaketi Kırıkkale E. Belediye Başkanı Av. Hayati Karayol'a verildi. Trafik kazasında vefat eden Türkan Hanımla evli idi (v. 2009). 


Cemalettin AKDOĞAN. 1994-1999 yılları arasında Kırıkkale Belediye Başkanlığı yaptı. Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulundu. Nejla Hanımla evlidir. İyi Partiden milletvekili seçimlerinde aday adayı oldu. 


Halil ÜÇER. Cemalettin Akdoğan İyi Partiden milletvekili seçimlerinde aday adayı olduğu için, 18.01.1999 — 18.04.1999 tarihleri arasında Kırıkkale Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 


Mustafa PEKDOĞAN (1999-2004). 1958 Yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Dünyaya gelen Mustafa Pekdoğan evli ve iki çocuk babasıdır. Oğlu Elektrik Elektronik Mühendisi, kızı Endüstri Mühendisi, eşi ise ev hanımıdır. İlkokulu Kırıkkale Kale ilkokulunda, Ortaokulu Kurtuluş 
ortaokulunda, liseyi de Kırıkkale Endüstri Meslek lisesinde tamamlayan Mustafa Pekdoğan 1977 
yılında Kırıkkale meslek yüksekokulu Elektrik bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Elektronik Mühendisi olarak lisans diplomasını almıştır. Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesini bitirdikten sonra Seydişehir Alüminyum tesislerinde Elektrik teknisyeni olarak iş hayatına atılan Mustafa Pekdoğan Meslek Yüksekokulunu bitirince Kırıkkale Büyükyağlı lisesinde bir yıl öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra İmar İskan Bakanlığında Mahalle Planlaması ve Altyapılar Dairesi Başkanlığında Teknik Kontrol elemanlığı görevinde bulunmuştur. 1980 yılında işe başladığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu silah ve tüfek fabrikasının personel, sicil ve ambar servislerinde dört yıl çalıştıktan sonra, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Polatlı İnşaat ve Kazı Makineleri Fabrikasının kuruluş ve montaj çalışmalarında iki yıl görev yapmıştır. Fabrika montajının tamamlanmasının ardından Kırıkkale'ye dönerek M.K.E.K. Barut Fabrikasında atölye şefliği görevini altı yıl kadar yürütmüştür. Bu arada Mühendislik tahsilini tamamlamasının ardından Bakım onarım atölyeleri Elektrik Elektronik laboratuar şefliği görevine atanmış ve bu görevi iki yıl sürdürmüştür. 1992 yılında M.K.E.K den ayrılan Mustafa Pekdoğan Türkiye Elektrik Kurumu Kırıkkale Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğüne Müessese Müdürü olarak atanmıştır. 1995 yılı ortasında terfi ederek Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1999 yılında Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Mustafa Pekdoğan beş yıl boyunca bu görevi ifa etmiş, 2004 yılında emekli olarak serbest çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda siyasi çalışmalarına da Genel Merkezimiz bünyesinde Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak bir dönem sürdürmüştür. Sosyal ve sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler; 1977-1979 yıllarında Kırıkkale Ocak Başkanlığı, 1977-1980 yıllarında Kırıkkale Yüksek Öğrenim Derneği Mali Sekreterliği, 1982-1985 yıllarında Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Mezunlar Derneği Genel sekreterliği, 1993-1995 yıllarında Kırıkkale spor ikinci başkanlığı, 1997-1998 döneminde Tekirdağ Spor Asbaşkanlığı, 1999-2003 yıllarında üç dönem Kırıkkale Spor Başkanlığı faaliyetlerinde bulunmuştur. 


Veli KORKMAZ (2004-2014). 1957 yılında Keskin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keskin'de tamamladı. 1981 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Bir yıllık Devlet Memuriyetinden sonra 1983 - 1994 yılları arasında Kırıkkale'de serbest ticaretle uğraştı. 1994 — 1999 yılları arasında değişik ulusal ve uluslar arası şirketlerde yöneticilik yaptı. Yayınevi ve medya kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve 


yöneticilik görevlerinde bulundu. Ayrıca değişik vakıf ve derneklerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2000 - 2003 tarihleri arasında da Aytaç Grup Başkanı olarak görev yaptı. 
Veli Korkmaz, 2000 yılında kurduğu GüneyTekstil ile yatırımcı ve sanayici kimliğini sürdürmektedir. 28 Mart 2004 Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. Veli Korkmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Mehmet SAYGILI. 1969 Yılında Hacı Kaya ve Aysel Saygılı'nın beşinci evlatları olarak dünyaya gelen Mehmet Saygılı, İlkokulu Tınaz İlkokulunda, Ortaokulu Atatürk İlkokulunda, Liseyi ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı. Mehmet Saygılı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de Lisan eğitimi aldı. 1991—1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti. 2009 yılında Adalet ve Kalkınma partisinde il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı ( Kiktav ) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi Sosyal, 
Kültürel ve Yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunuyor. Mehmet Saygılı 30 Mart 2014 
Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kırklareli 


Şevket DİNGİLOĞLU (1886-1947). Kırklareli'de doğdu. 1922-1930 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin işgale uğraması üzerine kurulan Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kırklareli temsilcisiydi. 1922-1930 yılları arasında Kırklareli Belediye başkanlığı yaptı. 1886'da Kırklareli'nde (Kırkkilise'de) doğdu. Babası Kırklareli Belediye Başkanlarından Ahmet Faik Bey'dir. Kırkkilise Sıbyân ve Rüştiye Mekteplerinde okudu. 
İzmir Mekteb-i İ'dâdisi'ne giderek 1908'de İstanbul Darülfünun Edebiyat Bölümünü bitirdi. Sırası ile Kırkkilise Mekteb-i İ'dâdi Türkçe ve tarih öğretmenliği, Yanya İdadisi müdür muavinliği, Kırkkilise, Tekirdağ, Eskişehir, Vize muhacirin memurluklarında bulundu. Milli Mücadele döneminde Şevket Dağdeviren, Kasım Yolageldili, Şeref Aykut ve Faik Kaltakkıran tarafından Edirne'de Kurulan Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kırklareli temsilcisi seçildi. 
Cemiyetin Lüleburgaz ve Edirne kongrelerine katıldı. 25 Temmuz 1920'de Kırklareli'nin Yunanlar tarafından işgali üzerine Ankara'dan gelen talimat gereğince ailesi ve mücadele arkadaşları ile beraber teşkilât kurmak ve yönetmek üzere Bulgaristan'a geçti. Kırklareli'nin kurtuluşuna kadar burada kalarak akıncıların istihbaratını ve sevkini idare etti. Kırklareli'nde Türk Mülki İdaresi kurulunca belediye başkanı seçildi. 24 Mayıs 1925'te Trakya'nın ve Kırklareli'nin kurtuluşunda gösterdiği başarılı çalışmadan dolayı İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. İki dönem Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Bursa Seferberlik Müdürü iken vefat etti. 1926 yılında 
Trakya'da Yeni Işık gazetesini çıkardı. Belediye Başkanlığı sırasındaki hizmetlerinden dolayı 10 
Şubat 1955 yılında Kırklareli Belediye Meclisi'nce yapılışında emeği geçtiği için parka Şevket Dingiloğlu Parkı adı verilmiştir. Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti yöneticilerinden olan Dingiloğlu Şevket Bey 1930 seçimlerinde CHF’ den Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. 


Hüseyin BATIYELİ. 1930-1932 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hasan Tahsin SANLI. 1932-1934 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Can YENİLEY. 1934-1936 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Serbest doktor olarak çalıştı. 1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Kırklareli Garı'nda karşılayan protokolde bulunmaktaydı. 1940'ta Kırklareli Çocuk Esirgeme Kurumu merkez heyetinde yer aldı. 
1946'da yerel seçimlerde CHP'den aday listesinde idi. Kırımlı doktor Mehmet Can 1964'te vefat etti. 


Haşim PEKSÖZ. 1936-1944 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 1940”ta Kırklareli Çocuk Esirgeme Kurumu merkez heyetinde yer aldı. 1946 yerel seçimlerinde CHP'den aday listesinde idi 


Reşit ALTAY. 1944-1950 yılları arasında CHP'den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Tütüncü Reşit diye anılırdı. Seniha Hanımla evli idi. 


Halil YAMAN. 1950-1956 yılları arasında DP?den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Alaeddin ERİŞ (1908-1995). İstanbul?da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Dahiliye Vekaleti Şifre Kalemi katipliği ve şefliği, Kızılcahamam kaymakamlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1. ve 6. Şubeler müdür muavinlikleri, Tokat, Kırklareli, Bursa, İstanbul ve Kocaeli Emniyet müdürlükleri, Bolu, Denizli ve İzmir vali muavinlikleri, Kırklareli (1956-1958), Samsun (1958-1959), Kocaeli (1959-1960) ve Sakarya (1967-1968) valilikleri, TBMM 1. (XII) dönem Kırklareli milletvekilliği, İçişleri Komisyonu başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. Kocaeli Valiliği sırasında Kocaeli Belediye başkanlığı, Kırklareli Valiliği sırasında da 1956-1958 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 
Emekli Büyükelçi Hidayet Eriş'in babasıdır. 


Cenap AKSU (1905-1984). Maraş'ta doğdu. Hüseyin Hami Bey ve Zeliha Hanım'ın oğludur. 
1928'de Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Memuriyet hayatına 15 Mayıs 1925'te Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğünde katip olarak başladı. 1925-1928 arası farklı kurumlarda memurluk yaptı. 
1928'de Çanakkale ve Ankara valiliklerinde maiyet memuru olarak çalıştı. 1929-1931 arası Mecitözü, 1931-1935 arası Sasun, 1935-1936 arası Beytüşşebap, 1936-1938 arası Aksaray, 1938- 
1941 arası Kadıköy ve 1941-1942 arası Edremit kaymakamlıklarında bulundu. 1942-1944 arası 
Seyhan vali yardımcısı ve 1944 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaptı. 1944-1945 arası Çoruh (Artvin) valiliğini yürüttü. 29 Ekim 1945'te Rize valisi oldu. 28 Temmuz 1946 tarihine kadar bu görevde kaldı. 29 Eylül 1945'te Rize valiliği görevinde iken CHP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylığı kabul edilen Aksu, VII. Dönem CHP İzmit Milletvekili olarak mecliste yer aldı. 1946'da ve 1947'de TBMM İçişleri Komisyonu üyeliğinde bulundu. 1948 ve 1949 yıllarında TBMM Divan Katipliğine seçildi. 1950 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilemeyince 14 Mayıs 1950'de Meclisten ayrıldı. 1953 yılında İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu müşavirliğine getirildi. 1953-1955 arası Bingöl, 1955-1958 arası Yozgat ve 1958-1960 arası Kırklareli valiliklerini ve 1958-1960 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yürüttü. 1960 Darbesinin ardından Milli Birlik Komitesi kararı ile görevden alınarak 8 Haziran 1960'ta emekli edildi. Kırklareli valiliği döneminde CHP aleyhine ve DP lehine bazı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Yassıada'da yargılandı. 
Yargılama sonrası bütün suçlardan beraat etti. Beraat kararının ardından görevine iadesini istediyse 


de talebi kabul edilmedi. 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçimde Adalet Partisi (AP) adayı olarak Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş üyeliğine seçildi. 1961-1966 arası AP Senato Grubu İdare Heyeti Başkan Vekili, Sayıştay ve Senato Hesaplarını İnceleme Komisyonu denetçisi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyesi olarak çalıştı. Ayrıca NATO Parlamenterleri ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu üyesi olarak bu kurumların çeşitli merkezlerdeki kurul ve komisyon çalışmalarına katıldı. Genel Kurulda 20 konuşma yaptı. 1968'de yapılan ön eleme seçimine girmedi ve 2 Haziran 1968”deki üçte bir yenileme seçiminde üyeliği sona erdi. 1970'lerde Tarım Bakanlığı temsilcisi olarak Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim kurulu 
üyeliği görevinde bulundu. 1983'te Doğru Yol Partisi'ne katılarak yeniden siyasete giren Aksu, 30 
Temmuz 1984'de hayatını kaybetti. Başarılı çalışmaları nedeniyle Sasun, Mecitözü ve Aksaray kaymakamlıkları döneminde birer kez ve Kadıköy kaymakamlığı döneminde üç kez takdirname ile ödüllendirilmişti. 


Hikmet BALOĞLU (1919-2000). Mersin Anamur'da doğdu. 1942'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kaymakamlık, 1960-1962 yılları arasında Kırklareli Valiliği ve vekaleten Belediye Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü, Yazarlık, Serbest Avukatlık, TBMM 4. (XV) Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. Devlet Memurları Kanunu isimli kitabı vardır. 


Mehmet SARAÇOĞLU 1919'da, Uşak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı. 1944- 
1945 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Güzelce ve 
Gazipaşa Bucak Müdürlükleri, Korkuteli (1948-1951), Derik, Söğüt, Pazaryeri (1954-1957) ve Beypazarı (1960) Kaymakamlıkları, 14.06.1960-19.10.1962 tarihleri arasında Adıyaman, 1966- 
1962 yılları arasında Kırklareli, 1971-1975 yılları arasında Eskişehir ve 1978-1979 tarihleri arasında 
Afyonkarahisar Valilikleri yaptı. 1962-1963 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. “1960 yıllarının başında Mustafa Kemal Atatürk'ün özel Telgrafçısı yazar Sadi Borak, Vali Mehmet Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etmiştir. Vali o sıra yakın tarih ile ilgili "İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına' adlı kitabı okuyormuş. Bu ziyarette Sadi Borak kendisini bir gazeteci olarak tanıtmış. Gazeteci olduğunu söyleyince vali "burada bir haber mi araştırıyorsunuz?" diye sormuş. Borak "evet" demiş. Bunun üzerine Vali Saraçoğlu okuduğu kitabı eline alarak, sesinin dozunu da arttırarak, "Bana bak gazeteci efendi. Araştırma yapacaksan bu kitabı yazan gibi araştırma yap. Adam araştırmış, soruşturmuş, birçok kişi ile görüşmüş, olay sonuçlanmış, oturmuş bu kitabı, “İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına” adlı kitabı yazmış." Sadi Borak hiç renk vermeden valiyi sonuna kadar dinlemiş, sonunda, "Vali Bey okuduğunuz elinizdeki kitabın yazarı benim". Vali şaşırmış, "Birader baştan söylesene de böyle yanlışlıklar yapmayalım." Nazif Karaçam. Kırklareli Valisi M. Saraçoğlu Yazar Sadi Borak 


Mehmet AKYÜREK (1921-2007). 1963-1968 ve 1973-1976 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Tevfik Fikret İlkokulunu bitirdikten sonra ortaokula devam etti. Babası Abbas Efendi annesi Ayşe Dudu hanımdır. Maliye okulu sınavlarına girdi ve kazandı. Ankara Maliye Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Maliye Yüksekokuluna devam etti. Okul bitiminde Kırklareli'ye dönerek, Emlak Müdürlüğünde Emlak Şefi olarak çalışmaya başladı. Bu arada Başakspor'da oynamaya başladı. Güçlü fiziği, otoriter ve lider kimliğiyle kısa sürede Başakspor kaptanlığına yükseldi. 1950 yılına değin futbol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra hakemlik ve futbol gözlemciliği yaptı. Mediha Kuloğlu hanımla 1948'de evlendi. Üç çocuğu oldu. Daha sonra Kırklareli Vergi 


Dairesi'ne tayini çıktı. Burada Vergi Müdürlüğü'ne kadar yükseldi. 1963 yılında Adalet Partisi'nin Belediye Başkan adayı olarak siyasete girdi. Seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazand ve iki dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Adalet Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Kendi muhasebe ofisini açarak serbest çalışmaya başladı. Mehmet Akyürek; çocukluğunda mandolin, gençlik çağında keman çalmayı öğrendi. İyi bir atlet ve başarılı bir futbolcu oldu. Okulun cirit takımında yer alarak, Türkiye ikincisi oldu. Futbol takımının değişmez defans elemanı olarak ünlendi. 


Muzaffer ENDER (1932-1994). 1968-1973 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 
Kırklareli'de doğdu. Babası Hüseyin Efendi annesi Nazire Hanımdır. İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde okudu. Cide Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni, Trabzon, Mersin ve Kırklareli Ticaret Liseleri Öğretmeni, Kırklareli Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Danışma Meclisi Kırklareli Üyeliği görevinde bulundu (15.10.1981 — 06.12.1983). Evli olup iki çocuk babası idi. 


Hasan ŞAYLAN. Emekli Albay Hasan Şaylan 1980-1982 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ali Nazmi ÜSTÜNDAĞ. 1976-1980 ve 1984-1989 yılları arasında iki dönem CHP'den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. 2006'da vefat etti. Hızırbey Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. 


Kadir GÖKÇE (1950-2019). İlkokulu Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda okudu. Orta ve liseyi Kırklareli Atatürk Lisesinde tamamladı. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi, günümüzdeki Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Mali Müşavirlik yaptı. Politik yaşamı üniversite yıllarında başladı. Sosyal Demokrasi Derneği yöneticiliğinde bulundu. 1975 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıt oldu. 1983'te SODEV kurucu il başkanı oldu. 1985'te SHP kurucu il başkanı oldu. 1987'de SHP'den milletvekili adayı oldu. 1989-1999 yılları arasında iki dönem CHP'den Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Kırklarelispor Kulüp Başkanlığı görevinde bulundu. Hızırbey Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. Nursun Hanımla evli olan Gökçe'nin iki çocuğu vardı. 


Cengiz BAĞDAN. 1953 yılında doğdu. İlk,orta, lise tahsilini Kırklareli'nde yaptı. Başkent İktisadi Ticari İlimler Akademisinde okudu. Lise yıllarında boks sporu ile uğraştı ve bu konuda Türkiye ve Marmara bölgesinde dereceler aldı. 1975 yılında Milliyetçi İşçi Sendikaları (MİSK) konfederasonunda müfettişlik yaptı. Ümit Bir (Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği) kurucularından oldu. Ankara ülkü ocakları genel merkezinde Muhsin Yazıcıoğlu (1954-2009) ile beraber çalıştı. Okul bittikten sonra Toprak Mahsulleri Ofisinde Genel Müdürlüğünde hesap uzmanı olarak görev yaptı. 1983 yılında tekrar Kırklareli'ne geldi ve bu arada MHP'nin beşyıl süreli Trakya sorumluluğunu üstlendi.1999-2004 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Evli, bir kız biri erkek olmak üzere iki oğlu bulunmaktadır. 


Yılmaz ŞEŞEN. Eczacıdır.. 2004 yılında Belediye Başkanı seçildi ve 2005 yılında sağlık nedenleriyle görevinden istifa etti. Daha önce intihara teşebbüs etmişti. Şarkıcı İlhan Şeşen'in amcasıdır. 2018'de CHP'den aday adayı oldu. 


Cavit ÇAĞLAYAN. 1959 tarihinde Kırklareli'de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Kırklareli'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Bir süre serbest Avukatlık yaptıktan sonra, askerlik hizmetini 1983 ve 1984 yılları arasında Sarıkamışta yaptı. 
Askerlik hizmetinden sonra tekrar serbest avukatlığa başladı.Bu arada Cumhuriyet Halk Partisinde aktif siyaset yapmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kollarında başlamış olduğu aktif siyaset yaşamında Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı, İl sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinin yanı sıra 1989 — 1994 yıllarında Kırklareli Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisinden 2005-2014 yılları arasında iki dönem Kırklareli Belediye Başkanlığı yaptı. Cavit Çağlayan, evli ve bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır. 


Mehmet Siyam KESİMOĞLU. 1960 tarihinde Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı'nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye — Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Kırklareli Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve 30 Mart'ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ve Kırklareli Halkı'nın katılımlarıyla yapılan anketler ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde “Yuvaya Dönme” konusunda çoğunluktan aldığı destekle tekrar CHP üyesi olan Kesimoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Kırşehir 


Mehmet MAHBUP (1871-1924). Kırşehir'de doğdu. Babası Behçet Bey, annesi Ayşe hanımdır. 
1886'da Kırşehir Rüştiyesi'ni bitirdi. 1889, 1891 ve 1892'de çeşitli medreselerde öğrenimini sürdürdü. Daha sonra kendi işleri ve ticaretle meşgul oldu. Nisan 1919 ile Nisan 1921 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 1920 yılında Kırşehir Sancağı İdare Meclisi Üyeliğine ve Kırşehir Müdafa-ı Hukuk Merkez Başkanlığına seçildi. II. Dönem, TBMM'ne 
12 Temmuz 1923'de yapılan seçimde Kırşehir'den milletvekili seçildi. Dilekçe İrşad 
komisyonlarında çalıştı. 18 Nisan 1924 tarihinde vefat etti. Arapça biliyordu. Evli ve üç çocuk sahibi idi. 


Esat AĞA. 1920-1924 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. İlk belediye başkanı olan Mehmet Efendi ile akraba oldukları bilinmektedir. 


Ziya BAKTIROĞLU (1879-1940). 1924-1930 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Babası Hacı Mehmet Efendi annesi Emine Hanımdır. Kırşehir'de doğdu. Ankara'da vefat etti. 
Cenazesi Ankara asli mezarlığındadır. Dokuz çocuğu oldu. Ziya Baktıroğlu 1929 yılında ilk traktörü Kırşehir'e getirdi. Döneminde Kırşehir?e kadastro uygulandı. 


Hacı Ahmet BAYTOK. 1930-1931 ve 1946-1950 yılları arasında iki dönem MP'den Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Kırşehir eşrafından Baytoklar ailesindendir. Parlamenter sistemin ilk belediye başkanıdır. 


Turgut ÇOPUROĞLU. 1931-1940 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Şehir merkezi ve çarşı kesiminde çizilen imar planına göre eski yapılar ve dükkânlar yıkılarak yenileri yapıldı. Bu dönemde Kırşehir Bedesteninin yıkılması, daha sonra tartışmalara ve üzüntülere neden olmuştu. Turgut Çopuroğlu'nun Vali Mithat Saylam ile birlikte merkezi hükümetten aldığı destek ile Kırşehir'in çehresi değişti. İlk kez 1939 yılında elektrik kullanılmaya başlandı. Kırşehir Belediyesi, üç personelle elektrik işletmesini hizmete açtı. Eski Sanayi Çarşısının girişinde bulunan elektrik üreten tesis mazot ile çalışmaktaydı. Belediyedeki itfaiye hizmeti, 1939 yılından önce özel olarak yapılmış ve insan gücü ile işletilen emme basma tulumba yöntemi ile yapılıyordu. Tulumbanın yanında kazma, kürek, kanca, boş su kovanları ve kum dolu kovalar hazır bulunuyordu. 1939'da üç tonluk bir yangın söndürme arabası alındı. Üç itfaiye eri ile hizmete başlandı. 


Şevki ŞAKİROĞLU. 1940-1942 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Şevki Bey ile valilik arasında belediye işlerinden dolayı sorunlar yaşandı. Şevki Bey soyadını Şakiroğlu olarak değiştirdi. 


Rüştü YURDAKUL. Kırşehri'de doğdu. 1942-1944 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Daimi Encümen Başkâtipliği görevinde bulundu. Vali yardımcısı olarak mektupçuluktan emekli oldu. Hatıralarını ve döneminin sorunlarını ve çözüm taleplerini sıraladığı “Hayatımın Romanı ve Harp Hâtıraları” isimli kitabı 1962 yılında basıldı. 


Cevat Hakkı TARIM (1893-1964). Babası Koca Ağa Oğlu Hakkı Efendi'den kalan büyük kütüphane sayesinde kendisini oldukça iyi yetiştirdi. İlk eşi, politikacı Osman Bölükbaşı'nın halasıdır. Kırşehir'de tarih, coğrafya ve beden eğitimi hocalığı yaptı. Kırşehir Vilayet Matbaa Müdürlüğü de yapan Tarım, Kırşehir Halkevi Dergisi “Kılıçözü”nde yazılar kaleme aldı (1946). 
Kırşehir Gazetesi'ni uzun yıllar çıkarttı. 1944-1946 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yapan Tarım’ın Kırşehir Tarihi Üzerine Araştırmalar I (1938), Kırşehir: Tarih ve Coğrafya Lügatı (1940), Kırşehir Tarihi (1947), Tarihte Kırşehri, Gülşehri ve Babailer, Ahiler, Bektaşiler (1948), Kırşehir Ansiklopedisi: Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Sözlüğü (1960) isimli kitapları vardır. Cevat Hakkı Tarım'ın Kırşehir Tarihi Üzerine Araştırmalar adlı kitabını Kırşehir Vilayet Matbaa Müdürlüğü görevinde iken 1938'de kaleme almıştır. Eserin en önemli özelliği, yayınlandığı tarih itibariyle, Cumhuriyet döneminde Kırşehir tarihi üzerine yapılan detaylı çalışmalardan biri olma niteliğine sahip olmasıdır. 


Şevki AKDOĞAN. 1950-1955 yılları arasında MP?den Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Fazıl YALÇIN (1921-1999). Kırşehir'de doğdu. Babası Rasim Efendi annesi Firdevs Hanımdır. 
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1945- 
1953 yılları arasında Ankara Ticaret Lisesinde Fizik Öğretmenliği ve Müdür Muavinliği, 1953-1955 
yılları arasında Kırşehir Lisesinde Fizik ve Matematik Öğretmenliği görevlerinde bulundu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Kırşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1955-1957 yılları arasında görev yaptı. 
1957'de, XI. Dönem CMP'nden Kırşehir Milletvekili seçildi. Evli olup altı çocuk babası idi. 


Vehbi DEMİR. 1957-1960 yılları arasında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 


Hakkı Nevzat BAYKAL. 1960-1962 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 1956'da Yusufeli Kaymakamlığı, Eleşkirt Kaymakamlığı ardından 1958-1959 yıllarında Ağrı Valiliği, 1959- 
1960 yıllarında Adıyaman Valiliği, 1960-1962 yıllarında Kırşehir Valiliği, 1962-1964 yıllarında 
Çanakkale Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1962-1963) yaptı. Kırşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 1960 yılında şimdiki Belediye Sarayı yaptırıldı. Ankara ve Terme Caddeleri'nin orta kısımlarına refüjler yapılarak beton direkler dikilmek suretiyle aydınlatma yapıldı. Tellallarla yapılan Belediye anonsları için hoparlör sistemi kuruldu. Aşıkpaşa Bulvarı ışıklandırıldı. Bu bulvarın Ahi Stadı ile Aşıkpaşa Spor Salonu ile bağlantısı sağlandı. Ana caddelerin yağmur sularını Kılıçözü Deresi'ne akıtmak için kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. 


Fuat KADIOĞLU. Kütahya (1949-1950), Kırşehir (1962-1964) 25 Ekim 1962-27 Kasım 1963 
tarihleri arasında aynı zamanda Kırşehir Belediye Başkanlığı, Zonguldak (1964-1965) valiliğinden merkeze alınarak Mülkiye Müfettişliği ile görevlendirildi. Kırşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 
1963 yılında Terme Caddesi üzerine Kasaplar Çarşısı ve Sebze Hali yaptırıldı. Faruk Güventürk ile 
birlikte “Din Işığında Yobazlık ve Atatürkçülük. Ankara. 1967”, “Gericilik ve Ötesi. Zonguldak. 
1965” isimli kitapları kaleme aldı. 


Refik SOYKUT. 1921'de doğdu. Kore'de Tugay'a bağlı Topçu Taburu'nda Yzb. olarak savaştı. 
Seçimlerden önce Kırşehir belediye başkanlığı için Millet Partisi adayına karşı, AP, CHP ve CKMP emekli Albay Refik Soykut'u aday olarak gösterme kararı aldı ve seçilen Soykut 1963-1964 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ortayol Ahilik, Ahi Evran, İnsanlık Bilimi — Ahilik, Esnaf Kimdir, Emrem Yunus ve Kore'de Ebedileşen Kahramanlar gibi Soykut'un kaleme aldığı birçok kitap vardır. 


Ziya KILIÇÖZLÜ (1904 — 1972). Kırşehir'in Kaya şeyhi mahallesinin Ağalar sokağında oturan Hacı Ahmet Efendinin oğludur. 1904 yılında doğan Kılıçözlü Karafan İlkokulunda ilk, Kırşehir İdadisinde orta öğrenimini tamamlayarak, Gazi Mektebinin Edebiyat öğretmenliğini bitirdi ve edebiyat öğretmeni olarak Kırşehir'de göreve başladı. Üç yıl Kırşehir Ortaokulunda, Türkçe öğretmenliği ve okul müdürlüğü yaptı. Daha sonra Antakya, Eskişehir ve Konya Liselerinde Türkçe öğretmenliği yaptı. Emekli olduktan sonra 1964-1968 yıllarında Kırşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 15 aralık 1972 tarihinde hayata veda etti. 


Kemal HOTAMAROĞLU. 1968-1973 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde; Aşıkpaşa Caddesi (Lise Caddesi), Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı açıldı. Eski Hükümet Konağı, Halkevi, Erkek Sanat Okulu ve Özel İdare binaları bahçelerindeki ve Aşıkpaşa Caddesi refüjündeki çam ağaçları dikildi. Kılıçözü Irmağı ve çevre yeşilliğinin muhafazası için çaba sarf edildi. 


Orhan BAYCAN. 1973-1980 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'li Orhan Baycan 1973'te Kırşehir Belediye Başkanı oldu. Beş yıl sonra bir kez daha kazandı, ancak bu 
dönem 12 Eylül darbesi ile son buldu. “Kırşehir Çiğdem'de uzun yıllar yazılar kaleme aldı. 1984 
seçimlerine bağımsız olarak katıldı. Seniha Hanım (v. 2020)Y'la evli idi. 2007'de vefat etti. 


Mekin SARIOĞLU (1930-1988). Halı tacirlerinden ve rüşdiye mezunlarından Tevfik Efendi ile Feride Hanımın oğludur. 12 Şubat 1930'da Gördes'de doğdu. 1949'da Manisa Lisesini pekiyi derecede bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini takiben, tayin edildiği Manisa Maiyet Memurluğunda staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursunu da bitirdikten sonra 1955'de İncesu, 1956'da Gönen, 1958'de Çardak, 1960'da Çal, 1961'de Hekimhan, 1964'de Dursunbey, 1965'de Kemalpaşa (İzmir) Kaymakamlıklarına; Şubat 1966'da Balıkesir, 1967'de de İzmir ve Diyarbakır Vali muavinliklerine atandı. 22.07.1975 — 17.02.1978 tarihleri arasında Kastamonu, 1979-1981 yılları arasında Kırşehir ve merkez valilikleri, yazarlık, TBMM XVII. Dönem ANAP'tan Manisa Milletvekilliği yaptı. Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 1959*da Gülşen (Güler) Hanımla evlendi. İki çocuğu vardır. İngilizce bilmekte idi. 


Nevzat ŞENSOY. 1958-1960 yılları arasında Sorgun Kaymakamlığı yaptı. 1960'ta Sorgun'dan Bayburt'a tayin edildi. Bayburt kaymakamı iken CHP'den 1961 Genel Seçimlerine girdi. 1963'te Bayburt Belediye Başkanı seçildi. Bulanık Kaymakamlığına tayin edildi. 1965'te Eflani Kaymakamı oldu. 1978-1979 yıllarında Çorum Valiliği, 1981'de Kırşehir Valiliği yaptı. 
Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 1991'de re'sen emekli edilen 33 vali arasında yer aldı. 


Mehmet SARAÇOĞLU. 1919'da, Uşak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Uşak'ta tamamladı. 1944- 
1945 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Güzelce ve 
Gazipaşa Bucak Müdürlükleri, Korkuteli (1948-1951), Derik, Söğüt, Pazaryeri (1954-1957) ve Beypazarı (1960) Kaymakamlıkları, 14 .06 .1960 — 19 .10 .1962 tarihleri arasında Adıyaman, 1966- 
1962 yılları arasında Kırklareli, 1971-1975 yılları arasında Eskişehir ile 16 Şubat 1978 tarihinde 
Afyonkarahisar Valiliğine atandı ve 10 Aralık 1979 tarihine kadar Afyonkarahisar Valiliği yaptı. 
Buradan Merkez Valiliğine alındı. 1981-1982 yılları arasında Kırşehir Valiliği yaptı. Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. “1960 yıllarının başında Mustafa Kemal Atatürk'ün özel Telgrafçısı yazar Sadi Borak, Vali Mehmet Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etmiştir. Vali o sıra yakın tarih ile ilgili "İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına' adlı kitabı okuyormuş. Bu ziyarette Sadi Borak kendisini bir gazeteci olarak tanıtmış. Gazeteci olduğunu söyleyince vali "burada bir haber mi araştırıyorsunuz?" diye sormuş. Borak "evet" demiş. Bunun üzerine Vali Saraçoğlu okuduğu kitabı eline alarak, sesinin dozunu da arttırarak, "Bana bak gazeteci efendi. Araştırma yapacaksan bu kitabı yazan gibi araştırma yap. Adam araştırmış, soruşturmuş, birçok kişi ile görüşmüş, olay sonuçlanmış, oturmuş bu kitabı, “İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına” adlı kitabı yazmış." Sadi Borak hiç renk vermeden valiyi sonuna kadar dinlemiş, sonunda, "Vali Bey okuduğunuz elinizdeki kitabın yazarı benim". Vali şaşırmış, "Birader baştan söylesene de böyle yanlışlıklar yapmayalım." 


Aydın ÖZAKIN. 1934 yılı 6 Haziran günü Mardin'de doğdu. Babası Gümrük Muhafaza Memuru, 
annesi ev hanımıydı. 1945 yılında ailesiyle İzmir'e göç etti. Ortaöğrenimini İzmir?de bitirdi. 1954 
yılında Ankara Siyasal Bilimler Fakültesini burslu kazandı, 1958 yılında mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra İçişleri Bakanlığında yöneticilik görevine başladı. Askerden sonra kaymakamlık stajına başladı. Karacasu, Çeşme, Hafik, Suruç ve Kemaliye ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1978 yılında önce Muş sonra Malatya ve 1982-1984 yılları arasında Kırşehir'de valilik yaptı. Kırşehir'deki Valiliği esnasında belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 
1984 yılında merkeze alındı. 1999 yılında emekli oldu. 1964 yılında matematik öğretmeni Ayten 


Bayar'la evlendi. Üç çocukları oldu. Çocuklarının üçü de ODTÜ'den mezun oldu. Edebiyata sevgisi İzmir Atatürk Lisesinde başladı. O yıllarda lise yönetimi Şiirler ismiyle bir kitap yayımladı. 
Kitapta üç şiir de kendisinden alındı. 1985 yılında İdareci Anıları yarışmasında “Eğim Dedikleri” anı yazısıyla birinci oldu. O yazıda kendisini yansıtır. “1968 yılında Urfa'nın Suruç ilçesinde görev yapıyordum. Çok verimli toprakları olan bu ilçenin halkı, tescilli 9 aşirete bölünmüş, katı feodalitenin egemenliğinde, çoğunluğu eğitimden yoksun, sıklıkla kronik sağlık sorunları olan, gelir düzeyi düşük, gelir paylaşımı adaletsiz, mevcut aşiret reislerinin güdümünde, Suriye ile hayvan ve giyim eşyası kaçakçılığıyla geçinmeye çalışan kişilerden oluşuyordu. Kaymakamlık binası seyyar jandarma taburu karşısına yeni yapılmış, önünde küçük bir park olan iki katlı bir binaydı... Devlet daireleri, adliye, emniyet aynı binadaydık. Kaymakamlığın penceresi geniş bir alanı görmekteydi. 
Olağan günlerden biri, -sanırım bahardı- öğleden sonra odamdan ilçeyi ve ana yolu seyrediyordum. 
Birden ana yolda çok lüks siyah bir otomobil belirdi; kaymakamlık binası önünde durdu. İçinden inen bir şahıs, kaymakamlık binasını ve çevresinin fotoğraflarını çekmeğe başladı. Şaşırdım, derhal kapıda güvenlik sağlayan polise seslendim. Pencereden fotoğraf çeken adamın indiği arabayı gösterip, plakasını ve mümkünse kişinin kimliğini saptamasını istedim. Polis memuru merdivenlerden şimşek gibi yola indi. Az sonra verilen emri yerine getirmenin rahatlığıyla döndü: “Amerikan büyükelçisinin makam arabası, içinde kendisi varmış. Fotoğrafları çeken de koruma görevlisi” diye bilgi getirdi.” 


Hakkı GÖÇEN (1927-2015). Tedavi gördüğü Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden eski Kırşehir Belediye Başkanı Hakkı Göçen(88) Bağbaşı mezarlığında toprağa verildi. Matematik öğretmeni olan ve Kırşehir'de ilk özel dershaneyi açan Hakkı Göçen, 1984-89 yılları arasında, Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapmıştı. 
Öğretmen Haydar Göçen ile ev hanımı Meymune Göçen'in oğludur. Gazi İlkokulu, Kale Ortaokulu ve Yozgat Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimini Ankara'da yaptı. Erzurum'da askerliğini tamamladıktan sonra aynı kentte kendi adına ilk özel dershaneyi açtı. 1960'ta Kırşehir'e döndü. 
Kırşehir Sanayi Sitesi'nde hırdavatçı dükkânı açtı. 1963-64 yıllarında Kırşehir Lisesi'nde vekil öğretmenlik yaptı. 22 Temmuz 1983'te Turgut Özal'ın isteğiyle Kırşehir'de Anavatan Partisi'ni kurdu. 25 Mart 1984'te Belediye Başkanı seçildi. Döneminde alt yapı, su, terminal, fırın, mezbahana, otogar, toplu konut alanları, belediye hizmet binası, yeni araç-gereçler, asfalt şantiyesi ve imar revizyonu başta olmak üzere çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarına da büyük önem verdi. Belediye başkanlığı görev süresi dolduktan sonra partinin çeşitli kademelerinde görevler aldı. Bağ-Kur?dan emekli oldu. 1957'de evlenen Hakkı Göçen Müfit, Zeynep, Derya ve Ahmet adında dört çocuk babası idi. 


Mehmet Ali YAPICI (1944-1989). Kırşehir'de dünyaya gelen Mehmet Ali Yapıcı, ilk ve orta öğrenimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Okulu'nun, İnşaat bölümünden mezun oldu. 1971 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi İnşaat bölümünü bitirdi. Almanya'da bir yıl süreyle yol stajını tamamladıktan sonra Kırşehir'e döndü. 26 Mart 1989'da yapılan seçimde Kırşehir 
Belediye Başkanı olan Mehmet Ali Yapıcı, Keskin'e bağlı Hasandede yakınlarında 3 Ekim 1989 
tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştır. Hacettepe Hastanesinde Prof. Gazi Yaşargil'in de içinde bulunduğu bir ekibin yaptığı tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. 


Cahit GÜRSES. 1952 yılında Kırşehir'de doğdu. Cahit Gürses, Kale Ortaokulu'nda okurken, Çarşı Camii'nin karşısında ağabeyi Mümtaz Gürses'in İpragaz Bayii'nde ve yanındaki sarraf dükkanında 


çalışırdı. Kale Ortaokulu'nun ardından Kırşehir Lisesi'ne geçti. Burayı bitirdikten sonra da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi, bir yılı hazırlık olmak üzere iki yıl burada öğrenim gördü. Ardından yeniden sınavlara girerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Cahit Gürses, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirip doktor olduktan sonra, ihtisasını da Adana Çukurova Üniversitesi'nde yaptı. Cahit Gürses, ihtisasını tamamladıktan sonra, Isparta Askeri Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz uzmanı olarak askerliğini yaptı. Dönüşünde de Kırşehir'de Ankara Caddesi?ndeki Mermerler Apartmanı'nın 1. katında muayenehanesini açarak hemşerilerine hizmet vermeye başladı. Cahit Gürses de siyasi çizgisine uygun olarak Kırşehir'de örgütlenmeye çalışan Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SODEPY'in kurucuları arasında yer aldı. Çünkü kendisi 1402'lik olduğu için devlet memurluğu yapamıyordu. Ancak partisi SODEP, Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçime sokulmadı. Genel Başkan İnönü dahil bir 
çok kurucu veto edilmişti. Cahit Gürses Belediye Başkanı seçimlerine katılmıştır. Cahit Gürses, 9 
bin 794 oyla, Mehmet Ali Yapıcı'nın oylarını da 113 oy artırarak belediye başkanı seçilmeyi başarmıştı. 1990-1994 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Metin ÇOBANOĞLU. 1958'de, Kırşehir'de doğdu. Babası Hüseyin Efendi annesi Fevkiye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Orman Bakanlığı Mühendisi, Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Tarım Orman Sendikası Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1994-2002 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Türk Belediyeler Birliği Genel Başkan Yardımcısı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyesi oldu. MHP'den XXII. Dönem Kırşehir Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babasıdır. 


Arif EKİCİ. 1 Ocak 1960 tarihinde Kırşehir'de doğdu. İlkokulu Kortulu Köyü'nde, ortaokulu 
Cacabey?'de, liseyi Aksaray'da okudu. Askerlik dönüşü köyde çiftçilikle uğraşmaya başladı. 1987 
yılında Kırşehir'e yerleşen Arif Ekici, MHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1999 yılında Çiftçi Malları Koruma Teşkilatı'nın başkanlığına getirildi. Aynı yıl MHP'den belediye meclis üyeliğine seçildi. Belediye Başkanı Metin Çobanoğlu'nun 3 Kasım 2002 Milletvekili Seçimleri'nde 
aday olması nedeniyle görevinden ayrılınca 15 Ağustos 2002'de koltuğa oturdu. 28 Mart 2004 
tarihine kadar bu görevi sürdürdü. 2004 yılında yapılan belediye başkanlığı seçiminde aday oldu seçilmedi. 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir Merkez İlçe Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. 


Halim ÇAKIR. 1953 yılında Kırşehir Mucur/Kızıldağ Yeni yapan köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 1973 yılında Yozgat İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Çakır Kırşehir merkezden 
3 yıl İmam-Hatiplik yaptıktan sonra, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun 
oldu. Bu arada birçok sosyal faaliyetlere öncülük etti. Daha sonra sırasıyla Fatsa İmam Hatip Lisesi ve Bolu 50.Yıl Ortaokulunda öğretmenlik yapan Çakır, 1985 yılında Niğde Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü,1989 yılında Kırşehir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevine atandı. 
Çakır, 1991 yılında Refah Partisinden Kırşehir Millet vekili, 1994 yılında yine Refah Partisinden Kırşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Daha sonra Kırşehir ve mucur Endüstri Meslek Lisesinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Çakır, 1997 yılında Kültür Bakanlığı Ankara Çankaya Sevgi Kütüphanesine Müdür olarak atandı. Çakır, aynı yıl içerisinde, Eti Holding A.Ş. 
Genele müdürlüğünden Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Müdürü oldu. Çakır, Mardin'in Mazıdağ'ına daha sonra Balıkesir-Bandırma'ya zorunlu tayini çıkartıldı. Daha sonra tekrar Eti Holding Genel 


Müdürlüğüne uzman olarak döndü. Ak Parti'nin kuruluşuyla birlikte, Refah ve Fazilette kaldığı yerden Ak Parti saflarında siyasete devam etti. 2002 yılında Ak Parti'den Kırşehir milletvekili aday adayı 2004 yılında Kırşehir Belediye Başkanı oldu. Bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü. Enerji Bakanlığı YEAŞ Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halim Çakır evli ve dört çocuk babasıdır. 


Yaşar BAHÇECİ. 1975 yılında Kırşehir'de doğdu. Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Kale Ortaokulu, Kırşehir Lisesi'nde devam etti. 1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. İş yaşamına Van ve Bitlis Bölgesinde şantiye şefi olarak başladı. Vatani görevini yaptıktan sonra yine aynı bölgedeki görevinin başına geçti. 2000 yılında Kırşehir'de mühendislik bürosunu açarak iş hayatına daha aktif olarak atıldı. Siyasi yaşamı 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alması ile başladı, daha sonra; AK Parti il Sekreteri olarak görev yaptı. 2002 genel seçimlerinden sonra 1 yıl süreyle TBMM'de 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mikail Arslan'ın Danışmanlığını yaptı. 2006 yılında TI. 
Olağan Kongrede İl Başkanı Adayı oldu ve kazanarak 2,5 yıl bu görevi yürüttü. 1 Aralık 2008 
yılında Yerel Seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için görevinden ayrıldı. 

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkanı Adayı olarak seçimlere 
girdi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılı 30 mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilerek II. Dönem Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. 2009 Haziran ayında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. 2011 ve 
2014 yıllarında yapılan birlik seçiminde tekrar oy birliği ile Başkan seçildi. Halen bu görevine 
devam etmektedir. 2014 Haziran ayında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) I. Olağan meclis toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği birlik encümeni seçildi. Yaşar Bahçeci evli ve iki kız çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu. 


Selahattin EKİCİOĞLU. 3 Mart 1960'da Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir'de tamamladı. 1970'li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi. Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983'te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 
1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. İzmir'de Ekicioğlu Tarım adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğünü yürütmekte ve 1993'ten bu yana birçok ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi dağıtımını yapmaktadır. Ekicioğlu Tarım; adına patentli birçok zirai ilacın üretimini de yapan Ekicioğlu, 2013 yılı Mayıs ayında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Selahattin Ekicioğlu, 31 Mart 
2019 yerel seçimlerinde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu. 


Kocaeli 


Abidin Aral (1923-1931) Döneminde, Cumhuriyet'in ilanından yaklaşık 1 yıl sonra 20 Nisan 1924 
tarihinde “Kocaeli? adında bir il kuruldu. Abidin Bey 1922'de, Atatürk'ü karşılayan heyette yer almıştı. 


Kemal ÖZ (1931-1950). 1931 yılında Belediye Başkanı Kemal Öz döneminde yapılan yenileme çalışmaları neticesinde hat, 1950”lere kadar şehrin ana su kaynağı olarak kullanılmıştır. İzmit'in aydınlatılması için 1936 yılında İzmit Belediyesinin arka tarafına inşa edilen binaya iki adet jeneratör koyulmuş ve burada üretilen elektrikle sokaklar aydınlatılmıştı. Ardından Atatürk heykelinin bulunduğu bölgedeki bazı konutlara elektrik verilirken Kâğıt Fabrikasının işletmeye açılmasıyla, fabrikaya ait iki yedek trafodan 1. Demiryolu geçidinden Atatürk heykeline kadar olan alandaki işyerlerine ve bazı konutlara elektrik verildi. 1944 yılının sonlarında şehrin yarısına elektrik verilebildi. İzmit Belediyesi ülke genelini kapsayan bir karar doğrultusunda 22 Kasım 1942'den itibaren ucuz fiyatla ekmek satmaya başladı. 1942 yılında karneyle ekmek dağıtma işini üzerine alan İzmit Belediye Başkanı Kemal Öz, turşuculuk yapan Sabahaddin Palabıyık adında birisine 6 tane ekmek karnesini “hususi olarak verdiği” iddiasıyla tutuklanarak Milli Korunma Mahkemesi'ne sevk edildi. DP'liler Halıcı İsmail Alpaslan'ın dükkânının arkasındaki yazıhanede toplandığı zaman İzmit Belediye Başkanı Kemal Öz'ün dükkâna kimin girip çıktığını öğrenmek için onları izlettiği söylenirdi. Halkevi binasının tren yoluna paralel giden caddeden görünmesi adına dükkânların ve bazı binaların belediye başkanı Kemal Öz'ün girişimleriyle yıktırılması tepki çekti. 


Sadettin YALIM (1908-1992). Kahramanmaraş'ta doğdu. İzmit'in eski belediye başkanlarından (1950-1952) ve Kocaeli eski milletvekili Sadettin Yalım, İzmit Merkez Nümune Okulu mezunudur. 
TBMM'nde 10. (1954.1957) ve 11. dönem (1957-1960) Demokrat Parti Kocaeli milletvekilliği yaptı. 27 Mayıs Darbesi'nin ardından "anayasayı ihlâl" suçlamasıyla Yassıada Mahkemelerinde yargılandı ve beraat etti. İzmit eşrâfından Yalım âilesine mensup olan Saadettin Yalım, ayrıca İzmit Halk Bankası idâre meclisi üyeliği, İzmit Halkevi başkanlığı, Akşam ve Son Posta gazetelerinin İzmit muhabirliğini, İzmit Ticaret Odası meclisi ikinci başkanlığı da yaptı. Kocaeli (Halk) Bankası kurucuları arasında yer aldı. Evli ve üç çocuk babası Yalım, İzmit'te öldü. Cenazesi, İzmit Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi. 


Ali Haydar ÖZTALAY. Gelibolu'da doğdu. Babası Redif Yüzbaşısı Ali Esat Efendi annesi Lütfiye Hanımdır. Türk donanmasında subaydı ve 1. dünya savaşında savaş gemisine kumanda etmiş, daha sonra da donanma akademisinde öğretmenlik yapmıştır. 2. Dünya savaşından sonra donanmadan ayrılmış ve 1952-1954 yılları arasında İzmit belediye başkanı olarak görev yapmıştır. Döneminde, Kanalizasyon Umumi Projesi, Elektrik Su Şebekesinin Tevsi-i ve İslahı, Sebze Halinin İnşası, Mezbahanın İnşasının İkmali, Soğuk Hava Deposu, Şehrin Açılması İçin İstimlaklar, Yollar, İnşaat ve Teftişi, Kaldırımlar yapılması, Hayır Müesseselerine Yardım, İzmit Teyyare Şubesi Başkanlığı, Bir çok mahallenin yollarının ve kaldırımlarının yenilenmesi işleri gerçekleştirildi. 


Akif TERZİOĞLU. 1954-1956 yılları arasında Kocaeli belediye başkanlığı yaptı. 1954'te yapılan Belediye Meclisi Seçimleri sırasında DP'nin Kocaeli'nde seçimleri kazanması ile DP'den İzmit Belediye Meclis Üyeliğini kazanan Akif Terzioğlu 24 Mart 1954”te Belediye başkanlığına seçildi ve bu görevi 9 Ocak 1956'ya kadar sürdürdü. 


Osman GENÇAL. 1956-1958 yılları arasında Kocaeli belediye başkanlığı yaptı. Akif Terzioğlu'ndan sonra Osman Gencal belediye başkanı olarak seçildi ve görevi 9 Ocak 1956'da onaylandı. Osman Gencal, bu görevini 1958'ye kadar sürdürdü. 


Ekmel ÇETİNEL (1919-1981). Denizli'nin Buldan ilçesinde doğdu. 12.Mart.1954-6.Haziran1954 
tarihleri arasında Uşak Valiliği, 30.06.1954-11.08.1955 tarihleri arasında Bilecik Valiliği yaptı. 1955 
Yılında Zonguldak'a Vali olarak atandı; 1956 yılında görevi bitti. Kocaeli Valiliği (1956-1959) ve Belediye Başkanlığı (1958-1959)'ndan sonra, 1959 yılında tekrar Zonguldak Valisi oldu. 1958'den itibaren belediye başkanlığı ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler kapsamında Kocaeli dâhil birçok vilâyette bu görevi valiler yapmaya başladı. İzmit'in ilk Belediye Başkanı ve Valisi Salih Ekmel Çetinel?”dir ve bu görevi 1959'a kadar sürdürdü. Kocaeli Valiliği döneminde, Bazı kaynaklara göre 200-300, bazılarına göre 400-500 yolcunun hayatını kaybettiği, Türk Denizcilik Tarihi'nin en büyük sivil kazası olan ‘1 Mart Deniz Faciası?” yaşandı. Zonguldak Valiliğinden 1960 Nisanında istifa etti. 1963-1965 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevine getirildi. XIII. 
Dönem (1965-1969) Zonguldak Milletvekili seçildi. 1967?*de AP'den istifa etti. 


Alaettin ERİŞ (1908-1995). İstanbul?da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Dahiliye Vekaleti Şifre Kalemi katipliği ve şefliği, Kızılcahamam kaymakamlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1. ve 6. Şubeler müdür muavinlikleri, Tokat, Kırklareli, Bursa, İstanbul ve Kocaeli Emniyet müdürlükleri, Bolu, Denizli ve İzmir vali muavinlikleri, Kırklareli (1956-1958), Samsun (1958-1959), Kocaeli (1959-1960) ve Sakarya (1967-1968) valilikleri, TBMM 1. (XII) dönem Kırklareli milletvekilliği, İçişleri Komisyonu başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası idi. Kocaeli Valiliği sırasında Kocaeli Belediye başkanlığı, Kırklareli Valiliği sırasında da Kırklareli Belediye başkanlığı yaptı. 


Hüsnü BAŞAR. İsmail Hakkı Efendi ile Seniha Hanımın oğludur. 1914'de Safranbolu'da doğdu. 
1935'de Işık (Feyz-i ati) Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetini takiben, Eylül 1938'de Kilimli (Zonguldak) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine ve idare mesleğine girdi. Bu görevde iken Mayıs 1940'da, askerlik hizmeti için, silah altına alındı. Mayıs 1942'de yedek teğmen olarak terhis edildi. Eylül 1942'de stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 
Ekim 1942'de Sungurlu, Mayıs 1945'de Kurtalan, Ekim 1947'de Ünye, Nisan 1949'da Aksaray Kazaları Kaymakamlıklarına; Haziran 1950'de Mülkiye Müfettişliğine; Haziran 1960'da Kocaeli, Ocak 1962'de Tekirdağ Valiliklerine; Ocak 1964'de İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına; Ocak 1966'da aynı Bakanlık Merkez Valiliğine getirildi. Tekirdağ ve Kocaeli Valilikleri esnasında Belediye Başkanlığı da yaptı. 32 yaşında iken evlendi; bir kız, bir erkek evlat babasıdır. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Türk İdareciler Derneğinin üyesidir. 


Muhlis BABAOĞLU. 1911 yılında Maraş”ta doğdu. 1935'te İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Babaoğlu'nun ilk memuriyeti 15.11.1933'de göreve başladığı İstanbul Asliye 1. Hukuk'ta 3. 
Sınıf Zabit Katipliğidir. 01.11.1936'da askere gitti ve terhisinden sonra sırasıyla Emniyet Umum Müdürlüğünde 3. Sınıf Muamelat Memuru ve Maraş Valiliği'nde maiyet memurluğu görevlerinde bulundu. 28.05.1940'da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı. Ilgın, Bulanık, Gebze ve Ereğli Kaymakamlıkları da yaptı. 21.10.1950'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine başladı, ardından 2. 
Sınıfa yükseldi. 18.06.1953'te 5439 sayılı kanunla Ağrı Valiliğine atandı. 11.12.1954-01.12.1955 tarihleri arasında Kars Valisi olarak görev yaptı. Trabzon, 30.12.1957 — 5.8.1958 tarihleri arasında 


Çankırı, Diyarbakır, Konya, Kocaeli, İçel (Mersin) Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 1962-1963 yılları arasında Kocaeli Valiliği sırasında Kocaeli Belediye başkanlığında da bulundu. 


Enver ATAFIRAT. 1963 — 1968 yılları arasında Adalet Partisinden İzmit Belediye Başkanlığı yaptı. Darüşşafaka'dan mezun oldu. Belediye Çarşı İşhanı'nın bulunduğu yerdeki Ufuk Sineması İzmit Belediye Başkanı Enver Atafırat zamanında yıktırıldı ve yeri balık pazarı olarak düzenlendi. 
1956'da SEKA tarafından hazırlanan ve Genel Müdür Enver Atafırat'ın izin ve desteğiyle yayın hayatına geçen SEKA Postası adlı gazete 26 yıl kesintisiz yayımlandı. 1961'de, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi eski SEKA Genel Müdürü Enver Atafirat'ın iki dâvadan beraetine ve tahliyesine karar verdi. 


Leyla ATAKAN (1925 — 1971). 1968 -1971 yılları arasında Kocaeli'de belediye başkanlığı yaptı. 
Tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu. Leyla Atakan, İstiklal Savaşı kahramanlarından Orgeneral Hasan Atakan'ın kızı olarak 1925 yılında dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nden mezun oldu. Kocaeli'de çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmaları olan Leyla Atakan, 
1955 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maşukiye Köyü'nde ocak başkanı olarak siyaset hayatına 
başladı. 1963 yılında CHP Kocaeli il başkanı oldu. 1968 yılı yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu ve belediye başkanı seçildi. Bu başarısıyla Türkiye'de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olmuştur. Belediye başkanlığı döneminde İzmit'te altyapı, imar, şehircilik ve sosyal hizmet alanında birçok sorunu çözdü. Günümüzde hala kullanılmaya devam eden Kocaeli Fuarı'nı İzmit Körfezi'nin bataklık olan kısmında gerekli çalışmalar yaparak kurmuş ve 28 Haziran 1969 yılında Kocaeli Sanayi sergisi olarak açılmıştır. 
Halkın Sesi Gazetesi (1968) 1968 yılında 15 günlük siyasi gazete olarak İzmit eski belediye başkanı Leyla Atakan tarafından yayınlandı. 10 Şubat 1971 yılında Değirmendere'den İzmit'e dönerken içinde bulunduğu araç bir kamyona çarparak trafik kazası yaptı. Bu kazada kendisiyle beraber; İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay yaşamını yitirdi. 


Erol KÖSE. 1972-1977 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı yaptı. 1934”te, Kandıra, Kocaeli'de doğdu. Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Kocaeli İl Genel Meclisi Üyeliği ve Grup Başkanlığı, İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanlığı, İzmit Belediye Başkanlığı, Kocaeli Belediyeler Birliği Kuruculuğu ve Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Kuruculuğu ve Başkanlığı, Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyeliği, TBMM XVII. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yaptı. Belediye başkanlığı döneminde 20 Temmuz 1960 tarihinde yayınlanan "Devrimci Müstakil Gazete" Erol Köse tarafından yayınlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


Cevdet BAĞDAT. Adalet Partisinden Belediye Başkanı seçildi. 1977-1980 yılları arasında görev yaptı. Kocaeli Eğitim Vakfı üyeliğinde bulundu. 


Ertuğrul ÜNLÜER (1919-2001). Erzurum’da doğdu. Babası Çorum'un Kargı ilçesinden Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı Ünlüer (1886-1970), annesi Bulgaristan'ın Şumen (Şumnu) şehrinden göç etmiş olan Zeliha Faika Hanımdır (1894-1981). Annesi Zeliha Hanım, Osmanlı döneminde yetişmiş ilk kadın öğretmenlerdendir ve 40 yıl süren öğretmenliğinin hemen hemen tamamını Erzurum'da ve aynı okulda geçirmiştir. Ertuğrul Ünlüer, 1958-1960 yılları arasında Rize, 1962-1967 yılları arasında Sakarya, 1967-1968 yılları arasında Bursa, 1968-1970 yılları arasında Samsun ve 1970-1975 yılları arasında Kocaeli Valiliklerinde bulundu. Rize, Sakarya ve Kocaeli Valilikleri 


sırasında bir süre belediye başkanlığı da yaptı. Çeşitli tarihlerde İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde inceleme gezileri yapan Ünlüer, 1975'te kendi isteği ile emekliye ayrılarak özel sektöre geçti. 1980-1982 yılları arasında İzmit Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. İstanbul'da öldü. 1966 yılında Ratibe Hanım ile evlendi. Ardahan eski valisi Yener Ünlüer'in babasıdır. 


Aydın TAMER. Karamürsel'de doğdu. 1980'de üç ay, İzmit Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. Yarbay rütbesiyle TSK’ dan emekli oldu. Fatma Reyhan Hanımla evlidir. 


Cemal UZUNKOL. 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde atanarak 1982-1984 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı yaptı. Kore Gazisi idi. 


Necati GENÇOĞLU (1931-2010). 1984 yılındaki seçimde aday olduğu Anavatan Partisi'nden belediye başkanlığına seçildi. 2000'li yılların başında, ANAP'tan istifa edip, AKP'ye katılmıştı. 
Milli Görüş siyasetinden gelmekteydi. Kocaelispor başkanlığı yaptı. 2010'da vefat etti. Dört çocuk babası idi. 


Mehmet Sefa SİRMEN. İzmit belediye başkanlığı ve İzmit büyükşehir belediye başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı, Kocaelispor başkanlığı ve 22'inci dönem Kocaeli milletvekilliği yaptı. Sefa Sirmen, 1949 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı İhsaniye köyünde doğdu. Bu köy ahalisinin çoğunluğu gibi, Sirmen Ailesi de Gürcü kökenlidir. İlkokula İzmit'te başladı. Daha sonra Gölcük'te Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Tahsil hayatından sonra 
ticaretle uğraştı ve esnaflık yaptı. İzmit'in meşhur Kalaycılar Çarşısı'nda Tüpgaz bayisi açtı. 2012 
yılında tekrar ticarete atıldı. Kartepe ilçesi Köseköy beldesinde ve Gölcük ilçesi İhsaniye beldesinde 
5 yıldızlı otel yapmak üzere faaliyete geçti. Büyükşehir belediyesi meclisinde partisi CHP 
temsilcilerinin hayır oylarına karşılık, AKP'li meclis üyelerinin evet oylarıyla iki 5 yıldızlı otel ruhsatı aldı. Sefa Sirmen, evli ve üç çocuk babasıdır. 1971 - 1977 yılında CHP gençlik kolu başkanlığı, 1977 - 1980 yıllarında Gölcük belediye meclis üyeliği yaptı. 1984 yılında SODEP kurucu üyesi oldu ve genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1989'da İzmit belediye başkanı seçildi (1989 - 1994). Türkiye'nin en önemli endüstri bölgesi olması nedeniyle İzmit'in ve Kocaeli'nin nüfusunda olağanüstü bir artış meydana geldi. Bu artış ve kentleşme olgusuna bağlı olarak 1993 yılında İzmit Büyükşehir Belediyesi kuruldu ve İzmit Belediyesi, Saraybahçe Belediyesi adıyla ilçe belediyesi olarak büyükşehir belediyesine bağlandı. İzmit Belediyesi'nin bu 
statü değişikliği Sefa Sirmen'in siyasi hayatında bir dönüm noktası teşkil eder. Sefa Sirmen, 1993 
yılında İzmit belediye başkanlığından İzmit büyükşehir belediye başkanlığına terfi etti. 1994 ve 
1999 yerel seçimlerinde, iki kez daha bu göreve seçildi. 1989 yılında başladığı Kocaeli Eğitim 
Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 1994 ile 1999 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı yaptı. 1989 yılından 2002 yılına kadar Kocaelispor kulüp başkanlığını yürüttü. 2002 ile 2007 yılları arasında Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 28 Mart 
2004 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Sefa 
Sirmen'i aday gösterdi. Seçimi AKP adayı Kadir Topbaş açık farkla kazandı. 2007 Temmuz seçimlerinde milletvekilliğine adaylığını koymayarak, Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için hazırlıklarını sürdürdü. 2008'de CHP Kocaeli il başkanı seçildi. Ocak 2008 ile Aralık 
2008 arasında yürüttüğü il başkanlığı görevinden, yerel seçimlere katılabilmek için istifa etti. 2014 
yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterildi. Sefa Sirmen, Yuvacık Barajı ihalesinde yolsuzluk yaptığı, İzmit'in doğalgaz dağıtım kuruluşu İzgaz'da yapılan yolsuzluklar nedeniyle suçlu bulundu. 2002 yılında İzmit büyükşehir 


belediye başkanıyken doğalgaz şebekesinin inşaatında yapılmayan işlere ödeme yapıldığı tespit edilen Sefa Sirmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2006 yılında açılan söz konusu dosyanın tazminat davasında ise Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sefa Sirmen'i ise 13 milyon 658 bin 
772 lira 32 kuruş ödemeye mahkum etti. Yargıtay tarafından cezası onaylanan Sirmen, 24 Haziran 
2016'da cezaevine girdi ve 7 Şubat 2017 tarihinde tahliye edildi. 


Hikmet ERENKAYA. 10 Ekim 1953 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Babasının adı Cemal, annesinin adı Hatice'dir. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Mimar olarak çalıştı. Kocaeli Mimarlar Odası Başkanlığı görevinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu (2005-2009). 23. Dönem Kocaeli milletvekilidir. Orta düzeyde Almanca bilen 
Erenkaya, evli ve iki çocuk babasıdır. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 
yılında İzgaz şebekesinin yapımında görevini kötüyü kullandığı iddiası ile Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya olmak üzere 15 kişi hakkında 2006 yılında dava açılmıştı. 


İbrahim KARAOSMANOĞLU. 1952'de Yuvacık, Kocaeli'de doğdu. 2004 ile 2019 yılları arasında Kocaeli büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı. İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapmakta iken 1989 ve 1994 yıllarında Yuvacık belediye başkanı seçildi. 1999 seçimlerinde aday olmadı, serbest ticaret yaptı. 2001 yılında AKP kurucu üyesi sıfatıyla il başkan yardımcısı oldu. Nihat Ergün'ün milletvekili ve genel başkan yardımcısı seçilmesiyle AKP il başkanı oldu ve 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İzmit büyükşehir belediye başkanı seçildi. Aynı yıl içinde yapılan büyükşehir kanunu ile İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirildi ve böylece İbrahim Karaosmanoğlu, ilk Kocaeli büyükşehir belediye başkanı oldu. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde aday olmadı. Kendisinden sonra görevi Tahir Büyükakın devraldı. 


Tahir BÜYÜKAKIN. 1969 yılında Seyfettin ve Semra Büyükakın'ın çocuğu olarak Kocaeli Derince'de dünyaya gelen Tahir Büyükakın, ilkokulu Derince Turgut Reis İlkokulu'nda, ortaokulu İzmit İmam Hatip Ortaokulu'nda, liseyi ise İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamlayarak mezun oldu. Kocaeli Üniversitesinde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Bu süreçte İstanbul Üniversitesinde 1995 ve 2001 yıllarında sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genel sekreter olarak çalışmaya başladı. Bakanlar Kurulu kararıyla 2017 yılı Haziran ayında Bilecik'e vali olarak atandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması nedeniyle Bilecik Valiliği görevinden 23 Kasım 
2018 tarihinde istifa ederek 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katıldı. Seçimler sonucunda Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçildi ve 4 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak başkanlık görevine başladı. Büyükakın, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Nevzat DOĞAN. 1959”da, Gümüşhane?de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde dört yıl uzmanlık eğitimi alarak çocuk hastalıkları uzmanı oldu. Çeşitli devlet hastanelerinde görev yaptıktan sonra 2001 yılında, 16 yıllık devlet memuriyetinden istifa ederek AKP Kocaeli il yönetim kurulu üyesi olarak siyasete girdi. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde 22. dönem Kocaeli milletvekili seçildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanvekilliği, TBMM Türkiye-Endonezya Parlamentolar arası Dostluk Grubu başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Doğan, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 


İzmit belediye başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimleri'nde AKP'den tekrar aday gösterildi. 2019 yerel seçimlerine kadar görevini sürdüren Doğan, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi ve seçimler sonrasında görevi Fatma Kaplan Hürriyet'e devretti. Ayrıca kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanı tarafından Diyadin belediye başkan danışmanı olarak görevlendirildi. 


Fatma Kaplan HÜRRİYET. 1982 doğumludur. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimi gördü. Kocaeli Barosu'na bağlı serbest Avukat olarak çalıştı. Kocaeli İl Kadın Kolları yöneticiliği, Kocaeli İzmit İlçe yöneticiliği yaptı. Kocaeli İzmit İlçe Emek Komisyonu'nda görev 
aldı. Kocaeli İzmit Örgütlenme Komisyonu üyeliği, Mahalle temsilciliği yaptı. 7 Haziran 2015 
yılında Kocaeli Milletvekili seçildi. 25. dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu. 1 Kasım 2015 yılında yeniden Kocaeli Milletvekili, 26. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. 26. dönem Anayasa Komisyonu üyesi oldu. 27. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. Çok sayıda dernek ve STK üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk annesidir. 


Konya 


Uğur İbrahim ALTAY. 1974'te Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesinde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak bir çok projeyi hayata geçirdi. 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle 
Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 
Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Tahir AKYÜREK. 1959'da Konya'nın Derebucak ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü'nde Avukat, Konya Ticaret Odası'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı. Fazilet Partisi'nde İl Başkanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra Serbest Avukat olarak çalıştı. 2004-2018 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini yaptı. Akyürek evli ve üç çocuk babasıdır. 


Mustafa ÖZKAFA. 1959'da, Konya'da doğdu. İlkokulu Konya'da bitirdi. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde tamamladı ve harita mühendisi olarak mezun oldu. Siyasi hayatına Refah Partisi ile başlayan Özkafa, partinin değişik kademelerinde görev yaptıktan sonra, Refah Partisi Selçuklu ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 1989 mahalli seçimlerinde Refah Partisi tarafından Karatay ilçe belediye başkanlığına aday gösterilen Özkafa, Karatay belediye başkanlığına seçildi. Özkafa, 1994 yerel seçimlerinde kazanarak aynı göreve devam etti. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Konya büyükşehir belediye başkanlığına seçildi. 1999- 
2004 yılları arasında görev yaptı. 


Halil ÜRÜN. 1947'de, Konya Yunak'ta doğdu. Babası İsmail Efendi annesi Ayşe Hanımdır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı Fakülte Çevre Bilimleri Dalında Doktora yaptı. İngilizce bilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1989-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Baş Danışmanı olarak görevlendirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi idi. AK Parti'den XXII. 
Dönem Konya Milletvekili seçildi. Japon Hükümeti “Şehir Öncüsü” Ödülü sahibi oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Ahmet ÖKSÜZ. 1940'ta Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü köyünde doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı. 1984'te yapılan yerel seçimlerde (ANAP) Anavatan Partisinden Konya Belediye Başkanı seçildi. 1988 yılında oluşturulan üç merkez ilçe ile büyükşehir oluşturulan Konya'nın 1989 seçimlerine kadar geçen süre içinde ilk Büyükşehir Belediye Başkanlığını da yaptı. 


Lütfü TUNCEL. 1934'te Niğde/Bor'da doğdu. Babası Ahmet Bey, annesi Sadiye Hanımdır. İlk ve ortaokulu burada tamamladı. 1953 yılında Afyon Lisesini bitirdi. 1956-1957 öğrenim döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Niğde Maiyet memuru olarak kamu hizmetine başladı. Altınhisar (Bor-Niğde) Bucağı Müdürlüğünde; Bor Kaymakam Refikliğinde; 1958 yılında Çamardı Kaymakam Vekilliğinde görevlendirildi. 03.01.1959'da yedek subay olarak silah altına alındı; Haziran 1960'da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi ve yeniden Ankara Maiyet Memurluğuna atandı. Pozantı Kaymakam vekilliği, 1961 yılında Küre 
Kaymakamlığı, 1962'de İkizdere Kaymakamlığı, 1966 yılında Hadim Kaymakamlığı yaptı ve 1968 
yılında Mülkiye Müfettişliğine tayin oldu. 1975 yılına kadar İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev yaptı. Adana, Tokat, 1979-1984 yılları arasında Konya, 1984-1990 yılları arasında Sivas, 1990-1991 yılları arasında Tekirdağ, 1991-1993 yılları arasında Aydın valiliklerinde 
bulundu. Konya valiliği sırasında aynı zamanda belediye başkanlığı görevini yürüttü. 2 Kasım 1993 
tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi ve 1 Ekim 1999 tarihinde emekli oldu. Emeklilik sonrası OYAK Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. 5 Ekim 1957 Cumartesi günü Mehpare (Tunç) Hanım ile evlenen Tuncel'in iki çocuğu vardır. Orta derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 
Görev yaptığı yerlerde çok sevilen Tuncel'e Pozantı, Küre, İkizdere, Hadim, Gürün, Zara, İmranlı, Çine, Çerkezköy ilçeleri ile Konya, Aydın illerinin “Fahri Hemşeriliği” unvanı verildi. Ayrıca, Sivas merkez, Gürün ve Ulaş ilçelerinde bazı okullara, İmranlı”da da bir caddeye adı verildi. Basılmış eserleri şunlardır. 1. İçişleri Bakanlığı Kuruluşu; Görevleri ve 1965-1969 Yılları Çalışmaları (Ş. 
Pazarcı. A. Darendeliler, İ. Dede ile birlikte) Ankara, 1969 2.Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa ve Tembihnameleri (1987). “Tokat'ta unutamadığım anılar yaşadım. O günler itibarıyla yaklaşık yetmiş günlük bir eğitimden sonra öğretmen yetiştirecek Eğitim Enstitüsü'ne Doğu Anadolu'daki bir vilayetimizden öğrenci getirilerek güya güç dengesi sağlanmak istenmesini, okul müdürünün kapısının önünde teneke kutu içinde molotof kokteyli patlatılmasını güvenlik güçlerine fatura etmek istenmesini, okuldaki disiplini sağlamak istediğimizde, özellikle bu okula bir biçimde tayinlerini yaptıran öğretmenlerin, okulda eğitime ara verilmesi halinde istifa edeceklerini söyleyerek Ankara'ya Milli Eğitim Bakanı Necdet uğur'a şikayete gitmelerini, ancak çok değerli Hocam Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu ile dönemin yine Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın Oo beni sonuna kadar desteklemelerini hiç unutamıyorum.” Hasan Akar.-https://Wwww.tokatgazetesi.com/- 


Mehmet KEÇECİLER (1978-1980). ANAP. Konya — 1944, Mehmet Emin — Ruveyde — Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü, Üniversite Paris Master — Fransızca, Az düzey Arapça, Farsça — Kamu Yöneticisi, Mülki İdare Amiri — Ardeşen, Çumra, Kargı, Fındıklı Kaymakamı, Konya Belediye Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri —Anavatan Partisi Kurucu Üyesi — XVIII. Dönem Konya Milletvekili — 47. Hükümet Devlet Bakanı — Evli, 4 Çocuk. 


Yılmaz KULLUK (1933-2012). 1969-1977 yılları arasında, Konya'da Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yaptı. Hacı Fettah Mahallesi'nde doğan Yılmaz Kulluk'un babası Hacı Hilmi, annesi Hacı Dürüye'dir. Konya Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra vatani görevini İzmir Topçu Birliğinde teğmen olarak tamamladı. Yılmaz Kulluk, babasının sahibi olduğu Kulluk Petrol?'de babasının yardımcısı olarak uzun süre çalıştı ve ardından aile şirketi olan Yılmaz Petrol Ticaret Anonim Şirketini kurdu. Genç yaşta siyasete atılarak DP (Demokrat Parti) ile AP (Adalet Partisi) saflarına katıldı. 36 yaşındayken Türkiye'nin en genç il belediye başkanlığına seçildi. Birer dönem olmak üzere her iki partiden, 1970-1977 dönemlerinde Konya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Kulluk, Ahmet Hilmi Nalçacı'nın projelendirdiği ve büyük çapta tamamladığı Konya Otobüs Terminalini hizmete açtı. Yeni caddeler, yollar, sokaklar, sanayi çarşıları, sanayi ve ticaret iş merkezleri ve Konya Fuarının açılışına öncülük yaptı. Toplu taşıma hizmetleri, mesire yeri Meram'ın gelişmesi, sağlık hizmetleri, şehirlerarası ulaşımda oto ve tren garları (o elektrik, su, kanalizasyon, enerji, eğitim kurumları, spor tesisleri, spor kulüpleri, sosyal konutlar çalışmalarını yaparak 1 milyar 267 milyonluk bütçenin 706 milyon 780 bin lirasını yatırımla tamamladı. 
Zamanında Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi açıldı ve Anıt civarı Çocuk Esirgeme Kurumu binasında öğretim vermeye başladı. Selçuk Üniversitesi Nisan 1975'te kurularak 1976-1977 öğretim yılında eğitime başladı. Konya Hastaneleri Yardımlaşma Derneği Başkanlığı da yapan Yılmaz Kulluk, Mezarlıkları Koruma Derneği yönetiminde de bulundu. Belediye meclis üyesi iken, Ahmet Hilmi Nalçacı'nın vefatından sonra belediye başkanı olmuştur. Selçuklu Kartalı, başkanlığı döneminde, 1970 yılında belediyenin amblemi olarak kabul edilmiştir. Yılmaz Kulluk 
1958 yılında Mualla Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Mümtaz ve Hilmi adında iki erkek, Süheyla 
adında bir kız çocuğu oldu. Oğlu Hilmi şu anda Atiker Konyaspor kulübünün başkanlığını yürütüyor. 


Ahmet Hilmi NALÇACI (1925-1969). Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 
Sırasıyla Seydişehir, Boyabat, Ayancık, 1956 - 1957 yılları arasında Ladik ve Ilgın ilçelerinde 
kaymakamlık yaptı. Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü İdari Amirliğinde görev aldı. 1963 - 1969 
yılları arasında Konya belediye başkanlığı yaptı. Döneminde şehir imarına önem vermiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği ile haritalar çizdirerek modern bir Konya yaratmak üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 1968 yılında 2. kez belediye başkanı seçilmiş, ölümüne kadar görevini sürdürmüştür. Halen Konya'da kendisinin adının verilmiş olduğu bir cadde bulunmaktadır. 


Rebii KARATEKİN (1906-1983). İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul'da yaptı. 
İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İdari mesleğine Manisa Maiyet Memurluğu ile başladı. 
Salihli Kaymakam vekilliği, Kütahya, Mersin Nüfus Müdürlüğü, Karaisalı, Menemen, Gölcük, Şili, Fatih Kaymakamlığı, İstanbul Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Tarsus Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 2. Daire Başkanlığı, Burdur (14.07.1945 — 10.09.1947), Sivas (1947- 1950), Ordu (1950-1951), Hatay Valiliği (20.05.1951 - 03.02.1954), İller Bankası Yönetim Kurulu 


Üyeliği, Kastamonu (1955-1960), Tekirdağ Valiliği (1960)'nden sonra Konya İline Atandı. 1960- 
1963 yılları arasında aynı zamanda Belediye Başkanlığı yaptı. 1964 Yılında Konya Valiliğinden 
emekli oldu. 1964-1967 Yıllarında Ziraat Bankası Ve Turizm Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. İstanbul'da vefat etti. Rebii Karatekin evli ve üç çocuk babası idi. 


Muhlis BABAOĞLU 1911 yılında Maraş”ta doğdu. 1935'te İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Babaoğlu'nun ilk memuriyeti 15.11.1933'de göreve başladığı İstanbul Asliye 1. Hukuk'ta 3. 
Sınıf Zabit Katipliğidir. 01.11.1936'da askere gitti ve terhisinden sonra sırasıyla Emniyet Umum Müdürlüğünde 3. Sınıf Muamelat Memuru ve Maraş Valiliği'nde maiyet memurluğu görevlerinde bulundu. 28.05.1940'da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı. Ilgın, Bulanık, Gebze ve Ereğli Kaymakamlıkları da yaptı. 21.10.1950'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine başladı, ardından 2. 
Sınıfa yükseldi. 18.06.1953'te 5439 sayılı kanunla Ağrı Valiliğine atandı. 11.12.1954-01.12.1955 tarihleri arasında Kars Valisi olarak görev yaptı. Trabzon, 30.12.1957 — 5.8.1958 tarihleri arasında Çankırı, Diyarbakır, Konya, Kocaeli, İçel (Mersin) Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Konya (1960) ve Kocaeli Valilikleri (1962-1964) sırasında Belediye başkanlığı görevinde de bulundu. 


Sıtkı BİLGİN (1923-2011). Konya'da doğdu. Babası Ali Rıza Efendi annesi Hacı Refika Hanımdır. 
1955 yılında DP ile siyasete girdi. Konya Belediye Başkanlık görevini 1958-1960 yılları arasında 
yaptı. Döneminde, Belediyeye şehir içi ulaşımı için ilk belediye otobüsleri alındı. Meram Yeni Yol'daki alt geçidi (battı çıktı) yapıldı. Washington ve Torence şehrinin fahri anahtarını alıp Konya ile Torence şehrini kardeş iki şehir yaptı. 1960 ihtilali ile Yassıada'da 5 ay 20 gün tutuklu kaldı. 
Daha sonra, Konya Cemiyeti Hayriye, Türk Anadolu Vakfı ve Büyükkoyuncu vakıflarının kuruluşunda bizzat görev aldı. Ayrıca Konya Selçuk Üniversitesi”ni Kurma ve Yaşatma Derneği'nin kurucusu ve ikinci başkanı oldu. 


Cemil KELEŞOĞLU 1939-1940 yılları arasında Acıpayam kaymakamlığı, 25.12.1954-22.11.1955 tarihleri arasında Denizli ve 1955-1960 yılları arasında Konya valilikleri yaptı. Konya valisi iken 1957-1958 yılları arasında aynı zamanda Konya Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Tarihi güherçile fabrikası ve baruthane 1958 yılında belediye tarafından istimlak edilmiş yıktırılarak yerine sebze hali yapılmıştı. 27 Mayıs darbesinde tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. 14 Temmuz 
1960 tarihinde Yassıada'da intihar etti. Yassıada'da oda arkadaşı olan eski Demokrat Parti 
milletvekili Gıyasettin Emre (1910-2008)'ye göre kendisini intihara iten sebep, buradaki teğmenlerden birinin onu herkesin gözü önünde dövmesiydi. 


Nafiz TAHRALI (1908-1992). Konya'da doğdu. Babası Ali Efendi annesi Dervişe Hanımdır. 
İstanbul Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu. Paris'te Bankacılık İhtisası yaptı. Fransızca biliyordu. İstanbul Selanik Bankası Memuru, İstanbul Maliye Teşkilâtı Memuru, Konya Ortaokulu, Lise ve Ticaret Lisesi Öğretmeni, İstanbul Ticaret Lisesi Öğretmeni olarak görevlerde bulundu. 
Çiftçilik ve serbest ticaretle meşgul oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Belediye Başkanlığı (1955-1957) yaptı. DP?'den XI. Dönem Konya Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


İbrahim BAŞÇIGİL. Rüştü Özal'ın milletvekili seçilmesi için belediye başkanlığından ayrılması üzerine belediye başkanlığına getirildi. (1954-1955 yılları arasında görev yaptı. 


Rüştü ÖZAL (1915-2008). Konya'da doğdu. Babası Hacı Mustafa Efendi annesi Münire Hanımdır. Almanca ve az düzeyde Fransızca biliyordu. Çorum Su İşleri 18. Şube Kısım Mühendisi, Mersin Su İşleri 11. Şube Kısım Yüksek Mühendisi, Adana Su İşleri 6. Şube Kısım Yüksek Mühendisi, Konya Ovası Sulama İdaresi İşletme Müdürlüğü Kısım Yüksek Mühendisi, Konya Bayındırlık Müdürü olarak görevlerde bulundu. Konya Belediye Başkanı (1950-1954) seçildi. 
Emekli Sandığı Müdürler Kurulu Üyeliği, Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyeliği (7 Şubat 1961 - 
15 Ekim 1961), X.ve 1. (XI) Dönem Konya Milletvekilliği ile İmar ve İskân Bakanlığı yaptı. 
Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin imar faaliyetlerine büyük hız verilmiştir. Şehrin temel problemi olan toz ile mücadele başlarken, şehrin ana caddeleri asfaltlanmış, buradan çıkan parke taşları ara yollara döşenmiştir. Böylece büyük bir köy görünümünde olan Konya, yollarıyla, ulaşımıyla, yeni caddeleriyle, aydınlatmalarıyla modern bir şehir kimliği kazanmaya başlamıştır. Bu dönemin belediye hizmetlerinde özellikle şehrin elektrik, su, otobüs ve yol çalışmaları üzerine yoğunluk kazandığı görülmektedir. Ayrıca günümüz Konya'sının düzenli bir şehir olmasında büyük bir etkisi olan şehrin imar planları hazırlanmış olup, kısıtlı bütçeyle yeni caddeler açılmış ve şehir imar edilmeye çalışılmıştır. Modern hal binası, yeni elektrik santrali, İtfaiye ve temizlik teşkilatlarının motorize edilmesi, asfalt yolların yapılması, ara yolların parke taşlarla döşenmesi dönemin önemli belediye hizmetleri arasındadır. Bahaiye Mekyebi askeri rüştiye olarak bir süre kullanıldı ve Cumhuriyet Dönemi'nde burada İnönü Mektebi açıldı. Okul binası 1951 yılında belediye tarafından yıktırıldı. Ulya Hanımla evli idi. Vefatında, Beyoğlu'ndaki Sütlüce Mezarlığı'na defnedildi. 


Samet KUZUCU (1916-1991). Konya'da doğdu. Babası Mustafa Efendi annesi Hatice Hanımdır. 
İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu mezunu olup Fransızca bilmekte idi. Çiftçilik ve ticaretle uğraştı. Konya Belediye Reis Muavini ve Belediye Başkanı (1950'de altı ay) görevlerinde bulundu. 
Kızılay, Verem Savaş, Çocuk Esirgeme Kurumları Üye ve Başkanı, Konya Ticaret ve Sanayi Odası Üye ve İdare Meclisi Başkanı, Konya Çimento Sanayi Genel Müdürü oldu. CHP'den I. (XI) Dönem Konya Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Mehmet Muhlis KONER (1886-1957). M. Koner, Konya Belediye Başkanlığı görevini 1917- 1918, 1919-1923 ve 1946-1950 yılları arasında yaptı.1886 tarihinde Konya'da doğdu. Babası Rüştü Efendi, annesi Şerife Emine Hanım'dır. Küçük yaşlarda babasını kaybettiği için annesi ile dayısı Tevfik Efendinin himayesinde yetişti. Sıbyan Mektebinde okumuş, Rüştiye ve İdadi tahsilini üstün bir başarı ile tamamlamıştı. O zaman Konya'da bulunan Hukuk Mektebine devam etmişse de edebiyattan almış olduğu coşkun hazzı burada bulamamış ve bu yönüyle “kuru” bulduğu okulu bırakmıştı. Sonra bazı memuriyetlerde bulundu. Önemli oranda kendi kendine Fransızcasını ilerlettikten sonra, öğretmenlik mesleğine intisap etti. Uzun yıllar Konya Lisesinde ve Konya Öğretmen okulunda Fransızca, psikoloji, sosyoloji, mantık, felsefe ve edebiyat dersleri okuttu. 
Koner, Konya'da neşredilmekte olan başta Babalık olmak üzere mahalli gazete ve dergilerde çeşitli konularda yazılar kaleme aldı. Yazı ve çalışmalarıyla devrin valisi Muammer Bey'in dikkatini çekmiş ve genç yaşlarda Konya Belediye Reisliğine getirilmiştir. Bir sene kadar kaldığı bu vazifede iken Kayalı Parkı yaptırmıştı. Milli Mücadele yıllarında (1919-1923) yeniden belediye başkanlığı görevine getirilen M. Koner; “ileri görüşlü bir vatansever olarak Konya aydınları gibi Milli Mücadele saflarında yer almış”, bu maksatla “İhtiyat-ı Zabitan Cemiyeti” ne girmiştir. Milli Mücadele fikrini benimsemesinden dolayı zamanın Konya Valisi Cemal Bey'in baskılarına maruz kaldı. Cemal Bey'in, Konya'dan kaçmasından sonra kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. Delibaş Olayında Belediye Başkanı olan Koner'i, Delibaş ve avenesi 


görevinde bırakmıştı. Koner, Milli Mücadele yıllarında Konya'nın imarı için de önemli çalışmalarda bulundu. Şehrin güzelleştirilmesi için büyük caddeler açtırdı. Sultan Selim Camii ile Aziziye Caddeleri bu yıllarda açtırılmıştır. Ayrıca bu yıllarda dükkânlara tabela asma mecburiyeti getirilmiş ve bu tabelalar 100 kuruş karşılığında belediye tarafından yaptırılmıştır. Buradan elde edilen gelirler ise bazı hayır kuruluşlarına verilmiştir. Bir dönem Adana Maarif Müdürlüğü görevinde bulunan M. Koner, Konya Halkevi Reisliği de yaptı. 1945'te, Selçuk isimli gazete çıkarmaya başladı. Ancak bir yıl sonra yeniden belediye başkanı seçilince gazete ile fazla meşgul olamamış 1947'de gazeteyi kapatmak zorunda kalmıştı. Bu zaman zarfında elektrik santrali kurdurmuş makineleri getirterek şehre elektrik vermiştir. Bundan başka yeni pazar ve hal binaları yaptırmıştır. Alaaddin Tepesi'nin ağaçlandırılması, şehrin imar planının hazırlanması, Müze Caddesi'nin açılmaya başlanılması, temizlik işlerinin motorize edilmesi gibi pek çok eserle Konya'ya ve Konyalılara hizmet etmiştir. 1950'de bu görevden ayrılmasından vefatına kadar “asude” bir hayat yaşamış gençliğinden beri zevkle okuduğu Mesnevi'nin tercüme ve şerh işleriyle uğraşmıştır. Sekiz yılı aşkın bir süre uğraşarak,“ Mesnevi'nin Özü” isimli en hacimli eserini meydana getirmiştir. Koner, Üçler Kabristanı'nda medfundur. 


Muhsin Faik DÜNDAR (1887-1958). Konya'da doğdu. Askeri Tıbbiye mezunudur. Akşehir kazası Belediye ve Hükümet Tabipliği, Sinop Memleket, Mersin ve Elazığ Hastaneleri Operatörlükleri ve Baştabiplikleri, 1938-1946 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı yaptı. TBMM VIII. dönem Konya milletvekilliği görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. Belediye Başkanlığı döneminde, 1944 yılında hasara uğrayan su depolarını yıktırmış ve eski depoyu da tamir ettirmişti. 
Hatice Hatun Türbesi Şems Mezarlığı'nın şimal tarafında, mezarlık duvarının hemen önünde idi. 
1944 yılında belediye Şems Mezarlığı'nı kaldırırken bu türbeyi de yıkmıştı. 


Şevki ERGÜN (1889-1954). Konya'da doğdu. Konya Hukuk Mektebi mezunudur. Konya Belediyesi Mukayyitliği, Konya İdadisi Kâtipliği ve Hesap-Hendese Muallimliği, Konya Maârif Dairesi Kâtip Muavinliği, Tahrirat ve Müfettiş Kâtipliği, Konya Belediyesi Başkâtipliği, Konya Hazine Avukatlığı, Konya Ticaret Okulu Öğretmenliği, 1930-1938 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı yaptı. Konya Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziye Azalığı, Meclis-i Umümi Azalığı, Tayyare Cemiyeti ve Kızılay Cemiyeti Azalıkları, Halkevi Başkanlığı, TBMM VI., VII. ve VII. Dönem Konya Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Kırmızı Kurdeleli İstiklal Madalyası sahibi idi. Evli olup iki çocuk babası idi. Konya Belediyesi Başkanlığı döneminde, Belediyeler Bankası'ndan borç alarak 1937 yılında yine çelik borularla şehrin 14,5 kilometre cenup batısındaki Dutlu Membaı'ndan su getirdi. Şehrin en uzak yerlerine, güzergâhtaki yörelere çeşmeler yaptırıldı. 


Halis ULUSAN. 1927-1930 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı yaptı. Konya'mn elektrik ile tanışması 1929 yılında olmuştur. 1926 yılında Konya belediyesi, il özel idaresi, Macar Ganz Firması ve halkın ortaklığı ile 500.000 TL sermaye ile kurulan Konya Elektrik A.Ş.'nin Dere Çayı üzerinde inşa ettiği hidroelektrik santrali 1929'da işletmeye açılarak Konya'da elektrikle genel aydınlatma yapılmış ve her isteyene elektrik verildi. 


Kazım GÜREL (1890-1973). Konya'da doğdu. Konya Hukuk Mektebi mezunudur. Konya İskan ve Muhacirler Komisyonu 2. Katipliği, İl İdare Meclisi Başkâtip Yardımcılığı, İl Müstantiki ve Savcılığı, Konya İli Mektupçuluğu, Vilâyet Mektupçuluğu, Avukatlık, Konya Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Merkez Üyeliği, Tayyare, Çocuk, Esirgeme Kurumu ve Türk Ocağı Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği, Konya Elektrik Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Başkanlığı, Milli İktisat Bankası 


İdare Meclisi Üyeliği, 1923-1927 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı, TBMM II. Dönem Aksaray, IV., V.ve VI. Dönem Konya Milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası idi. Döneminde, İstiklâl Savaşı'ndan sonra Şerefe”d-din Türbesi yıktırılırken 1924 yılında Alevi Sultan Mescidi ve Türbesi yol genişletme bahanesi ile Konya Belediyesi tarafından yok edilmiş ve türbenin cenazelik kısmı olduğu gibi toprak altında kalmıştır. 


Kütahya 


Ali Bey GERMİYANOĞLU. 1922 — 1929 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Belediyenin itfaiye teşkilatı bu dönemde kuruldu. 


Ethem YÜCEL. 1929 — 1942 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Parti müfettişleri raporlarında, Belediye başkanı Ethem Yücel'in parti işlerini suistimal ettiği ve belediye bünyesine kendi akrabalarını aldığı vurgulanmaktadır. 


Selahattin KUTMAN (1905-1976). Geyve'de doğdu. Mehmet Bey ile Zehra hanımın oğlu olan Kutman ilköğrenimini Adapazarı'nda, Lise öğrenimini ise Kütahya, İzmit ve Kadıköy İdadisi ile Sultanisinde tamamladı. Yükseköğrenimine başladığı İstanbul Darülfünunu Eczacı Mektebi Alisi'ni 1923'te tamamlayarak mezun oldu. İlk görevine Kütahya Hastanesinde eczacı olarak başladı. Bu görevini sürdürürken aynı zamanda Üç dönem Belediye, bir dönem ise İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Bu görevleri yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Yönetim Kurulu Başkanlığını da yaptı. Halkevi Başkanlığı görevinde bulundu. 1942'de Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Kutman VII. Yasama Dönemi seçimlerinde milletvekili seçilerek meclise girdi. 
Fransızca bilmekteydi. 


Hikmet ALABAY 1943 — 1944 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 1948 Yılı CHP Kütahya İl İdare Heyeti asil üyeliğinde bulundu. 


Ahmet BOZBAY (1901-1968). Şeyh Şaban Efendi ile Ayşe Hanımın oğlu olarak Kütahya'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra başladığı Kütahya Sultanisini bitirmeden okuldan ayrıldı. Asıl mesleği çiftçilik olan Bozbay, 1934-1942 yılları arasında çeşitli memuriyetlerde bulundu. Özel işlerinden dolayı 1942 yılında memuriyetten istifa etti. 1944 yılında Kütahya Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevini 1946 yılına kadar sürdüren Bozbay ikinci kez aday olup belediye başkanı seçilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi İl İdare Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor olması nedeniyle, partinin ilkeleri gereği belediye başkanlığı görevinden istifa ederek partideki görevine devam etti. İlk çok partili seçim olarak tarihe geçen VIII. Yasama Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinde Kütahya'dan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak seçildi. Bozbay, bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu üyeliğinde görevlendirildi. Yasama dönemi boyunca da bu görevine devam etti. 1950-1960 arası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya İl Başkanlığını görevinde bulundu. Ekim 1961 seçimlerinde aynı partiden Kütahya Milletvekili seçildi. 1954-1959 yılları arasında ise sırasıyla Kütahya Şeker Fabrikası İdare Meclisi üyeliği ile Kütahya Pancar Müstahsilleri İstihsal Kooperatifi İdare Meclisi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
VII. ve XII. Dönem milletvekilliği yapan Bozbay evli ve beş çocuk babası idi. 


Hakkı NİĞDELİOĞLU. 1946-1949 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. CHP İdare Heyeti Başkanlığı görevinde bulundu. Belediye Başkanlığı döneminde, Sarı ve Kapan derelerindeki kanalizasyon işi ihale edildi. Jandarma okulu caddesindeki parke kısım yaptırıldı. 
Şehrin muhtelif semtlerinde yeniden kaldırım yapıldı. Belediyeye ait ılıcanın tamiri işi müteahhide verildi. Hayvan pazarının tamiri ihale edildi. Şehrin su yolları ve çeşmeleri için bakım yapıldı. İçme suyunun ikinci kısmına ait projeler hazırlandı. 


Mehmet ÇİNİ. 1949 — 1950 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 
Mehmet ÖZBİLEN. 1950 — 1952 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet KESEN. 1921'de, Kütahya'da doğdu. Babası M. Ali Bey, annesi Ayşe Hanım'dır. İlkokul mezunu olup ticaretle uğraşmıştır. Ticaret Odası Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen 
Azası, 1953 — 1954 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanı olarak görev yaptı. I. (XII) 1961 
seçimlerinde CKMP'den Kütahya Milletvekili seçildi. Muhtelif Hayır Cemiyetleri Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Himmet ERDOĞMUŞ (1923-1975). Kütahya'da doğdu. Babası Rüştü Bey, annesi Rukiye Hanım'dır. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da yaptıktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kütahya'da serbest avukatlık, öğretmenlik (Kütahya Lisesi-1943) Kütahya Belediye Meclis Üyeliği, Kütahya Belediye Bütçe Komisyonu Başkanlığı, kısa süre Kütahya Belediye Başkanlığı ve Kütahya Barosu Başkanlığı (1957-1962), TBMM 2.(XIII) Dönem CHP'den Kütahya Milletvekilliği yaptı. 1955 Kasım'ında yapılan yerel seçimlerde Kütahya Belediye 
Meclisi'ne bağımsız aday olarak girmiş, bir yıl Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptıktan sonra, 1963 
yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Kütahya Belediye Başkan adayı olmuştur. Haziran 1964”te yapılan kısmi senato seçimlerinde yine CHP'den Kütahya Senato üyesi adayı olmuş ise de seçilememiştir. Çeşitli kültürel ve sosyal derneklerde görev yapmıştır. Kütahya Barosu Yönetim Kurulu sekreter üyeliği ve Kütahya Barosu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Sezai SARPAŞAR (1929-2017). Simav'da doğdu. Babası Halil Kamil Efendi annesi Ayşe Hanım idi. Lise mezunudur. Ticaret ile meşgul oldu. 1954-1958 ve 1959-1960 yılları arasında iki dönem Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. AP'den I. (XII) Dönem Kütahya Milletvekili seçildi. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Akif ONUR. 1958 — 1959 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Muhsin BATUR (1920-1999). 1940 yılında Harp Okulu'nu, 1942 yılında da pilot olarak Hava Okulu'nu bitirdi. Merzifon'da 4. Tayyare Alayında pilot olarak göreve başladı. 1946 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1949 yılında mezun olduktan sonra, çeşitli hava birlik ve karargahlarında ve Napoli'deki NATO karargahında görev yaptı. 27 Mayıs 1960 günü Adnan Menderes'i tutuklayarak Ankara'ya götürmüştür. Bu arada kısa süre Kütahya Valiliği ve belediye başkanlığı görevini üstlendi. 1961 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. Aynı görevde iken 1963 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. 5 yıl süre ile 
1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı görevinde bulundu. 1966 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura üyeliği görevlerini yürüttü. 
1969 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 1 Haziran 


1970 tarihinde Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı kurdu ve vakfın yönetim kurulu 
başkanlığına getirildi. 30 Ağustos 1973 tarihinde emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra 8 Haziran 1974'te Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kontenjan senatörü olarak atandı. 
Senatörken Cumhuriyet Halk Partisine geçti ve 1980'de bu partiden cumhurbaşkanı adayı gösterildi. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu almasına karşın, gerekli sayıyı tutturamadığından bu göreve seçilemedi. 12 Eylül Darbesi'nden hemen önce senatörlük süresi bittiği için siyasetten çekildi. Anıları Anılar ve Görüşler (1986) adıyla yayımlandı. İstanbul'da öldü. İngilizce ve İtalyanca bilmekteydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Şeref Madalyası, Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Cumhurbaşkanı Grande Ufficiale, ABD Cumhurbaşkanı Legion Of Merit, Afganistan Kralı Düsturu Evvel, İngiltere Kraliçesi K.C.V.O., Türk Hava Kurumu Altın Brövesi ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Altın Madalyası sahibiydi. Leman Hanımla evli ve iki çocuk babasıydı. 
Çocuklarından biri Şair Enis Batur'dur. 


Ertuğrul SÜER. 1916'da, Niğde'de doğdu. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1944-1946 yılları arasında Borçka, 1946-1950 yılları arasında Kandıra, 
1951 yılında Safranbolu, 1954-1955 yılları arasında Karadeniz Ereğli kaymakamlıkları, 1960-1962 
yılları arasında Kütahya (aynı zamanda belediye başkanlığı), 1964-1966 yılları arasında Isparta, 1966-1967 yılları arasında Amasya valiliği, merkez valiliği, 29.07.1969-13.07.1970 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 1970-1971 yılları arasında Kırşehir, merkez valiliği, 1974-1975 yılları ile 1977-1978 yılları arasında iki kere Çorum ve 1978 yılında Samsun valilikleri görevinde bulundu. TİD başkanlığı yaptı. 


Nezihi FIRAT. Tümgeneral Nezihi Fırat 1961-1962 yılları arasında Diyarbakır Valiliği, 1962-1964 yılları arasında Kütahya Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Diyarbakır valiliği ile ilgili olarak anlatılır. “1960 ihtilalinden sonra Diyarbekir'e vali olarak gelen Tümgeneral Nezihi Fırat Paşa'nın eşi, kadınların Diyarbekir temizliğini yapan Belediye işçileri olduğunu görünce Paşa'ya: -“Kadınların çöpçülük yapması kadınlara hakarettir.”diye telkinde bulunur. Nezihi Fırat Paşa kadın temizlik işçilerini böylece görevden aldırır. Hiçbir tazminat ödenmez. Çoluk çocuklarını geçindiren kadınların işine son verilir.” 


Abdurrahman KARAA (1932-1997). Kütahya'da doğdu. Baba adı Osman Nuri, anne adı Azimedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu idi. 1963 — 1967 ve 1968 — 1977 yılları arasında üç dönem AP'den Kütahya Belediyesi Başkanlığı yaptı. XVI. Dönem Kütahya Milletvekili seçildi. İngilizce biliyordu. Kütahya Porselen Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak sanayi ve ticaretle uğraştı. Kütahya Spor Kulübü başkanı oldu. Hür Demokrat Parti Kurucu üyeleri arasında yer aldı. Abdurrahman Necati Karaa, 6 Kasım 1983 genel seçimlerinde MDP’ den XVII. Dönem Kütahya Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konsey Üyesi oldu. Sonra Hür Demokrat Parti ve ardından ANAP saflarına katıldı. Kütahya'nın sembolü çini vazo, döner gazino, Kütahya Ilıcaları'nın ıslahı gibi projelere imza atmıştır. Evli ve dört çocuk babasıydı. 


Vedat ÇİNİCİOĞLU. 1967 — 1968 yılları arasında Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Ticaret Odası, eski meclis başkanı idi. Emine Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. Kütahya'da çiniciliğin önde gelen ailelerinden idi. 


Mustafa TEZCAN. 1977?de kısa süreliğine Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Erdoğan YAVUZLAR. 1977 — 1980 yılları arasında AP'den Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. 


Burhan MEREYER. 1980 — 1984 yılları arasında Darbe Dönemi atamaları yoluyla Kütahya Belediye Başkanlığı ve Kütahyaspor Kulübü Başkanlığı yaptı. 


Oral KİPER (1942-2012). 1984 — 1989 yılları arasında ANAP'tan Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Oral Kiper 1989 seçimlerinde belediye başkanlığı vazifesinin sona ermesiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kiper, 1990-1991 yıllarında Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, 1997-1999 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kiper için, Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Kiper, kılınan cenaze namazı sonrası Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Halil İbrahim ÖZKARACA (1939-2018). 1989 — 1994 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Mesleği mimarlık olan Halil İbrahim Özkaraca, 1981-1988 yıllarında SSK Genel Müdürlüğünde Yapı İşleri Daire başkanlığı görevini yürüttü. Belediyede uzun süre fen işleri müdürlüğü görevini yapmıştı. Belediyedeki bu görevinden ayrıldıktan sonra Kütahya S.G.K. kontrol amirliği, 1980 sonrası Ankara'da S.G.K genel müdürlüğü yapı işleri daire başkanı ve SGK genel müdür yardımcılığı görevlerini yerine getirdi. Hizmetlerinden en önemlisi, günümüzde beş bin konutun yer aldığı şehrin en modern binalarının bulunduğu Atakent'tir. Burada bulunan cephaneliği Milli Savunma bakanlığından hibe yoluyla almış ve kurulan kooperatifler neticesinde 
10 Bin hanenin yaşadığı 75.Yıl Mahallesinin meydana gelmesine vesile olmuştu. Oral Kiper 
zamanında başlayan belediye kültür sarayı bitirildi. Eski Halk eğitim binasını Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak yıktırmış ve şu anki belediye binası önündeki çift şeritli yolu kazandırmıştı. 
Şehir içindeki kamyon garajı ve nakliyeci yazıhanelerini çevre yolundan yer vererek naklettirmişti. 
Başıboş köpek ve ev hayvanları için çevre yolunda kamyon garajı yanına hayvan hastanesi yapıldı. 
Özkaraca'nın hizmetlerinden birisi de Çamlıca'nın imar tadilatı yapılarak, imara açılmasını sağlamak oldu. Yenidoğan Mahallesine kapalı Pazar yerini, Perli köyü altında modem şehir mezarlığını kazandırdı. Küçük hamam arkasına üç katlı modem katlı otopark ve merkezdeki Dumlupınar kapalı spor salonu arkasına halı saha yapılıp, bir müddet sonra KütahyaSpor'a verilmişti. Ilıca Otel Harlek konferans salonu ve Eskişehir yolu sağında modem hayvan pazarı yapıldı. 


Süleyman CANAN. 1940 yılında Akşehir'de doğdu. 1960 yılında Hava Harp Okulu'nu bitirdi.23 
yıl ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1983 yılında Yarbay rütbesinde emekli oldu. 1983'te 
siyasete atıldı ve teşkilatlarını kurduğu Refah Partisi'nin 11 yıl il başkanlığını yaptı. 1994 — 2004 
yılları arasında iki dönem Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Kütahya'ya İncik Suyu'nun getirilmesi ve kültürel çalışmaların yapılması ile dikkat çekti. Kütahya Kervansarayı olarak bilinen Çiniciler Çarşısı da Süleyman Canan döneminin dikkate değer eserlerindendir. 2002'de, Süleyman Canan, Atatürk'ün şehre gelişinin 79. yıldönümü törenine katılmayarak, boy hedefi haline geldi. Saadet Partisi il başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 


Mustafa İÇA. 1950 yılında Kütahya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya”da tamamladı. 
1968 yılında başladığı ve MTA Enstitüsünün burslu öğrencisi olarak sürdürdüğü yükseköğrenimini 
Yüksek Jeoloji Mühendisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Çalışma hayatına 


1973 yılında Maden Teknik Arama Enstitüsünde başladı. 1978 yılında Etibank Emet Kolemanit 
İşletmesinde Planlama Araştırma Mühendisi olarak üç yıl çalıştı. Espey kapalı işletmesinin açık işletmeye dönüştürülmesinde ve tüm arama faaliyetlerinde sorumluluk aldı. 1981 yılında Kümaş Kütahya Manyezit İşletmelerinde Etüt Planlama Şefi, Planlama Müdürü, Proje Tesis Müdürü, Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak 10 yıl çalıştı. 1990 yılında Konya Krom Magnezit Tuğla Fabrikasına Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak tayin edildi. Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere altı yıl bu işletmede görev yaptı. 23 yıllık devlet memuriyeti hizmetinden sonra, özelleşen Kayseri Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayinde Genel Koordinatör olarak göreve başladı ve iki yıllık sözleşme süresi sonunda bu görevinden ayrıldı. 1998 yıllından 2004 yılına kadar Ercan Şirketler Topluluğunda Genel Müdürlük Görevinde bulundu. 28 Mart 2004'de AK Parti'den seçildiği Kütahya Belediye Başkanlığı görevine, 29.03.2009 tarihinde tekrar seçilerek devam etti. 


Kamil SARAÇOĞLU. 1959'da, Kütahya'da doğdu. 1979 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden, 
1985 yılında Marmara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında Oto Cemre 
Otomotiv Ltd.Şti. Kurdu. Siyasete 1975-1980 yıllarında Milli Türk Talebe Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayan Saraçoğlu daha sonra sırası ile 1996 Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi, 
2001 — 2003 AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2003 — 2004 AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı, 2004 — 2009 Kütahya Merkez İl Genel Meclis Üyeliği, 2005 — 2009 Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı, 2009 — 2011 Kütahya Merkez İl Genel Meclis Üyeliği, 2009 — 2011 AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 2011 AK Parti Kütahya Milletvekili Aday Adayı, 2012 AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2014 — 2019 yılları arasında AKP'den Kütahya Belediye Başkanlığı yaptı. Saraçoğlu evli ve üç çocuk babasıdır. 


Alim IŞIK. 1959'da, Simav'da doğdu. Lise öğrenimini Çanakkale Öğretmen Lisesinde tamamladı. 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında tamamladı. TBMM'nin 23., 24. ve 25. dönemlerinde MHP Kütahya milletvekili oldu. 2009, 2011 ve 2012 yıllarında Yılın Milletvekili ve Siyasi Adamı seçildi. 2004 ve 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kütahya belediye başkanı adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi dekanlığı ve rektör yardımcılığı yaptı. Ayrıca Kasım-Aralık 2016 arasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektör vekili oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde MHP'den Kütahya belediye başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Alim Işık, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Malatya 


Hasan DERİNKÖK (1884-1949). Malatya eşrafından Hacıabdioğullarındandır. Aslen Erzurumlu ve Gürcü olup, Malatya Valisi Yusuf Ziya Paşa ile Malatya'ya yerleşmiş ve Malatya'da paşanın kahyası olan Hacıabdizade lakaplı Sıddık Beyin oğludur. 1924 — 1928 yılları arasında Malatya'nın ilk belediye başkanlığını yaptı. Soyadı Kanunu ile birlikte Hasan Sıtkı Bey, “Derinkök” soyadını aldı. Malatya kayısısını ıslah etmiş, günümüzdeki Hükümet konağı, eski belediye binası vs. 
yerlerini hibe etmiş olduğu nakledilir. Derinkök, birinci eşi Fahriye hanımdan boşandıktan sonra Fatma Hanımla evlenmiş ve bu eşinden iki erkek üç kız olmak üzere beş çocuk sahibi idi. 
Kuyuönü Mezarlığına defnedildi. 


İbrahim İPEKÇİ. 1928-1930 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Malatya Türk Ocağına bir bina yaptırmak için 1926 yılında başlayan çalışmalar sonucunda Malatya Valisi Nevzat Tandoğan tarafından partililerden oluşturulan komisyonda yer aldı. Harircioğlu, soyadı kanunu ile İpekçi'ye dönüştü. Harircizadeler Malatya'nın köklü ailelerindendir. İbrahim Bey Adile Hanımla evli idi. 


Naim KARAKÖYLÜ (1893-1966). Malatya'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Ziynet'tir. İdadi mezunu idi. Çiftçilik, Belediye Meclisi Üyeliği, Malatya Halkevi ve 1930-1934 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı, Genel Meclis Üyeliği ve 2. Başkanlığı, Vilâyet Daimi Encümen Üyeliği yaptı. TBMM VII. Dönem Malatya Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Tevfik TEMELLİ (1893-1947). Malatya'da doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Ayşe'dir. Ortaokul mezunudur. Tüccarlık, 1934 — 1939 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı, TBMM VI. 
Dönem Bitlis, VII. ve VII. dönem Malatya milletvekilliği yaptı. İsmet İnönü'nün amcasının oğludur. Evli ve üç çocuk babası idi. 


Cafer ÖZELÇİ (1886 — 1957). Malatya'da doğdu. Baba adı Hacı Mehmet, anne adı İmmihan'dır. 
Fransızca bilen Özelçi, tıbbiye mezunudur ve milletvekilliği öncesinde doktorluk yapmıştır. 
Malatya İdadi mektebi öğretmenliği, Görele, Adıyaman, Kahta, Akçadağ hükümet tabiplikleri, Malatya, Mardin Belediyeleri tabipliği, Adıyaman, Malatya Trahom Hastaneleri asistanlığı, Muş Özel İdare Dispanseri tabipliği, 1939 - 1942 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. TBMM VII. ve VT. dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Evli ve beş çocuk babası idi. 


Şefik TUGAY (1905-1951). Malatya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı İmmihan'dır. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Fransızca bilmekte idi. Ceza Hukuku alanında çalıştı. Nusaybin Cumhuriyet Müddei Umumiliği, Hakimlik, Mardin Cumhuriyet Müddei Umumi muavinliği, Serbest avukatlık, Malatya Halkevi başkanlığı, 1942 - 1943 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı, TBMM VIL.Dönem İçel, VIII. ve IX. dönem Malatya milletvekilliği yaptı. 
Evli idi. 


Hikmet FIRAT (1894-1963). Malatya'da doğdu. Babası Haşim Efendi annesi Tayyibe Hanımdır. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Fransızca bilmekteydi. Gülhane ve Tıp Fakültesi Asistanı, Malatya Hükümet Tabibi, Malatya, Elazığ Sıhhat ve İçtimâi Muâvenet Müdürü, Sıhhiye Müfettişi olarak görevlerde bulundu. 1943 — 1946 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Hasan Derinkök Belediye meclisi üyeliğine seçilirken, Hikmet Fırat da yeni dönem Malatya Belediye Başkanlığına, daha sonra VIII. ve IX. Dönem Malatya Milletvekilliğine seçildi. Mecliste Ekonomi ve Sağlık komisyonlarında çalışmış, Gelir ve Kurumlar ve Vergi Usul Kanunundaki değişiklik teklifleri ile Petrol Kanunu tasarısı için kurulan geçici komisyonlarda görev almıştı. Evli olup üç çocuk babası idi. 


Sait FIRAT. Haşim Efendinin ailesi Cumhuriyetle birlikte Fırat soyadını aldı ve uzun yıllar Malatya siyasetine damgasını vurdu. Haşim Efendinin oğullarından Sait Fırat Malatya'da CHP'nin kuruluş çalışmalarına katılırken, parti il başkanlığının yanı sıra birçok görevlerde bulundu. Vilayet idare heyeti üyesi ve eski il mutemedi Sait Fırat, Fırat gazetesinin sahibi idi. 1932 yılında CHP'li 


Sait Fırat'ın kurduğu ve ilerleyen yıllarla birlikte Mehmet Özkan'ın da ortaklığını yaptığı bu gazete tek partili yıllar boyunca bir anlamda CHP'nin yayın organı şeklinde hareket etmişti. Sait Fırat 
1946 — 1950 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. 1926'da CHP mutemedi Sait Fırat 
bu görevinden sonra Türk Ocağı Başkanlığına seçildi. 1946'da ve 1948'de CHP il idare kuruluna seçildi. Çocuk Esirgeme Kurumu Malatya şubesi başkanlığı ve Kızılay Malatya şubesi başkanlığı 


yaptı. 


Muzaffer AKALIN. Binbaşılıktan emekli Hasan Basri Bey ile Cemile Hanımın oğludur. 1900'de Osmaniye'de doğdu. Kastamonu İdadisi'nde Pekiyi derecede lise öğrenimini tamamladı. Ekim 1922'de Mülkiye'den iyi derecede mezun oldu. 3 Ekim 1922'de Yarpuz (Seyhan) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 1923'de Ankara, 18 Ekim 1923'de Seyhan (Adana) idare Meclisi ve Hukuk işleri Müdürlüğü Başkatipliklerine nakledildi. Bir süre Yumurtalık Kaymakam Vekilliğinde ve ek görev olarak Adana Lisesi Edebiyyat Muallim Vekilliğinde bulunduktan ve 1925-1926 yıllarında yedek subay olarak fiili askerlik hizmetini 
yaptıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. 26 Eylül 1925'de Saimbeyli, 2 Ekim 1927'de Re's'ül-Ayn, 5 
Kasım 1928'de vekaleten, 1 Aralık 1928'de asaleten Viranşehir Kaymakamlıklarına; 2 Kasım 1930'da İzmir Vilayeti Hukuk işleri Müdürlüğüne ve ek görev olarak da İzmir Erkek Lisesi Tarih Coğrafya Muallimliğine; 10 Temmuz 1933'de Dahiliye Vekaleti Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 2. 
Şube Müdürlüğüne; 4 Mayıs 1935'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 21 Ocak 1936'da Nüfus işleri Umum Müdür Muavinliğine; 16 Mart 1939'da İstanbul Vali Muavinliğine; 8 Eylül 1939'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bu son görevde iken valiliğe yükseltildi. 2 Mayıs 1941'de Çorum Valiliğine; 25 Eylül 1943'de Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğüne nakledildi. Son görevinde iken 4 Ağustos 1946'da Kastamonu Milletvekilliğine seçildi. 14 Mayıs 1950'de Milletvekilliği sona erdi. Ağustos 1950'de Malatya Belediye Reisliğine getirildi. Bu görevden, İnönü'nün resminin İl Belediye Binası'ndan indirilmesi hakkında o zamanki hükümetin verdiği genel emri, “herhangi bir kanuna dayanmadığı, partizanca bir müdahale olduğu? gerekçesiyle yerine getirmediği için işten el çektirilmek suretiyle 15 Ekim 1951'de ayrıldı. O tarihten sonra İstanbul'da idari mali müşavirlik yaptı. 1955 - 1961'de C.H.P. İstanbul İl İdare Kurulu Üyeliğinde bulundu. 
1951'de Malatya'da “Malatya Postası? gazetesini çıkardı. 24 yaşında iken evlendi; bir erkek, iki kız evlat babası idi. Arapça ve Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Türk Belediyecilik, Yahya Kemal'i Sevenler, Validebağı Prevantoryumu Dostlar, Sivil Emekliler Dernekleri'nin daimi üyesidir. 
Mülkiye'de öğrenciliğinden beri edebiyat ile uğraştı. "Büyük Aslan Destanı" adlı manzum bir eseri ile "Karacaoğlan" hakkında incelemeleri basıldı. Çeşitli dergilerde pek çok şiiri yayınlanmıştır. 
Eserleri şunlardır. Seçim Nasıl Yapılır? İstanbul, Milli Eğitim Mat.; 1949. Belediye Gelirleri Kanunu ve izahları, İstanbul, Sucuoğlu Mat.; 1956. Trafik İstanbul, Osmanbey Mat.; 1955. Bir Olay'ın Hikayesi, İstanbul, Sucuoğlu Mat.; 1956. Belediye Gelirleri Hakkında İncelemeler, Ankara, Ayyıldız Mat.; 1964. Kanuna Göre Köy Nasıl idare Edilir?, İstanbul, Milli Eğitim Mat.; 1949. 
Belediye Konuları Üzerinde Açıklamalar. Ankara; 1968. Ayrıca belediye mevzuatı ile ilgili eserleri vardır. 


Nüvit YETKİN (1916 — 2007). Malatya'da doğdu. Babası Talat Efendi annesi Makbule Hanımdır. 
1939'da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1941-1944 yılları arasında askerlik görevini Çanakkale'de yaptı. Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Mümeyyiz Muavinliğinden sonra Hazine Avukatlığı göreviyle 1945'de Malatya'ya atandı. 1948'de serbest avukatlığa başlarken, bir yandan da CHP'den siyasete atıldı. 1950'de CHP İl Başkanlığına, 1951'de de Malatya Belediye Başkanlığına getirildi. Nüvit Yetkin, 1954 seçimlerinde Malatya Milletvekili olarak parlamentoya 


girdi. Aynı yıl parti grup başkan vekilliğiyle birlikte parti meclisi üyesi oldu. 27 Mayıs'tan sonra kurucu meclis üyeliğine, 1961'de de Malatya Senatörlüğüne seçildi. İsmet İnönü başkanlığında kurulan 28. hükümette Devlet Bakanı olarak görev aldı. 1968 yılında senatörlük görevinin bitiminden sonra aktif politikadan ayrılarak serbest avukatlık görevini İstanbul Barosu'na kayıtlı 
olarak sürdürdü ve 1988'de emekliye ayrıldı. İstanbul'da vefat etti. Nüvit Yetkin'in cenazesi, 3 
Eylül 2007 pazartesi günü Ataköy 5. Kısım Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı şehitliğindeki aile kabristanına defnedildi. Evli ve bir çocuk babasıydı. 


Nurettin AKYURT (1922-2011). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1947'de Malatya'da serbest Avukatlık yaptı. 1951'de Malatya Belediye başkanı oldu ve bu görevini 1957'ye kadar yürüttü. XI. Dönem milletvekili seçimlerinde Belediye Başbakanlığından istifa ederek CHP'den milletvekili adayı oldu. Dahiliye Encümeninde görev aldı. XII. Dönemde de Milletvekilliği yaptı. 1961 yılında Kurucu meclis Malatya temsilciliğinde görevlendirildi. 1968- 
1977 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kâtip üyeliğinde bulundu. Evli olup 
üç çocuk babası idi. 


Avni GEBEŞ. Nurettin Akyurt, 28 Eylül 1957'de milletvekili adayı olmak için belediye başkanlığından istifa etti. Akyurt'un istifası üzerine Malatya Belediye Başbakanlığına Hüseyin Avni Gebeş seçildi. Hüseyin Avni Gebeş, 1960 yılına kadar Belediye Başkanlık görevini yürüttü. Malatya Postası Gazetesi Sahibi idi. 1966 yılında kurulan Malatyaspor'un kurucu başkanı da olan Avni Gebeş, yazarlığın yanı sıra noterlik de yaptı. 


Cezmi KARTAY (1920-2008). İzmit'te doğdu. İlk öğrenimini İstanbul Beyoğlu 2. İlkokulunda, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi ve Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İdari Şubesinden mezuniyetinin ardından İstanbul'da maiyet memuru olarak göreve başladı. Kemaliye, Akyazı, Çermik ve Baskil kaymakamlıklarında bulundu. 1952- 
1960 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği görevlerini üstlendi. Haziran 1960'ta 
Malatya Valiliğine atandı (1960-1966). Bu görevi sırasında dört yıl Malatya Belediye Başkanlığını da yürüttü. Daha sonra, Merkez Valiliği ile Tekirdağ ve Gaziantep Valiliğinde (1978-1979) bulundu. 
Mart 1980'de kendi isteği ile görevden çekilen Kartay 1983 yılı Mayıs ayına kadar Ankara Ticaret Borsası Genel Sekreterliği yaptı. 12 Eylül darbesinden sonra, diğer siyasi partilerle birlikte kapatılan CHP'nin kayyımlığına getirildi. 1983'te siyasi partilerin yeniden kuruluş döneminde, Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'nin kuruluşunda, kurucu üye olarak aktif politikaya girdi. 
Güvenlik Konseyi tarafından, başta Genel Başkan Erdal İnönü olmak üzere, 21 kurucunun veto edilmesinden sonra, 27 Haziran - 17 Aralık 1983 tarihleri arasında SODEP Genel Başkanı oldu. 
Daha sonra Halkçı Parti ile SODEP'in birleşmesiyle kurulan SHP'de genel başkan yardımcısı olarak görev aldı. İzmit'te vefat etti. Kartay 12 Eylül sonrası siyasetin sosyal demokrat kanadındaki örgütlenmesinde, Erdal İnönü, Necdet Calp, Aydın Güven Gürkan ile birlikte önemli görevler üstlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ve Şişe Cam Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Türk İdareciler Derneği, Mülkiyeliler Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Atatürkçü Düşünce Derneği, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) ve Anadolu Kulübü üyesiydi. Kartay, evli ve üç kız babasıydı. 


Turgut TEMELLİ (1938-1971). 21.11.1963 — 11.10.1971 tarihleri arasında Malatya belediye başkanlığı yaptı. Malatya Spor Kulübü başkanlığı görevinde bulundu. Babası eski Malatya milletvekili ve belediye başkanı olan Tevfik Temelli?dir. 


Mehmet KIRÇUVAL. 19 Aralık 1971-9 Aralık 1973 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Malatya Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Belediye Başkanlığı döneminde Malatya'da işsizlik sıkıntısı yaşanmıştı. 1982-1983 yılları arasında tekrar Malatya Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 


Nuri NEBİOĞLU. 9.12.1973—11.12.1977 tarihleri arasında CHP'den Malatya Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Önceki Belediye Başkanı Mehmet Kırçuval'ın hükümet meydanı altına başlattığı kapalı çarşının inşaatını tüm finansal zorluklar, idari ve kanuni engellere rağmen devam ettirip bitirdi. Ticaretle uğraştı. Yıllarca Belediye şehir meclisi üyeliği yaptı. Üçü erkek dört çocuğu vardı. 


Hamit FENDOĞLU (1919-1978). Malatya'da doğdu. Bulgurlu köyünde dünyaya gelen Fendoğlu, İzollu Aşireti”ne bağlı varlıklı bir ailenin çocuğudur. Askerlik vazifesini, 1941-44 yılları arasında 3,5 yıl yaptı. Devlet Demiryollarında 1,5 yıl memur olarak çalıştı. 1946 yılında ilk siyasi faaliyetlerine başlayan Hamit Fendoğlu, köy köy dolaşıp DP için oy istedi. 1948 yılında,“Son Söz Milletindir” adlı haftalık bir gazete çıkardı. Aynı yıl Başbakan Menderes tarafından Ankara'ya çağırılan Fendoğlu, Kömür Dağıtım Müessesesinde müdür yardımcısı olarak çalıştı. Bir süre Ankara'da Celal Bayar ve Adnan Menderes'in korumalığını yaptı. 27 Mayıs askeri darbesi ile DP kapatılmış; Hamit Fendoğlu ve DP'nin 529 üyesi Yassıada'ya sürgün edilmiştir. Adnan Menderes ile birlikte idam ile yargılananlar arasında yer aldı. Hamit Fendoğlu, 1961 yılının Eylül ayına kadar mahküm edildi. Bu yargılama sonunda 3 yıl 6 ay ceza aldı. 1965 yılında AP'den Malatya milletvekili seçildi. 2 Ekim 1968'de AP'den uzaklaştırıldı, meclis içi kavgaları nedeniyle 25 Mart 1969'da partiden ihraç edilmişti. Hamido, üç partiden gördüğü destek ve kendi oluşturduğu bir ekip çalışması ile 11 Aralık 1977 yerel seçimlerinde bağımsız olarak aday oldu ve bu seçimde Malatya Belediye Başkanı seçildi. Hamit Fendoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi ile Malatya'da siyaset yön değiştirmiştir. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1978 yılına kadar süregelen siyasi geleneğin seyri soldan sağa kaydı. Bu seçimlerden sonraki tüm yerel seçimlerde sağ partiler belediye seçimlerini kazandı. Hamit Fendoğlu, siyasi tarihe geçen ismi ile Hamido, 1978 yılının 17 Nisan günü kendisine yakın arkadaşı ve Yassıada'da hücre arkadaşı olan Kasım Önadım adı ile gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte hayatını kaybetti. Hamit Fendoğlu suikastı gerçekleştirildiğinde Hamit Fendoğlu henüz dört aylık belediye başkanıdır (11.12.1977 - 17.04.1978). Mukaddes Fendoğlu ile evli olup bir çocuğu vardı. 


Naci ŞAVATA. 1947 Yılında Malatya da doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini Malatya da bitirip Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi. Askerliğini Hava Kuvvetlerinde yaptı. Bir özel şirkette Muhasebe şefi olarak göreve başladı. 1976 yılında Hak-İş Konfederasyonun kurucu üyeliğini yaptı. 
1977 aralık ayında Malatya Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Malatya Belediye Başkan vekili ve 
Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Nisan 1978 tarihine kadar Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile çalıştı. Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu şehit edildikten sonra, onun yerine vekalet etti. Bir müddet sonra Malatya Belediye Başkanlığına Mansup olarak atandı. Bu görevi Aralık 1979 tarihine kadar yürüttü. Daha sonra çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu. 1975'te Milli Selamet Partisinde siyasete atıldı. Malatya İli Yönetim kuruluna seçildi. 1980 yılı siyasi 


yasaklılar arasında yer aldı. 1984 yılında tekrar siyasete Refah Partisinde devam etti. 1984 ve 1989 
Mahalli seçimlerinde Refah Partisinden Malatya Belediye Başkan adayı oldu. 1994 yılında tekrar Malatya Belediye meclisine seçildi. Ve 1994-1999 tarihileri arasında Belediye Başkan vekilliklerinde bulundu. Belediyenin çeşitli komisyonlarında başkanlık yaptı. Belediye Encümen Başkanlığını yürüttü. 1999 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde Fazilet Partisi Malatya 4. sıra milletvekili adayı oldu. 1963 tarihinde futbola başladı. Malatya Hürriyet Gençlikte kalecilik yaptı. 
Malatyaspor kuruluşunda kaleciliğini yaptı. Ankara Petrol Ofisi Futbol Takımına 1968 yılında transfer oldu. 1972 yılında tekrar Malatyaspor'a geçti. 1974 yılında Profesyonellik hayatını bitirdi. 
Amatör takımlarla ilgilendi. Futbol Antrenörlüğü ve Futbol Hakemliği yaptı. 1978 tarihinde Malatyaspor Başkanlığını yaptı. Çeşitli dönemlerde de Malatyaspor Genel Kaptanlığı ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 


İbrahim FENDOĞLU (1927 — 2015). 12.02.1980—22.09.1980 tarihleri arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Hamit Fendoğlu'nun (Hamido) kardeşidir. İbrahim Fendoğlu, Sümerbank Malatya Fabrikası Sosyal İşler Müdürü iken, 1979 yılında Ağabeyinin öldürülmesinin ardından yapılan ara seçimde, MHP, MSP ve AP'nin desteğiyle bağımsız aday olarak girdiği seçimi kazanarak Malatya Belediye Başkanlığına seçildi. Fendoğlu'nun belediye başkanlığı görevi 12 Eylül 1980 ihtilali ile son bulmuştu. 1948-1952 yılları arasında bir yıl İstanbulspor'da, üç yıl da Beşiktaş'ta futbol oynadı. 
İbrahim Fendoğlu, dördü erkek beş çocuk babasıydı. 


Seyhan SEMERCİOĞLU (1941-2020). Malatya'da doğdu. 1984 Türkiye yerel seçimlerinde Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi'nden (ANAP) aday gösterilmişti. 25.03.1984 — 25.03.1989 tarihleri arasında görev yaptı. Liberal eğilimli Semercioğlu, 1989 Türkiye yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi. Semercioğlu, 1986 yılında Malatya Belediye Spor Kulübünün kuruluşuna öncülük etti. 1986-1989 yılları arasında Malatya Belediye Spor Kulübünde başkanlık görevini yerine getirdi. Ayrıca Malatya Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri Dayanışma Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı. Koronavirüs tedavisi gördüğü MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. 


Münir ERKAL. 1954'te, Malatya'da doğdu. Babasının adı Yaşar Turan, annesinin adı Zehra'dır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Yüksek mimar olarak Malatya'da faaliyet gösterdi ve Malatya Mimarlar Odası Yönetim Kurulunda yer aldı. 1989 Türkiye yerel seçimlerinde 35 yaşındayken Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisinden (ANAP) Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Necmettin Erbakan 
liderliğindeki Refah Partisi'nden Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve tekrar seçildi. Görevini 18 
Nisan 1999 tarihine kadar sürdürdü. 2002 Türkiye genel seçimleri öncesinde yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisine (AK Parti) katıldı ve seçimlerde Malatya milletvekili adayı oldu. Partisinin seçim zaferiyle meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayrıca Çevre Komisyonu Başkanlığını da yürüttü. Milletvekilliği görevini 2007 Türkiye genel seçimlerine kadar sürdürdü. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Saadet Partisi Malatya Belediye Başkan adayı oldu. 3 Haziran 1989 yılında gerçekleşen 2. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Malatya Belediye Spor Kulübü Başkanlığı görevine getirildi. Belediye Başkanlığı yaptığı süreçte Malatya Belediye Spor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürdü. Serbest Mimar olarak çalıştı. Malatya Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansı Asil Üyesi, Özel Sektörde Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Komisyonu Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Erkal, evli ve bir çocuk babasıdır. 


Yaşar ÇERÇİ. 1958 yılında doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1979 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından aynı yıl burslu olarak okuduğu için Bursa PTT'de mühendis olarak memuriyete başladı. Sırasıyla, 1987 yılında Bursa Telefon Müdürlüğü, 1989 yılında Malatya PTT 
Başmüdür Yardımcılığı, 1990 yılında ise Tokat PTT Başmüdürlüğü görevlerinde bulundu. 1992 
yılında Çankırı PTT Başmüdürlüğüne, 1996'da ise Malatya Telekom Başmüdürlüğüne atandı. 1999 
Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi, dönemin Malatya Spor Kulübü Başkanı Oral 
Çelik ile görüşmeler yaparak belli bir miktar karşılığında kulübü aldı. Görev süresi 28 Mart 2004 
tarihinde bitti. 2004 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. Seçimin ardından işleri dolayısıyla Bursa'ya taşındı. Bursa'daki işlerini bırakarak 2009 Türkiye yerel seçimlerinden 5 ay kala Malatya'ya geldi ve MHP'den Belediye Başkanı aday adayı olduğunu ilan etti fakat onun yerine AK Parti'den transfer edilen yerel gazeteci Cumali Ünaldı MHP adayı olarak belirlendi. Listelerin verilmesine son 2-3 saat kala Saadet Partisi'ne adaylık teklifinde bulundu. Saadet Partisi'nin o dönemki genel başkanı Numan Kurtulmuş bu teklifi kabul etti ve Çerçi Saadet Partisi'nin adayı olarak seçimlere girdi. MHP'nin oyu geriledi. 2014 Türkiye yerel seçimlerine aday olmayacağını ve siyaseti bıraktığını açıkladı. Lise ve üniversite yıllarında aktif sporla uğraşan Çerçi, kilosunda üç kez Türkiye Boks Şampiyonu oldu. 


H. Cemal AKIN. 1949 yılında Malatya'da doğdu. Babasının adı Osman Avni, annesinin adı Çerkez Meliha'dır. 1961 yılında İlkokuldan, 1964 yılında Barguzu Ortaokulundan, 1967 yılında Malatya Lisesinden, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve bir süre serbest avukat olarak çalıştı. Askerlik görevini asteğmen olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) yerine getirdi. İki dönem Malatya Baro Başkanlığı görevini üstlendi. 1983 yılında Turgut Özalla birlikte ANAP'la siyasete aktif olarak atıldı. ANAP'ın Özal'ın çizgisinden ayrıldığını düşünmüş ve bu yüzden ANAP'tan ayrılmıştır. Aydın Menderes'le Büyük Değişim Partisi (BDP)'ni kurdular ve ardından Demokrat Parti (DP) ile birleştiler. H. Cemal AKIN bu süreçte BDP Malatya İl Başkanlığı, DP Malatya İl Başkanlığı ve DP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi ve 
1999 Türkiye genel seçimleri'nde Demokrat Parti Malatya milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 
AKP'nin kuruluşundan önce “Erdemliler Hareketi” içinde yer aldı. Malatya il teşkilatının yapılanmasında çalıştı ve 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti milletvekili aday adayı oldu. 
2004 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve 28.03.2004 
— 29.03.2009 tarihleri arasında görev yaptı. Belediye başkanlığına geldiği süreçte Malatya Belediye Spor Kulübü başkanlığı görevine de getirilmişti. Akın, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çevre Komisyonu üyesi oldu. İngilizce bilen Akın, evli ve 3 çocuk babasıdır. 


Ahmet ÇAKIR. 1964'te, Darende, Malatya'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Darende'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Gıda, inşaat ve eğitim sektörlerindeki ticari faaliyetlerinin yanı sıra, iki yıl Malatya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve daha sonra 3 yıl MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Malatya İl teşkilatında 3 yıl Başkan Yardımcılığı, 
2007 yılı Nisan ayında da o dönem AK Parti genel başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından İl Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri için görevinden istifa 


ederek AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. 2014 Türkiye yerel seçimleri için yapılan bazı anketler oyunun düşeceğini işaret etmesine rağmen tekrar Belediye Başkanı seçildi. 
Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilk başkanı sıfatını da kazanmış olan Çakır, 2016'da darbe girişimi sürecinde aldığı kararlar ile kalkışmanın en önemli ayağı olan 2. Ordu'nun ve Malatya Havaalanındaki askeri uçakların hareket kabiliyetini ciddi oranda azaltmıştır. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Çakır, evli ve iki çocuk babasıdır. 


Hacı Uğur POLAT. 1970 yılında Besni'de doğdu. İlk öğrenimini Şeker İlkokulunda, orta öğrenimini Malatya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Suriye'de Arapça eğitimi gördükten sonra Mısır El-Ezher Üniversitesi Arap Dili ve İslâmi İlimler Fakültesinde ön lisans yaptı. Daha sonra İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. 2012'de Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Yönetim ve Organizasyon üzerine yüksek lisans yaptı. İş hayatına 1994 yılında kuyumculuk mesleğiyle başlayan Hacı Uğur Polat, gıda sektöründe kuruyemiş imâlâtı ve kayısı işleme yanında, çeşitli ulusal markaların da bölge distribütörlüğünü yürüttü. 2001 yılında aktif olarak inşaat sektörüne girdi. 2004 yılında bir grup iş adamı ve eğitimci arkadaşıyla eğitim sektörüne adım attı. 2004'te açılan Özel Malatya Bilim İlköğretim Okulu ve 2008'de açılan özel Malatya Koleji Anadolu Lisesini bünyesinde barındıran BİL-KO AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Malatya'nın en büyük şirketi Esenlik'te Genel Müdürlük görevinde bulundu. Görev yaptığı dönemde market sayısını iki katına çıkaran Polat, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da marketler açıp şirketi yerel olmaktan çıkardı ve bölgede ağırlığı olan ulusal bir marka haline getirdi. Genel Müdürlüğü döneminde Malatya Belediyesi Mücavir Alanı'nda bulunan üst yapının tamamının üretimi ve uygulaması bir ilk olarak Esenlik'in organizasyonunda yapıldı. Yeşilevler İlk Etap Toplu Konut Projesi tamamlandı. Sonraki etap toplu konut ve proje çalışmaları ve arsa tahsisi için gereken çalışmalar başlatıldı. Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Teşkilâtı kurucularından olup iki yıl başkan yardımcılığı yaptı. 2000 yılından beri MÜSİAD üyesidir. MÜSİAD'da beş yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki yıl süreyle de Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. MAZLUMDER, Boğaziçi Vakfı, ANESİAD kurucu üyesidir. Ayrıca İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi'nin kurucularından olup bir süre başkan 
yardımcılığı görevi yaptı. İleri seviyede Arapça ve İngilizce bilmektedir. 30 Mart 2014 
seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Hacı Uğur Polat, oluşturduğu genç, dinamik ve alanında uzman bir ekiple Yeşilyurt'ta hızlı bir değişim yaşattı. 2018 — 2019 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve beş çocuk babasıdır. 


Selahattin GÜRKAN. 1958'de, Malatya'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Bolu Eğitim Enstitüsü mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, Müfettişlik, İş ve İşçi Kurumu Bölge Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Selahattin Gürkan 2004 — 2009, 2009 — 2014, 2014 — 
2019 hizmet dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak görevine devam etti. Gürkan; 2019 
yılı yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Çok sayıda Birleşmiş Milletler, UNESCO, Dünya Bankası SODES ve DOKAB Projesi gerçekleştiren Gürkan bölgenin en yüksek hibeli Avrupa Birliği projesini Battalgazi'de hayata geçirdi. “Battalgazi İlçesi” isimli bir kitabı bulunan Gürkan'ın “Battalgazi Kültür Envanteri” isimli çalışması Türkiye genelinde standart format olarak kabul edildi. Henüz Belediye Başkanı görevinde değilken Malatya'nın İkinci Üniversitesi gerekliliği için şehirdeki ilk ses olan Gürkan, bugün Belediye Başkanlığı döneminde Turgut Özal Üniversitesi'nin yer tahsisi ile birlikte pek çok hizmeti de gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ödül ile birlikte Türkiye 


Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yılın Belediye Başkanı Ödülü'ne ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Gürkan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu. İnönü Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler veren Selahattin Gürkan farklı üniversitelerin düzenlediği Göç, Sosyal Entegrasyon, Turizm gibi konularda panel, konferans gibi farklı akademik toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır. Selahattin Gürkan evli ve iki çocuk babasıdır. 


Manisa 


Bahri Sarıtepe (1875—1935). İzmir'de doğdu. Liseyi bitirerek Manisa Belediyesi'nde göreve başladı. Mudanya ve Milas'ta kaymakamlık da yapan Bahri Bey, Manisa Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. Manisa Belediye Başkanlığı da yapan Bahri Sarıtepe, 
1923 yılında ara seçimlerde 2. Dönem Erzurum Milletvekili olarak meclise girdi. Mecidi Nişanı, 
Muharebe Madalyası ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibiydi. Manisa'da vefat etti. Kamil Su'ya göre Bahri Bey Trablusgarp Kumandanı Tahir Paşa'nın torunudur. Bahri Bey'in babası Mustafa Bey Karadağ Savaşında ölünce annesi Hatice Hanım babası Tahir Paşa'nın yanına Trablusgarp'a giderken vapurda doğum yaptığı için çocuğuna Bahri adını vermişti. Bahri Bey Manisa'da öğrenim gördükten sonra 1895 yılında askere alındı. Bir yıl sonra İttihat ve Terakki'ye ait bir bildiri okuduğu gerekçesiyle sürgün cezasına çarptırıldıysa da affedildi. Askerlikten sonra İzmir?de ticaretle uğraştığı sırada Genç Türklerin çıkardığı gazeteleri de takip etmekteydi. Ancak bu gazeteleri okuduğu öğrenilince Mısır'a kaçtı. 1901 yılında af çıktığı haberi üzerine İstanbul'a döndü, yakalanarak Rodos'a sürüldü. Burada altı yıl kaldıktan sonra Nahiye müdürlüğüne atandı. 
1908'de bir süre Midilli Kolonia'da bucak müdürlüğü, 1912'de ise Manisa'nın Palamut bucağında müdür oldu. 17 Mart 1919'daki İzmir'de yapılan Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti toplantısına Manisa adına katıldı. Daha sonra bu görevinden istifa ederek Manisa Belediye Başkanlığı'na seçilse de, İzmir ve Manisa'nın işgali üzerine Akhisar'a geçti. Yunanlılar Manisa'yı işgal etmeden önce Manisa'ya gelen Kazım Özalp'ı evine davet etmiş, başka bir takım kişilerin de hazır bulunduğu bu ortamda Ödemişli efelerle irtibat kurulması, Manisa'daki silah ve cephanenin gerilere nakli ve direniş teşkilatının kurulması gibi konularda görüşmüşlerdi. Daha sonra Mudanya Kaymakamlığı'na atandı. Mudanya'nın İngilizler tarafından işgali üzerine Bursa'ya geçti. Bursa'nın da işgali üzerine Vali Hacim Muhittin ile Ankara'ya gitti. Akabinde Milas Kaymakamlığına atandı. 
Bu görevi esnasında orduya yardım toplama konusunda yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmış olsa da aklandı. Ancak o, görevinden istifa etti ve kurtuluşa kadar Milas“ta kalarak ticaretle uğraştı. Daha sonra 1923—1926 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 
TI. Dönem Erzurum ve NI. dönem Manisa milletvekilliği görevlerinde bulundu. III. dönemde Bayındırlık Komisyonunda çalıştı, kır bekçileri ve köy kanunu üzerine bir yasa teklifi sundu. 
1934”te “Sarıtepe” soyadını aldı. Mecidi Nişanı, Muharebe Madalyası ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibi idi. İki kez geçirdiği felç sonucu vefat etti. 


Karaosmanoğlu Abbas BEKİR. 1927-1928 ve 1934/1935 yılları arasında iki dönem Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Türk Ocağı Başkanlığı görevinde bulundu. 


Külahtaş RIZA. 1928-1930 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Bağcılar Bankası İdare Heyeti üyesi, Yeni Doğuş dergisi Neşriyat Müdürü, Mason Tarikatının Manisa Ülker locası kurucuları arasında yer aldı. 


Ali Rıza BESEN. 1930-1934 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Emekli binbaşı idi. 
Döneminde, Şehir içinde bulunan ve büyük bir tehlike arz eden Gazhane binası şehir dışına alındı. 
Pazar yeri ve Belediye zabıta dairesi yapıldı (günümüzdeki havuzlu çarşı). Turgutlu yolu üzerinde Ekin Loncası yaptırıldı. İsmetpaşa (hükümetin kuzeyinde otoparkın olduğu yerde) ve Çamlık (Fatih Parkı) parkları düzenlenerek halkın hizmetine açıldı. Hükümet konağı çevresi yolları yapıldı ve Hükümetin güneyinde Cumhuriyet alanı açıldı. İtfaiye teşkilatı kuruldu. Bataklıklar kurutuldu. 
Şehrin gerekli yerlerine tuvaletler yaptırıldı. Halktan toplanan paralar ve Ziraat Bankasından alınan teminat ile Cennettepe ve Çaybaşı 400 metreküp su alabilecek iki depo yaptırıldı ve font borularla kent içi su ulaşımı sağlandı. Manisa Dağında bulunan 20 tane kaynak su birleştirildi. Su şebekesi çalışması 21.06.1933 günü başlanmış ve 08.09.1934 günü törenle İsmet Paşa Parkındaki havuza verilerek tamamlanmıştı. 


Avni GEMİCİOĞLU (1883-1965). Manisa da doğdu. Manisa'daki tahsilinin devamında, İstanbul da donanmaya katıldı ve orada mühendislik eğitimi aldı. Alman ve Fransızlarla birlikte Türk Hükümetinin mühendisi olarak Şam Demiryollarının yapımında çalıştı. Bu çalışmalar sırasında, Şam'da gizli teşkilat kuran Mustafa Kemal ile tanışarak, bu teşkilatın çalışmalarına katıldı. İngilizce ve Fransızca bilen Avni Gemicioğlu, Osmanlı devleti yetkilileri tarafından İtalya'da denizcilik eğitimine yollandı. Denizaltı gemilerinde uzmanlaşması onun aranan bir kişi olmasını sağladı. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Avusturya'nın başkenti Viyana da ataşelik yaptı. Avni Bey Bahriye Vekaletindeki bir görevinde Almanya'dan alınmak istenen gemiler konusunda zamanın bakanı ile ters düşünce, ordudaki görevinden Binbaşı rütbesinde istifa etti. 
Kurtuluş Savaşı sırasında muhtelif görevlerde bulunan Avni Bey 1931 yılında Manisa'ya gelerek Manisalılar için fahri çalışmalara başladı. 1934 yılında, Manisa Belediye Reisliğine seçildi ve 1942'ye kadar iki dönem bu görevi yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde, Ulupark, Çocuk Parkı, Elektrik Fabrikası, Asri Mezarlık, ilk mezbaha yapıldı, ilk itfaiye, şehir bandosu kuruldu, ilk belediye otobüsü onun devrinde alındı. Manisa'da vefat etti. Mezarı Asri Mezarlıktadır. 


Sabri AYSAL. (02.11.1942-03.06.1946 tarihleri arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Avukat idi. Manisa'nın son CHP'li belediye başkanıdır. Döneminde, 2. Dünya savaşının yıllarına rastladığı için maddi olanaksızlıklar nedeniyle belediye hizmetleri gerçekleştirilemedi. 


Naci ASLAY. 1946-1950 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Hastanenin ilk diplomalı asabiye mütehassısı olarak 1919 yılında Manisa Bimarhane doktorluğu yapmıştı. 
Döneminde, 1948 yılında şebeke uzunluğu 55 km. abone sayısı 2183 olmuştur. Mart 1949 tarihinde santrale 787 beygir gücünde 1 tane dizel grubu 1953 yılında 500'er beygir gücünde 2 tane dizel grubu eklenmiş ancak ihtiyaç karşılanamamıştır. Nakledilir ki, Çınarı kesmeye gelen işçileri korkutan Tarzan, Başkana giderek ağacı kestirmeyeceğini söyler. Naci Bey asabi bir adamdı. 
Tarzan'a, "Bana bak, ben Belediye Reisiyim" diyerek Tarzan'a bahçıvan yardımcısı olduğunu hatırlatmak isteyince, O, "Reis Bey, sen insanların reisisin! Bense bu ağaçların, bu çiçeklerin reisiyim. Bunlar benim evlatlarım, fenalık yapanı öldürürüm", diyerek işi tehdide kadar götürmüştü. 
Bunun üzerine Dr. Naci Bey günlerce evinden çıkamadı. 


Mehmet SARIMSAKÇI. 1950-1955 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 
Manisa eşrafından Ahmed Sarımsakçı'nın oğlu olup ticaretle uğraşmıştı. Manisa Bağcılar Bankası kurucuları arasında yer aldı. 


Cemil ŞENER (1897-1978). Mucit, tıp doktoru, bakteriyolog, Tabip Binbaşı, siyasetçi, kamu yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili olarak çok yönlü bir şahsiyet idi. Rodos'ta doğdu. Baba adı Hüseyin Fevzi, anne adı Huriye'dir. Lakabı Lityazol Cemil'dir. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yerdeki Frerler Okulunda tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
1920 yılında Askeri Tabip olarak İstiklal Savaşına katılmak için Anadolu'ya geçti ve çeşitli Askeri 
Hastanelerde; Askeri Tatbikat Okulu Tabibi, Kars, Sarıkamış ve Manisa Askeri Hastaneleri, Niğde ve Kayseri Hastanaleri Bakteriyoloğu olarak görev yaptı. 1928 yılında Askeri Doktor iken 
Manisa'ya yerleşti. 1932 yılında Bakteriyolog oldu ve bu alanda çalışmalarına devam etti. 1934 
yılında ise Tabip Binbaşı iken askerlikten istifa ederek serbest doktor olarak çalıştı. 1955-1957 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 1957 genel seçimlerinde DP'den Manisa milletvekili seçildi. 1960 yılından sonra Manisa'da mesleğini devam ettirdi. Evli olup bir çocuk babasıydı. Fransızca, İtalyanca, az düzey İngilizce biliyordu. Dr. Cemil Bey, Manisa'da Askeri Hastanede görev yaparken tıbbi bitkilerin tedavi amacıyla ilaç olarak kullanılmasını merak etmiş, özellikle halkın çok tükettiği Şevket-i Bostan bitkisinin bazı hastalar tarafından çok kullanılması neticesinin olumlu sonuçlar verdiğine şahit olmuştu. Yöre halkının Şevket-i Bostan bitkisini su ile kaynatarak içmesi ve kök kabuğunun zeytinyağlı salata ve etli yemeğini yapması dikkatini çekmişti. 
Bu bitkinin kök kabuğunun böbrek taşlarını ve mesanedeki kumları düşürmesi olayı üzerine odaklandı. Üç yıl süren araştırmaları sonunda bitkinin etkili maddeler içerdiğini gözlemlemiş, elde ettiği maddeden ilaç imal ederek pazarlamak amacıyla 23 Mart 1931 tarihinde Lityaliz ismi ile ilaç ruhsatı almak için Sağlık Bakanlığına başvurmuştu. Başvuruda bitkinin Latince ismi olarak Kardiyyus Marriyyanus kelimesini kullanmış ve kendine 5 Mayıs 1931 tarihinde ruhsat verilmişti. 
Dr. Cemil Şener, bu detaylı ve sabırlı çalışmaları hakkında meşhur Tıp Adamı Dr. Akil Muhtar Bey'e bilgi vermiş, incelemeler sonunda Dr. Akil Muhtar Bey, hazırladığı raporu zamanın Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'a arz etmiştir. Dr. Akil Muhtar Bey, raporunda ilacın herhangi bir yan etkisinin olmadığını, böbrek hastalığına iyi geldiğini, böbrek ağrılarını yok ettiğini, böbreklerdeki taşları ve mesanedeki kumları düşürdüğünü, hastalar tarafından kullanılmasında tıbben bir sakıncasının bulunmadığını özellikle belirtmiştir. Sağlık Bakanlığı ilacın adını “ Litrazol Cemil” olarak onaylamış ve patent vermiştir. İlk ruhsat 9 Ekim 1934 tarihinde verilmiş ve sonraları 3 Eylül 
1946 tarihinde ruhsat yenilenmiştir. Litrazol Cemil isimli ilaç, 1934 yılından itibaren Manisa'da 
Utku Mahallesi Sinema Park Caddesi Nu: 21 adresinde bulunan Cemil ŞENER'”in iki katlı betonarme evinin birinci katında düzenlediği özel laboratuarında imal edilmeye başlandı. İlaç kısa zamanda tüm ülkede böbrek hastalarının tedavisinde kullanılmaya başlanmış ve ülkenin ilk patentli ilacı olarak kabul edilmiştir. Bu ilacın imalatı 1995 yılına kadar devam etti. Cemil Bey'in vefatından sonra şimdiki P.T.T. Binasının karşı köşesinde bulunan geniş bahçe içerisinde iki katlı betonarme ev uzun yıllar sahipsiz ve bakımsız olarak kalınca alt katında bulunan laboratuardaki tıbbi araç ve gereçler, kaybolmuş olup ne olduğu bilinmemektedir. Yakın zamanda iki katlı bu eski ev yıkılarak yerine büyük bir işyeri inşa edilmiştir. 


İbrahim Tevfik KUTLAR (1911-1993). Gaziantep'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Tahir Bucak Müdürlüğü, Kahramanmaraş Maiyet Memurluğu, Besni, Akçadağ kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Manisa Valilikleri, Manisa, Eskişehir ve Gaziantep Belediye Başkanlıkları, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyeliği (2 Haziran 1968 - 5 Haziran 1977) görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası idi. “Kutlar Ailesi? isimli kitabı vardır. 


Enver SAATÇIGİL Abdülgani Efendi ile Huriye Hanımın oğludur. 1915'te Diyarbekir'de doğdu. 
1932'de Sivas Lisesini iyi derecede bitirdi. Ardından, bir yıl Suruç ve Hekimhan Kazaları Tahsil Müfettişliği yaptı. Mülkiyeden mezuniyetini takiben silah altına alındı. 30 Ekim 1938'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Ocak 1939'da tayin edildiği Kızılbahçe (İzmir), Eylül 1939'da nakledildiği Bornova (günümüzde İlçe) Nahiyeleri Müdürlüklerinde ve İzmir Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 1942'de Ermenek, 1943'de Kulp, 1945'de Erbaa, 1949'da Düzce Kazaları Kaymakamlıklarına; 1953'de İzmir Vali Muavinliğine getirildi. 
İzmir Vali Muavini iken Valiliğe yükseltildi. Aralık 1953'de Burdur, Nisan 1955'de Bingöl, Kasım 1955'de Aydın, Ekim 1959'da Manisa, Ocak 1960'da Hatay, Haziran 1960'da Merkez Valiliklerine atandı. Merkez Valiliğinde 3 aylık görevden sonra Eylül 1960'da Danıştay 9. Daire Üyeliğine seçildi. Danıştay Üyeliğinden 1962'de İzmir Valisi oldu. 1964'de Erzurum Valiliğine nakledildi ise de burada işe başlamadan Merkez Valiliğine; 28 Ocak 1966'da Samsun, 4 Ekim 1968'de de Bursa Valiliklerine nakledilip yükseltildi. 1968 ile 1971 yılları arasında Bursa Valiliği yaptı. Manisa ve İzmir valilikleri sırasında aynı zamanda Belediye Başkanı olarak da görevde bulundu. Kızılbahçe Bucak Müdürü iken, 1939*da Muazzez (Esmer) Hanım'la evlendi. Biraz Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. İzmir Fikir Kulübü üyesidir. Türkiye Turizmine hizmet amacıyla Aydın Valisi iken kurduğu Didim Plaj Sitesi'ni Yaptırma Kooperatifi'nin Fahri Başkanlığı; Aydın Merkez, Söke, Kuyucak Belediye Meclisleri karariyle bu il ve ilçelerin "Fahri Hemşehriliği" unvanlarına sahib olup Manisa Gazeteciler Derneğinin de Fahri Başkanıdır. Ege Turizmine yapdığı hizmetlerden dolayı 1957'de "Bergama Kermesi Altun San'at Madalyası" ile taltif edilmiştir. Mülkiyeliler Derneğinin İzmir Şubesinin Başkanlığını yaptı. Koç Holding'in temsilciliğinde bulundu. 
Mülkiyedeki öğrencilik yıllarına aid hatıralarından birini şöyle kaleme almışdır. «... Birinci Sınıfda İdare Hukuku imtihanına üç arkadaşla birlikde girmişdik. İmtihan şifahi yapılmakda, Hocamız İbrahim ali Erberk idi. Ben sağ başda oturmuş, diger arkadaşlar da yanıma sıralanmışdı. Hoca sol başdan suallerini sormağa başladı. Arkadaşlarım da iyice çalışmış oldukları için Hoca'yı geniş mikyasda tatmin ediyorlardı. Bir aralık Hoca sözü Hükümet tasarruflarına getirmiş; Fransa'da son senelerde beliren cereyanın bir tek kelime ile cevablandırılmasını istiyordu. Arkadaşlarım İdare Hukukunu hep kitabdan ta'kib etmişlerdi. Hoca ise bu mevzu'u dersde anlatmısdı. Dersde her zaman not tuttuğum için, Fransa'da tebellür eden Hükümet Tasarruflarındaki cereyanın ne olduğunu biliyordum. Hoca sol başdaki arkadaşımdan cevab alamayınca, ortada oturan İzmir'li Hasan'a döndü, ona sordu; o da sükutu tercih edince bu sefer aynı suali bana tevcih etti. "Tazminat" cevabını yapıştırdım. Hoca bana dönerek: — Teşekkür ederim Beyefendi, zatıaliniz buyurunuz, dedi; diger arkadaşlarıma da "çıkabilirsiniz" deyince, Sadık Güllü ayağa kalkarak iki elini havaya açmak suretiyle yarım saate yakın çeşidli konularda verdiği cevabı hiç nazara almayan Hocaya: "Vahi.. Ne oldu?" dedi. Hoca bana başka hiç bir sual tevcih etmemişdi. Ben de hayatımın en kolay imtihanını dersde not tutmuş olmanın mükafatı olarak vermiş oluyordum....» Ali Çankaya. Basılmış eserleri şunlardır. Dünkü-Bugünkü Erbaa. İstanbul, Cumhuriyet Mat.; 1947. Turistik Cebheleri ile Aydın. 
İzmir, Ege Üniversitesi Mat.; 1958. İtalya Gezisi. İzmir, T.C.D.D.Y. Basımevi; 1960. “Geçen Günlerim, Olaylar ve Hatıralar? ve “Amerika Gezisi’. 2005. Milliyet Gazetesinden. “Önce Saatçıgil, ardından 2000 yılında eşi Muazzez Saatçıgil vefat etti. Çocuğu olmayan çiftin kimi yakınları, iddiaya göre evdeki fotoğrafların ve pek çok özel eşyanın yakılmasını istedi. Apartman kapıcısı kendisine verilen fotoğraf ve yazışmalarla dolu kolileri bir bir kalorifer kazanının kızgın ateşinin içine attı. İsminin yayınlanmasını istemeyen kapıcı, kendisine böyle emir verildiğini söyledi. Belge niteliğindeki hatıraların bir bölümünün yakıldığı tesadüfen ortaya çıktı, fotoğraflardan bir kısmı kurtuldu. . İkiçeşmelik yolu, Eşrefpaşa Hastanesi, Alsancak Spor Salonu, Atatürk Stadı'nın kamulaştırması, mavi Körfez hayalinin ilk adımı Büyük Kanal Projesi'nin etüdlerini yaptıran 


Saatçioğlu, emekli olduktan sonra Şair Eşref Bulvarı'ndaki dairesinde yaşamaya başladı. ABD Başkan Yardımcısı Johnson'dan, Türkiye'nin ikinci adamı İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, zamanın CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la yaptığı resmi görüşme ve gezilerden çekilmiş tarihe ışık tutan pek çok fotoğraf İzmir'de 22 yıldır antikacılık yapan Hasan Özkan'ın eline geçti.” 


Emin AYSAN. 1960-1961 yılları arasında Manisa Askeri valisi ve belediye başkanı olup Askeri Tarih üzerine çalışmaları vardır. Tuğgenerallikten emekli oldu. 


Celal KASAROĞLU (1907-1978). Hukuk Fakültesi mezunudur. 1960'ta, Devlet Şurasında açık bulunan on üç azalık için namzet listesinde yer aldı. 14.06.1960-26.08.1961 tarihleri arasında Manisa Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. Merkez Valisi iken “Meşhur Valiler” adlı kitabın yazarları arasında yer aldı. Aynı yıl emekliye sevk edildi. 1963'te emekliye sevk kararı iptal edildi. 
1964'te vali kadrosu kabul edilenler arasındaydı. 1966'da emekli edilecek valiler listesinde yer aldı. 
Celile Hanımla evli olup gazeteci, yönetici, bürokrat, siyasetçi, milletvekili, araştırmacı yazar Doğan Kasaroğlu (1933-1995)'nun babasıdır. Manisa'da Atatürk Heykelinin açılışında şu konuşmayı yapmıştı. "Saygıdeğer Manisalılar, Aziz Arkadaşlarım, Eşsiz ve mümtaz Atatürk'ün heykelini açıyoruz. Çizgileri heykelde fakat ruhu ve fikri bizde olan Atatürk, tarihin en bahtiyar lideridir. Çünkü emsali görülmemiş inkılaplar yapıyor, bir çağ değiştiriyor. İnkılaplar her türlü gerici fikre ve çalışmalara rağmen nur saçmakta devam ediyor. Atatürk bir fikirdi, Atatürk yükselmenin dayanağıydı. Yapılan her mücadele onun fikirlerini tahakkuk ettirmek yolundadır. 
Atatürk, gönüllerimizde, ebedileşen sevgisiyle kafalarımızda, çelikleşen fikirleriyle yaşayışımızın her anında bizimledir. Ona dikilen bu heykel yalnızca bir sevginin, minnetin ifadesi değildir. Bu heykelde Heykelin yapılmasında büyük emeği geçen selefim Enver Saatcıgil'e, dernek azalarına, her türlü maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Manisalı vatandaşlarımıza, sanatkar ve işçilerine şükranlarımızı sunarım." 


Niyazi ARAS. 1919 yılında doğdu. Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi. 1949-1950 yılları arasında Vakfıkebir Kaymakamlığı, 1960-1961 yılları arasında Gaziantep Valiliği, 1961-1966 yılları arasında Manisa Valiliği ve belediye başkanlığı yaptı. Döneminde Manisa OSB'nin kurulmasında önderlikte bulundu. 26.06.1968 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14.07.1973 tarihinde İkinci Daire Başkanlığına seçildi ve 02.03.1982 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1983'te Halkçı Parti Genel Başkan Yardımcıları arasında yer aldı. Seçimlerde, kuruculuktan geçtiği halde, milletvekilliğinden veto edildi. Hakkı Avan'ın “Manisa Tarzanı” kitabından. “Tarzan'ın dağcılarla gezide olduğu bir sırada, dönemin Valisi Niyazi Araz, Manisa'da İbrahim Gökçen Bulvarı'ndaki birçok ağacı kestirmişti. 
Tarzan geziden döndüğünde, bu durumdan dolayı hasta gibiydi. Kıvranıyordu, "Gitti delikanlı evlatlarım!" diyerek. Şehrin merkezinden geçen bulvarın açılışında yine ağaçların kesilmesi gerekmişti. İşçiler baltalarıyla işe girişmişlerdi ki, Tarzan hışımla işçilerin üzerine yürümüş ve hepsini korkutup kaçırmıştı. Sonra da bu işe son verilmesi için şehirde kendisine yardımcı aramaya başlamıştı. O dönemde Bakanlık görevinde bulunan Muammer Erten Manisa'da bulunuyordu. 
Bakana: "Evlatlarım gidiyor bana yardım edin. Manisa'yı çöle çevirecekler Ağaç kıymeti bilmiyorlar.” Tarzan'ın bu feryadını, kıvranışını gören Muammer Bey, Vali'ye telefon etmişti. Vali Bey ve yanındaki Tuğgeneral Rahmi Özpınar Tarzan'a söz vermişler, O'nu işin zorunluluğuna inandırmışlardı. İşin bundan sonrası adeta bir komediye dönüştü: İşçiler tarafindan köküne zarar verilmeden köklenen ağaçlar Kamu Kuruluşlarının yükleyici makinalarıyla kaldırılıp, kışlada askerlerin açtığı çukurlara götürülüp dikiliyordu. Bu iş günlerce sürdü. Halk; Tarzan'ı tebrik 


ederek, bu olayı deyimlendirdi: "Tarzan, Vali'ye kök söktürüyor!" Buna karşın Tarzan üzgündü: "Dayı, bu yaşta ve mevsimde, bu ağaçların tutmayacağını ben de biliyorum. Lakin bu kişilere ağacın kıymetini öğretmiş oluyorum, bu da beni teselli ediyor." 


Bahtiyar TOSUNBAŞ. 1963-1968 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 1960 
İhtilalinden sonra yapılan seçimde Adalet Partisi adayı Bahtiyar Tosunbaş belediye başkanı seçilmişti. Kendisi de toptan hal işletmecisi olan Tosunbaş, ilk iş olarak Çeşniğir Camisi'nin alt yanına yeni toptan hal binası yaptırdı. Bugün Bedesten ve en eski garaj olarak bilinen bölgeye toptan hali bir hareket getirmişti. 1960'lı yıllarda Beyaz Fil binasının bulunduğu yer, Manisa Belediyesi Sebze ve Meyve Hali olarak kullanılmaktaydı. Halin yeri değiştirilir, tiyatro, sinema vb. 
amaçlarla kullanmak için Manisa Belediyesi buraya bir bina inşa etti. Ancak ortaya çıkan bina o yıllarda pek kullanışlı bulunmadığı için 1 Mart 1965 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Bahtiyar Tosunbaş tarafından SSK'ya, belediyenin kuruma olan borçları karşılığında devredildi. 


Mustafa ÇAPRA (1937-2009). Manisa doğumlu olan Mustafa Çapra, 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'nde genç yaşta siyasi hayata atıldı. 1968 mahalli seçimlerinde Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Çapra, 1968-1972 döneminde görev yaptı. Manisa'da uzun süre, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve meclis başkanlığı görevlerini yürüten Çapra, Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulmasına öncülük ederek katkı sağladı. OSB'de yöneticilik de yapan Çapra, Kenan Evren Küçük Sanayi Sitesi'nin de kurucuları arasında yer aldı. Site kooperatifinin yıllarca başkanlığını yürüten Çapra, Manisa'nın ilk içme suyu şebekesi ve kanalizasyonu ile imar çalışmalarını yaptıran belediye başkanı olarak tanındı. Manisaspor Kulübü başkanlığını da bir dönem yürüten Mustafa Çapra evli ve iki çocuk babasıydı. 


Ertuğrul DAYIOĞLU (1932-2016). Dayıoğlu, sırasıyla Necatibey İlkokulu, Manisa Ortaokulu ve 
Manisa Lisesinde eğitim gördü. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi ve 1958 
yılında mezun oldu. Mezuniyetten sonra kısa bir dönem avukatlık yapan Dayıoğlu, 1973 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet Partisi'nden Manisa Belediye Başkanı olarak seçildi ve 1973-1975 
yılları arasında görev yaptı. Başkanlıktan sonra tekrar avukatlık yapmaya devam etti. 25 Mart 1984 
yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi'nden Manisa Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Mezarı, Manisa'daki Çatal Mezarlığı'nda dır. 


Ersan ATILGAN (1942-2020). Manisa'da doğdu. Babası Halil Efendi annesi Halime Hanımdır. 
Ersan Atılgan önce Necati Bey İlköğretim Okulunu, ardından Manisa Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. 1960 yılında babasının zahirecilik dükkanında iş hayatına atıldı. Hatuniye Camii karşısında Zahireciler Çarşısı'nda 12 metre karelik dükkanda küspe ve saman satışı başladı. Yedek subaylığını Sivas Zara'da tamamlayan Atılgan, 1964 Haziran'ında Handan Hanımla evlendi. Atılgan Almanya'ya işçi olarak gitti. İki yıl sonra Türkiye'ye döndü. 1965'te üye olduğu Adalet Partisi'nde siyasete başladı. Türkiye'nin siyasi kaosu arasında 1977'de yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday oldu ve Manisa Belediye Başkanlığına seçildi. 1980 ihtilali ile siyaset yasağının gündeme gelmesiyle birlikte görevinden ayrılarak kendisini tamamen iş hayatına adadı. Siyasi yasakların kalkmasıyla birlikte Turgut Özal ve arkadaşları tarafından kurulan Anavatan Partisi'nin Manisa İl Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Özal'ın aramasıyla birlikte Ekrem Pakdemirli'nin Manisa'dan Milletvekili seçilmesine öncü oldu. Görevini o dönemdeki genç başkan Erdinç Yumrukaya'ya bıraktı. Birçok genç yetenekli iş insanını siyasete kazandırdı. Selimşahlar beldesinde 


okul yaptırdı. Birçok hayırsever projelere katkı sağladı. Uzun yıllar Manisa Ticaret Borsası Başkanlığını üstlenmişti. Üç çocuk babası olan Ersan Atılgan bir süredir tedavi gördüğü İzmir Kent Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 


Mustafa BAYRAK. 1979-1980 yılları arasında Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. 


Bekir Sıtkı AKÇALAR (1923-2016) .1980'de Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Emekli Tuğgeneral Sıtkı Akçalar için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde askeri tören düzenlendi. 
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Manisa Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Cemil ŞENER (1897-1978). Rodos'ta doğdu. Babası Hüseyin Fevzi Efendi annesi Huriye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Askeri Kısımdan mezun oldu. Fransızca, İtalyanca, Az düzey İngilizce biliyordu. Tabip Binbaşı, Niğde ve Kayseri Hastaneleri Bakteriyoloğu, Askeri Tatbikat Okulu Tabibi, Kars, Sarıkamış ve Manisa Askeri Hastaneleri Bakteriyoloğu, Serbest Hekim olarak çalıştı. Manisa Belediye Başkanı ve DP'den XI. Dönem Manisa Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Ersan ATILGAN. 1938 de Konya'dan göç eden baba Halil Atılgan 1941 yılında Manisalı olan anne Halime hanımla evlenir. 12 Şubat 1942'de Ersan Atılgan doğar. 1946 da kız kardeşi Aysel dünyaya gelir. 4 kişilik aile Bayındırlık mahallesi Taş sokaktaki tek odalı evde hayata tutunma mücadelesi verir. Baba, Gediz Ovası'nda kır işçisi olarak çalışır. Ersan Atılgan önce Necati Bey İlköğretimokulu'nu. Ardından Manisa Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirir. Liseden oluşan iyi bir arkadaş gurubu oluşur. 1960 yılında babasının zahirecilik dükkanında iş hayatına atılır. Hatuniye Camii karşısında Zahireciler Çarşısı'nda 12 metrelik dükkanda küspe ve saman satışı başlar. Yedek subaylığını Sivas Zara'da tamamlayan Atılgan, 1964 Haziran'ında Handan hanımla evlenir. 1965'te büyük oğlu Erhan dünyaya gelir, hayat daha da zorlaşır. Atılgan Almanya'ya işçi olarak gider, iki yıl sonra Türkiye'ye döner. 1970'te ikinci oğlu Gürkan, 1975'te kızı Aysun dünyaya gelir. 1965'te üye olduğu Adalet Partisi'nde siyasete başlar. 1977'de Manisa Belediye Başkanlığı'na seçilir. 1980'de siyaset yasağıyla tamamen iş yaşamına ağırlık verir. 


Zafer ÜNAL. 1950'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 
Manisa? da uzun yıllar Belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. 1980 ihtilalinden sonra dört yıl Mimarlar Odası Genel Sekreterliği yaptı. 1984-1989 yılları arasında Ertuğrul Dayıoğlu başkanlığında belediye meclis üyeliği, 1989-1994 yılları arasında da belediye başkanlığı yaptı. Evli olup üç kız çocuk babasıdır. 


Adil AYGÜL (1949-2017). Meliha-Recep Aygül çiftinin oğlu olarak Manisa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa'da tamamlayan Aygül, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu'nu bitirdi. Manisa'da serbest mimarlık ve müteahhitlik yaptığı dönemde Mimarlar Odası'nda yöneticilik yapan Aygül, Manisa Genç İş Adamları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1986 yılında Anavatan Partisi'ne üye olan ve merkez ilçe teşkilatında ikinci başkanlık görevinde bulunan Aygül, 1994 seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Manisa Belediye Başkanı oldu. 
Bu dönemde Ege Belediyeler Birliği'nin başkan yardımcılığına seçilen Aygül, 5 yıllık görev süresinin ardından 1999 yerel seçimlerinde Manisalıların güvenoyuyla ikinci kez başkanlık görevine getirildi. Ege Belediyeler Birliği'nde de başkan olan Aygül, iki dönem üst üste belediye 


başkanlığı yaptıktan sonra 2004 yerel seçimlerinde yine partisinden aday oldu ancak ikinci sırada kaldı. 2007 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı olan Aygül, partisinin seçimlere katılmamasından dolayı seçime giremedi. 26 Eylül 2005 yılında Anavatan Partisi Manisa İl Başkanlığı'na getirilen Aygül, bir yıl yürüttüğü bu görev süresi içerisinde partisinin büyük kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. Dört kez Manisa Belediye Başkanlığına aday olan ve ikisinde kazanan Adil Aygül 68 yaşında, evli ve iki çocuk babasıydı. 


Bülent KAR. Manisa Belediye Başkanlığı yaptı. Asıl mesleği avukatlıktır. Adını Manisa Davası olarak bilinen ve Manisa Emniyet Müdürlüğünde işkence gören, yaşları 14-16 yaşındaki çocukların açtığı işkence davasında, işkence yapan polislerin avukatlığını yaparak duyurdu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AKP'den aday gösterildi ve seçildi. Bülent Kar Sümerbank davasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi. 


Ertuğrul DAYIOĞLU. 1932 yılında Manisa'da inşaat kalfası Ali Efendi ile Ayşe Sabiha Hanımın oğlu olarak dünyaya gelen Ertuğrul Dayıoğlu 1944 yılında Necatibey İlkokulunu bitirdi. Manisa Ortaokulu ve Manisa lisesinde okuyan Dayıoğlu ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi. Aynı fakülteden 1958 yılında mezun olan Dayıoğlu Manisa'da avukatlık stajındayken Manisa Ticaret Odası Genel Sekreterliğine atandı. Bu görevden ayrılarak yeniden avukatlık stajına dönen Dayıoğlu 1973 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet Partisi adayı olarak Manisa Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevi tamamladıktan sonra yeniden avukatlığa dönen Dayıoğlu 25 Mart 
1984 yılında yapılan yerel seçimlerde de Anavatan Partisinden Manisa Belediye Başkanlığına 
yeniden seçildi. Belediye başkanlığı döneminden sonra mesleğini sürdüren Dayıoğlu, bir dönem LDP Manisa İl Başkanlığı görevinde bulunan ve Manisa'nın sosyal etkinliklerde en aktif kadınlarından biri olan Hesna Dayıoğlu ile evliydi. Dayıoğlu 3'ü erkek biri kız 4 çocuk sahibiydi. 


Cengiz ERGÜN. 1960 yılında Manisa'da doğdu. Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen, Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu. 
Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da bir çok projeyi başarıyla hayata geçirdi. 30 yıllık ticaret hayatında hiç bir devlet, belediye veya bayındırlık ihalesi almadı.1981 yılında en büyük destekçisi ve eşi Şeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır. Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 — 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul'da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 — 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu. 27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi 
Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. Çöp sorunundan parklara, kaldırımlardan yollara, sosyal etkinliklerden spora, tarihi alanlardan ilçe ve köylere kadar ayrım yapmadan bir çok prestij projeye imza attı. 30 Mart 
2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday oldu ve 


kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı. Cengiz Ergün, 31 
Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve üçüncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa'da üç dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu. 


Mardin 


Raci ÇELEBİ. Çelebi ailesinden Mehmet Raci Çelebi (Mungan) 1914-1926 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Yahya SÜMER.1926-1935 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Doktor idi. 


Atıf ULUSOĞLU. Atıf Ulusoğlu 1935-1936 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. 
Vali Fehmi Vural Mardin'in dertlerinden olan suyu temin için esaslı tetkiklerde bulunmakta olduğu gibi Ankara'ya giden belediye başkanı Atıf Ulusoğlu da şehirde bir elektrik tesisatı için lazım gelen elli bin lirayı belediyeler bankasından istikraz etmeye çalıştı. 


Aziz URAS (1901-1985). Babası Selim Efendi, annesi Emine Hanım'dır. Mardin'in Medrese Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Mardin'de yaptı, lise öğrenimini İstanbul Lisesi”nde tamamladı. 1917 yılında İsviçre'de eğitim gördü. 1 Ekim 1918 tarihinde Askeri Tıbbiyeye girerek 1 Eylül 1923 tarihinde tabip teğmen rütbesi ile mezun oldu. Fransızca ve Arapça 
bilen Uras, 1 Eylül 1924”te tabip üsteğmen oldu. İki yıl sonra tabip yüzbaşılığa terfi etti. 1932 
tarihinde önyüzbaşılık rütbesi alan Uras çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 25 Ocak 1933'te emekli olarak memleketine döndü. Türk Ocakları Reisliği, 1932-1942 yılları arasında Mardin Çocuk Esirgeme Kurumu Reisliği, 1934-1943 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı ve 1932- 
1943 arasında Mardin Halk Evi Reisliği görevlerini yaptı. Aziz Uras, 1942 yılının Kasım ayında 
Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Halkevleri Bürosu'na atandı. 8 Aralık 1942 tarihinde Mardin Askeri Hastanesi Yedek Hekimliğine atanan Uras, görevine devam ettiği sırada TBMM Yedinci Dönemi için yapılan seçimlere katılarak Mardin Mebusu oldu. Yedinci Dönem Mardin Mebusluğuna seçilen Uras, bu yasama döneminde Meclis Kâtipliği, Milli Savunma, Ekonomi, Sağlık ve Sosyal Yardım ile Çalışma encümenlerinde görev aldı. Aziz Uras TBMM Sekizinci ve Dokuzuncu Dönemlerinde de Mardin Mebusluğu yaptı. Aziz Uras TBMM Onuncu Dönemi için yapılan seçimlere, yasama faaliyetlerine ara vererek katılmadı. 
1950-1954 yılları arasında Ray Bank Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. TBMM On Birinci Döneminde tekrar Mardin Mebusluğuna seçilen Uras, bu yasama döneminin bitmesi ile birlikte aktif siyaset hayatını sonlandırdı. 25 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da bulunan Yenişehir Sağlık Koleji Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Yaklaşık üç ay kadar bir süre sonra müdür yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrıldı. 1926 yılında Beria Hanım ile evlenmiş ancak bu evliliği üç yıl sürdükten sonra boşanmıştır. 1930 yılında Suat Hanım ile hayatını birleştiren Uras, ilk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden üç olmak üzere dört çocuk sahibi olmuştur. Vefatında, cenazesi Ankara Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. 


Abdülkadir KALAV (1911-1974). Mardin'in Teker Mahallesinde doğdu. Babasının adı Şeyhmus Musa Efendi, annesinin adı Ayşe Hanım'dır. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Mardin'de bitiren Kalav, sağlık problemlerinden dolayı liseden ayrılmak zorunda kaldı. İleri derecede Arapça bilen 


Kalav, ticaret mesleği ile uğraştı. Türk Ocağı, Hava Kurumu, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu Üyelikleri ile Mardin Belediye Meclisi ve Mardin Belediye Encümenliği Üyelikleri, Mardin Halkevi Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İl İdare Kurulu Üyeliği ve Mardin Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Belediye Başkanlığı görevinden 12 Temmuz 1946 tarihinde istifa eden Kalav, TBMM Sekizinci Dönemi için yapılan seçimlere katıldı ve Mardin Mebusluğuna seçildi. Bu dönemde Meclis'te Çalışma, Dilekçe ve Ekonomi encümenlerinde görev aldı, TBMM Dokuzuncu Dönemi için yapılacak seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 
Abdülkadir Kalav, TBMM Dokuzuncu Dönemi için yapılan seçimlere Demokrat Parti listesinden girdi ve Mardin Mebusluğuna tekrar seçildi. Dokuzuncu Yasama Döneminde geçici encümenlerde görev aldı. TBMM Onuncu Döneminde tekrar Mardin Mebusluğuna seçildi. Siyasi hayatına son verdikten sonra ticarete devam eden Abdülkadir Kalav, Ankara'da vefat etti ve Karşıyaka Mezarlığında defnedildi. Hatice Makbule Hanım ile 1929 yılında hayatını birleştirmiş ve iki evlat sahibi olmuştu. 


Mehmet SARAÇOĞLU. Belediye meclis üyeliğinde bulundu. 1948”de Abdulkadir Kalav, Mardin milletvekili olunca, belediye meclis üyeleri Mehmet Saraçoğlu'nu belediye başkanı seçti. 1950'de milletvekili adayı oldu ancak seçilmedi. Siyasete ara verdi. Akaryakıt ticaretine başladı. 1963'te belediye başkanı seçildi. 1967'de tekrar belediye başkanı seçildi. 1971 Haziranında vefat etti. 


Beşir KORE. Mardin Lisesinde okudu. 1952-1953 ve 1955-1957 yılları arasında iki dönem Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Kore altıncı Bölük Komutanlığı yapmış aynı zamanda Kıbrıs Barış 
harekâtına katılmıştı. Günay soyadı Kore Harbine katılmış olduğu için Kore ile değiştirildi. 1953 
yılında başlattığı ve Mardin'in birinci öncelikli su ihtiyacını Gurs köyünden getirme çalışmaları sonuç verdi. 


Ethem AYBAR (1911-1984). Mardin'de doğdu. Lise mezunudur. Mardin Varidat Kâtipliği, Dâhiliye Vekâleti Kefalet Sandığı Tetkik Memurluğu, Çermik Kaymakamlığı Mali Varidat Memur Muavinliği, Mardin Tahsilat Müfredat Kâtipliği, İktisat Vekâleti Türk Ofis Memurluğu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkâtipliği, Tarsus Ticaret Odası Başkâtipliği, Mardin Ticaret Odası Umümi Kâtipliği, Diyarbakır Borsa Umümi Kâtipliği, 1953-1954 ve 1959-1960 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı, TBMM X. Dönem Mardin Milletvekilliği yaptı. Evli ve altı çocuk babasıdır. 


Hamit ÖZDENER. 1957-1959 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, su şebekesinin tamamlanmış olduğu görülür. 


Talat ERCAN. Mehmet Saraçoğlu'nun vefatıyla yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhuriyet Halk Partisi adayı Talât Ercan kazandı ve Ercan 1971-1973 yılları arasında görev yaptı. 


Murat SADİOĞLU (1940-2019). 1973-1977 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. 
Avukat Murat Sadioğlu 1974 Kıbrıs Savaşında ülkede yaşanan ekonomik kriz döneminde Türkiye'de ilk olarak Mardin'de Belediye Tanzim satış mağazasını açan başkan olarak tanındı. 
Seçime bir yıl kala belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. Vefatının ardından, İstanbul'da Kağıthane mezarlığına defn edildi. 


Edip DEVRİMCİ (1937-2013). Mardin'de doğdu. 1977-1980 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Edip Servet Devrimci, 1978'de, makamında üç kişinin saldırısına uğrayarak bıçakla yaralanmıştı. Maliye Yüksek Okulu Mezunu olan Devrimci CHP'de ve SODEP'te İdari kademelerde görev yaptı. SHP Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan Devrimci Ankara'da vefat etti. 
Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. 


Nihat POYRAZ. Emekli Albay Nihat Poyraz aslen Mardinli olup 1980 askeri yönetim döneminde Mardin Belediye Başkanlığına getirilmişti. 1980-1984 yılları arasında görev yaptı. 


Ali İhsan ENSARİ (1935-2017). Ali İhsan Ensari 1984-1989 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Mardin Park Hastanesinde vefat etti. Yenişehir Kuba Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ensari Aile Kabristanında defnedildi. 


Aydın SARAÇOĞLU (1941-2021). Eski belediye başkanı Mehmet Saraçoğlu'nun oğlu olarak Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin'de yaptı. 1964”lerden itibaren ilkokul öğretmenliğine başladı. 1981 yılında Milli Eğitim İlköğretim Müdürlüğü yaptı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Aydın Saraçoğlu kalp krizi sonucu vefat etti. Şakir Nuhoğlu Camiinde kılınan Cuma namazından sonra Kamor Mezarlığında toprağa verildi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görev almış, son olarak Kent Konseyi Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. 


Kadir TUTAŞI. Abdulkadir Tutaşı, 1956 yılında Mardin Artuklu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı ve 1978 yılında Mardin Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Siyasi hayatına 
1983 yılında başlayan Tutaşı, 1994-2004 yılları arasında iki dönem Mardin Belediye Başkanlığı 
yaptı. Belediye başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine devam etti. Daha sonra, kurduğu şirket ile tarım alanında çeşitli ticari faaliyetler yürüttü. İleri derecede Arapça ve Kürtçe bilen Tutaşı evli ve dört çocuk babasıdır. Abdülkadir Tutaşı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı oldu. 


Metin PAMUKÇU. 1961 yılında Mardin'de doğdu ilk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı. 
Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe Yüksek Okulunu bitirdi. 1979 yılında Mardin Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Vatani görevini bitirdikten sonra tekrar devlet memurluğu görevine devam etti. Bu görevden kısa süre sonra ayrıldı ve ticaret hayatına atıldı. 2004 yılında siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisinin yerel seçime katılamaması dolayısıyla Saadet Partisinden aday olarak başladı. Belediye başkanlığına seçildi. Seçimden bir hafta sonra Adalet ve Kalkınma Partisine geçerek 2004-2009 yıllarında Mardin Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Mardin'de MAREV Şube Başkanı başta olmak üzere bir çok STK'da aktif ve gönüllü olarak çalıştı. Turizm, gıda, telekomünikasyon ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca 1994-1995 yıllarında Mardin Spor Başkanlığı yaptı. 


Mehmet Beşir AYANOĞLU. 1970 yılında Mardin'de doğdu. İlk Okul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mardin'de yaptı. 1995 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajına Mardin Barosunda başladı ve 1996 yılında avukatlık stajını bitirdi. 1996 yılında T.C. 
Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM”lar) 


Proje Koordinatörlük görevine başladı. Mardin il ve ilçelerinde toplam 5 ÇATOM merkezinin koordinatörlük görevini yaptı. GAP İdaresince, Cizre-ÇATOM, Siirt-ÇATOM, Siirt-Uluköy ÇATOM kuruluşlarını yapılandırmak üzere görevlendirildi. 1998-1999 yılında vatani görevini Kırklareli ilinde Asteğmen olarak ifa etti. Askerlik dönüşü Serbest avukatlık bürosu açan Ayanoğlu halen Mardin'de serbest avukatlık yapmaktadır. 2003 yılında Mardin Barosu Yönetim Kurulu üyeliğine, 2005 Yılında Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliğine, 2007 yılında yapılan Baro olağan genel kurulunda yeniden Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkan Yardımcılığına seçildi. 2002 yılında kurulan Mardin Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği'nin kurucuları arasında yer alarak, bu derneğin Başkan Yardımcılığına seçildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Derneği kurucuları arasında yer alan Ayanoğlu bu derneğin de halen başkan yardımcılığını yürütmektedir. 1992 yılında Refah Partisi Mardin Gençlik kollarında siyasi çalışmalarına başladı. 
Parti kapanıncaya kadar çeşitli kademelerde fiilen çalışmalarda bulundu. Partinin kapanmasına müteakip, yeni kurulan Fazilet Partisine katıldı ve burada çalışmalarda bulunarak, bu partinin teşkilat kademelerinde çalıştı. AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte AK Partiye katıldı. 2004 yılında AK 
Parti Mardin İl Yönetim Kurulu üyeliği, Siyasi Hukuk İşler başkanlığına seçildi. Bu görevi 2006 
yılına kadar sürdürdü. Bu görevi sona erdikten sonra Parti eğitmenliğine seçilen Ayanoğlu bu göreve halen devam etmektedir. 2007 Yılı 23. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Aday Adayı olmuştu. AK Parti'den 2009-2014 yılları arasında Mardin Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 


Ahmet TÜRK. 1942'de Mardin'de doğdu. Güneydoğunun aşiretlerinden Kanco ailesindendir. 1954 
yılında babası Hacı Sinan'ı kaybeden Ahmet Türk'ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesi (1973) ile başladı. İlk defa milletvekilliğine XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik partiden Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu 
partiden istifa ederek CHP'ye katıldı. Devam eden yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. 1988 
yılında sayısı altı bini bulan insanın ölümüne ve daha fazlasının da sakat kalmasına neden olan Halepçe Katliamı nedeniyle 1989 yılında Paris'teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili bulunduğu SHP'den ihraç edildi. 1990'da HEP'nin kurucu üyesi oldu. O günlerde Halkın Emeği Partisi'ni kurarak başladığı etnik siyaset çizgisi, bugün DTP'yle yeni bir boyut kazandı. Hareketin partileşmesi ve sonucunda DTP'nin kurulmasından sonra, Aysel Tuğluk ile birlikte partinin genel başkanlığına seçildi. Böylece, Aysel Tuğluk ile birlikte, Türkiye'de eşbaşkanlık sistemini ilk uygulayan parti genel başkanı oldu. Haziran 2006'da yapılan DTP kongresinde eşbaşkanlık sisteminin kaldırılması üzerine, partinin tek genel başkanı olarak yeniden seçildi. Şubat 2007 tarihinde yapılan kongrede, başka hiçbir aday çıkmaması üzerine, yeniden partinin genel başkanlığına seçildi.22 Temmuz 2007 seçimlerinde bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise girdi. HEP kuruculuğu ile DEP milletvekilliği ve genel başkanlığının ardından, HADEP ve DEHAP yönetiminde de aktif roller üstlenen Ahmet Türk, Abdullah Öcalan'la da zaman zaman görüşmeler yaptı. 2014-2016 yılları arasında Mardin Belediye Başkanlığı yaptı. Ocak 2016'da Ahmet Türk hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak? ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet? gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat 2017 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle Adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 2019 yerel seçimlerinde tekrar Mardin Belediye Başkanlığına seçildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alındı ve yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez kayyum olarak atandı. 


Mustafa YAMAN. 1961'de Çorum Osmancık'ta doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 
Bir yıl süre ile Belçika'da dil eğitimi gördü. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Almus, Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşavirliği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 18 Mayıs 2007 tarihinde Tunceli Valiliğine atandı. İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 
2009 tarihli kararıyla Giresun Valiliği görevine, Bakanlar Kurulunun 12 Mart 2011 tarihli kararıyla 
Kırklareli Valiliği görevine atandı. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile Balıkesir valisi oldu (16.09.2014-07.06.2016). 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliğine atandı. Ayrıca, Mardin Belediye Başkanlığı ile görevlendirildi. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 9 Haziran 2020 tarihinde T.C. Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze tayin oldu. 


Mahmut DEMİRTAŞ. 1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri- 
Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 
yılında 8 ay süre ile İngiltere”de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı. Vali Mahmut Demirtaş, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. 


Mersin 


Ahmet HALLAÇ (1876-1959). Mersin'de doğdu. Babası İbrahim Bey, Osmanlı Devleti döneminde Aşar Mültezimliği görevinde bulunmuştu. Aynı zamanda çiftçilikle uğraşan İbrahim Bey'in, Seferberlik'te askere erzak yetiştirmesi için emrine 15 asker verildiği nakledilir. 
Fransızlar'ın Mersin'i işgali sırasında, 1919-1922 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Hallaç, bu görevi sırasında Milli Kuvvetlerin yiyecek ihtiyacının sağlanmasına katkılarda bulunmuş ve istihbarat görevini de sürdürdü. Milli Mücadele sona erdikten sonra, Cumhuriyet döneminde, Ahmet Hallaç, çiftçilikle uğraştı. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)'nı kuran Ali Fethi Okyar, Mersin'e gelip Ahmet Hallaç ile görüşerek Serbest Cumhuriyet Fırkası Mersin İl Şubesinin kuruluşunda görev almasını istedi. Ahmet Hallaç, Serbest Cumhuriyet Fırka Mersin İl Başkanı oldu. Daha sonra partiyi kapatma kararı alan A. Fethi Okyar, Ahmet Hallaç'a bir telgraf çekerek partinin faaliyetine son verme kararı aldığını bildirdi. Çiftçilik yanında pamuğu işleyen çırçır-prese fabrikası ile un ve bulgur değirmeni de işleten Ahmet Hallaç ticaretle de uğraştı. Bir mide kanaması sonucu vefat etti. 


Fuat MOREL. 1924-1927 ve 1944-1947 yılları arasında iki dönem Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. İkinci başkanlık döneminde inşa edilmiş olan Halkevinin yapılmasında belediye bütün imkanlarını kullandı. 1926'da, itfaiye teşkilatı kuruldu. Bu günkü Kasaplar Çarşısı olan ilk sebze ve meyve hali binası (İtalyanlar tarafından) yapıldı. Fuat Morel Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet İdare Heyeti üyesi idi. 


Şevket SÜMER. 1927-1929 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 1927'de, Belediyenin yaptığı sayımda şehrin nüfusunun 11.270 olduğu anlaşıldı. 1928'de belediye bir adet arazöz aldı. Kuvayı Milliye Caddesi ve Fabrikalar Caddesi asfaltlandı (Taşrada asfaltlanan ilk cadde olduğu söylenir). 1929'da, günümüzdeki adı “İstiklal” olan Kurtuluş Caddesinin açılmasına, üzerindeki binaların yıkılmasına başlandı. Şehrin önemli noktalarından biri olan “süslü (günümüzdeki adıyla “kuru”) çeşme yapıldı. 


Mithat TOROĞLU (1897-1982). 1897'de Mersin'in Puğ köyünde doğdu. Ahmet Mithat Bey, ilk ve ortaokulu Tarsus'ta, lise öğrenimini Mersin İdadisi”nde tamamladıktan sonra İstanbul Dar-ül-Muallimin-i Âliyesi'ni kazandı. Burada öğrenciyken 1915'te askere çağrıldı. İstanbul İhtiyat Zabitleri Talimgâhı'ndan 1916'da mezun oldu. 25. Tümen, 75. Alay emrinde iken Teğmenliğe terfi etti. Birinci Dünya Savaşı'nın Romanya Cephesi?'ndeki üstün hizmetlerinden dolayı Harp Madalyası ve Alman Demir Salip Madalyası ile taltif edildi. Gönderildiği Filistin-Hicaz hattı savaşlarında ağır yaralandı. Şam Hastanesi'nde tedavi görürken, cephenin bozulması üzerine iyileşmeden Mersin'e döndü. Mersin İdadisinde bir süre matematik öğretmenliği yaptıktan sonra, şehrin Fransızlar 
tarafından işgali üzerine 1 Mart 1920'de Milli Mücadeleye katıldı. Muhsin (Yanpar) Bey'in 12 
gönüllü mücahidinin de katılımıyla 26 Nisan 1920'de Bozkurt Müfrezesi'ni kurdu. “Özkul Efe” adıyla cepheye koştu. Mersin-Tarsus demiryolu hattını düzenli aralıklarla tahrip ederek, Fransızların ulaşımını sekteye uğrattı. Hacı Talip İstasyonu ve Rasim Bey Fabrikasını bastı. Küçük Ziyarettepe, Karadirlik savaşlarına katıldı. Üsteğmenliğe terfi etti. Adana Müfrezesi emrinde Afyon cephesine gönderildi. 14. Tümen, 30 Alay, 1. Bölük Komutanı olarak, Afyon, Kalecik Sivrisi, Şeyh Elvan, Kırca Arslan-Kızkalesi, Kaplangı ve Başkomutanlık savaşlarına katıldı. 8 Ağustos 1923'te terhis edildikten sonra Mersin'de ticaretle meşgul oldu. 1925”teki Şeyh Sait İsyanı sırasında ilan edilen kısmi seferberliğe katıldı. Seferberliğin ardından ticareti faaliyetlerine döndü. 1929°’da 32 yaşında iken Mersin Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevini 1942 yılına kadar sürdürdü. Milli Mücadeledeki hizmetlerinden dolayı Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edildi. Eski milli hakemlerimizden Erman Toroğlu'nun dedesidir. 


Hakkı DENİZ. 1942 yılında Belediye Başkanı Mithat Toroğlu 2. Dünya savaşı nedeniyle askere alınınca Belediye Meclisi üyeleri arasından Belediye Başkanı seçildi. 1942-1944 tarihleri arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. Hakkı Deniz Kuvayı Milliyecilerden olup Çopurlu Müfrezesi komutanıdır. Kurtuluştan sonra Liman Şirketinde yöneticilik yaptı. CHP teşkilatlarında çalıştı. Uzun süre Belediye Meclis üyeliklerinde bulundu. 


Yusuf KILIÇ. 1947-1950 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, yeni elektrik motorunun çalıştırılmasıyla Mersin bol elektrik ve suya kavuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet İdare Heyeti üyesi idi. Ticaretle meşgul oldu. 


Müfide İLHAN (1911 — 1996). İstanbul'da doğdu. Babası, Mareşal Fevzi Çakmak'ın, I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen kardeşi Mehmet Nafiz Çakmak, annesi Emine 


Hanım'dır. Amcası Fevzi Çakmak'ın himayesinde yetişti. İlkokulu Ankara'da amcasının çocuklarıyla birlikte okuduktan sonra öğrenimine İstanbul'da Kandilli Kız Lisesinde devam etti. Liseden mezun olduktan sonra 1927-1928 öğretim yılında İstanbul Öğretmen Okulu'ndan, ilkokul öğretmeni diplomasını aldı. Meslek yaşamına İstanbul Moda İlkokulunda başladı. İlk evliliğini bir subay olan Nuri Çetinkaya ile yaptı. Eşinin görev yerleri olan Erzurum, Doğu Beyazıt ve Kırklareli'nde öğretmenlik yaptı. Eşinin Berlin'e askeri ateşe olarak tayini üzerine 1936-1937 yıllarında Almanya'ya giderek Almanca öğrendi ve Alman okullarında incelemelerde bulundu; Berlin'deki Pestalozzi-Frobel Haus Enstitüsü'nde Halk Eğitimi ve Çocuk Terbiyesi seminerlerine katıldı. Bu evlilik boşanma ile sonuçlanınca Ankara'ya döndü ve özel bir anaokulu açtı ancak mali sıkıntılardan ötürü okulu kapatmak zorunda kaldı. İlk eşinden iki kızı vardır. Daha sonra Mersin'in ilk Belediye Başkanı Galip İlhan'ın oğlu olan Doktor Faruk İlhan ile evlendi. Eşinin Ankara'ya tayini olmasından sonra Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde çalıştı. Türkiye ve Afganistan Hükümetleri arasında yapılan bir anlaşmaya göre, Kabil Tıp Fakültesi'nde görevlendirilmesi üzerine eşi ile birlikte Kâbil'e gitti, gönüllü olarak Türkiye sefaretinin desteği ile Türk çocuklarının eğitimi ile uğraştı, burada Türk okulu açılması için çaba gösterdi. Fakat 2.Dünya Savaşı'nın son yılında buradaki şartlar nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldılar. Pakistan'ın Karaçi kentindeki karışıklık nedeniyle deniz yolundan dönemedikleri için İran üzerinden araba ile Türkiye'ye dönebildiler. 1945 yılında 
Türkiye'ye dönünce Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Gündüz Bakımevi'nde idarecilik yaptı. 1946 
yılında eşi ile birlikte eşinin memleketi olan Mersin'e yerleşti ve Mersin'de aktif siyasete başladı. 
1950 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olarak Mersin Belediye Başkanı seçildi. 
Türkiye'de İl Belediye Başkanı olarak seçilmiş ilk kadındır. Siyasi çatışmalar nedeniyle Aralık 1951'de görevinden ve partisinden ayrıldı. Demokrat Parti'den ayrılmasının ardından Mersin'de kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte "Müstakilleri Destekleme Cemiyeti" adlı bir dernek kurdu ve bir süre "Mücadele" adlı bir dergi çıkardı. Eşinin İzmit'e atanması üzerine İzmit'e gitti ve orada Türk Kadınlar Birliği'nin şubesini kurdu. 1958 yılında Kızılay'ın ilk yardım öğretmenliği kurslarında sertifika alarak bir süre Kızılay bünyesinde ülkenin çeşitli yerlerinde vatandaşlara ilk yardım öğretmenliği yaptı. Yedi çocuk annesi Müfide Hanım, 1966 yılında Türk Anneler Derneği tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Eşini 1967 yılında yitiren İlhan, bu kaybın ardından Almanya'da okumakta olan en küçük kızının yanına gitti ve 1968-1981 yılları arasında bu ülkede yaşadı. Alman Hükümeti'nin Türk çocuklarını Alman okullarına hazırlama programı kapsamında öğretmen olarak görev yaptı. 1980 döneminde yurda döndükten sonra yeniden aktif siyasete ilgi gösterdi. Turgut Sunalp'ın kurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin (MDP) çalışmalarına katılsa da, bu çalışmaları çok uzun sürmedi. 2 Şubat 1996 tarihinde yaşadığı Bodrum'da çocuklarının yanında kalp krizi sonucu öldü ve orada toprağa verildi. Müfide İlhan Özel Arşivi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'ndadır. Mersin'de bir mahalleye ve bir ilköğretim okuluna Müfide İlhan'ın adı verilmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından da heykeli dikilmiştir. 


Fahri MERZECİ. 1951-1954 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. Döneminde, 
Stadyum GS-MİY maçıyla hizmete açıldı. 1953 Haziranında Şehir Trafik lambalarıyla tanıştı. 1953 
Temmuzunda İstasyon- Deniz feneri (Plaj) arasında halk otobüsü seferleri başladı. 


Zeki AYAN. 1954-1957 ve 1963-1968 yılları arasında iki dönem Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 
Döneminde, 1954'te, Hastane (Kuvayı Milliye) Caddesi üzerinde 125 iş yeri olan bir önceki Sebze-Meyve Hali inşaatına başlandı. 1966'da, Denizin doldurulmasıyle kazanılan 300 bin metrekarelik sahada kurulması kararlaştırılan Mersin Fuarının inşaatına törenle başlandı. Vali Ethem Boysan, Belediye Başkanı Zeki Ayan ve diğer askeri ve mülki erkân ile kalabalık bir halk topluluğunun hazır 


bulunduğu törenle başlayan fuar sahası inşaatının 1967 yılı Ekim ayına kadar tamamlanmasına çalışıldı. 


Turgut TÜRKALP. 1957'de kısa süreliğine Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Niyazi BENGİSU. Askeri Yönetimce atama suretiyle 1960 yılında kısa süre Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Avni ÇIRNAZ. 1958-1959 yılları arasında Mardin Valiliği, 1959-1960 yılları arasında Erzincan Valiliği yaptı. Ardından, İçel Valiliğine atandı. Mersin”deki bir aylık valilik görev süresi ile birlikte Belediye başkanlığı da yaptı. Asker kökenli Avni Çırnaz 27 Mayıs'ta emekli edildi. 


Aziz AVMAN (1901-1966). 1916 yılından Harp Okulundan mezun oldu. Büyük Taarruz ve Sakarya Meydan Muharebesine katıldı. 1950'de Adana Garnizon komutanlığı yaptı. 1959 yılında Askeri Yargıtay üyesi iken, general rütbesi ile emekli oldu. Emeklilik sonrası, 27 Mayıs askeri idaresince 1960-1961 yıllarında Mersin Valisi olarak görevlendirildi. Valilik görevi ile birlikte belediye başkanlığını da üstlendi. Eşi Nadire Hanım, tek çocuğu ise Nöroşirürji Profesörü Nurhan Avdan'dır. 
Aziz Bey, avcılığa meraklıydı. Bu nedenle olsa gerek, 1933'te soyadı kanunu gereğince Avman soyadını aldı. Aziz Avman Atatürk'ün naaşının 1953 yılında Etnografya Müzesinden Anıtkabir'e taşınmasında, naaşa eşlik eden 12 generalden biri idi. 


Bahri ERKMEN. Askeri Yönetimce Atama Suretiyle 1961'de kısa süre Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Ömer Lütfi HANCIOĞLU. Babası Hasan Bey, annesi Zehra Hanımdır. Eşi Mahmud Cemil 
Paşa'nın torunu Ayşe Fahrünnisa (Erer) hanımdır. Ömer Lütfi emekli generaldir. 1960 ile 1961 
yılları arasında Ağrı, 1962 ile 1964 yılları arasında Mersin, 1964 ile 1966 yılları arasında Konya, 
1966 ile 1970 yılları arasında Adana ve 1970 ile 1971 yılları arasında Trabzon valilikleri yaptı. 
Konya'da belediye başkanlığı da yaptığı dönemde, yeni belediye binası ve turizm tanıtma binası inşa edildi. Lütfi Hancıoğlu. 1961'de Kars Valisi olup 5439 sayılı Kanunla Merkez emrindedir. O yıl, Kars Cumhuriyet Halk Partisinden adaylığını koydu (Seçimlerin tarihi, 15 Ekim 1961 idi). 
Mezarı, emekliliğinde yerleşmiş olduğu Mersin’ dedir. 


Viktor VENÜS (1918-2010). Mersin'de doğdu. Beyrut göçmeni Maruni Hristiyan bir ailenin çocuğuydu. Babası Halil Venüs ile amcası Emin Venüs, Devlet Demiryolları'nda tren makinisti olarak çalıştı. Amcası, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı trenin makinistliğini yaparken kendisi de Atatürk'ü istasyonda karşılayan çocuklar arasındaydı. 
1938 yılında tayin sebebiyle yerleştiği İzmir'de Erkek Lisesi'nde okurken atletizm alanındaki 
başarılarıyla milli takıma yükseldi. Bir paşanın müsabakalarda "Türk ismiyle yer alması" uyarısı sonrası "Vakur" adını da kullandı. Milli takımla Balkan Oyunlarına gideceği sırada 2. Dünya Savaşı başladı, İtalya, Yunanistan'ı işgal etti ve oyunlar iptal oldu. Spordaki yeteneğiyle Galatasaraylı yöneticilerin ilgisini çekti. 10 bin TL transfer ücreti ve 100 TL maaş ile transfer edilmek istendi ancak ailesinin ısrarıyla 5 bin TL transfer bedeli karşılığında İstanbulspor'u tercih etti. 1948'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra pratisyen doktor olarak meslek hayatına atıldı. 
Mesleğini icra ederken öğretmen ve askerlerden para almayan, maddi durumu iyi olmayan hastaları da ücretsiz tedavi eden Venüs, kentin sevilen isimleri arasındaydı. 1966/67 futbol sezonunda Mersin 


İdman Yurdu genel kaptanı olarak yönetimde görev alan Venüs, aynı sezon kırmızı-lacivertlilerin 1. 
Lig'e çıkmasına katkı sundu. İstanbul'dan Lefter Küçükandonyadis'i antrenör olarak takımın başına getiren ve 36 bin liralık ücretini de cebinden veren Venüs, 4 dönem boyunca Mersin Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Dönemin belediye başkanı Zeki Ayan'ın Fransa'ya gitmesi üzerine 1963 yılında 
9 ay başkanlığa vekaletname eden Mersinli doktor, kentin Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk 
Hristiyan belediye başkanı ünvanını aldı. Uray Caddesi'nde yer alan ve papazı olmadığı için dini törenlerin yapılamadığı Maruni Cemaati'nin kilisesini cami olması karşılığında devlete bağışlayarak Nusratiye Camisi'nin yapılmasını sağladı. 


Muhittin UYAR. Yüzbaşı Muhittin Uyar 1968-1974 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı. 


Kaya MUTLU (1929-2016). Mersin'de doğdu. Güney Cephesi Kurmay Başkanı, Kuva-yı Milliye Gazisi, İçel Eski Milletvekili Süleyman Fikri Mutlu ile Cumhuriyet Döneminin ilk kadın öğretmenlerinden Feride Mutlu'nun oğlu olan Ali Kaya Mutlu ilk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. 1948 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Mutlu, Yüksek öğrenimini Ankara Ziraat Fakültesinde tamamlayarak, 1953 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Fransa ve Amerika'da öğrenimi ile ilgili yüksek lisans yapan Mutlu, çalışma hayatına Toprak Su Teşkilatı, Tarım Uzmanı ve sonrasında da Devlet Planlama Teşkilatı Tarım Komitesinde Uzman olarak devam etti.1973 yılında yapılan belediye seçimlerinde CHP'den Mersin Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. 1977 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Mersin Belediye Başkan Adayı olan A. Kaya Mutlu 2. kez Mersin Belediye Başkanı seçildi. 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında siyasi yaşamın sonlanması nedeni ile Mersin Belediye Başkanlığı görevi sonlanan Kaya Mutlu bir süre Başbakanlık Müşavirliği görevinde bulundu ve bu görevinden emekli oldu. 1989 yılı Yerel Seçimlerinde SHP Adayı olarak seçimlere giren Kaya Mutlu Mersin Belediye Başkanlığına 3. kez seçildi. Mersin'in Eylül /1993'de Büyükşehir olması ile Belediye Başkanlığı görevini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sürdürdü, Mersin'in ilk Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olan A. Kaya Mutlu görevini Mart 1994'te yapılan Yerel Yönetimler Seçimlerine kadar sürdürdü. 
CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın dayısı olan Kaya Mutlu, Yıldız Hanımla evli ve dört çocuk babası idi. 


Fahri ÖZTÜRK. 1938'de, Yozgat Akbucak, Sarıkaya'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ladik, Şırnak, Yatağan, Saray Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Mülkiye Başmüfettişliği, 1978-1979 yılları arasında Mardin, 1979-1981 yılları arasında İçel (Mersin) Valilikleri, Danışma Meclisi Yozgat Üyeliği (15 Ekim 1981-6 Aralık 1983), Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Askeri Yönetimce Atama Suretiyle Mersin Valiliği sırasında Belediye Başkanlığı ile görevlendirildi. 9 Temmuz 1993 tarihinde emekli oldu. 
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığını temsilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinde bulundu. Vali Refik Arslan Öztürk'ün kardeşi, gazeteci Saygı Öztürk'ün ağabeyidir. 


Ferruh GÜVEN. 28.11.1961-21.06.1964 tarihleri arasında Bingöl, 1964-1966 ile 1970-1972 yılları arasında olmak üzere iki kere Yozgat, 1972 ila 1975 yılları arasında Nevşehir, 1978-1979 yılları arasında Malatya ve 1981-1982 yılları arasında İçel valiliği yaptı. İçel Valiliği döneminde, askeri yönetimin görevlendirmesiyle Mersin belediye başkanlığında da bulundu. 


Nazif DEMİRÖZ (1930-2014). Afyon'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1951 yılında Konya Maiyet Memuru olarak göreve başladı. 
Sırasıyla Keles, Bozkır, Çifteler, Seyitgazi, Alaşehir, Tuzluca, Ardanuç kaymakamlıkları, 1963-1970 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, 1971 ile 
1972 yılları arasında Rize, 1978 ile 1979 yılları arasında Eskişehir, 1981 ile 1982 yılları 
arasında Çorum, 1982 ile 1983 yılları arasında İçel ve Merkez Valiliği görevlerinde bulundu. İçel Valiliği döneminde, askeri yönetimin görevlendirmesiyle Mersin belediye başkanlığında da bulundu. A.Ü. Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek sertifika aldı. TODAİE'de DSİ personel Rejimi konusunda lisans üstü eğitim yaptı. 1995 yılında merkez valisi iken emekli oldu. Ankara'da vefat etti. Cenazesi İçişleri Bakanlığı önünde yapılan töreni takiben Kocatepe Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. 
Namal Hanımla evli olup iki çocuk babası idi. 


Okan MERZECİ (1939 — 1997). Mersin'de doğdu. Ailesi Denizli kökenli olmakla birlikte uzun süre önce Mersin'e yerleşmiştir. Dedesi eski Mersin Kadısı Hasan Tahsin Merzeci'dir. Amcası Fahri Merzeci de eski belediye başkanlarındandır. Ticaret Lisesi mezunu olduktan sonra Almanya'nın Münih kentinde bulunan Oscar Von Miller Teknik Okulu'nu bitirdi ve inşaat mühendisi oldu. Uzun süre serbest mühendis olarak çalıştı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçildi ve bu görevi 1989'a kadar sürdürdü. 1994'te bir kez daha belediye başkanı oldu. Belediye başkanı olduğu dönemde Gözne beldesindeki yayla evinde 19 Ağustos'ta diyabete bağlı yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren Okan Merzeci, bir süre İstanbul International Hospital'da tedavi 
gördükten sonra fizik tedavi için özel uçakla Almanya'nın Münih kentine götürüldü. Merzeci, 20 
Ekim'de aniden fenalaşarak bitkisel hayata girdi, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanan Merzeci'nin mezarı Mersin Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında bulunmaktadır. Candan Merzeci ile evli idi. 


Halil KURİŞ. 1950 yılında Trabzon'da doğdu. Halil Kuriş babasının işlerinden dolayı 1955 yılında Ankara'ya taşındı. İlk ve orta okulu Ankara'da okudu. Gençlik yıllarında sporla ilgilendi. Halil Kuriş 1965-1968 yılları arasında Ankara'da Aile şirketi olan Kuriş İnşaat bünyesinde “yap-sat” olarak bilinen Müteahhitlik sektörüne geçti. 1968 yıllında ailesi ile birlikte Mersin'e taşındı. Mersin Müteahhitler Birliğine üye olan Kuriş Mersin'e 600 konut kazandırdı.1983 yılında Anavatan Partisi kurucu üyeliği ile aktif siyasete atıldı. 1986-1994 Mersin Belediyesi meclis üyeliği, 1994-1997 Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği, İmar Komisyon Başkanlığı, Encümen üyeliği yaptı ve diğer komisyonlarda da aktif rol aldı. Kuriş Okan Merzeci'nin vefat etmesinin ardından, Anavatan Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinden oluşan meclis üyelerinin ittifakı ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 1997-1999 yılları arasında 18 aylık başkanlık görevinin ardından siyasetle olan ilişkisini sürdürdü. 2004 yılı Ocak ayında AK Parti bünyesine katılan Kuriş, partinin il teşkilatının kurulmasında ve yapılandırılmasında görev aldı. Kadınların ve Gençlerin 
siyasete katılımının arttırılmasına yönelik çalışmalarda da bulunan Kuriş, 28 Mart 2004 
seçimlerinde AK Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı. 
Halen Mersinde hayatını sürdüren Halil Kuriş, Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Spor Kulüpleri, Kültür ve Sanat Dernekleri ile ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Halil Kuriş 5 çocuk babasıdır. 


Macit ÖZCAN. 1954, Karataş'ta doğdu. İlk ve orta öğretimini Adana'da tamamladı. 1975 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1976 yılında Çukobirlik 


Teknik Müdürlüğü görevine başladı. 1976 - 1978 yıllarında askerlik görevini yaptıktan sonra, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 1979 yılında Adana 14. 
Yapı İşleri Bölge Müdürlüğünde, 1980 yılında İçel Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 1982 yılında bu görevden kendi isteği ile ayrılarak, çeşitli firmalarda 
şantiye şefliği yaptı. 1984 yılından itibaren serbest ticaret hayatına başladı. 1999, 2004 ile 2009 
yıllarında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Mersin Belediye Başkanı seçildi. 26 Mart 2015 
tarihinde Macit Özcan hakkında yolsuzluk operasyonu adı altında tutuklama kararı çıkarıldı. Bir oğlu ve iki kardeşi yolsuzluk sebebi ile tutuklandı. 


Burhanettin KOCAMAZ. 1955'te Nacarlı, Tarsus'ta doğdu. 1994-2014 yılları arasında Tarsus Belediye Başkanı ve 2014-19 yılları arasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde 
bulundu. Kocamaz aynı zamanda Çukurova Belediyeler Birliği başkanlığı görevinde bulundu. 1977 
yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Kimya öğretmeni ve mühendis olarak çalıştı. Bir süre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı oldu. 04 Aralık 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi den istifa ederek İYİ Partiye geçti. 
Kocamaz Hatice Yılmaz ile evli ve üç çocuk babasıdır. 


Vahap SEÇER 2019- 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Genç bir girişimci olarak 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer'in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor. 
Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı. Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı. Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 
2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine 
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 


Muğla 


Ragıp BEY (1869 — 1928). Ragıp Bey, Muğla'nın tanınmış ailelerinden Zorbazzadeler'den, Zorbaz Hacı Mehmet Ağa oğlu Feyzullah Efendi'nin oğludur. 1914 yılına kadar serbest işlerle uğraşmış 
1914 yılında belediye başkanlığına seçilmiştir. Belediye başkanlığı dönemi Osmanlı devletinin 1. 
Dünya Savaşına girişi, yenilmesi ve sonrasında işgal edilmesi gibi sıkıntılı bir döneme rast gelmiştir. Ragıp Bey de bu dönemde başkanlıktan çok Muğla'da Kuvva hareketlerinin desteklenmesi faaliyetleriyle uğraşmış, Menteşeliler Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin kurmuştur. Muğla İttihat ve Terakki Fıkrasının da kurucuları arasındadır. 1914-1928 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı yapmış olan Ragıp Bey, öldüğünde cenaze töreniyle İstanbul Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi. Adı Muğla'da bir caddeye verilmiştir. 


Hüseyin Avni ERCAN(1888 — 27 Ekim 1939). İstanbul Darülfünun Tıbbiye mezunudur. Muğla Belediye Tabipliği, 12., 21. Kolordu ve Menteşe Sahil Alayı Tabur Tabipliği, Muğla Gurebâ Hastanesi Baştabipliği, Muğla İl Sıhhiye Müdürlüğü, Muğla Belediye Başkanlığı, TBMM TV., V. ve VI. Dönem Muğla Milletvekilliği yaptı. Hüseyin Avni Ercan, Muğla'da tanınmış bir aile olan Topaloğulları'na mensuptur. İlköğrenimini Muğla'da lise öğrenimini ise memleketi Muğla ve İzmir'de tamamladı. Selanik'te ziraat mektebine devam ettiyse de buradaki eğitimini bırakarak İstanbul Tıp Okuluna devam etti. 1913'te bu okulu bitirerek Muğla hükümet tabibliğine atandı. I. 
Dünya Savaşı başlayınca, Muğla'daki Menteşe Sahil Alayı 2. Tabur doktorluğuna tayin oldu. 
Seferberlik sırasında bu görevi yürüttü. 1919'da daha sonra adı Muğla Devlet Hastanesi olacak olan Muğla Gureba Hastanesi başhekimi oldu. 1923'te Muğla Sağlık Müdürlüğüne getirildi. Bu görevleri sırasında siyasete atılmış, Halk Fırkası'nın kurucuları arasında yer almıştır. 1928 seçimlerine partisi adına katıldı ve Muğla belediye başkanı seçildi ve 1928-1931 yılları arasında görev yaptı. Daha sonra Halk Fırkasından Muğla mebusu seçildi. 1939 senesinde İstanbul'da öldü. Evli ve üç çocuk babası idi. 


İskender ALPER (1893—1953). İstanbul'daki öğrenimine devam ederken orduya katıldı ve Azerbaycan, Batum, Sina ve Kanal harekâtlarına katıldı. Çanakkale Savaşı'nda yer aldı. Ardından memleketine döndü ve burada Muğla Kuvva-i Milliye Teşkilatı'nın kuruluşunda görev aldı. 
Kurtuluş Savaşı'nın Aydın yöresinde devam eden muharebelerinde komutan olarak mücadele verdi. 
Kemalpaşa'yı Yunanlardan alan birliğin başında bulundu. Daha sonra bu ilçeye kaymakam oldu. 
Savaştan sonra Muğla'ya döndü. 1931-1950 yılları arasında olmak üzere 20 yıl süreyle belediye başkanlığı yaptı. 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu görevi bırakarak tekrar cepheye koştu. 1953 senesinde Muğla'da ölen Alper'in mezarı Eski Mezarlıkta bulunmaktadır. 


Naci KARAOSMANOĞLU. Karaosmanoğlu ayanlığı gücünü kaybettikten sonra Muğla'ya yerleşen bir koluna mensup olan aileden Naci Karaosmanoğlu, 1950-1957 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı yaptı. İskender Alper'in başlattığı imar faaliyetlerini sürdürdü. Halkın içinden çıkmayarak, halkın istek ve yönelimini Belediyenin meclis ve encümen toplantılarında çok iyi değerlendirdi. 


Esat Kaya AYMAN (1912-2009). Askeri Eczacılardan Nail Bey ile Necibe Hanımın oğludur. 
İstanbul'da doğdu. 1930'da Adana Lisesini iyi derecede bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, 
30 Temmuz 1933'te tayin edildiği Konya Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan, bu 
arada askerlik hizmetini de yedek teğmen olarak yaptıktan sonra kaymakamlığa terfi etti. Mart 1936'da Ermenek Kaymakamlığına; Temmuz 1938'de Dahiliye Vekaleti Mahalli idareler Şube Müdür Muavinliğine; Eylül 1939'da Nevşehir Kaymakamlığına; Aralık 1942'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine; Mart 1949'da Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Bu arada Mayıs 1950'den 15 Haziran 1950'ye kadar Emniyet Genel Müdür Muavinliği Vekaletinde de bulundu. 
Eylül 1950'de İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdür Muavinliğine ve 1. Şube Müdürlüğüne nakledildi. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 9 Kasım 1950'de Balıkesir Vali Vekilliğine; Şubat 1952'de Ağrı, Haziran 1953'te Muğla Valiliklerine nakledildi. Muğla Valiliği sırasında 1957-1960 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığını da üstlendi. Ekim 1958'de Avrupa Prodüktivite Ajansı tarafından tertiplenen tetkik gezisine katılarak İtalya ve Fransa'ya gitti. Muğla Valisi iken 6 Haziran 1960'da re'sen emekliye sevk edildi. Emekli Sandığı Kanununun 39/B Maddesi'nin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine Danıştaya açtığı davayı kazanarak 31 Ağustos 1965'de Merkez Valiliğine yeniden tayin edildi. 24 Mayis 1967'de Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. Merkez valisi 


olarak görev yaparken 14 Aralık 1977 tarihinde emekli oldu. İstanbul'da vefat etti. 24 yaşında iken evlendi; iki oğlu vardır. 


Necati KINACI. 1916'da, Eğridir'de doğdu. Ali Kemaleddin Efendi ile Lütfiye Hanımın oğludur. 
1934'de Konya Lisesini iyi derecede bitirdi. S.B.O.'ndan mezuniyetinin ardından 10 Ağustos 1939'da Dikmen (Ankara) Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek idare mesleğine girdi. 24 Haziran 1939'da Konya Maiyet Memurluğuna nakledildi. 31 Mayıs 1941'de, muvazzaf askerlik hizmeti için, silah altına alındı; 7 Ekim 1943'de yedek teğmen rütbesiyle terhis edilip tekrar Konya Maiyet 
Memurluğuna döndü. Stajını bitirip katıldığı Kaymakamlık Kursunu 31 Ekim 1945'de tamamladı. 9 
Kasım 1945'de Kemah Kaymakamlığına atandı. 30 Nisan 1948'de bu görevden ve memuriyetden 
istifaen ayrıldı. Üç yıl sigorta prodüktörlüğü ile uğraştıktan sonra tekrar idare mesleğine döndü. 31 
Ağustos 1951'de Torbalı Kaymakamlığına; 30 Eylül 1957'de Mülkiye Müfettişliğine yükseltildi. 31 
Ocak 1966'da Tunceli, 4 Ekim 1968-1970 yılları arasında Gümüşhane Valiliği yaptı. 18 Haziran 1941'de Refika (Ar) Hanımla evlendi; iki kızı vardır. Türk İdareciler Derneği üyesidir. Fransızca bilmektedir. Yağlıboya resim yapmaya meraklıdır. 1960'ta kısa süre Muğla Belediye Başkanlığı 


yaptı. 
Selahattin KÜRŞAT. 1960”ta kısa süreliğine Muğla Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necdet TAŞAR (1910-1965). İsmail Fehmi Efendi ile Fatma Günce Hanımın oğludur. İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. Mülkiyeden mezuniyetini takiben, Eylül 1933'de Üsküdar Altunizade Maliye Şubesi Varidat Tahakkuk Memur adaylığına tayin edilerek devlet hizmetine girdi. Stajını tamamlayıp kaymakamlığa yükseltildi. Sırasıyla Çatak, Malazgirt, Sirvan, Çivril, Buldan kaymakamlıklarına; 1949'da Erzurum, 1951'de Mersin, 1954'de Samsun, 1956'da Antalya, 
27 Nisan 1957'de Gaziantep, 1958'de Balıkesir Vali Muavinliklerine atandı. Buradan Valiliğe 
yükseltildi 15 Haziran 1960'da Muğla Valiliğine; 31 Ağustos 1961'de İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Müşavirliğine; 20 Aralık 1963'de Balıkesir Vali Muavinliği kadrosuyla İstanbul Valiliği emrinde İdari Müşavirliğe nakledildi. Muğla Valiliği esnasında Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevde iken İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evli olup bir erkek, bir kız evlat babası idi. 


Şerif TÜTEN (1925-2016). Elazığ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube mezunudur. Aynı Fakültede doktora yaptı. Çanakkale ve Burdur İlleri Maiyet Memurluğu, 1949-1950 yılları arasında Karayazı, Kemah, Gerger, Beyşehir, Düzce Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, 1961-1965 yılları arasında Muğla (Muğla'daki görevi esnasında 1961-1963 yılları arasında Belediye Başkanlığını da üstlendi), 1966- 
1967 yılları arasında Antalya, 18.06.1971—02.06.1975 tarihleri arasında Ankara Valiliği, İçişleri 
Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı, Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Parlamentosu Türkiye Temsilciliği, Yazarlık, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği (30 Mayıs 1975-8 Haziran 1980), Uluslararası Parlamenterler Birliği Türk Grubu Üyeliği, TBMM Dışından İmar ve İskan Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İzmir'de vefat etti. M. Şerif Tüten, “Yazdıkça Hatırlamak: Bir İdarecinin Acı, Tatlı Anıları İçerisinde Türkiye'nin Kaderi” isimli anı kitabı vardır (2007). Yazar kitabında, mülki idare amirliği yaptığı dönemlerde karşılaştığı sorunları yazmıştır. 
Tüten, mülki idare amirlerinin karşılaştığı en önemli sorunun siyasi baskılar olduğunu kaydeder. 
Siyasi parti il ve ilçe başkanlarının mülki idare amirlerine etki etmek istediklerini, bu etkinin olmaması durumunda mülki idare amirlerinin tayin yoluyla yerlerinin değiştirildiğini belirtmektedir. 


Tüten, “Partizan İdare” kavramı ile siyasetin mülki idare amirlerini etkilediğini bu nedenle idarecilerin tarafsızlıklarını kaybettiklerini belirtmiştir. Tüten, son olarak eserinde mülki idare amirlerinin liyakat, sicil ve kıdeme göre seçilmeleri gerektiğini belirtmiştir. 


Latif SEPİL. Hacılatifoğlu Şükrü Efendinin oğludur. Muğla'da ortaokulu, İstanbul Erkek Lisesinde liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinin (İstanbul Teknik Üniversitesi) İnşaat Mimarlık Bölümünden 1941 yılında mezun oldu. Ardından, kendi adıyla anılan “Latif Sepil İnşaat Firması'nı kurdu. 1950-1965 yılları arasında devletin büyük baraj ihalelerine girdi. Denizli-Işıklı, Ankara-Kesikköprü, Balıkesir-Çaygören, Edirne-Keşan ve Denizli-Buldan barajlarını yaptı. Baraj inşaatlarının yanı sıra Devlet Demiryolları ve Karayolları ihalelerine girerek büyük yol yapımlarını üstlendi. Latif Sepil, 1961 Anayasasının kabulünden sonra yapılan ilk yerel seçimlerde (17 Kasım 1963) CHP'den Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin imarına ve yeni gelişme alanlarına yönelik bir takım projeler hazırlattı. Bu projelerden bazılarını uygulamaya koydu. İl Merkezinin bugün Yüksek Anıtlar Kurulunca sit ilan edilen bölgesinin karakterini korumak ve imar faaliyetlerini Saatlikule Caddesinin Cumhuriyet Alanı yönüne kayan kesimlerine yönelmek, Latif Sepil'in düşüncesidir. Bu düşüncenin ürünleri olarak, Koca Han ve Yağcılar Hanı kamulaştırılarak büyük caddeler açılmış, eski yağ halinin yerine Belediye İş Hanı oluşturulmuştur. Tabakhane ve Karamuğla Dereleri DSİ ile yapılan eşgüdüm sonucu ıslah edilmiş, üzerleri beton kaplama ile örtülmüş, yeni dükkanlar yapılmış, bugünkü Pazar yeri kurulmuştur. 
Tabakhane Deresi yanındaki eski Reji Binası da kamulaştırılarak yerine bugünkü hal ve et-balık pazarı kurulmuştur. Latif Sepil, 9 Ekim 1965 tarihinde işlerinin çokluğu yüzünden Muğla Belediye Başkanlığından istifa etti. Latif Sepil Hacı Ömer Hafızlardan Hamdi Efendi'nin kızı Fikriye Hanım ile evli idi. 


Fevzi ÖZER (1925 — 2012). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukatlık, Baro Başkanlığı, Belediye Başkan vekilliği, Muğla Belediye Meclis Üyeliği, Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyeliği (12 Ekim 1975 — 12 Eylül 1980) yaptı. 1965'te kısa süre Muğla Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası idi. 


Haluk ÖZSOY. Babası Yerkesikli Hacıhasanzade Nabi Bey annesi Yatağanlı Fehmi Bey'in kızı Nazife Hanımdır. İlkokulu Yerkesik İlkokulunda okudu. Orta öğrenimine İstanbul Robert Kolej'de başladı fakat ikinci sınıfta ayrıldı. Robert Kolej'de öğrenim gördüğü iki yıl içinde çok iyi İngilizce öğrendi. Askerliğini Afyon'da tercüman olarak yaptıktan sonra Yerkesik'e geldi. Babasının manifatura dükkanını bir süre çalıştırdı. 1952-1953 yıllarında Amerikan Hükümetinin sağladığı olanaktan yararlanarak ileri derecede tarımla meşgul iyi İngilizce bilen çiftçilerin heyetine dahil edildi ve bir yıl Amerika'nın Oregon şehrinde tarıma yönelik görgü ve bilgisini artırdı. Dönüşte, Yerkesik 4-K Başkanlığına seçildi. Tarımla uğraşırken 1957 yılında DP'nin Merkez ilçe Başkanı oldu. 1960 İhtilalinden sonra İzmir'e göç ederek Otel işletmeciliği yaptı. 1960 yılında Muğla'ya dönerek önce yeni kurulan AP'nin Muğla İl Başkanlığını yaptı. Sonra 19 Aralık 1965 ara seçimlerinde Latif Sepil'den boşalan Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. Muğla Belediye Başkanlığını iki dönem üst üste 8 yıl yaptı ve 14 Aralık 1973 seçimlerinde yerini Erman Şahin'e bıraktı. Belediye Başkanlığı sırasında bir kez daha Amerika'ya inceleme gezisine giden Haluk Özsoy Belediye Başkanlığı döneminde, Dua Yatağı'nın parsellenip, bir bölümünün Genel Kurmaya, bir bölümünün halka satılmasını gerçekleştirdi. Kozağaç suyu ile Bahçeyaka yer altı suyunu Muğla ana su deposuna getirtti. Düğerek Deresini ıslah ederek günümüzdeki büyük caddeyi açtı. Akyol-Sülüklü Dere arasında kalan arsaları Belediyeye kazandırdı. İmar-İskan Bakanlığına bu arsaları 


“gecekondu önleme bölgesi” olarak tescil ettirdi ve bloklardan ve Bahçelievlerden oluşan yeni mahallenin kurulmasına ön ayak oldu. Turgut Reis Caddesindeki belediye İş Hanını, Belediye Sinemasını, Soğuk Hava Deposunu yaptırdı. Karamuğla deresinin ıslahını bugünkü düzeye getirdi. 
Haluk Özsoy, Ayvalık ilçesinden Ticaret Lisesi Öğretmeni Tülin Hanımla evlendi ve iki çocuğu oldu. 1975'te günü geçirmiş olduğu beyin ameliyatının yan etkilerinden kurtulamayarak Muğla'da hayata gözlerini kapadı ve Muğla Şehir Mezarlığında toprağa verildi. 


Erman ŞAHİN. Muğlalı Şahanoğullarından Hamdi Efendi'nin küçük oğludur. Ortaokulu Muğla'da, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. Ankara Hukuk Fakültesi sınavlarını kazanarak bir süre Ankara 
Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Fakat öğrenimini yarıda bırakarak memuriyet yaşamına atıldı. 1963 
yılında Muğla Devrim Gazetecilik ve Matbaacılık Şirketinin ortakları arasına girerek gazeteciliğe başladı. 1967 yılında Ankara'ya, Barış Gazetesi kadrosuna geçen Erman Şahin 1968 yılına kadar tekrar Muğla'ya dönerek Yeni Muğla Gazete ve Basım Evini kurdu. 1972'de CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığına, 14 Aralık 1973 yerel seçimlerde de Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. İki dönem Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. 12 Eylül askeri müdahalesiyle belediye başkanlığı görevine ara veren Erman Şahin, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden Muğla Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 1989 yılına kadar sürdürdü. Erman Şahin, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP listesinde Muğla Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Aynı zamanda kurulan koalisyon hükümetinde de Şehircilikten ve Belediyelerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak bulundu. Daha sonra bakanlıktan ayrılan Erman Şahin, kısa bir süre sonra Bayındırlık Bakanı olarak yeni kurulan hükümette yer aldı. 
Belediye başkanlığı zamanında Erman Şahin'in başardığı ve Muğla'ya kazandırdığı eserler şunlardır. Belediyeler Otobüs İşletmesi kuruldu ve Yayla, Düğerek, Yeniköy ulaşımı kolaylaştırıldı. 
Belediye Tanzim Satış Mağazalarını (TANSA ) devreye sokarak halkın gıda gereksinimlerini üretim kaynaklarından sağlama yoluna gitti. Şehir İmar Planını yaptırarak bakanlık onayından çıkardı. 
Muğla'nın tarihsel ve geleneksel mimarisini koruyup ebedileştirme yolunda çalışmalar yaptı, Muğla'nın SİT alanları içine yer almasını Anıtlar Kurulundan geçirdi. Yeni sanayi sitesini kurdu. 
Tavas Caddesi üzerine iş yerleri yaptırarak belediyeye gelir sağladı. Büyük Belediye Fırınını yaptırıp devreye soktu. Şehir elektrik şebekesinin yeniden yapımını ihale aşamasına getirdi. Yeni şebeke ağına Karabağlar Yaylasını ve Düğerek mahallesini dahil etti. Karabağlar yollarının ıslahı ve su kanallarının düzenlenmesi konularını çözüme kavuşturdu. Şehirlinin mesire yeri ve dar gelirli yurttaşın tarımsal faaliyet alanı olan Karabağlar'a ekonomik değer kazandırdı. Üçüncü döneminde Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nı tamamlayarak hemşerilerinin hizmetine sundu. Politikayla uğraşmasının yanında Muğla kültürünün araştırılmasıyla ilgili önemli çalışmaları olan Erman Şahin, yaptığı resimler ve yazdığı kitaplarla Muğla kültürünün önemli bir döneminin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı. Erman Şahin Aydınlı Mustafa Beyin kızı Birsen Hanımla evli olup üç çocuğu vardır. 


İbrahim Ali GÖKER Kars'ta doğdu. 1974 yılında Muğla Defterdarlığına atandı. Muğla'da defterdar olarak görevliyken, 12 Eylül Askeri Harekatınca Muğla Belediye Başkanlığına getirildi. 
Göker, 1980-1982 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı yaptı. Görev yaptığı bu iki yıl içinde şehrin temizliği ve yolların beton kaplama işleriyle yoğun şekilde uğraştı. 


Süleyman GÜNDEŞLİOĞLU. Kadirli'de doğdu. Muğla Veteriner Müdürü olarak görev yaptığı sırada Ali Göker'in istifasıyla boşalan Muğla Belediye Başkanlığına getirildi. 1982-1983 yılları arasında görev yaptı. 


Seyfi KALAKOĞLU. Muğla'da doğdu. Yarbay rütbesindeyken emekli oldu. Askeri yönetim tarafından 5 Ocak 1983 tarihinden 25 Nisan 1984 tarihine kadar Muğla Belediye Başkanlığına getirildi. 1983-1984 yılları arasındaki Belediye başkanlığı sırasında şehrin temizliği, yolların bakımı ile ilgilendi. 


Orhan ÇAKIR. 1944 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Muğla'da tamamladı. 
Lise ve üniversite eğitimini İzmir'de gerçekleştirdi. 1966 Yılında İzmir İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1965 yılında başladığı siyasi yaşamında sırasıyla CHP İlçe Başkanlığı, İl sekreterliği, İl genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliklerinde bulundu. 1989 Yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı oldu. Başarılı bir dönem geçirmesi 1994 yılındaki seçimlerde tekrar kazanmasını sağladı. 
Muğla'da serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yapan Orhan Çakır evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Orhan Çakır iki dönem boyunca başarılı çalışmalara imza atmış, kentin daha temiz ve daha yeşil bir kent olması için çaba göstermiştir. 


Yavuz KAYI. 1941 tarihinde Muğla'da doğdu. İlköğrenimini İzmit'te tamamlayan Yavuz Kayı, Muğla Ortaokulu'nda başladığı orta öğrenimini İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra Çorum'da askerlik görevini yerine getirdi. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda sigorta müfettişi olarak iş yaşamına başlayan Yavuz Kayı, SSK Denizli teşkilatının kuruluşunda görev aldı. 1976 yılında kurmakla görevlendirildiği Muğla Sosyal Sigortalar Kurumunu 1 Ocak 1977 tarihinde hizmete açtı ve emekli olduğu 1993 yılına kadar aynı kurumda sigorta müdürü olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra 1994-1999 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Muğla Belediye Meclis Üyesi seçildi. 1999'da kısa süre Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 2002 yılında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etti. 
Yavuz Kayı'nın iki çocuğu vardır. 


Osman GÜRÜN. 1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu'nda, Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ayni fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 
1976 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu. 1979 yılına kadar Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalında Baş Asistan olarak çalıştı. 1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesinde çalıştı. 1996 yılında Muğla SSK Hastanesi'nden ayrılarak Muğla Özel Yücelen Hastanesi'nde görev yaptı. 1997 yılında emekli olduktan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanlığına başvurarak parti üyesi oldu. 1999'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’ den ikinci kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP?den üçüncü kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 3 dönem Muğla Tabipler Odası Şube Başkanlığı, Muğla Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ege Belediyeler Birliği Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı EGEV İcra Kurulu Üyeliği, Tarihi Kentler Birliği Kurucu ve Encümen Üyeliği, Muğlaspor Kulüp Başkanlığı görevlerini üstlendi. Muğla Karabağlar Yaylası Güzelleştirme 
Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi ve halen bu derneğin başkanlığını yürütmektedir. 1977 
yılında meslektaşı Gülsün Gürün ile evlendi ve iki çocuğu oldu. 


Muş 


Zeynel Abidin ÖZMEN (1890-1966). Niğde ileri gelenlerinden ve Ziraat Bankası Memurlarından Güllü Ahmed oğullarından Hasan Efendi ile Şavkıye Hanımın oğludur. Niğde'de doğdu. Niğde Rüşdiyesinde orta, Mercan İdâdisinde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos 1911'de Mülkiyeden Pekiyi derecede mezun oldu. Mülkiye son sınıfta iken sınav kazanarak Mâliye Nezâreti Varidat Umum Müdürlüğü 4. Sınıf Kâtipliğine tayin edilip devlet hizmetine girdi. Mezuniyetinden sonra aynı göreve devam etti. Nisan 1912'de Konya Vilâyeti, Eylül 1912'de Niğde Sancağı Maiyet Memurluklarına nakledildi. Ekim 1913'de Konya Vilâyeti hesabına su mühendisliği öğrenimi için Belçika'ya gönderildi. Liege Teknik Üniversitesinde öğrenimde iken 1. Cihan Savaşının başlaması ve Almanların Liege'i de işgal etmeleri üzerine Ocak 1915'de yurda döndü. Nisan 1915'de askere alındı. Yedek subay olarak muhtelif cephelerde savaş sonuna kadar hizmet gördü. Ekim 1918'de terhis edildi. Kasım 1918'de Kangal Kaymakamlığına tayin edildi ise de buraya gidemeden Malkara Kaymakamlığına nakledildi. Nisan 1919'da Bursa Polis Müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken Bursa Evkaf Müdür Vekilliğini, Mudanya Kaymakam Vekilliğini de ifâ etdi. Mudanya Kaymakam Vekilliği sırasında Milli Mücâdeleye fiilen katıldı. Yunan işgal Kuvvetlerinin harekât ve miktarı hakkında Milli Kuvvetler ve T.B.M.M. Hükümeti Genel Kurmay Başkanlığına bilgi vermek, Yunan işgal kuvvetleri aleyhinde ecnebi devletler nezdinde propaganda yapmak gibi çalışmalarının 
Yunanlılarca haber alınması üzerine yakalandı. İzmir'deki Yunan Harb Divânının 31 Ağustos 1921 
günlü Karârı ile 101 yıl hapis cezasına çarptırılarak Atina'ya gönderildi. Üç yıl devam eden bu mahkümiyet devresinde Yunanistan'da "Singro, Egine" Adası Hapishanelerinde ve Gudi Esirler 
Kampında kaldı. Büyük Zaferden sonra başlayan esir mübadelesi sırasında serbest bırakılarak 14 
Şubat 1923'de Yurda döndü. Nisan 1923'de Yalvaç, Eylül 1924'de Birecik, Aralık 1925'de Kilis Kaymakamlıklarına atandı. Ocak 1926'da 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine nakledildi. Mülkiye Müfettişi iken ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak valiliğe yükseltildi. Eylül 1927'de Bitlis (25. 
10. 1927-25. 08. 1929), Mayıs 1929'da Muş (01. 09. 1929-02.02. 1931), Aralık 1931'de Antalya (22. 
02. 1931-17.06. 1933), Nisan 1933'de Bursa (19. 06. 1933-28.04. 1934) Valiliklerine getirildi. Muş Valiliği döneminde şehir hakkında müfettiş olarak hazırlamış olduğu raporlar hükümet tarafından uygulamaya geçirildi. Bursa Valisi iken, dönemin Başvekili İsmet İnönü'nün, Milli Eğitim alanındaki çalışmalarını takdir etmesi üzerine, önce Aydın Mebusu olarak T.B.M.M.'ne girdi. 
1934'de Maârif Vekilliği'ne (Milli Eğitim Bakanlığına) getirildi. 1935'e kadar Maârif Vekili olarak Kabinede bulundu. Maârif Vekilliği sırasında yaptığı hizmetlerden biri, 2750 ve 2772 sayılı Kanunları Meclisten çıkartıp Mülkiye Mektebi'nin S.B.O. olarak Ankara'ya nakledilmesini ve o zamana göre çok geniş imkânlarla, kendisine âid modern bir bina içinde öğretime devam etmesini sağlaması oldu. Temmuz 1935'de Mebuslukdan istifâ etti. Ağustos 1935'de Diyarbakır'da bulunan 1. 
Genel Müfettişliğe atandı. Nisan 1943'de Trakya Genel Müfettişliğine nakledildi. Genel Müfettişliklerin kaldırılması üzerine de Nisan 1948'de Afyon Valiliğine getirildi (21/02/1948 — 07/05/1950). Bu görevden 9 Haziran 1950'de emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu Mudanya'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Esâretten döndükten sonra Mayıs 1923'de evlenmişti. Bir kız, bir erkek evlâdı vardı. “Rahmetli, samimi, gösterişi sevmez, inandığı prensipler için cesurane davranırdı. Atatürk'e yazılı hakaaret'den hüküm giyen ve bu suretde Konya Lisesi öğretmenliğinden kovulan müseccel Komünist Sabahaddin Ali'nin tekrar göreve alınması hususunda üst makamlardan yapılan bütün baskılara mukaavemet etmiş: "Ben Maarif Vekili bulunduğum müddetçe o g o m on is t 'e muallimlik yapdırmam.." diyerek adı geçeni vazifeye almamışdır.” Ali Çankaya 


Mustafa Ferruh YAZICIOĞLU (1886-1941). Kadılardan Çavuşzade Mustafa Kazım Efendi'nin oğludur. İstanbul'da doğdu. Mercan İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos1910'da Mülkiyeden iyi derecede mezun oldu. Aynı yıl girdiği ihtiyat Zabit Mektebini 1911'de yedek teğmen rütbesiyle bitirdi. 1912'de Balkan Harbine katıldı. Ocak 1913'de tayin edildiği İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğunda stajını bitirdikten, bir süre de Ereğli Nahiyesi Müdürlüğünde görevlendirildikten sonra Kaymakamlığa terfi etti. Eylül 1914'de Çorlu, Aralık 1916'da Hayrabolu, Nisan 1918'de Kuşadası, Ocak 1923'de Çarşamba, Mayıs 1925'de Salihli kazaları kaymakamlıklarına; Kasım 1927'de 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine atandı. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Valiliğe yükseltildi. Mayıs 1929'da Maraş (10.3.1929 - 07. 02. 1930)), Temmuz 1931'de Muş (28. 02. 1931 11. 12. 1932), Eylül 1933'de Şebinkarahisar (05. 01. 1933 01. 06. 1933) valiliklerine getirildi. Aralık 1934'de İstanbul Vilayeti İdare Heyeti Azalığına nakledildi. Bu vazifede iken İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Edirnekapı Şehitliğine defnedildi. 


Mithat SAYLAM (1888-1942). Tavas'da doğdu. Aydın Sancağı Bidayet Hukuk Mahkemesi Başkatiblerinden İzzet Efendi ile Hüriye Hanımın oğludur. Aydın Rüşdiyesinde orta, İzmir İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1909'da Mülkiyeden pekiyi derecede mezun oldu. 
13 Eylül 1909'da tayin edildiği İzmir, 23 Kasım 1911'de nakledildiği Adana Vilayetleri Maiyet 
Memurluklarında stajını bitirip 13 Eylül 1912'de kaymakamlığa terfi etti. Ancak idare mesleğinden ayrılıp Maliye Teşkilatına geçti. 21 Eylül 1913'de İzmir Defterdarlığı Katibzade Mıntıkası Milliye Tahsil Şubesi Tahakkuk Memurluğuna; 21 Temmuz 1914'de İzmir Maliye icra Memurluğuna atandı. 
Bu görevde iki yıl kaldıktan sonra tekrar idare mesleğine geçti. 31 Ağustos 1916'da Seydişehir, 21 
Ağustos 1919'da Sarayköy, 6 Mart 1921'de Simav, 3 Nisan 1922'de Islahiye, 21 Eylül 1922'de 
Kilis, 10 Şubat 1923'de Saideli (Kadınhanı) kazaları kaymakamlıklarına; 20 Eylül 1923'de 3., 27 
Şubat 1927'de 2., 5 Eylül 1927'de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 9 Ekim 1929'da Elaziz Vali Muavinliğine atandı. Ehliyet ve başarıları göz önüne alınarak valiliğe yükseltildi. 24 Mart 1931'de 
Van, 23 Aralık 1932'de Muş, 4 Aralık 1934'de Kırşehir, 5 Haziran 1939'da Ordu Valiliklerine; 30 
Temmuz 1940'da 1., Genel Müfettişlik Baş Müşavirliğine getirildi. Son görevinde iken 28 Kasım 1942'de tedavi edilmekde olduğu Ankara Nümüne Hastahanesinde beyin kanamasından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. Evli olup bir kızı vardı. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Sığır vebası takibatında gösterdiği idari faaliyetine binaen 1931'de takdirname aldı. Kanun hilafına adam hapsetmekten tahkikat geçirmiş; Devlet Şurası Mülkiye Dairesince, mürur-ı zaman dolayısıyla amme davasının ortadan kalkmış olduğuna karar verilmiştir. Bedri ve Ali Fahri adlı şahısları bir müsamere esnasında halkevinden çıkarılması için emir vermekten tahkikat geçirmiş; Devlet Şurası Mülkiye Dairesi 06.07.1936'da men-i muhakeme kararı vermiştir. Beş yıla yakın hizmet verdiği Kırşehir'de milli eğitim, bayındırlık, ekonomik kalkınma alanlarında pek çok sayıda eser bırakmıştır. Asri Cezaevi, yeni Orta okul, Özel İdare binaları ile Bayındırlık Müdirliği Ta'mir Atölyesi, Vali Konağı, Meteoroloji Binası, İnönü İlkokulu, Çuğun, Gollü, Karakaya ve Topaklı Jandarma Karakol binaları; Mucur ve Kaman İlçeleri Çarşı planlaması, Kırşehir'in ilk elektrik tesisâtı hizmetleri arasında hemen sayılabilen eserleridir. Basılmış kitapları şunlardır. 
Islahat Önünde Düşüncem. Bursa, Matbaa-i Vilayet; 1925. Benim Köy Kanunum. Kırşehir, Kırşehir Basımevi. 1937. Köylüler Arasında. Kırşehir. Kırşehir Basımevi, 1937. 


Ahmet Niyazi MERGEN (1887-1959). Serez/Yunanistan'da doğdu. Serez ileri gelenlerinden Hacı Mehmed Efendi ile Ayşe Hanımın oğludur. Serez Rüşdiyesinde orta, Mercan İdadisinde pekiyi derecede lise öğrenimini tamamladı. 28 Aralık 1911'de Serez İdadisi Riyaziye Muallimliğine tayin 
edilerek devlet hizmetine girdi. Balkan Harbinde Serez'in de kaybedilmesi üzerine İstanbul'a gelip 6 


Ekim 1913'de Milliye Nezareti Umumi Evrak Kalemi 4. Sınıf Katipliğine nakledildi. Bu görevde kısa bir süre kaldıktan sonra idare mesleğine geçti. 19 Kasım 1913'de tayin edildiği Müstecib Nahiyesi Müdürlüğünde stajını bitirip 22 Şubat 1916'da kaymakamlığa terfi etti. 26 Mart 1916'da 
Ladik, 5 Aralık 1917'de Tirebolu, 17 Haziran 1920'de Maçka, 3 Şubat 1921'de 2. defa Ladik, 12 
Haziran 1924'de Çermik, 15 Haziran 1925'de Zara, 17 Eylül 1926'da Gercüş, 14 Ekim 1926'da Keskin Kazaları Kaymakamlıklarına; 8. Ocak 1927'de 3., 12 Kasım 1929'da 2. Sınıf Mülkiye Müfettişliklerine; 15 Ekim 1934'de merkezi Diyarbakır'da olan 1. Umumi Müfettişlik Asayiş Müdürlüğüne getirildi. Bu görevde iken valiliğe yükseltildi. 30 Haziran 1935'de Muş, 30 Temmuz 1937'de Edirne (02.07.1937 - 02.05.1939), 15 Haziran 1939'da Gümüşhane, 21 Aralık 1940'da Ağrı (21.12.1940 — 03.07.1944), 17 Temmuz 1944'de Niğde, 30 Kasım 1947'de Çorum Valiliklerine atandı. Çorum Valiliğinden 16 Temmuz 1949'da Emekli Sandığı Kanunu'nun 39/B maddesi gereğince emekliye sevk edildi. Bundan sonra bir süre yol inşaat müteahhitliği ve taşeronluğu yaptı. 
İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aliye Hanım'la evli olup iki kız, bir erkek evlat babası idi. 
At sporuna ve at beslemeye büyük merakı vardı. 


Tevfik Sırrı GÜR (1892-1959). İstanbul'da doğdu. Devrinin tanınmış bilginlerinden ve darülfünün müderrislerinden, Maarif Meclisi Reislerinden Süleyman Sırri Efendi ile Nesime Hanımın oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde orta, İstanbul İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Mülkiyeyi 1911'de bitirdikten sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. 12 Ocak 1912'de İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğuna ve ek görev olarak da Kabataş Sultanisi Tarih 
Muallim Vekilliğine tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 1912'de Üsküdar Sancağı, 1 
Kasım 1913'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluklarına; 23 Kasım 1913'de Şahin (Edirne), 8 
Temmuz 1914'de Pınarlı Nahiyeleri Müdürlüklerine nakledildi. Pınarlı Nahiye Müdürlüğünden kaymakamlığa terfi etti. 25 Eylül 1914'de Babaeski Kazası Kaymakamlığına atandı. Burada iken askere alındı. Yedek subay olarak 1. Dünya Savaşı süresince çeşitli birliklerde bulundu. Mayıs 1920'de terhis edildi. 10 Temmuz 1920'de Hayrabolu Kaymakamlığına getirildi. Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçerek Milli Hükümet emrine girdi. 2 Şubat 1921'de T.B.M.M. Hükümeti Dahiliye Vekaletince 3. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 24 Eylül 1921'de Keskin Kaymakamlığına tayin edildi. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Keskin Kaymakamlığından mutasarrıflığa yükseltildi. 8 Kasım 1922'de Kırklareli Mutasarrıflığına getirildi. 
Bu görevde iken bir süre de Edirne Belediye Reisliği yaptı. 29 Mayıs 1928'de 2. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 1 Aralık 1931'de İçel (Mersin), 28 Şubat 1933'de Elaziz (18.02.1933 — 23.06.1937), 
13 Temmuz 1937'de Muş, 11 Haziran 1943'de ikinci defa İçel, 1 Kasım 1947'de Kastamonu 
Valiliklerine yükseltildi. Kastamonu valiliğinden 14 Haziran 1950'de emekliye sevk edildi. Muş Valiliği döneminde, şehir imar bakımından birçok gelişmeye şahit oldu. Vali Gür, bilhassa okullaşmaya önem vererek vilayette mevcut ilk ve ortaokulların daha iyi bir kapasiteyle hizmet vermesini sağlamıştı. Kastamonu Valiliği döneminde ise, şehirdeki geniş ve çok verimli imar çalışmalarından son derece memnun kalan Kastamonulular, vakitsiz yapılan emeklilik işini bir nevi protesto etmek amacıyla, o zamanki Belediye Reisini kendi isteği ile istifa ettirdiler ve Kastamonu Belediye Reisliğine Tevfik Sırrı Gür'ü getirdiler. Ekim 1952'de Belediye Reisliğinden istifa ederek ayrıldı. Türkiye'de ilk defa beton biriket atölyesini kurup işletmeye başladı. Bu işle uğraştığı sırada ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonunda Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 26 yaşında iken Mukaddes Hanım'la evlenmişti. İki kız evlat babası bulunuyordu. Fransızca, Almanca bildiği sicilinde yazılıdır. Tezyini resim yapmaya, bina projeleri çizmeye büyük merakı vardı. Elaziz, Muş, Mersin, Kastamonu şehirlerinin fahri hemşehrilik payelerini haizdi. 


1940 yılı Kasımında, 1930, 1932, 1933 yıllarında çıkarılan kararnameler ile idare amirleri (vali- 
kaymakam) uhdesine verilmiş olan belediye reisliği vazifelerinin halen idare amirleri sorumluluğuna bırakılmasını gerektiren lüzum ve zaruret kalmamış olduğundan, adı geçen vilayet ve kazalar belediye reisliklerinin vali ve kaymakamlar uhdesinden kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Muş ve Sürt belediye reislikleri görevleri ile Lice, Ergani, Silvan, Malazgirt, Gercüş, Midyat, Nusaybin, Dirik, Viranşehir Suruç kazaları belediye reisliği görevleri idare amirleri sorumluluğundan alındı. 


Kâmil KOTAN (1886-1952). Muş'ta doğdu. Babasının adı Sincar, Annesinin ise Yadigâr'dır. Muş Evkâf Komisyonu Başkanı, Muş Ziraat Bankası Muavin Vekili, Muş Ziraat Bankası Sandık Reisi, Himayei Etfal Cemiyeti Başkanı, Muş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı, Muş Halkevi Başkanı (1934-1943), Muş Umumi Meclis ve Daimi Encümen Üyesi, Muş Belediye Başkanı, Muş Tayyare 
Cemiyeti Üyesi, Millet Mektepleri Tedrisat Meclisi Azası görevlerini yürüttü. 8 Mart 1943 - 14 
Haziran 1946 tarihleri arasındaki VII. Dönem Muş Milletvekilliğine seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. Kâmil Kotan'ın meclis kayıtlarına geçen herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. 


Zeki DEDE (1889-1969). Muş'ta doğdu. Babası Reşit Efendi annesi Asiye Hanımdır. İdadi mezunudur. Ticaret ve Ziraatle meşgul oldu. Kuvâ-yı Milliye Üyesi idi. 1946-1950 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. CHP'den XI. Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli idi. 


Abdulhadi ÖZDEMİR. 1951-1953 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. Eski CHP üyesi Abdulhadi Özdemir 14 Ocak teşkilatında kayıtlı 1500 kişi ile DP'ye katılmıştı. 1954 tarihinde Belediye hukuk işleri müdürü Hadi Özdemir vekil olarak seçilmiş, Belediye Başkan Vekilliği yapmıştı. Döneminde, yoğun bir çalışma sonucunda harap bir şekilde bulunan şehir kütüphanesini muntazam bir hale sokmuş ve kütüphaneye bir de memur görevlendirerek kütüphane halkın istifadesine sunulmuştur. Özdemir, DP İl İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bakkal dükkanı işletmekteydi. 


Mehmet Şefik ÇAĞLAYAN (1921-1997). Muş'ta doğdu. Babası Musa Efendi annesi Zülfi Hanımdır. Orman Fakültesi mezunudur. Az düzey Fransızca bilmekteydi. Daday Devlet Orman İşletmesi Mühendisi, Devlet Orman İşletmeleri Merkez Müdürlüğü 4. Şube Mühendisi ve Şefi, Umüm Müdürlük Orman Müfettişi olarak görevlerde bulundu. 1954-1956 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. DP?'den X. Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli olup iki çocuk babası idi. 


Sait MUTLU (1913-1987). Muş'ta doğdu. Babası Mehmet Sıtkı Efendi annesi Cihan Hanımdır. 
Maliye Okulu mezunudur. Gaziantep, Muş, Bolu, Diyarbakır, Bitlis, Urfa, Elazığ, Erzincan ve Sakarya Hususi Muhasebe Müdürü, İller Bankası Genel Müdürlüğü Muhasebe Şefi olarak görevlerde bulundu. 1956-1957 ve 1983-1984 yılları arasında iki dönem Muş Belediye Başkanlığı yaptı. I. (XII) Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli olup bir çocuk babası idi. 


Nimet AĞAOĞLU (1922-1978). Muş'ta doğdu. Babası Mehmet Sait Efendi annesi Fikriye Hanımdır. Lise mezunu idi. Çiftçilikle meşgul oldu. 1957-1960 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. I. (XIV) Dönem Muş Milletvekili seçildi. Evli olup dört çocuk babası idi. 


Hadi TOPLU (1923-2004). Baba adı Abdulkadir, anne adı Mihrinaz. Hukuk Fakültesi mezunu idi. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Vergi Memuru, Şefi, Ergani Maden İşletmesi Personel Memuru, Adliye Vekâleti Alım Satım Komisyonu Kâtibi, Levazım Hesap Memuru, Daire Müdürü, Levazım Kalem Şefi ve Ayniyat Muhasibi, Matbaacı, Gazeteci, Şark-Telgraf Gazetesi Sahibi, Yazı İşleri Müdürü ve Başyazarı olarak çalıştı. Abdülhadi Toplu, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Kurucu Meclis Muş İli Temsilciliği yaptı (06.01.1961 — 25.10.1961). 1961-1962 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Bekârdı. Kitapları şunlardır. Türk Milliyetçiliği ve Karşı İdeolojiler (1972, 1976, 2018), Anayasada Milliyetçilik Mücadelesi 27 Mayıs ve Kurucu Meclis'in Perde Arkası (1976), SHP Raporu Üzerine Kürt Sorununa Dair Tenkitlerim (1992), Tarih İçinde Anadolu Sakinleri ve İsyanlar-Ayaklanmalar (1996). 


Sırrı AŞAR. CHP'den seçilerek 1962-1973 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necati KALSIN. 1973-1980 ve 1984-1989 yılları arasında iki dönem Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 2013'te, Hacı Şeref Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Gökhan AYDINER. 1941 yılında Adana'da doğdu. Babası Alaaddin Efendi, annesi ise Ayşe Hanımdır. 1959 yılında Ankara Atatürk Lisesinden, 1963 yılında da Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini takiben tayin edildiği Zonguldak Maiyet Memurluğu sırasında Durağan, Kurucaşile, Ayancık Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Bilahare 42. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra 1966 yılında Tatvan Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Tatvan, Şenkaya, Şebinkarahisar, Kuyucak Kaymakamlıklarında bulundu. 1976 yılında Mülkiye Müfettişliğine getirildi. 1980 yılında Mülkiye Müfettişliğinden Muş Valiliğine atanmasını takiben, sırasıyla; Muş (1980-1985), Bolu (1985-1991), Erzurum (1991-1992), İçel (1993-1996), Sakarya (1996-1997) ve Hatay (15.11.1997 - 11.10.1999) Valiliklerinde bulundu. Muş valiliği sırasında belediye başkanlığına da vekalet etti (1981-1983). 11 Ekim 1999 yılında Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine getirilen Aydıner, 31 Ocak 2003 tarihinde de Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı. En son Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden emekli oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Kadir TURAN. Eski Töb - Der başkanı, sol kökenli, bir aşiret reisinin oğlu olan Turan, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında Özal döneminde ANAP'tan, daha sonra Refah Partisinden olmak üzere iki dönem Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 


Necmettin GÖÇMEN. 1999'da kısa süre Muş Belediye Başkanlığı yaptı. Muş İli Tarımsal Kırsal Kalkındırma Turizm Derneği ve Bağcılar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. 


Şerafettin YATÇI. 1955'te Muş'ta doğdu. 1999-2004 yılları arasında MHP'den seçilerek Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 2019”da, Cumhur İttifakı nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Belediye Başkan Adaylığından geri çekilen Şerafettin Yatçı, bağımsız aday olarak İl Seçim Kuruluna gerekli müracaatları yaptı ve bağımsız aday oldu 


Necmettin DEDE. 1940 yılında Muş? un Kale Mahallesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Muş? 
da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesini bitirerek ardından Pedagoji Uzmanlığı Eğitimini tamamladı. 1967 yılında Komiser Muavini olarak Emniyet Teşkilatına intisap etti. 30 yıl severek hizmet verdiği Emniyet 


Teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdür Muavinliğine atanan Dede, 1980 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde şube müdürlükleri, Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptıktan sonra Ankara'da 4 yıl “Derece üstü Emniyet Müdürü” olarak görev yaptı. 1987 yılında görevinden ayrılarak Ankara'dan DYP Milletvekili adayı olan Dede, 1995 yılı seçimlerinde DYP'den Muş Milletvekili seçildi. Dede, DYP Genel Kurul Üyeliği, Milli Savunma Kurulu üyeliği, İçişleri Kurulu Üyeliği, KİT kurulu üyeliği, Hudutlar Anlaşması Komisyonu Üyeliği, Kalkınma Bankası Meclis Alt Komisyon Başkanlığı, İller Bankası Alt 
Komisyon Başkanlığı, Ziraat Bankası Alt Komisyon Başkanlığı görevlerini ifa etti. 3 Kasım 2003 
seçimlerinde tekrar Milletvekili Adayı olan Dede, milletvekili seçilemedi. Necmettin Dede, 2004 
Yerel seçimlerinde Ak Parti” den Muş Belediye Başkanı seçildi. Modernleşme, alt yapı, su, parklar, temizlik, yeşillendirme, asfaltlama ve kaldırım düzenleme vb. hizmetlerde bulundu. 


Feyat ASYA. 1970'de Muş'ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde 
laborant olarak göreve başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak devam etti. 2005 
yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. Asya'nın sivil toplum çalışmaları Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013), Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011), Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013), Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013), Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013), Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013), Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013), Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013), Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013), 2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı. 2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu. 
2013 yılında Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde 
bulundu. Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği esnasında ve sonrasında yerel yönetimler, modem belediyecilik çalışmaları, çevre ve şehircilik, toplumsal barış ve şehir kültürü alanlarında okumalar, çalışmalar yaptı. 2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı oldu. Haziran 2008'de TÜBİTAK' ın düzenlediği “Stratejik Yönetim" konulu çalışmaya; Mart 2009'da “Sendikal Mücadele ve Kamuoyu” konulu çalışmalara; Nisan 2012'de DİB Denizli Eğitim Merkezinde “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Eğitimi” ; Ağustos 2008 DİB Kastamonu Eğitim Merkezinde Yönetim Bilimi alanında çalışmalara katıldı. 2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. Evli olup dört çocuk babasıdır. 


